
 

Stichting I.S.I.S. 
Centraal in het werk van Stichting I.S.I.S. staan de volgende uitgangspunten:
1.	 De essentiële eenheid van al het bestaande.
2.	 Op grond daarvan: broederschap als feit in de natuur.
3.	 Respect voor ieders vrije wil (gebruikt vanuit deze gedachte van 

universele broederschap). 
4.	 Respect voor ieders vrijheid de eigen levensvisie op te bouwen.
5.	 Ondersteuning geven bij het opbouwen en verdiepen van de 		

eigen levensvisie en bij het toepassen ervan in de praktijk van het leven.
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Ahimsa, de kunst 
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Waarom dit tijdschrift Lucifer heet

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.

Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die 

de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. 

Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van 

broederschap.

Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd 

zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid 

onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken. 

Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

“... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer 

op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Miltons 

Paradise Lost ...

Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen 

verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht – net als die van de 

natuurwetenschap – licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren 

gehuld in de duisternis van de onwetendheid ... Maar de natuurwetenschap 

is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van 

de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke 

waarheid, is nog veel belangrijker ...”

(Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887) 

ferciL ®u
De  Lichtbrenger   voor zoekers naar waarheid

Actuele onderwerpen gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia:  
de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen

Uitgave van Stichting I.S.I.S. (International Study-centre for Independent Search for truth)
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International Study-centre for 
Independent Search for truth. 

Het doel van Stichting I.S.I.S. is het 
vormen van een kern van Universele 
�Broederschap, door het bestuderen 
en �verspreiden van kennis over de 
geestelijke achtergrond van mens en 
kosmos, vrij van dogmatiek.

Stichting I.S.I.S. doet dit via cursussen, 
lezingen, ondersteuning bij waarheids-
onderzoek, het uitgeven, verkopen en 
uitlenen van boeken en tijdschriften, 
en het stimuleren van de praktische 
toepassing van die kennis.
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Afbeelding omslag:
Wat wij doen beïnvloedt 
wereldwijd anderen, en dat 
geldt wederkerig. Wanneer er 
door menselijk handelen grote 
verschillen in veiligheid en 
tolerantie en welvaart worden 
gecreëerd, ontstaan er als gevolg 
daarvan grote migratiestromen. 
Het is te vergelijken met 
de drukverschillen in onze 
atmosfeer.
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Licht op …
De steeds terugkerende vraag: 
“Bestaat er Ware Theosofie?”
66
Is het mogelijk een allesomvattend beeld 
van de Waarheid op te bouwen? En in welke 
relatie staat de Theosofia tot het begrip 
WAARHEID in hoofdletters?

Herman C. Vermeulen

Uw vragen	 94
»	 De Meesters van Wijsheid en Mededogen
»	 Broeder- en zusterschap
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»	 Lezingen in november en december 2015

Het beloofde land: exoterisch en 
esoterisch geïnterpreteerd
Wanneer komt de eindtijd?
84
Wanneer komt de eindtijd? En wat heeft dat 
te maken met de met wreedheden gepaard 
gaande opmars van de Islamitische Staat?

Barend Voorham 

Conflictpreventie, conflictoplossing 
en verzoening onder ontheemden
Enige ervaringen uit het veld
69
De verspreiding van de beginselen van 
eenheid, internationale samenwerking 
en solidariteit is essentieel om mensen in 
nood te beschermen. Juan Carlos Murillo 
Gonzalez, medewerker Bureau van de Hoge 
Commissaris voor de Vluchtelingen van de 
Verenigde Naties (UNHCR), pleit voor een 
humane opvang van vluchtelingen.

Juan Carlos Murillo Gonzalez

Over de grote stromen vluchtelingen 
en andere migranten
Wat is onze fundamentele taak en 
plicht?
75
Wat zijn de oorzaken van de onvoorstelbaar 
grote stromen migranten, die zich nu 
voordoen? Dit artikel schetst de theosofische 
visie op vluchtelingen. Het sluit direct aan op 
de inspirerende voorbeelden die Juan Carlos 
Murillo Gonzalez geeft (zie vorige artikel).

SC

Vluchtelingen: crisis of uitdaging?
82
Vluchtelingen worden vaak als last 
beschouwd, maar ze kunnen veel bijdragen 
aan een beschaving.

Barend Voorham

Ahimsa, de kunst van 
geweldloosheid – 2
90
Welke inzichten zijn er nodig om geweldloos 
in het leven te staan? Hoe komen we tot het 
navolgen van de grote voorbeelden?

Rob Goor
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Licht op …

De steeds terugkerende vraag: bestaat er 
Ware Theosofie?
Met de regelmaat van de klok zien we in de theosofische wereld – maar ook onder alle andere zoekers in 
het veld van Religie, Filosofie en Wetenschap – de discussie terugkeren over het bestaan van de ultieme 
Waarheid. Is het mogelijk om een allesomvattend beeld op te bouwen? Kan het laatste woord erover 
gezegd worden?
De eerste vraag die we dan moeten beantwoorden is: hebben we met een statische of een dynamische 
wereld te maken? Je zou verwachten dat het in een statische wereld wel mogelijk moet zijn om tot een 
allesomvattend begrip van de Waarheid te komen. Alles staat vast, de structuur is bepaald, dus ja, alles 
is voorspelbaar. Maar je hoeft niet ver om je heen te kijken, en zeker met behulp van onze moderne 
middelen, om tot de conclusie te komen dat in onze wereld, in de hele Kosmos, alles continu verandert. 
Overal is er continue beweging, continue interactie. De oude Grieken spraken daarom over Panta rhei 
(‘alles stroomt’, maar verandering houdt meer in dan ‘bewegen’). We hebben dus te maken met een zeer 
dynamische wereld, zowel materieel als spiritueel.
Hoe kunnen we dan tot waarheid komen, als alles voortdurend in beweging is? Hoe leren we waarheid 
kennen, hoe kunnen we er een beeld van opbouwen? En wat is de plaats van de Theosofia in dit dynamische 
wereldbeeld? In welke relatie staat de Theosofia tot het begrip waarheid in hoofdletters? Dat verplicht 
ons om deze twee begrippen te bespreken, en te zien wat hun onderlinge relatie is. Dit alles vereist wat 
meer dan ons dagelijks denken. We moeten bereid zijn om inzicht op te bouwen.

Wat is de reikwijdte van de Theosofia?
Wat verstaan we onder het begrip Theosofia? Het komt van de Griekse woorden Theos en Sophia: ‘Goddelijk’ 
en ‘Wijsheid’. Het is dus Goddelijke Wijsheid of de Wijsheid van de Goden. Wijsheid staat voor ‘het zien 
en begrijpen van de samenhang van alles’ — ook nog eens gezien vanuit een veel grootsere dimensie dan 
onze menselijke visie, onze menselijke wijsheid. Sinds 1875 wordt deze Goddelijke Wijsheid gebracht als 
Theosofie, dus sinds H.P. Blavatsky deze weer bekendmaakte. De Wijsheid van de Goden is een Wijsheid 
die veel verder reikt dan onze dagelijkse kennis. In haar eenvoud kan ze door een kind begrepen worden, 
maar in haar diepste diepten gaat ze het begrip van de verst ontwikkelde onder ons te boven. Om het 
iets beter hanteerbaar te maken kunnen we Theosofia ook omschrijven als ‘de meest diepzinnige kern 
of synthese van Religie, Filosofie en Wetenschap’. Het is namelijk de Theosofia die de kerngedachte 
is waaruit alle Religies en het Filosofisch en Wetenschappelijk denken zijn voortgekomen. Het is dus 
allesomvattende Kennis, een Universele Kennis, zonder dat ze iets uitzondert. 
waarheid met hoofdletters wil zeggen: kennis van het Grenzenloze, het Alomvattende, zonder enige 
beperking. Het is Universele Kennis, kennis die de grootst mogelijke reikwijdte heeft. Theosofia en 
waarheid zijn dus synoniemen van elkaar. Bij beide gaat het om het zien van de samenhang van de 
dingen, in het licht van de keten van oorzaak en gevolg.
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Opbouwen van begrip
Hoe is deze Universele Wijsheid, deze Theosofia, te kennen? Hoe kunnen we daar begrip van opbouwen? 
U begrijpt wel dat we met onze kwaliteit van denken, in vergelijking met die van de Goden, het geheel 
maar in beperkte mate kunnen overzien. En toch kunnen we er op een eenvoudige manier een begrip 
van opbouwen.
In een vorig nummer van Lucifer hebben we gesproken over hoe we begrip kunnen krijgen van de dingen 
om ons heen. We kunnen naar de wezenlijke kern zoeken, of wat anderen erover zeggen voor lief nemen. (1) 
Of, als derde mogelijkheid: we kunnen vertrouwen opbouwen in dat deel van de Theosofia dat door ons 
te controleren is, en die kennis toepassen op het deel dat we nog niet hebben ervaren. We spreken dus 
over drie niveaus: geloven, vertrouwen enWeten. We zullen van deze drie begrippen steeds gebruik moeten 
maken, want het zijn de drie manieren om naar de wereld te kijken. Maar we staan er niet alleen voor 
bij het opbouwen van zo’n allesomvattend beeld, want de Wijsheid van de Goden staat ons ten dienste.

De grenzen van wetenschappelijk onderzoek
In onze samenleving wordt veel onderzoek gedaan, om onze algemene kennis zo universeel mogelijk te 
maken. Deze studies zijn gericht op alle dingen die u maar kunt bedenken, van atomair tot kosmisch 
in omvang, en alles wat er tussen zit. Alle verschijnselen worden beschreven, geordend en geanalyseerd, 
terwijl men continu zoekt naar patronen. Er wordt geprobeerd deze patronen in statistieken en wiskundige 
vergelijkingen vast te leggen, om tot voorspellingen te kunnen komen van het waargenomen gedrag. De 
onderzoekers proberen dus vanuit de details tot een inzicht te komen van het algemene gedrag (de bottom 
up-benadering). Maar het is moeilijk om van beneden naar boven kijkend, een juist beeld op te bouwen. 
We kunnen ook andersom werken: een visie opbouwen en dan controleren of deze visie alle onderliggende 
verschijnselen kan verklaren.
Tot op heden hebben ook de beste onderzoekers nog geen allesomvattende visie kunnen opbouwen. 
De beste wiskundige vergelijkingen, en zeker de formules waarin een constante is opgenomen, worden 
regelmatig veranderd of bijgesteld, omdat de visie verandert. Constanten zijn vaak empirisch bepaalde 
correctiefactoren om de formule kloppend te krijgen met het waargenomen verschijnsel. Einstein is 
gedurende zijn wetenschappelijke loopbaan herhaaldelijk van gedachte veranderd of de zogenoemde 
lambda (de kosmologische constante) nu wel of niet gebruikt moest worden. Elke keer als er nieuwe 
ontdekkingen werden gedaan, moesten de formules weer worden bijgesteld. 
Bedenk wel dat wiskunde een van de hoogste en meest abstracte vormen van denken is, het is de meest 
abstracte wijze om verbanden te beschrijven. De gehele wiskunde is gebaseerd op slechts enkele axioma’s, 
stellingen, aannames. Het gaat om heel intuïtieve, principiële definities: een klein aantal basiseigenschappen 
waarmee we de grootste visies kunnen opbouwen. Een voorbeeld van zo’n axioma is: de kortste verbinding 
tussen twee punten is een rechte lijn. De vraag is nu: bestaat er wel een rechte lijn? Die vraag werd heel 
actueel toen in 1919 werd bewezen dat licht afbuigbaar is, wat reeds voorspeld was door Einstein, op 
basis van zijn theorie. Niet dat we ons voor 1919 grote zorgen hebben gemaakt over de afwijkingen die 
dat kan opleveren: binnen de omvang van de aarde zijn deze afwijkingen uiterst klein, zodat ze geen 
praktisch effect hebben. Maar de principiële vraag is: wat zien we als we het heelal inkijken? Dat is een 
zeer gerechtvaardigde vraag: hoe waar is het wat we zien?
Onze waarnemingen worden beïnvloed door allerlei effecten die ons beeld kleuren of vervormen. Een 
ervan is de afbuiging van het licht. Wat gebeurt er met het licht dat een afstand van vele miljoenen 
lichtjaren aflegt, terwijl het licht van één ster tussen de massa’s van andere sterren door naar ons toekomt? 
Komt het altijd langs een rechte weg, of komt het op zijn eigen manier? Kortom: wat is de waarde van 
het beeld wat wij zien?
Het hele vraagstuk over de betrouwbaarheid van onze waarnemingen is heel mooi omschreven in de zeer 
oude fabel van de olifant en de blinden. Een aantal blinden tasten een olifant af, en afhankelijk van welk 
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deel van de olifant ze vasthouden, geven ze een andere omschrijving. Het is eenvoudig te begrijpen dat 
al die deelomschrijvingen tezamen een betere beschrijving opleveren van de gehele olifant. Een andere 
metafoor die dit probleem bespreekt, is de grot van Plato. 

Vrije wil
Natuurkundigen zoeken altijd naar ‘de absolute beschrijving’ van een verschijnsel. Maar de werkelijkheid 
is anders: er zijn altijd kleine afwijkingen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de kwantummechanica, 
in de wereld van het kleine, waar zich duidelijk individueel, afwijkend gedrag voordoet. Dat is iets waar 
Einstein zich druk om maakte; het leidde tot zijn bekende uitspraak: “God dobbelt niet.” Daarmee gaf 
hij aan dat er volgens hem een allesomvattend voorspelbaar gedrag moest zijn.
Vanuit de Theosofia weten we dat alles leeft, dat elk individueel leven zijn eigen mogelijkheden heeft, 
en ook zijn eigen individuele keuzen kan maken binnen de grenzen van zijn bewustzijn. Op elk niveau, 
van hoog tot laag, is er dus een beperkte vrije wil aanwezig. Een wiskundige vergelijking kan deze vrije 
wil alleen maar meenemen in de vorm van onzekerheid. De wetenschappers kunnen vrije wil dus niet 
uitsluiten: er blijkt altijd een grens te zijn waarbinnen de resultaten van hun voorspellingen betrouwbaar zijn.

Zeven primaire gedragingen
Hoe lost de Theosofia, de Wijsheid van de Goden dit op? Op dezelfde manier als de wiskunde dit doet. 
De Theosofia gaat uit van drie grondstellingen, drie axioma’s, drie fundamentele principes. In het kort: 
‘Oneindigheid en Eenheid’, ‘Cyclische beweging’ en ‘Zo boven zo beneden’. De originele, uitgebreide 
beschrijving geeft de diepere filosofische betekenis veel beter weer (zie onze website www.stichtingisis.
org/theosofie). Uit deze drie fundamentele begrippen vloeien de – voor ons praktisch toepasbare – zeven 
Juwelen van Wijsheid voort. Dat zijn zeven principes of primaire gedragingen of ‘Wetmatigheden’ die zich 
in de gehele Natuur uiten. En ook al varieert hun uitdrukkingsvorm per gebied, toch hebben ze immer 
hetzelfde hoofdkenmerk, laten ze steeds hetzelfde primaire gedrag zien. Anders gezegd: op welk gebied 
dan ook, hoog of laag, alle gedrag dat we waarnemen is altijd terug te voeren tot deze zeven primaire 
principes, zoals we ook alle kleuren kunnen maken uit de zeven kleuren van de regenboog. Geen wezen 
is hetzelfde, maar toch is zijn gedrag altijd terug te voeren tot die zeven Juwelen van Wijsheid.
Het gedrag in de Natuur, in zijn volle breedte, dus alle uitzonderingen meegenomen, kan dus niet 
in een wiskundige formule worden vastgelegd. Maar het is wel te analyseren met onze kennis van de 
principiële of primaire gedragingen. Hoe komen we steeds dichter tot de waarheid? Dat lukt ons niet 
door formules te bedenken op basis van kleine deelprocessen, maar door wetmatigheden te zoeken in de 
vorm van grondpatronen. Steeds als we bepaalde wetten weten te vervangen door Universelere wetten, 
naderen we de Waarheid weer iets dichter. De wetten van Newton, de zwaartekrachtwet, en de algemene 
relativiteitswet van Einstein zijn allemaal omschreven in eenvoudige wiskundige vergelijkingen, en deze 
zijn volgens ons veel dichter bij de waarheid dan de ingewikkelde string-theorie, die in zeer complexe 
formules beschreven wordt.
Wat leert dit ons? waarheid met hoofdletters bestaat principieel. Zij kan door elk waarnemend bewustzijn 
steeds dichter worden genaderd, maar nooit volledig omvat. Bewustzijn is bewust-zijn omdat het zichzelf 
weerspiegelt tegen al het andere wat het waarneemt. Pas als we alles – het Grenzenloze – geworden zouden 
zijn, dan zijn we de waarheid geworden. Maar dan kunnen we niet meer spreken van bewustzijn, want 
we kunnen ons niet meer weerspiegelen. Omdat we de oneindigheid niet zijn, kunnen we steeds verder 
groeien en de waarheid steeds dichter benaderen. 

Herman C. Vermeulen
Referentie

1.	 Barend Voorham en Herman Vermeulen, ‘Hoe bewijs je de Theosofia? H.P. Blavatsky en haar opvolgers’. Artikel in 
Lucifer, jaargang 37, februari 2015, nummer 1, blz. 5-11.
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Juan Carlos Murillo Gonzalez

Conflictpreventie, 
conflictoplossing en 
verzoening onder 
ontheemden
Enige ervaringen uit het veld

Kerngedachten:

» Sociale spanningen, 
disharmonie, schending van 
mensenrechten en conflicten 
leiden tot vluchtelingen.

» Vluchtelingencrises doen zich 
vaak cyclisch voor.

» Stel vluchtelingen in staat 
deel te nemen aan economische 
activiteiten.

» Vluchtelingenbescherming 
draait om kennis, deskundigheid 
en een mentale houding.

Dit artikel geeft een aantal ideeën over de internationale bescherming 
van vluchtelingen, en met name een aantal voorbeelden uit het veld 
over hoe je conflictpreventie, conflictoplossing en verzoening kunt 
bevorderen onder door dwang ontheemde volkeren.

In de afgelopen jaren ben ik in con-
tact geweest met Theosofen in Costa 
Rica en Nederland en ik heb veel 
baat gehad van onze hechte vriend-
schap en uitwisseling van ideeën. Ik 
geloof dat onze gesprekken me ge-
holpen hebben om een heel ander 
en breder perspectief op te bouwen 
op het leven, de wereld en de manier 
waarop ik mijn werk doe voor het  
Bureau van de Hoge Commissaris 
voor de Vluchtelingen van de Ver-
enigde Naties (unhcr), met name 
op het gebied van de bevordering van 
het internationale vluchtelingenrecht. 
In een wereld waarin de humanitai-
re ruimte steeds kleiner wordt, is de 
verspreiding van de beginselen van 
eenheid, internationale samenwerking 
en solidariteit essentieel om mensen 
in nood te beschermen.(1) Het recht 
op asiel en bescherming van vluch-
telingen is geworteld in de nobelste 
principes van de mensheid: de eerbie-
diging van de menselijke waardigheid 
en mensenrechten voor alle mensen, 
zonder enig onderscheid.

I. Vluchtelingen en 
cyclussen
Het idee van ‘cycli’ is eveneens een 
bekend kenmerk in de bescherming 
van vluchtelingen. In feite manifes-
teert dit begrip zich op drie verschil-
lende manieren:

1.1 We spreken van de cyclus van de 
verplaatsing, waarmee we alle dy-
namische fasen of de hele ervaring 
van een gedwongen ontheemde sa-
menvatten: de vlucht uit zijn of haar 
land van herkomst, de veiligheid op 
buitenlands grondgebied, de feitelijke 
uitoefening van rechten en plichten 
in het buitenland en het vinden van 
een duurzame oplossing. 
Neem bijvoorbeeld het geval van een 
Colombiaanse leraar, die getroffen is 
door een intern gewapend conflict 
in zijn gemeenschap. Om zijn leven 
veilig te stellen – er zijn veelvuldige 
confrontaties tussen de strijdkrachten 
en de guerrillastrijders – steekt hij een 
internationale grens met een buurland 
over: Venezuela, Ecuador, Brazilië of 
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Panama. Later, wordt hem de vluchtelingenstatus verleend 
en vervolgens kiest hij voor een permanente verblijfsstatus 
en naturalisatie, waarmee de cyclus van verplaatsing in 
het gastland beëindigd wordt.

1.2 In vele delen van de wereld doen vluchtelingencri-
ses zich vaak cyclisch voor. In Noord- en Zuid-Amerika 
kwamen in de jaren vijftig en zestig de vluchtelingen-
stromen vooral uit het Caribisch gebied. In de jaren zes-
tig en zeventig kwamen vluchtelingen uit het zuidelijk 
deel van Zuid-Amerika, bijvoorbeeld Brazilië, Paraguay, 
Uruguay, Argentinië en Chili. Vervolgens was er de hu-
manitaire crisis in Midden-Amerika. De afgelopen jaren 
komt de meerderheid van de Latijns-Amerikaanse vluch-
telingen uit de Andes-regio (met name uit Colombia). 
In veel landen kan een mens of een hele gemeenschap 
gedwongen worden zich te verplaatsen en meer dan één 
keer vluchteling worden. Denk maar aan Haïti, Afgha-
nistan en Somalië, en hoe de inwoners van deze landen 
vele malen in de afgelopen decennia gedwongen werden 
zich te verplaatsen. Als de achterliggende oorzaken van 
gedwongen verplaatsing niet goed worden aangepakt, of 
nieuwe vormen van geweld ontstaan, kan dit leiden tot 
nieuwe vluchtelingensituaties. 
Honderden mensen vluchten op dit moment voor het 
geweld van drugskartels in Mexico en voor de grensover-
schrijdende georganiseerde misdaad (criminele bendes be-
kend als maras en pandillas) in de noordelijke driehoek van 
Midden-Amerika (Guatemala, Honduras en El Salvador). 
Geweld, gewapende conflicten en vluchtelingenstromen 
hebben over de hele wereld de tendens cyclisch te zijn: 
Oost-Europa, Zuidoost-Azië, West-Afrika, de Hoorn van 
Afrika, het Midden-Oosten, enzovoort. 

1.3. Politieke wil, internationale samenwerking en on-
dersteuning zijn nodig om duurzame oplossingen voor de 
toestand van vluchtelingen te vinden. De humanitaire 
betrokkenheid van de internationale gemeenschap, staten 
en de bevolking is afhankelijk van verschillende politie-
ke, culturele en sociaal-economische omstandigheden. 
Dit verklaart waarom sommige cycli van de menselijke 
geschiedenis worden gekenmerkt als meer humanitair 
dan andere, of we kunnen zeggen dat sommige cycli in de 
menselijke geschiedenis bevorderlijker zijn voor het verlenen 
van bescherming voor degenen die in nood verkeren. Het 
einde van de Koude Oorlog heeft geen einde gemaakt aan 
gedwongen verplaatsing; nieuwe conflicten ontstonden als 
gevolg van etnische en religieuze verschillen. Vluchtelingen 

zijn niet langer welkom in vele delen van de wereld, waar 
opnieuw de nadruk wordt gelegd op veiligheid en waar 
meer migratiebeperkende maatregelen komen.

II. Gedwongen verplaatsing als een 
hedendaags kenmerk van de menselijke 
geschiedenis
Sociale spanningen en disharmonie in de vorm van vervol-
ging, schending van mensenrechten en conflicten liggen 
aan de basis van gedwongen verplaatsing van vluchtelin-
gen en andere ontwortelde bevolkingsgroepen (dat wil 
zeggen intern ontheemden en repatrianten).
Terwijl iedereen recht heeft op fundamentele mensen-
rechten op basis van het internationaal recht, worden 
mensen nog steeds geïntimideerd, lastiggevallen en ernstig 
gediscrimineerd omwille van het hebben van een andere 
politieke mening, religie, ras en nationaliteit, of vanwege 
het behoren tot een bepaalde sociale groep. In sommige 
gevallen kunnen de verschillende vormen van vervolging 
die het leven, de vrijheid of veiligheid van een persoon be-
ïnvloeden zelfs voortkomen uit alleen al een opvatting of 
insinuatie dat iemand een bepaalde politieke mening heeft 
of een bepaalde religie aanhangt (of juist niet aanhangt). 
Deze beschuldiging kan van een staat, een niet-gouver-
nementele factor, of van bevolkingsgroepen zijn.
Vluchtelingen zijn zoals u en ik, mensen met ambities, 
doelen en wensen, sterke en zwakke kanten, maar in  
tegenstelling tot u en ik, hebben ze niet de nationale be-
scherming van hun eigen land, hetzij omdat dat land deze 
bescherming niet kan bieden of omdat het niet bereid is 
dit te doen (ofwel, het falen of het ontbreken van natio-
nale bescherming).
Vervolging kan ook worden gekoppeld aan leeftijd (bij-
voorbeeld gedwongen rekrutering van kinderen), geslacht 
(seksueel en aan sekse gerelateerd geweld, waaronder men-
senhandel) en diversiteit (zoals Afro-afstammelingen, in-
heemse volkeren, seksuele geaardheid en genderidentiteit).
Terwijl de feitelijke uitoefening en naleving van de funda-
mentele mensenrechten het ons allen mogelijk kan maken 
om te groeien en ons te ontwikkelen in een maatschappij 
of een bepaald land, leiden in vele delen van de wereld 
intolerantie, discriminatie en xenofobie nog steeds tot 
vervolging, conflicten en mensenrechtenschendingen, 
waardoor het leven voor velen ondraaglijk wordt. 
Zoals u zich kunt voorstellen, blijft vervolging in de 21e 
eeuw helaas een kenmerk van onze tijd en op vele plaatsen 
in de wereld kunnen degenen die anders durven denken en 
handelen ontheemden worden en moeten zij vluchten voor 
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hun leven, vrijheid en veiligheid en die van hun dierbaren.
Volgens de unhcr-statistieken waren er aan het eind 
van 2014 19,5 miljoen vluchtelingen (14,4 miljoen on-
der de bescherming van de unhcr en de 5,1 miljoen 
Palestijnse vluchtelingen in het kader van de unwra, 
het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen in het 
Nabije Oosten). Dit betekent het hoogste aantal vluchte-
lingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Vluchtelingen zijn 
voornamelijk afkomstig uit door oorlog verscheurde lan-
den: Syrië, Afghanistan, Somalië en Irak. Syrië werd het 
belangrijkste land van herkomst van de vluchtelingen over 
de hele wereld met meer dan 4 miljoen vluchtelingen.(2)

Hoewel dit cijfer van het totaal aantal vluchtelingen voor 
2014 al uitermate hoog is, zeker als je ziet met hoeveel 
menselijk leed het gepaard gaat, is het belangrijk te ver-
melden dat er ook 38,2 miljoen mensen ontheemd in  
eigen land zijn (alleen al meer dan 6 miljoen in Colombia) 
en dat er wereldwijd 10 miljoen staatlozen zijn.
Gedwongen verplaatsing gaat vaak gepaard met het achter-
laten van alles, inclusief in veel gevallen familieleden. Het 
betekent opnieuw beginnen in een andere gemeenschap 
of ander land. Overlevenden van vervolging, conflicten 
en massale schendingen van de mensenrechten zullen met 
veerkracht verschillende overlevingsstrategieën toepassen 
die uit de vluchtomstandigheden zijn voortgekomen en 
ze zullen zich verzekeren van veiligheid.
Met betrekking tot de cyclus van de verplaatsing en het 
vinden van oplossingen voor situaties van vluchtelingen, 
kunnen we ook een aantal interessante trends aan het 
einde van 2014 zien:

2.1 Vrijwillige terugkeer (terug naar het land van herkomst) 
werd de beste oplossing voor slechts 126.100 vluchtelin-
gen. Dit is minder dan 1% van het totaal aantal vluch-
telingen. Dit betekent dat de heersende omstandigheden 
in de landen van herkomst voor veel vluchtelingen niet 
bevorderlijk waren om een mogelijke terugkeer naar huis 
te overwegen. Dit is een belangrijke wijziging ten opzichte 
van de jaren negentig, toen miljoenen vluchtelingen vrij-
willig konden terugkeren naar hun land van herkomst. 

2.2 In hetzelfde jaar 2014 waren zo’n 105.500 vluchtelin-
gen (ook minder dan 1% van het totaal aantal vluchtelin-
gen) in staat om te reizen naar en zich te vestigen in een 
derde land in het kader van hervestigingsregelingen in 
verschillende landen over de hele wereld. Meer dan 80% 
van de vluchtelingen die zich elders vestigden, ging naar 
de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

2.3 Als onderdeel van bredere strategieën voor duurzame 
oplossingen wordt lokale integratie van vluchtelingen in 
asiellanden in vele delen van de wereld steeds meer ge-
promoot.

III. Conflictpreventie, conflictoplossing 
en verzoening tussen ontheemde 
bevolkingsgroepen
Als we teruggaan naar het onderwerp van cyclussen in de 
menselijke geschiedenis, dan moeten we bekijken hoe we 
een eind kunnen maken aan de ‘cyclus van gedwongen 
verplaatsing’. Het blijft echter de vraag hoe je het psycho-
logische trauma te boven kan komen, als je als vluchte-
ling huis en haard hebt verloren, wat vaak een verlies van 
contact met dierbaren en gemeenschapssteun betekent. 
Hoe kunnen we vluchtelingen in staat stellen een nieu-
we start in de maatschappij te maken? Nieuwe generaties 
zouden wel eens in ballingschap geboren kunnen worden 
en herinneringen van hun ouders te horen krijgen van een 
land en volk dat onbekend voor ze is en waarbij de ou-
ders mogelijk geneigd zijn alleen de positieve aspecten te 
noemen die ze zich herinneren en die ze missen van hun 
geboorteland (het ulysses-syndroom).
Als terugkeer mogelijk is, hoe kan dan het sociale netwerk 
hersteld worden, zodat eventuele wraakgevoelens van de 
vluchtelingen jegens de veroorzakers van het gedwongen 
vertrek voorkomen worden? Hoe kunnen we het herstel-
proces en verzoeningsacties bevorderen tussen degenen 
die het land verlaten hebben en de achterblijvers? Welke 
behandelingen zijn er nodig om het psychologisch trauma 
te kunnen verwerken als onderdeel van genezing en het 
streven naar vertrouwen? 
Toch kunnen vredesinspanningen, het herstel van de 
rechtsstaat en de verbetering van de mensenrechten de 
mogelijkheid van terugkeer naar het land van herkomst 
vergroten. In het geval van Centraal-Amerika (Nicaragua, 
El Salvador en Guatemala) werden pogingen van vredes-
opbouw, democratisering en verzoening direct gekoppeld 
aan de vrijwillige terugkeer van vluchtelingen en andere 
ontheemden. De vredesakkoorden van 1987 verwijzen 
zelfs naar de situatie van de Centraal-Amerikaanse vluch-
telingen en hun vrijwillige repatriëring. 
Als terugkeer naar het land van herkomst mogelijk is, kan 
het geval zich voordoen dat de ontheemde bevolkings-
groepen de plek van terugkeer niet langer meer als hun 
eigen plek herkennen, of dat ze er gezamenlijk moeten 
leven met degenen voor wie ze in eerste instantie op de 
vlucht sloegen. Dit was het geval met vluchtelingen uit 
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Argentinië en Chili, maar ook uit Guatemala, El Salvador 
en Nicaragua.
Ontheemde bevolkingsgroepen komen mogelijk terug in 
gemeenschappen waar ze samen moeten leven met men-
sen die nooit weggegaan zijn en/of mensen die er naartoe 
gebracht zijn door dezelfde vervolgers en die bezit hebben 
genomen van hun huizen en eigendommen. Dit was het 
geval bij de van de Maya’s afstammende vluchtelingen 
in Guatemala, waar toegang tot land een belangrijk on-
derdeel uitmaakt van hun universele visie. Hoe bevorder 
je verzoening in dit soort lastige gevallen? Welke preven-
tie- en conflict-oplossingsmechanismen zijn er nodig om 
duurzaamheid van een oplossing te verzekeren?
Misschien kunnen er enkele lessen getrokken worden uit 
de ervaring van Guatemalteekse vluchtelingen in Mexico. 
In de jaren zeventig en tachtig werden als strategische zet 
in de strijd tegen de guerrilla duizenden Guatemalteekse 
boeren en afstammelingen van de Maya’s naar Mexico en 
andere landen verbannen, mensen van wie het idee bestond 
dat ze ofwel aan de sociale basis van guerrillabewegingen 
stonden of in gebieden woonden waar deze bewegingen 
hun basis hadden. Velen van deze vluchtelingen hadden 
geen toegang tot educatie en gezondheidszorg in Guate-
mala en spraken zelfs geen Spaans. In de ruim twintig 
jaar dat ze in Mexico wonen, hebben ze een nieuw leven 
opgebouwd met toegang tot basisvoorzieningen. Ze leerden 
Spaans, namen deel aan bewustmakingsactiviteiten voor 
mensenrechten betreffende hun eigen rechten en plichten, 
het versterken en organiseren van de gemeenschap, vrou-
wenrechten, beroepsonderwijs, en ze namen ook actief 
deel aan water- en hygiëneprojecten en het trainen van 
onderwijs- en welzijnspromotors. Voor vele opgroeiende 
kinderen en de nieuwe generatie werd Mexico het thuis-
land en het enige referentiekader. 
Gedurende hun verblijf in Mexico hebben de Guatemal-
teekse vluchtelingen een grote bijdrage kunnen leveren 
op het gebied van landbouw en andere inkomsten gene-
rerende activiteiten, met name in de zuidelijke staten van 
Chiapas, Campeche en Quintana Roo, waar de economie 
groeide dankzij de steun van ‘hombres de maiz’ (‘maïs-
mannen’ zoals de Guatemalteekse Maya-afstammelingen 
zichzelf noemen). De oudere generatie droomde er ech-
ter altijd van om weer terug te keren naar Guatemala en 
die gelegenheid deed zich in de jaren negentig voor, tij-
dens en na de vredesakkoorden van 1996. Ik verwijs hier 
nogmaals naar de cyclische processen: sommige mensen 
noemen deze periode de ‘renaissance van de Mayacultuur 
in Guatemala’.

3.1 Het kennen van je rechten en plichten als middel om de 
gemeenschap te versterken
Wanneer mensen zich bewust worden van hun rechten 
en plichten, zijn ze beter in staat om te begrijpen dat ze 
niet in isolement leven, maar dat ze deel uitmaken van 
een gemeenschap, een maatschappij, een natie, een land. 
We zijn met elkaar verbonden en begrip van onze eigen 
rechten en plichten helpt ons die van anderen te begrijpen. 
Mijn welzijn is afhankelijk van het welzijn van anderen. 
Dus als we hechtere gemeenschappen willen hebben, dan 
zullen we moeten beginnen individuen bewust te maken 
van hun rechten en plichten. 
Als je voortbouwt op de kennis van de basisrechten en 
-plichten, helpt een communautaire benadering de ont-
heemde bevolkingsgroepen om boven individualisme uit 
te stijgen en in te spelen en te reageren op de behoeftes 
van de gehele gemeenschap.
Trainingen voor Guatemalteekse vluchtelingen in bewust-
wording van mensenrechten begonnen in Mexico al ruim 
voordat de eerste vrijwillige repatriëringen plaatsvonden. 
Ze moesten leren inzien dat mensenrechten en -plichten 
net zo goed voor hen als voor ieder ander mens gelden, 
zonder enig onderscheid tussen mannen en vrouwen. Gua-
temalteekse vluchtelingen werden zich bewust van hun 
rechten en plichten op het moment dat ze toegang hadden 
tot educatie en gezondheidsvoorzieningen als onderdeel 
van hun dagelijks leven in de gemeenschap. Dit bracht 
dusdanige verandering teweeg, dat ze de mogelijkheid 
kregen om direct met de Guatemalteekse overheid te on-
derhandelen over hun vrijwillige terugkeer (06 October 
1992 agreements). Het was de eerste keer op dit continent 
dat vluchtelingen zelf inspraak hadden omtrent hun vrij-
willige repatriëring. Met hun terugkeer naar Guatemala 
ondervonden ze ook dat mensenrechten niet alleen golden 
tijdens hun ballingschap in Mexico, maar dat ze overal ter 
wereld van toepassing zijn. Eenmaal terug in Guatemala 
deden vrouwen geen afstand van hun rechten en deelna-
me aan organisaties in de gemeenschap, en voor de eerste 
keer in hun leven kwamen ze in het bezit en werden lid 
van coöperaties op gelijke voet met mannen. 

3.2. Kijken naar overeenkomsten in plaats van verschillen
Om co-existentie, tolerantie en respect te promoten, moe-
ten ontheemde bevolkingsgroepen de overeenkomsten met 
de lokale bevolking herkennen, erkennen en op waarde 
inschatten (bijvoorbeeld degenen die nooit weggegaan 
zijn en degenen die weer teruggebracht zijn in hun oor-
spronkelijke gemeenschap). In veel gevallen bijvoorbeeld 
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behoren ze tot dezelfde minderheden (zoals de inheemse 
bevolking of zijn ze van Afrikaanse afkomst), hebben ze 
dezelfde opleiding of achtergrond (zoals boeren), dezelf-
de taal, cultuur, nationaliteit of religieuze overtuiging. 
Op een of andere manier hebben ze allemaal te maken 
met gedwongen verplaatsing, als land, nationaliteit of 
gemeenschap.
Veel van de stukken grond in Guatemala die in het voor-
malige bezit van vluchtelingen waren, werden aan nieuwe 
eigenaren toegewezen of opgeëist door arme boeren, met 
of zonder hulp van verschillende actoren. Landteruggave 
werd problematisch, zoals we later ook in voormalig Joe-
goslavië gezien hebben. De vraag luidde dus hoe je co-exi-
stentie en verzoening kan stimuleren, als je bedenkt dat 
we met dezelfde arme boeren van Maya-origine te maken 
hebben, voor wie grondbezit een essentieel onderdeel van 
bestaan is?
Er werden uitgebreide gesprekken tussen beide bevolkings-
groepen gestimuleerd, om gemeenschappelijk belang en 
overeenkomstige karakteristieken te identificeren en om 
elkaar veel beter te leren kennen. Derde partijen waren bij 
de dialoog aanwezig, maar meer als bemiddelaar en ge-
tuige dan als externe onderhandelaar. Dit is een essentieel 
punt, omdat derde partijen meestal alleen tijdelijk in het 
land zijn en een duurzame 
oplossing niet afhankelijk 
mag zijn van hun ondersteu-
ning of coaching. 
Als de overeenkomsten een-
maal vastgesteld en bekrach-
tigd zijn, is de volgende stap 
om binnen de gemeenschap 
de verschillen te herkennen 
en de waarde in te zien van 
hun bijdrage aan een multi-
culturele samenleving. Met 
onze traditionele denkpa-
tronen die we als mens heb-
ben, zijn we geneigd bang 
te zijn voor ‘de ander’, die 
we meestal als vreemd zien, 
als buitenstaander. Maar we 
zouden deze verschillen juist 
als aanvullende elementen 
moeten zien, die de samen-
leving ten goede komen.
Zoals gezegd hebben veel 
vluchtelingen een nieuwe 

taal geleerd, nieuwe beroepsvaardigheden opgedaan en 
geprofiteerd van het leven in multiculturele samenlevingen. 
De ervaring om in het buitenland te wonen, zelfs tijdens 
ballingschap, heeft hun manier van denken verruimd 
evenals hun omgang met wat als ‘anders’ wordt gezien. 
Vluchtelingen zijn slachtoffers van vervolging, mensen-
rechtenschending en geweld, maar tegelijkertijd zijn het de 
mensen die verandering en ontwikkeling in gang zetten. 

3.3 Bottom-up benaderingen voor preventie en het oplossen 
van conflicten
Geen enkele oplossing is duurzaam als het van buitenaf 
opgelegd wordt door derde partijen. Verandering komt 
van ‘binnenuit’. Herstelprocessen zouden vanuit de sa-
menleving zelf geïnitieerd moeten worden met de steun 
en begeleiding van derde partijen. 
De ervaring leert dat ontheemde bevolkingsgroepen zich 
meestal in verarmd stedelijk of landelijk gebied vestigen, 
waar toegang tot publieke voorzieningen beperkt is en 
overheidssteun en ontwikkelingsinstellingen ontbreken. In 
plaats van af te wachten tot overheids- en andere externe 
instellingen met oplossingen komen, moet de gemeen-
schap zichzelf organiseren en naar oplossingen zoeken. 
Deze organisatie zal vervolgens de aandacht van andere 

Familie, wonend in Nueva Esperanza (Chacula, Guatemala). Dit is een gemeenschap van Guatemalteken 
die vanwege het geweld in hun land naar Mexico zijn gevlucht, en nu weer zijn teruggekeerd naar hun 
vaderland. Hun vroegere land was ondertussen ingenomen door anderen. In Nueva Esperanza proberen ze 
met een groep lotgenoten weer een bestaan op te bouwen.
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actoren trekken, waaronder overheidsinstanties.
We moeten beginnen met een bottom-up benadering, in 
plaats van af te wachten op antwoord of oplossingen van 
buitenaf door derde partijen. Als gemeenschappen dit 
doen, realiseren ze zich dat ze geen verandering door een 
externe factor van buitenaf kunnen verwachten. Noch kan 
het door anderen opgelegd of verschaft worden. Werkelij-
ke verandering kan alleen door en voor henzelf bewerk-
stelligd worden, met dien verstande dat ze er volledig van 
bewust zijn dat de verandering in hen besloten ligt. Ze 
moeten begrijpen dat zij zelf het middel tot verandering 
zijn. Herstelprocessen zouden op dit principe moeten be-
rusten, wil verzoening duurzaam zijn. 
In het geval van de Guatemalteekse vluchtelingen, begon 
deze op de gemeenschap gebaseerde benadering pas goed 
ruim voordat enig vrijwillige repatriëring mogelijk werd. 
Individuen en gemeenschappen leerden op eigen benen te 
staan, door empowerment en maatschappelijke organisa-
ties. Veel van de infrastructurele werken die nodig waren 
voor de vestiging van teruggekeerde vluchtelingen, waren 
door de gemeenschap zelf gebouwd. Veel gezondheids- 
en educatiepromotors, die in Mexico getraind waren, 
begonnen met het verlenen van hun diensten, nog voor-
dat ze officieel door de overheid van Guatemala waren 
ingehuurd of de faciliteiten gebouwd waren. Volgend op 
de vestiging van de nieuw teruggekeerde vluchtelingen in 
verschillende delen van het land, kwamen er nationale en 
internationale instanties in die gebieden, waar ze nieuwe 
programma’s aanboden. 

IV. Afsluitende opmerkingen
Bescherming van vluchtelingen kent tegenwoordig vele 
uitdagingen. Spanningen die tot gedwongen verplaatsing 
leiden, doen zich wereldwijd voor, gevoed door de opkomst 
van nieuwe actoren en vormen van vervolging.
Vluchtelingenproblematiek doet zich vaak cyclisch voor 
in gebieden waar humanitaire ruimte inkrimpt door toe-
nemende nadruk op veiligheid en migratiebeperkende 
maatregelen van landen. Vluchtelingen worden wereldwijd 
in verschillende landen eerder als bedreiging gezien dan 
mensen die bescherming nodig hebben, zoals de Syrische 
vluchtelingen dat momenteel op veel plaatsen ondervinden. 
Er zouden inspanningen gedaan moeten worden om gast-
landen ervan bewust te maken dat vluchtelingen voor 
verandering en ontwikkeling zorgen. In plaats van de 
verschillen zouden de gemeenschappelijke overeenkom-
sten tussen individuen en gemeenschappen benadrukt 
moeten worden en de verschillen zouden als aanvulling 

gezien moeten worden. Gemengde samenlevingen zullen 
beter in staat zijn de vruchten te plukken van en begrip te 
hebben voor deze dynamische werkelijkheid dat we allen 
een eenheid vormen en verbonden zijn. Dit betekent een 
grotere verantwoordelijkheid voor individuen, samenle-
vingen en landen.
Ieder van ons kan eraan bijdragen om een einde te maken 
aan de gedwongen verplaatsing, waar wereldwijd zovelen 
mee te maken krijgen. Vluchtelingenbescherming draait 
om kennis, deskundigheid en in het bijzonder om een 
mentale houding. Vluchtelingen en ontheemden rekenen 
dus op uw duurzame steun. Uw positieve houding maakt 
een verschil en telt als een belangrijke stap voorwaarts in 
hun bescherming.
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Juan Carlos geeft een beschrijving 
van de huidige, nijpende situatie 
waarin vluchtelingen zich bevin-
den. Dat doet hij vanuit zijn lang-
durige ervaring als medewerker van 
de ‘United Nations High Commis-
sion for Refugees’, waarbij hij vooral 
in Midden- en Zuid-Amerika actief 
is. Deze theosofische bijdrage sluit er 
zeer nauw op aan.
Dit artikel starten we met een uitleg 
van de drie grondstellingen van De 
Geheime Leer van H.P. Blavatsky, om-
dat ze de logische en ethische ruggen-
graat van dit artikel vormen. (1) We 
noemen ze in beknopte, kernachtige 
woorden:

1. Eenheid
Alles wat bestaat vloeit voort uit een 
grenzenloos beginsel. Oftewel, in es-
sentie zijn alle wezens een. In deze 
gemanifesteerde wereld met zijn ein-

SC

Over de grote stromen 
vluchtelingen en 
andere migranten
Wat is onze fundamentele taak en 
plicht? 

Kerngedachten:

» De VN-benadering van 
vluchtelingen is gebaseerd op 
enkele fundamentele inzichten.

» Een land is een tijdelijk 
samenwerkingsverband van 
reïncarnerende ego’s. Een 
‘immigrant’ is geen vreemde: er 
is sprake van het hervatten van 
een vroegere samenwerking.

» Steeds wanneer er grote 
verschillen in veiligheid, 
stabiliteit en welvaart ontstaan, 
zien we grote migratiestromen 
optreden.

» Als mensheid hebben we 
een gezamenlijke toekomst. Elk 
individueel mens en elk land 
heeft daarom de plicht voor het 
welzijn van de wereldbevolking 
te werken.

Wat zijn de oorzaken van de onvoorstelbaar grote stromen van migranten, 
die zich nu voordoen? We zullen meteen denken aan de miljoenen Syriërs 
die nu hun land ontvluchtten, en die nu voor een zeer klein deel ons land 
binnenkomen. Maar het ware drama is nog veel groter; het gaat om zeer 
veel meer groepen. Waarom worden deze mensen vaak zo moeizaam 
geaccepteerd? Wat kunnen wij voor ze doen? Daarover gaat dit artikel, 
dat direct aansluit op dat van Juan Carlos Murillo Gonzalez.

deloze verscheidenheid aan verschijn-
selen, is deze eenheid het eenvoudigst 
te herkennen als ‘alles is verbonden 
met alles’. De huidige wetenschap 
erkent dit, en ons eigen ethisch en 
filosofisch inzicht herkent dit. Wat 
wijzelf denken en doen, beïnvloedt 
al onze medemensen: we brengen 
ze harmonie of lijden. De inspire-
rende consequentie van deze eerste 
grondstelling is: alle mensen zijn ge-
lijkwaardig, er is geen verschil in in-
trinsieke waarde, omdat we allemaal 
uitdrukkingen zijn van het Grenzen-
loze.

2. Cyclische beweging 
Alles beweegt en beïnvloedt elkaar 
in grotere of kleinere mate. Alle we-
zens veranderen, blijven geen seconde 
precies hetzelfde, en deze verandering 
is cyclisch. Dit is de leer van weder-
belichaming, van reïncarnatie. Elk 
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mens bestaat uit een duurzaam en een tijdelijk deel: zijn 
duurzame deel is de kern van zijn wezen; zijn tijdelijke 
deel bestaat uit alle tijdelijke elementen die hij gebruikt 
om in deze incarnatie in onze wereld zijn taak te kunnen 
vervullen, zoals zijn lichaam. 

3. Zo boven, zo beneden; het doel van 
het leven is het geleidelijk naar buiten 
brengen, tot uitdrukking brengen van 
onze sluimerende, latente (grenzenloze) 
vermogens
De natuur is zowel in het groot als in het klein volgens 
fundamenteel dezelfde beginselen opgebouwd. Het is een 
onbegrensd organisme, samengesteld uit een hiërarchie van 
kleinere levende eenheden, zoals de cellen in ons lichaam. 
De wisselwerking die dit met zich meebrengt tussen alle 
wezens, groot en klein, geeft allen de kans zich innerlijk 
te ontplooien en te groeien in wijsheid en vermogens. En 
wat wij misschien ‘migranten’ of ‘vluchtelingen’ noemen, 
heeft zijn analogie op alle gebieden van de natuur. Mi-
granten zijn in zekere zin een natuurlijk verschijnsel — 
maar vluchtelingen niet.

Als we nadenken over wat Juan Carlos zei over de metho-
den die zijn VN-afdeling gebruikt om de integratie van 
vluchtelingen in hun nieuwe land te versterken, herkennen 
we dezelfde algemene ideeën, dezelfde opbouw als in de 
drie grondstellingen van de Theosofia.
Het geeft ons een zeer interessant beeld: Juan Carlos leg-
de uit hoe belangrijk het is om mensen ervan bewust te 
maken dat zij één gemeenschap vormen tezamen: zowel de 
vluchtelingen als al degenen die al in dat gebied leefden. Ieder 
heeft daarom dezelfde rechten en plichten. Iedereen is dus 
een volwaardig lid van die gemeenschap, wat zijn sociale 
groep, kleur, religie of sekse ook is. Het is de herkenning 
en erkenning van de feitelijke eenheid van alle mensen.
Een ander belangrijk punt dat Juan Carlos noemde was: 
vluchtelingen te laten beseffen, dat het nodig is om zelf 
initiatieven te nemen, zelf actief stappen in de richting van 
integratie te zetten, en niet te wachten tot een of andere 
‘kracht van buiten’ of externe organisatie hun problemen 
oplost. Deze gedachte kunnen we direct koppelen aan 
de theosofische leer van wederbelichaming. Als we deel 
worden van een nieuwe groep, worden we in zekere zin 
herboren, het is te zien als een soort wederbelichaming: 
je komt in een andere sfeer, een andere omgeving, en 
je moet geschikte instrumenten opbouwen om binnen 
die groep actief te kunnen worden: zoals het leren van 

de taal, jezelf vertrouwd maken met de lokale wetten 
en gewoonten, en je als gemeenschap van vluchtelingen 
zodanig organiseren dat je als groep een ingang hebt bij 
politici en gezagdragers.
Een derde aspect van de VN-benadering die nauw aan-
sluit bij de Theosofia, is de gedachte dat de verschillen 
tussen mensen opgevat kunnen worden als mogelijkheden 
om elkaar aan te vullen. Een vluchteling neemt zijn vaar-
digheden en kennis mee: dingen die van nut kunnen zijn 
voor het nieuwe land en de mensen die daar leven. Hier 
zien we de kans tot innerlijke groei: we hebben immers de 
interactie nodig met mensen met andere karakteristieken 
om alle aspecten van ons wezen te kunnen ontwikkelen. 
Dat geldt in het bijzonder voor onze universele aspecten.
Waarom zijn we zo enthousiast over deze VN-benadering? 
Als we proberen de problemen op deze manieren op te 
lossen, bevorderen we in alle betrokkenen een andere visie, 
een andere mentaliteit, en dat zal van onschatbare waar-
de zijn voor de toekomst, voor toekomstige incarnaties. 
Het kan in de praktijk moeilijk zijn, maar deze benade-
ring richt zich wel op de oorzaken van het probleem: het 
menselijk bewustzijn.
Nu willen we drie belangrijke woorden aan een onderzoek 
onderwerpen: ‘migratie’, een ‘land’ (of andere menselijke 
groep) en ‘migrant’, in het licht van de drie grondstellin-
gen van de Theosofia.

Wat is migratie?
Volgens de Theosofia zijn menselijke migraties een weer-
spiegeling in deze materiële wereld van kosmische circu-
laties. De tweede en derde grondstelling stellen dat het 
universum een grenzenloos, in al zijn onderdelen levend 
universum is. En zoals ons lichaam zijn bloedsomloop, 
zenuwstelsel en ademhaling heeft, zo heeft ook het uni-
versum zijn circulaties, zowel binnen werelden als tussen 
werelden. Een land dat elke uitwisseling met de wereld 
erbuiten verbiedt, is een stervend land.
Een ander zeer interessant punt: de perioden van intensie-
ve, grootschalige migraties komen en gaan, als het pulse-
ren van een hart. Die hartenkloppen zijn verbonden met 
kosmische cyclussen, zoals de precessiecyclus van ruim 
25.000 jaar. De gedachte is: elke nieuwe evolutiecyclus zet 
migraties in beweging. Zo is elke nieuwe natie een clus-
tering van mensen die vanuit oudere culturen en naties 
samenkomen. We zien dus altijd een soort hergroepering, 
en migraties zijn een onlosmakelijk deel van de startfase 
van elke evolutiecyclus.
De grootste migraties die we kennen vinden plaats tijdens 
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de start van een van de grote evolutiefasen van de mens-
heid. Voorafgaande aan onze huidige grote evolutiefase 
was er wat in onze literatuur wel ‘de Atlantische fase’ 
wordt genoemd. Aan het einde van die Atlantische fase 
verzonken complete continenten, terwijl andere oprezen 
(die we nu bewonen). Of, als recenter voorbeeld: na de 
val van het Romeinse rijk, in wat nu de grote volksverhui-
zing wordt genoemd, was er een enorme opschuiving van 
hele volkeren naar het westen. Een meer recent voorbeeld: 
rond het jaar 1900 startten er drie kosmische cyclussen 
tegelijk, die elk enkele duizenden jaren duren. De gelijk-
tijdige start van meerdere verschillende cyclussen geeft 
altijd een versterkend effect. Heel veel aspecten in onze 
samenleving – sociaal, wetenschappelijk, cultureel, poli-
tiek – kwamen rond die tijd in grote beroering, en aller-
lei nieuwe ideeën vonden ingang. Dit kán in belangrijke 
mate de wereldwijde vermenging van mensen verklaren, 
die ongeveer gestart is ten tijde van de reizen van Colum-
bus. In Amerika herinneren velen zich nog wanneer hun 
voorvaderen de overstap maakten.
Dit alles kunnen we ook in het klein herkennen. De be-
kende hermetische spreuk luidt: ‘zo boven, zo beneden’, 
denkt u aan de vele kleine cyclussen in ons eigen leven. 
Neem bijvoorbeeld een organisatie waar een beleidsver-
andering start — of die nu verstandig en zinvol is of niet, 
laten we in het midden. Je kunt het effect al voorspellen: 
sommige medewerkers voelen weinig voor de nieuwe 
karakteristiek en zullen geleidelijk vertrekken. Andere 
werknemers zullen ervoor in de plaats komen.
Wat zijn dus migraties? Migraties zijn de uiterlijke uit-
drukking van innerlijke overgangsfasen: ze vormen het 
einde en het begin van een cyclus binnen de grote evolutie 
van de Mensheid.

Wat is een land (of andere gemeenschap van 
mensen)?
Gottfried de Purucker, een zeer groot kenner van de Theo- 
sofia, gaf de volgende definitie van een land of volk, of 
eigenlijk van een groep in het algemeen:

Elk land is een verzameling van gereïncarneerde ego’s met 
een min of meer gelijksoortige psychologische aard of aanleg 
of karakter. Ze worden tezamen gebracht omdat ze elkaar 
aantrekken.(2)

Als we beseffen dat de mensheid een grote groep van reïn-
carnerende ego’s is, dan kunnen we ons nu voorstellen wat 
een natie of een familie of welke groep van mensen dan 

ook is: het is een clustering van ego’s, aangetrokken tot de 
typische karakteristieken van die groep. Deze groep biedt 
precies de evolutionaire mogelijkheden en lessen die deze 
ego’s op dit moment nodig hebben. Het is als een golf in 
de oceaan: de natie wordt geboren, groeit en verdwijnt, 
om duizenden jaren later weer geboren te worden, mis-
schien op een andere plek op aarde en met verschillende 
technologieën. Niettemin is het een wedergeboorte van 
dezelfde karakteristiek — maar wel iets gerijpt, enigszins 
verder ontwikkeld.
Omdat een land, natie of volk zich als een levend orga-
nisme gedraagt, heeft het net als elk levend wezen een 
samengestelde natuur, met zowel een spirituele als een 
materiële kant. Elke beschaving en grote natie heeft dus 
een spirituele kern, bestaande uit hun inspiratoren, uit 
universele denkers. Door hun vermogen om boven eigen 
belangen en groepsbelangen uit te stijgen, vormen zij het 
bezielende hart van die cultuur — en in feite van de hele 
mensheid, want universele gedachten zijn niet gebonden 
aan één cultuur.
Verder is een natie even illusoir als alle uiterlijke vormen. 
En daarmee bedoelen we: het is een tijdelijk fenomeen, een 
golf die verschijnt en verdwijnt, en dus continu in bewe-
ging is. Naties zijn inderdaad heel dynamisch. Ze veran-
deren voortdurend, onder andere door een voortdurende 
in- en uitstroom van mensen: gasten en migranten. Dat is 
tenminste het geval in een gezonde, groeiende natie. Deze 
veranderingen kunnen in onze huidige ontwikkelingsfase 
(die met een technische term wel ‘Kali Yuga’ wordt ge-
noemd), heel snel plaatsvinden. We kennen allemaal de 
verhalen van mensen die vijf of tien jaar in een ander land 
hebben gewoond en dan in hun thuisland terugkwamen, 
om te ontdekken dat wat ze nu tegenkomen helemaal niet 
meer overeenkomt met hun herinneringen.
Wat we in onze wereld nog zeer veel zien, is wat we ‘ex-
cessief patriottisme’ kunnen noemen, een overdreven 
gehechtheid aan een bepaald land, een bepaalde cultuur 
of de eigen tradities. Mensen die zich volledig met de ver-
trouwde vormen en uiterlijke gewoonten van hun groep 
identificeren, sluiten de ogen voor de waarden en de mo-
gelijkheden van een andere manier van leven, een andere 
manier van denken. Ze zijn nog niet in staat om over de 
grenzen van ‘wat ze gewend zijn’ heen te kijken.
Vraag jezelf eenvoudig af: in hoeveel verschillende cultu-
ren heb ik in vorige levens geleefd? Iemand die werkelijk 
begrijpt wat reïncarnatie inhoudt, zal zich nooit volledig 
met zijn huidige groep identificeren. Want hij begrijpt 
dat die groep niet meer is dan, zogezegd, ‘een workshop 
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tijdens een grote conferentie’: hij weet dat er nog veel meer 
te leren is. Onze wortels liggen niet in een bijzonder land 
of ras, maar in de mensheid als geheel, die een uitvloeiing 
is van het Ene Kosmische Leven.

Wat is een migrant?
Nu komen we bij de vraag: wat is een migrant? Als een 
natie of samenleving een levend organisme is met zijn ei-
gen karakteristieke sfeer en gewoonten, dan is een migrant 
iemand die in de ene natie ‘sterft’ en probeert in een an-
dere opnieuw ‘geboren’ te worden. Een migrant is in een 
staat van transitie, en zoals we weten, zijn alle transities 
kritiek. Een migrant is altijd in een zeer kwetsbare fase.
Je mag het gerust vergelijken met een fysieke geboorte. 
Wanneer een reïncarnerende ego fysiek geboren wordt 
in een familie, dan is dat een ‘hernieuwde ontmoeting’ 
met familieleden. Precies hetzelfde geldt voor migranten: 
een migrant is een collega die een tijdje weg is geweest, 
maar nu, door karmische redenen, zich weer bij zijn oude 
collega’s voegt.
Als we zijn poging tot ‘wedergeboorte’ onmogelijk maken 
door onze deuren gesloten te houden, zal dit een disharmo-
nisch effect hebben op onze toekomstige relatie als colle-
ga’s. We weten, op grond van reïncarnatie en karma: in de 
toekomst zullen we weer met elkaar moeten samenleven. 
Bovendien, denk eens aan de consequenties als we migran-
ten in een detentiecentrum of vluchtelingenkamp zetten 
waar ze helemaal niets mogen doen behalve wachten. In 
dat geval verlengen we die uiterst onzekere en moeilijke 
transitietoestand waarin de migrant verkeert. Juan Carlos 
zei dat het beleid in Latijns-Amerika erop gericht is om 
geïsoleerde vluchtelingenkampen te vermijden: vluchte-
lingen mogen zelf een woning zoeken. Dat is misschien 
moeilijk, maar je krijgt wel de kans snel een actief lid van 
de gemeenschap te worden.
Nu moeten we ons realiseren dat de motieven voor migratie 
enorm variëren. Het kan uit noodzaak gebeuren, zoals bij 
de vluchtelingen uit Syrië, dat door oorlog en onderlinge 
strijd wordt uiteengereten, of een geheel vrijwillige keu-
ze zijn. Het kan vanuit altruïstische redenen zijn, of voor 
eigen voordeel, of een mengeling van beide. De motieven 
kunnen variëren van spiritueel tot puur materialistisch. 
Denk aan het leven van Helena Blavatsky, die de wereld 
afreisde als deel van haar training als spiritueel leerling. 
Kort nadat ze haar openbare werk was begonnen, in de 
Verenigde Staten, werd ze een Amerikaans staatsburger. 
In weer een andere fase leefde ze als Leraar in India en 
in Europa. In feite was ze haar hele leven een migrant.

Maar wat iemands motieven ook zijn, een migrant is al-
tijd een oude collega die terugkeert. En de ware oorzaak 
voor deze terugkeer is een wederzijdse aantrekking die al 
bestond, en in vorige levens is opgebouwd. We herenigen 
ons om de resultaten van onze daden te oogsten en hope-
lijk om onze samenwerking op een hoger, harmonieuzer 
plan te tillen. Want we kunnen ons altijd verbeteren, daar 
zijn geen grenzen aan.

Hoe blijf ik mezelf in een groep?
Nu kan de vraag in ons opkomen: hoe blijf ik mezelf in 
een groep? We bedoelen: hoe houd ik mijn geweten en 
begrip en mededogen actief en wakker in een groep men-
sen met een sterk psychologische groepsinvloed? Tech-
nisch-theosofisch gezegd: hoe zorg ik ervoor dat mijn 
hogere denkaspecten mijn lagere denkaspecten leiden, 
bezielen? U zult begrijpen dat deze vraag ook heel rele-
vant is voor immigranten, die nieuwkomers zijn in een 
al bestaande groep.
Laten we eerst eens kijken welke inzichten de Theosofia 
biedt over menselijke groepen, bijvoorbeeld families, lan-
den en volkeren. Op ons huidige punt van evolutie is de 
gezamenlijke karakteristiek van een natie of familie – de 
bindende factor die mensen tot elkaar aantrekt – bijna al-
tijd meer emotioneel dan mentaal of spiritueel. Het gaat 
vooral om groepsgevoelens.
Die groepsgevoelens kunnen, als we ons er passief door 
laten meevoeren, heel sterk worden. Op zulke momen-
ten zien we dat bepaalde naties of families als groep veel 
minder verantwoordelijk handelen dan de verschillende 
individuen binnen de groep zouden doen. In feite staat 
het geweten van een individu altijd hoger dan irrationele 
groepsgevoelens. Een normaal individu zou er niet over 
peinzen een gewelddadige oorlog tegen zijn buren te be-
ginnen. In beginsel niet, of om pragmatische redenen niet: 
je weet dat dat direct terugslaat op je eigen woongenot. 
Landen of groepen binnen landen doen dat helaas wel: 
zelfs regelmatig. En ze produceren daarmee enorm veel 
lijden: bij de ander én bij zichzelf. Dit is de belangrijkste 
reden voor het ontstaan van grote vluchtelingenstromen.
Het is tragisch dat mensen zich zo makkelijk laten meesle-
pen door agitators, die een andere groep (vaak wordt een 
zondebok gezocht onder kwetsbare groepen) afschilderen 
als barbaars en gevaarlijk, en daarbij al deze mensen over 
één kam scheren. Wie zich door dergelijke zeer gevaarlij-
ke zwartmakerij laat meeslepen, vergeet zijn eigen gewe-
ten, zijn eigen gezond verstand, zelfs zijn eigen feitelijke 
ervaringen met ‘de andere groep’. Dit onderstreept hoe 
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belangrijk het is je eigen gedachten in de gaten te houden, 
en jezelf meteen te corrigeren als je een onrechtvaardige 
gedachte naar binnenhaalt.
Hoe blijf ik nu compleet Mens, inclusief mijn geweten en 
inzichten, in een groep? Bedenk het volgende: alle mensen 
rondom ons zijn reïncarnerende ego’s met een innerlijke 
schat aan wijsheid, met een portie wijsheid die ze in vorige 
levens, in talloze beschavingen en naties hebben vergaard. 
Wanneer we zeer geïnteresseerd zijn in de innerlijke schat 
die elk medemens in zich draagt, dan zullen we in staat 
zijn die diepere kant in elke menselijke groep te herkennen. 
En omdat wijsheid altijd universeel, boven-zelfzuchtig is, 
zullen we meteen de verbinding kunnen maken tussen 
onze universele idealen en hun universele idealen. En het 
resultaat zal een diepe idealistische band zijn, waarin we 
elkaar in wijsheid en kracht versterken. We denken dat 
dit ook de diepere betekenis is van de volgende zin uit de 
Bhagavad-Gîtâ, hoofdstuk 12, vers 19:

Wie lof en blaam hetzelfde zijn, …, geen vaste woonplaats 
heeft, standvastig is in denken, van toewijding bezield, ook 
die toegewijde is Mij dierbaar.(3)

We hebben ‘geen vaste woonplaats’, in de zin van ‘we zijn 
aan geen enkele woonplaats gehecht’, want we zijn niet aan 
één groep in het bijzonder gehecht. We zien in elk mens 
een goddelijk wezen in wording. En leven daar ook naar 
— passen daar al onze handelingen op aan.

Oorzaken van de huidige stroom migranten
De vraag is nu: wat zijn de oorzaken van de huidige stro-
men vluchtelingen en andere migranten? We hebben al 
gezegd dat de mensheid cyclisch perioden van volksver-
huizingen doormaakt. Die zouden harmonisch kúnnen 
verlopen. Helaas is de situatie in onze wereld verre van 
harmonisch. Juan Carlos heeft als belangrijkste oorzaken 
voor de huidige migraties genoemd: oorlog, onderdruk-
king – zowel religieus als mentaal en fysiek – geweld, 
discriminatie, gebrek aan tolerantie. We kennen ze alle-
maal. Deze daden komen voort uit een gebrek aan be-
grip over de Eenheid van Leven. Ze komen voort uit de 
keuzen die mensen maken, waardoor er op vele plekken 
op de wereld onleefbare omstandigheden ontstaan — in 
scherp contrast met andere plekken waar grote welvaart 
of spirituele vrijheid heerst.
In de eerste plaats zouden we ons kunnen realiseren dat 
alles wat we doen wereldwijde effecten heeft. Als we wa-
pens verkopen aan dictators of rebellengroepen, kunnen 

we als direct gevolg golven van vluchtelingen verwachten. 
Als ons land de grenzen sluit voor stromen vluchtelingen 
of migranten, uit angst om een beetje van onze welvaart 
te verliezen, zal de druk op de landen die hen wel accep-
teren, toenemen. In feite zal elke gedachte die we denken 
en elke daad die we verrichten de spanningen in de we-
reld vergroten of harmoniseren. Dus, alle mensen hebben 
een gedeelde verantwoordelijkheid voor de vluchtelingen 
die er nu zijn. Dat is ook de morele grondslag van de  
unhcr, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde 
Naties, waar Juan Carlos zoveel voor doet. Alle migraties 
zijn het karmische resultaat van de gedachten en hande-
lingen van de gehele mensheid. Of, om het in theosofische 
termen te zeggen: eenheid is een feit.

Extreme spanningen … leiden tot 
gewelddadige ontladingen
Om deze eenheid te illustreren, kunnen we ons landen en 
beschavingen voorstellen als levende magnetische centra 
die mensen aantrekken en afstoten. Spreken we over vluch-
telingen, dan is er altijd sprake van afstoting: ze trachten 
uit een onleefbare situatie te raken. Bij een andere groep 
migranten is het hoofdmotief een aantrekking: ze voelen 
een sterke aantrekkingskracht tot een omgeving elders.
Grote verschillen in welvaart, spirituele vrijheid en mentale 
vrijheid leiden altijd tot stromen van mensen van het ene 
naar het andere land. Kilometers lange hekken en inten-
sieve grensbewaking verhinderen dat niet, maar creëren 
enkel een lucratieve markt voor mensensmokkelaars. Het 
is zoals met de wet van de communicerende vaten. Als 
zich ergens hogedrukgebieden en lagedrukgebieden vor-
men, zien we meteen stromingen ontstaan. 
Extreme drukverschillen leiden tot gigantische spanningen, 
en bijbehorende ‘orkanen’. Denk maar aan een weerkaart 
waarin de centra van hoge- en lagedrukgebieden staan 
getekend: de drukverschillen tussen deze centra kunnen 
milde briesjes of zware stormen oproepen; dat hangt al-
lemaal van de grootte van de opgebouwde spanningen af.
Welnu, wij menselijke wezens dragen allemaal bij aan de 
menselijke weerkaart, door spanningen te creëren of ze 
juist te harmoniseren. En zoals er geen grenzen zijn in de 
atmosfeer van de aarde – er is één atmosfeer waarin we 
allemaal leven – zijn er evenmin grenzen voor de invloe-
den die we wereldwijd op elkaar hebben.
Een paar jaar geleden publiceerden twee Engelse weten-
schappers een zeer interessant boek, waarin ze lieten zien 
dat in landen waar een relatief kleine kloof tussen rijk en 
arm bestaat, er minder sociale spanningen zijn en meer 
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wederzijds vertrouwen.(4) Daar is ook de fysieke en mentale 
gezondheid beter dan in landen waar die kloof groot is. 
In feite waren zelfs de rijken beter af in zo’n meer geëgali-
seerde samenleving, dan in landen met extreme welvaarts-
verschillen (denk aan de angst, de bewaking, de isolatie, 
enzovoort). En dit opmerkelijke resultaat bleek geldig te 
zijn op alle continenten en in alle soorten beschavingen.

Het wegnemen van de oorzaken …
In feite zijn wijzelf als denkend wezen een wervel op de 
weerkaart, die voortdurend in krachtige wisselwerking is 
met alle andere wervels. We dragen allemaal bij aan de 
menselijke weerkaart, door het toevoegen van harmonie 
of disharmonie. De zaak van het lot van vluchtelingen is 
dus ieders zaak. Wat kunnen we zelf doen om een samen-
leving met harmonieuze migraties op te bouwen? Iedereen 
kan helpen, soms door directe persoonlijke contacten met 
vluchtelingen, of anders door de spanningen in onze eigen 
kring te harmoniseren. En hoe breng je harmonie? Een-
voudig door niet al het beschikbare ‘voedsel’ voor jezelf, 
je eigen groep te behouden. En met ‘voedsel’ bedoelen 
we: spiritueel, mentaal en fysiek voedsel; we bedoelen 
spirituele, mentale en stoffelijke levensatomen.
Probeert u eens het volgende: tracht u eens een kaart te 
tekenen van de harmonische en disharmonische relaties, 
van de eventuele spanningen in uw familie, tussen uw 
collega’s, in uw stad. We kunnen in ons eigen leven ‘hoge- 
en lagedrukgebieden’ herkennen. Als we met de gegevens 
van satellieten weerkaarten kunnen maken, zouden wij 
dat ook moeten kunnen voor onze denkatmosfeer. En 
bedenkt u dan tot welke ‘stromen’ (door afstoting of aan-
trekking) zulke spanningen leiden. Hoe steden groeien of 
krimpen, hoe delen van de familie dicht bij elkaar blijven 
wonen terwijl andere familieleden hun eigen weg gaan, 
enzovoort. Dan zult u in het klein begrijpen wat er ook 
in het groot gebeurt.

Een migratiebeleid op basis van universele 
principes
Als we ons migratiebeleid op theosofische principes base-
ren, hoe zou dat er dan uitzien? Omdat de broederschap 
van de mensheid een feit is, zou onze eerste stap zijn om 
internationale samenwerking te stimuleren, op bestuurs- 
niveau, en door middel van individuele contacten en uit-
wisselingen. Maar er is een andere fundamentele stap te 
maken.
Stel je een wereld voor waarin alle landen hun grenzen 
openen voor bezoekers en migranten. Dat lijkt een zeer 

revolutionaire gedachte, maar eigenlijk betekent het sim-
pelweg dat elk land de artikelen 13 en 14 van de Univer-
sele Verklaring van de Rechten van de Mens – die vrijwel 
elk land heeft onderschreven – gaat toepassen. Deze ar-
tikelen gaan over het recht zich vrijelijk te verplaatsen en 
te verblijven binnen de grenzen van elk land, en van een 
land naar andere landen te reizen. We praten dus niet 
over vreemde ideeën.
Het is ook geen nieuw idee. Alle hotspots van beschaving, 
alle vitale beschavingen van heden en verleden waren 
smeltkroezen: ze stonden niet alleen fysiek open voor mi-
granten en handelaars, maar ze stonden ook open voor een 
spirituele en mentale uitwisseling. Met ‘open’ bedoelen 
we niet dat ze alles en iedereen binnen hun gemeenschap 
toelieten, en evenmin dat ze elke willekeurige theorie of 
doctrine kritiekloos overnamen. Nee: ‘open’ houdt in, de 
bereidheid te onderzoeken. Om bijvoorbeeld elke migrant 
althans de kans te geven een opbouwende rol te gaan 
spelen in hun samenleving. En om ‘vreemde’ gedachten 
althans een kans te geven, door ze grondig te onderzoe-
ken, te bediscussiëren. Een voorbeeld van zo’n hotspot 
was de stad Alexandrië in de tweede en derde eeuw. Of 
India tijdens de regering van koning Ashoka en, eeuwen 
later, die van keizer Akbar.
Een politiek van isolatie leidt tot tegenovergestelde resul-
taten. Elk land of elke groep mensen die zijn eigen ma-
nier van leven als superieur beschouwt, komt spiritueel 
en mentaal tot stilstand. Dat land sluit als het ware zijn 
spirituele en mentale vensters voor een grootser licht. Als 
je daarin volhardt, zullen alle nieuwe ontwikkelingen 
onopgemerkt aan je voorbijgaan. Waarbij je uiteindelijk 
zult ontdekken, dat je ver bent achtergebleven bij degenen 
die doorgroeiden. Het is makkelijk om hiervan voorbeel-
den te vinden, en na te gaan tot welke gevolgen dat leidt.

De rechten en plichten van elke 
gemeenschap
Wij denken dat de huidige immense problemen waar-
mee miljoenen vluchtelingen en migranten geconfron-
teerd worden, tot een veel kleinere omvang teruggebracht 
kunnen worden als landen hun grenzen openen, vanuit 
de visie dat deze migranten gelijkwaardig zijn aan hun 
autochtone bevolking.
Helaas hanteren veel landen juist een zeer strikt immigra-
tie- en asielbeleid, waardoor de huidige stroom van mi-
granten zich ophoopt in slechts enkele regio’s en landen. 
In een wereld zonder nationale grenzen zullen migran-
ten zich over de wereld verspreiden, aangetrokken door 
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de magnetische centra die overeenkomen met hun eigen 
karakter. Daar zullen ze zich thuis voelen (of via enkele 
tussenstappen alsnog een geschikt land vinden) en dan 
is de kans zeer groot dat deze nieuwkomers een waarde-
volle bijdrage leveren aan het nieuwe thuisland, zowel 
spiritueel, mentaal als fysiek. Ze zijn veelal gemotiveerd 
‘er wat van te maken’.
De Theosofia laat zien dat een dergelijk ‘open grenzen-be-
leid’ op wijsheid en mededogen is gebaseerd. Op enkele 
zeer wijze mensen na, kan niemand betrouwbare kennis 
krijgen van de vorige levens van zijn medemensen. We we-
ten dus niet waar hij zijn plichten in deze incarnatie heeft 
te vervullen, en waar hij zich het beste kan ontwikkelen.
De hele bureaucratie van vergunningen en paspoorten, die 
overigens ook het onderschatte probleem van ontelbare 
stateloze en illegale personen heeft veroorzaakt, wordt dan 
met één klap weggevaagd. Aan de grens van elke land staat, 
bij wijze van spreken, een ‘wachter’ die alle kandidaten die 
naar binnen willen vraagt: “Ben je bereid een constructief 
lid van deze gemeenschap te worden, en alle rechten en 
verantwoordelijkheden te delen? Als je je met sommige 
van onze beginselen of gewoonten niet kunt verenigen, 
is er geen basis voor een langdurige samenwerking. Als 
je ‘ja’ zegt tegen letter en geest van onze regels, heb je het 
recht je rol en plek bij ons te zoeken.” Dit is niet onrea-
listisch. In wezen is er geen verschil met lid worden van 
een club of een theosofische groep. Het draait erom dat de 
immigranten zich ten volle bewust zijn van het karakter 
van hun nieuwe leefgemeenschap, het karakter van ‘het 
magnetische centrum’ van hun immigratieland.

‘De Universele Verklaring van de Rechten en 
Plichten van de Reïncarnerende Mens’
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
van de Verenigde Naties, die we al genoemd hebben, is het 
belangrijkste ethische document van onze tijd. Het is het 
meest universele verdrag over (onder andere) migranten 
en vluchtelingen. Maar, op welke bronnen van inspiratie 
is deze Verklaring gebaseerd? Die bronnen worden in de 
tekst zelf niet genoemd. Het ‘waarom’ en ‘waarvandaan’ 
van de Verklaring worden niet uitgelegd. En zoals u weet, 
worden alle beginselen waarvan we het ‘waarom’ en ‘waar-
vandaan’ niet meer kennen en begrijpen, heel snel ervaren 
als onbezielde, opgelegde regels. Om dat hiaat trachten 
op te vullen, hebben enkele leden van Het Theosofisch 
Genootschap Point Loma-Den Haag een Universele Ver-
klaring van de Rechten en Plichten van de Reïncarnerende 
Mens geschreven, die in 2007 tijdens ons jaarlijkse sym-

posium is gepresenteerd.(5) Let u op de toevoeging van de 
woorden Plichten en Reïncarnerende. Die zijn bedoeld om 
te wijzen in de richting van de universele principes die aan 
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ten 
grondslag liggen. We willen benadrukken dat we deze tekst 
als een eerste versie geven, die door onderzoek en discus-
sie verbeterd kan worden. Uw reacties zijn dus welkom! 
U kunt de volledige tekst lezen op www.blavatskyhouse.
org/magazine onder ‘Universal Declaration of the Rights 
and Responsibilities of Reincarnating Man’.

Over wezenlijke gelijkwaardigheid
Artikel 6.
Omdat verschillen tussen mensen niet wezenlijk zijn, maar 
slechts voortkomen uit de individuele manier waarop elk 
mens uitdrukking geeft aan zijn inherente grenzenloze mo-
gelijkheden, is ieder mens voor de wetten van de wereldge-
meenschap of die van welke nationale staat dan ook, gelijk. 
Derhalve ook heeft ieder de plicht zijn medemens als gelijk-
waardig aan hemzelf te beschouwen en deze te stimuleren 
het beste uit zichzelf te halen.

Over actieve, internationale broederschap
Artikel 8.
Ieders idealen, gedachten en materiële middelen staan de ge-
hele mensheid ter beschikking. Ieder heeft derhalve het recht 
te delen in spirituele, mentale en maatschappelijke verwor-
venheden en de plicht op deze drie terreinen, overeenkomstig 
zijn ontwikkelingsgraad, zijn bijdrage te leveren.
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In een crisissituatie toon je 
je ware aard
Als een mens in een moeilijke en 
stressvolle situatie komt te verkeren, 
moet hij laten zien wie hij werkelijk 
is. Dat doet zich bijvoorbeeld al voor 
als je opgesloten zit in een lift. Blijf 
je kalm? Kun je in alle rust de beste 
oplossing bedenken? 
Nog sterker doet zich dat voor in oor-
logssituaties of bij bedreiging door 
terroristen. Red je het eigen vege lijf, 
ook al gaat dat ten koste van ande-
ren, of help je anderen, wellicht met 
voorbijzien van eigen levensgevaar? 
Vaak zie je dat mensen, die in rustige 
omstandigheden zich nauwelijks van 
elkaar onderscheiden, in een dergelij-
ke crisissituatie zich volledig anders 
ontpoppen. De één wordt een held, 
de ander een lafaard. Alles wat in het 
innerlijke van een mens achter het 
masker van de conventies verborgen 
bleef, stroomt nu naar buiten en de 
mens toont zijn werkelijke aard.
Zoiets doet zich ook voor bij een land 

in crisis: toont het zich een werke-
lijke beschaving, of was die bescha-
ving niets anders dan schone schijn 
en schijnheiligheid.
Nu wil ik de toestroom van vluchte-
lingen geen crisis noemen. Deskundi-
gen spreken over 0,1% toestroom van 
vluchtelingen vergeleken bij de totale 
bevolking van Europa. Niet echt een 
groot probleem zou je zeggen. Niet-
temin ervaren mensen het wel zo.

Twee reacties
Welke reacties zien we bij de toe-
stroom van vluchtelingen?
Er is een groep mensen die oprecht de 
vluchtelingen probeert te helpen. Of 
die hulp effectief is, doet nu niet ter-
zake, het gaat hier om de intentie. Er 
zijn mensen die een kamer opknap-
pen waar ze een asielzoeker willen 
huisvesten. Anderen geven cadeaus 
aan de mee gevluchte kinderen. Weer 
anderen maken spandoeken met ‘wel-
kom’ erop. 
Een andere groep mensen zet als een 

Barend Voorham

Vluchtelingen: crisis 
of uitdaging?

Kerngedachten:

» In een stressvolle situatie 
laten we zien wie we werkelijk 
zijn.

» Door uit te gaan van het 
welzijn van alle wereldburgers 
als voornaamste doel, worden 
de beste oplossingen gevonden.

» Zonder voortdurende 
instroom van migranten, kan 
een land geen hogere stap van 
beschaving bereiken.

Soms moet je een groot probleem ‘vertalen’ naar een individueel mens. 
Dan wordt de kwestie overzichtelijk en kun je het geheel gemakkelijker 
overzien. Plato ‘vergrootte’ de speurtocht naar rechtvaardigheid in 
een individueel mens uit naar een hele staat. Want, zo zei hij, als je de 
rechtvaardigheid in een staat ontdekt, weet je ook waar je die in een mens 
kunt vinden. In dit korte artikeltje over vluchtelingen willen wij het 
tegenovergestelde doen: we verkleinen een land tot één mens. Als we dat 
doen, zien we ook tot welke uitdaging het opnemen van vluchtelingen 
leidt.
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egel zijn stekels op. Ze willen de vluchtelingen weren. De 
grenzen moeten dicht. Ze menen dat ons land de opname 
niet aankan. Natuurlijk zijn er ook allerlei tussenvormen 
bij deze twee reacties.

Beproeving en groei
Wanneer een individueel mens in een crisissituatie kiest 
voor wat hij diep in zijn hart weet dat hij moet kiezen, 
zal hij groeien. Hij kiest dan onzelfzuchtig voor het grote 
geheel. Hij overwint de beproeving en groeit daardoor in 
bewustzijn. Hij is degene geworden van wie hij weet dat 
hij die moet zijn. Als hij voor de beproeving bezwijkt, valt 
hij terug in een oud gewoontepatroon, waar hij feitelijk 
boven uit zou moeten zijn gegroeid.
Ook een land kan voor een beproeving staan. De bevol-
king staat dan voor de keuze of ze voor zichzelf kiest of 
voor het grote geheel: eigen volk eerst versus het welzijn 
van alle wereldburgers.
Indien voor het eerste gekozen wordt, belandt het volk 
feitelijk in een soort isolement, wat uiteindelijk altijd tot 
degeneratie leidt. Kiest het volk voor de internationale 
gemeenschap, dan overwint het de beproeving. Let wel: 
het gaat daarbij altijd om het motief. Het motief moet 
onzelfzuchtig zijn. De intentie moet zijn dat het besluit 
het welzijn van allen beoogt.
Ook inzake de vluchtelingenproblematiek moet het mo-
tief onzelfzuchtigheid zijn. Dan kunnen de beste oplos-
singen gevonden worden. Zo zou een volk op basis van 
onzelfzuchtigheid kunnen besluiten de grenzen te slui-
ten — bijvoorbeeld omdat er geen voedsel is voor zoveel 
nieuwkomers. Eerlijkheid is voor iedere individuele inwo-
ner van een land natuurlijk een voorwaarde om werkelijk 
tot een onzelfzuchtig besluit te komen, dat het welzijn 
van ieder beoogt. 
Als de Europese bevolking de moed en de wijsheid heeft, 
de vluchtelingen uit door oorlog en geweld geteisterde 
landen in alle vriendelijkheid op te nemen en hun de 
gelegenheid geeft een nuttige bijdrage te leveren aan de 
beschaving, dan kan het continent er slechts beter van 
worden. Met creativiteit zal dan gewerkt worden aan al-
lerlei organisatorische problemen die de komst van vluch-
telingen veroorzaakt, zoals huisvesting en taalcursussen 
voor zoveel nieuwkomers. Maar als men als een egel zijn 
stekels opzet en de vluchtelingen alleen maar afwijst, of 
als men toegeeft aan allerlei angstgevoelens en negativi-
teit, dan overwin je geen crisis.
Doorstaat een volk de beproeving, dan is een stap gezet 
in zijn verdere ontwikkeling.

Elk land een immigratieland
Elk land heeft altijd vreemdelingen opgenomen. De hele 
geschiedenis van Europa is er een geweest van migratie. 
Geen enkele natie is verstoken geweest van vreemde in-
vloeden.
Als vreemdelingen integreren in de samenleving en sa-
men met de reeds in het land levende bevolking samen-
werken en uiteindelijk één worden, dan kan het tot een 
hogere stap van de beschaving leiden. Dus als bijvoorbeeld  
Nederland vluchtelingen opneemt, dan wordt de Neder-
landse cultuur niet om zeep geholpen, maar kan dat lei-
den tot een hoger niveau van beschaving dan tot we tot 
nu toe bereikt hadden. 
Voorwaarde daarvoor is dan wel dat er van beide kanten 
een openheid is. De ontvangende partij moet openstaan 
voor de invloeden van de nieuwkomers. De nieuwkomers 
moeten openstaan voor de cultuur van het land waarin 
ze terechtkomen. Een eerste vereiste daarvoor is dat ze de 
taal leren en de gewoonten leren kennen.
Het ontvangende land verliest dus niet zijn eigenheid, 
maar die eigenheid wordt in een grootsere en universele-
re context geplaatst.

Het Franse chanson als voorbeeld
Een prachtig voorbeeld daarvan is wat men als een typisch 
Franse cultuureigenschap beschouwt: het chanson, een 
poëtisch lied in de Franse taal. Het interessante feit doet 
zich voor dat de grootste chansonniers vaak als vluchte-
lingen in dat land terechtkwamen, of direct afstammen 
van vluchtelingen. Charles Aznavour is kind van Armeen-
se immigranten; zijn moeder vluchtte voor de genocide. 
Serge Gainsbourg was zoon van uit Rusland gevluchte 
Joden. Dalida was ooit miss Egypte. Georges Moustaki, 
van Joods-Griekse afkomst, kwam naar Frankrijk van-
uit Alexandrië. Édith Piaf was dochter van een Italiaan-
se moeder. Ook Serge Reggiani kwam uit Italië. En als 
laatste willen we de bij jongeren zeer populaire Stromae 
noemen, die het ingedutte chanson weer nieuw leven 
heeft ingeblazen. Stromae heeft een Rwandese vader. 
Al deze zangers en liedjesschrijvers hebben het typische 
Franse chanson geen afbreuk gedaan, maar, integendeel, 
het naar een hoger, want meer universeel, niveau getild.
Een grootse en sterke beschaving is niet bang voor het 
vreemde. Wanneer de mentaliteit van de bevolking zo ruim 
is dat ze iedereen plaats en ruimte geeft om een bijdrage te 
leveren, kan het totaal er alleen maar rijker van worden.
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Barend Voorham 

Het beloofde land: 
exoterisch en esoterisch 
geïnterpreteerd
Wanneer komt de eindtijd?

Kerngedachten:

» Het eind van elke cyclus is 
het begin van een nieuwe.

» Esoterisch opgevat kan de 
eindtijd duiden op verschillende 
zaken, zoals het einde van een 
grote cyclus, of het eind van een 
aards leven.

» De eindtijdverwachtingen 
van de Islamitische Staat zijn 
gebaseerd op selectief gekozen 
teksten uit de Koran en hadieth 
die op materialistische wijze 
geïnterpreteerd zijn.

» Esoterisch opgevat is het 
‘kalifaat’ de bewustzijns-
toestand van iemand die 
zich verenigd heeft met zijn 
goddelijke natuur. Hij is een 
Israëliet of Moslim, strijder voor 
of een ‘overgegevene’ aan het 
goddelijke.

» Door antropomorfisch 
denken en vanwege chaotische 
tijden geloven velen dat de 
‘redding’ van een kracht buiten 
de mens komt; de werkelijke 
oplossing komt echter van 
binnenuit: van onze innerlijke 
goddelijkheid.

Wanneer komt de eindtijd? En wat heeft dat te maken met de met 
wreedheden gepaard gaande opmars van de Islamitische Staat?

Alle religies kennen de leer van de 
eschatologie, ofwel de theologische 
verhandeling over de eindtijd. Meest-
al gaat men ervan uit dat die eindtijd 
zeer ver van onze tijd verwijderd is. 
Vooral in een rustige en welvarende 
samenleving heerst deze gedachte. 
Après nous le déluge – na ons de zond-
vloed – is een motto dat zeker niet 
alleen bij de adel in het Frankrijk van 
Lodewijk XV populair was. 
Op gezette tijden echter treedt binnen 
één van de godsdiensten de eschato-
logie sterk op de voorgrond. Veelal 
vindt dat plaats in een periode van 
onrust, oorlog en grote onzekerheid.
Zo is de Islamitische Staat (IS), een 
terreurbeweging die in het Mid-
den-Oosten actief is, in feite een es-
chatologische beweging binnen de 
radicale Islam. Het soms absurde be-
leid en de nietsontziende wreedheden 
zijn alleen te verklaren vanuit de door 
hen verwachte eindtijd.

Eschatologie letterlijk 
opgevat
De eindtijd wordt voorgesteld als 
het eind van de geschiedenis van de 

mens. De maatschappelijke chaos en 
goddeloosheid heet zo groot te zijn, 
dat wij mensen die niet meer zou-
den kunnen veranderen in een recht-
vaardige en ordelijke samenleving. 
Er moet ‘van bovenaf ’ ingegrepen 
worden. Veelal wordt het dan voor-
gesteld alsof de stichter van de religie, 
of een andere afgezant van god of de 
goden, als met een toverstok de aarde 
omtovert in een paradijs.
De eindtijdverwachting staat altijd 
in verband met profetieën. Stichters 
van religies, profeten, heilige boeken 
of heiligen zouden er al eeuwen gele-
den op gezinspeeld hebben. Eschato-
logische bewegingen putten zich dan 
ook uit in het trachten te verklaren 
van de meest cryptische gezegden uit 
het heilige boek waarin ze geloven en 
menen daarin een directe aanwijzing 
te zien dat het einde nabij is.
Halve waarheden zijn gevaarlijker 
dan hele leugens. Als dat ergens voor 
geldt, is het wel voor de interpreta-
ties door fanatieke gelovigen van 
teksten uit heilige boeken. Alles wat 
niet in hun straatje past, negeren ze; 
de teksten die ze kunnen gebruiken,  
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modelleren ze naar hun eigen opvattingen. 
Als je meent dat je het enig juiste geloof hebt, dat jouw 
groep tot de uitverkorenen behoort die ‘gered’ zullen wor-
den, dan hoef je slechts in de uitgebreide literatuur van 
de godsdienst die je aanhangt, selectief te winkelen om 
die verwachting met teksten te voorzien. Daarbij wordt 
figuurlijke taal letterlijk opgevat. De oorspronkelijke be-
tekenis gaat geheel en al verloren.
IS gelooft dat de eindtijd al begonnen is. Niettemin komt 
het idee van het kalifaat voort uit een esoterische wijsheid, 
zoals we straks hopen duidelijk te maken.

Eschatologie esoterisch opgevat
Laten we eerst eens kijken hoe je eschatologie esoterisch 
kunt opvatten. Er zijn vier mogelijke interpretaties.
1.	 In zijn algemeenheid is de eindtijd de laatste fase van 

een bepaalde cyclus. Die cyclus kan relatief kort zijn 
(de ouderdom van één leven), maar kan ook haast 
onbevattelijk groot zijn. Het eind van een cyclus be-
tekent altijd het begin van een nieuwe cyclus.

2.	 Meer in het bijzonder is de eindtijd het slot van de 
menselijke evolutie. Wij hebben als mensheid het top-
punt bereikt van onze menselijke ontwikkeling. We 
zijn god-mensen geworden. We zetten, na een lange 
rustperiode, onze evolutie als goddelijke wezens voort.

3.	 Een eindtijd kan ook op de (versnelde) evolutie van 
een individueel mens betrekking hebben. We spreken 
dan van inwijding. Een mens verenigt zich min of 
meer volledig met zijn inherente goddelijkheid. Hij 
wordt als Christos of Buddha herboren.

4.	 De eindtijd kan ook een symbool zijn voor de deva-
chanische rustperiode; de geestelijke, paradijselijke 
droomtoestand tussen twee levens.

We zullen straks deze gedachten verder uitwerken. Maar 
eerst willen we eens kijken hoe de verschillende godsdien-
sten aankijken tegen eschatologie.

Eschatologie in:
Hinduïsme
Vanwege de sterk levende opvatting dat tijd cyclisch is, 
is er geen sterk eschatologisch geloof in het Hinduïsme. 
Er worden vier tijdperken onderscheiden, maar na het 
einde van het laatste van die vier tijdperken, het huidige 
tijdperk (Kali-Yuga), begint de cyclus opnieuw, zij het op 
een hoger niveau.
Er is wel de leer van Kalki, de tiende Avatāra van Vishnu, 
die aan het eind van Kali-Yuga verschijnt, maar in tegen-
stelling tot de christelijke en islamitische eindtijdverwach-

tingen, verzamelt Kalki wel de ‘goeden’, maar alleen om 
met hen op een hoger niveau zich verder te ontwikkelen.

Buddhisme
Buddhisten geloven in de komst van een nieuwe Buddha, 
Maitreya genaamd, die opnieuw de Dharma krachtig zal 
verkondigen.

Judaïsme
De joodse godsdienst kent een sterk eschatologische ten-
dens: er komt een Messias die het volk van Israël zal ver-
enigen en vrede zal stichten. Kernvraag in dezen is dan: 
wie zijn het volk van Israël? Exoterisch gezien zijn dat de 
Joden, maar als je weet dat Israëliet ‘strijder voor God’, of 
‘strijder voor het goddelijke’, betekent, dan ligt het voor 
de hand dat hier iets heel anders mee bedoeld wordt. Dat 
geldt trouwens evenzeer voor het woord ‘Moslim’, zoals 
straks blijkt. In de eindtijd is er ook een dag des oordeels 
en de opstanding van de doden. Onder de rabbi’s is hier-
over geen consensus. Sommigen menen dat dit overdrach-
telijk moet worden opgevat, maar er zijn er ook die het 
letterlijk voor waar nemen.
Interessant is dat in het joodse geloof er feitelijk ooit al 
eens een eindtijd is geweest. Toen Mozes en zijn volk 
Egypte verlieten, door de Rode Zee trokken, doolden in 
de woestijn op zoek naar het land van melk en honing, 
was dat evenzeer een eindtijd. Het beloofde land was de 
aanvang van een nieuwe cyclus, die wordt geplaatst in 
het huidige Israël.

Christendom
Zeker in de begintijd was het Christendom een sterk es-
chatologisch geloof, dat zich vooral baseerde op het kab-
balistische boek Openbaring van Johannes (de Apocalyps). 
Er zijn heel veel van dergelijke eindtijdbeschrijvingen in de 
eerste eeuwen van onze jaartelling, waarin trouwens veel 
meer aandacht wordt besteed aan wat voor folteringen de 
niet-gelovigen eeuwigdurend moeten ondergaan dan dat 
er beschreven wordt welk geluk de gelovigen deelachtig 
zullen worden.(1)

Dat de eschatologie in het jonge Christendom zo opleef-
de, lag voor de hand. Het was een chaotische tijd. Het 
Romeinse rijk stortte ineen, er was voortdurend oorlog. 
Mensen zagen geen uitweg meer, vooral omdat het ker-
kelijke Christendom de verlossing van de mens buiten die 
mens plaatste. Alleen een goddelijke ingreep zou het tij 
kunnen keren. De toestand in de christelijke wereld van 
die tijd lijkt sterk op die van het Midden-Oosten van nu. 
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Dat verklaart de tientallen eindtijdverwachtingen die in 
de eerste eeuwen van het Christendom geschreven zijn.
De eindtijd, zo is het geloof, is ook een tijdperk van grote 
wanorde, geweld en goddeloosheid. Pas als de Christus 
verschijnt, zal er vrede zijn. In de eindtijd vindt evenzeer 
de dag des oordeels plaats, alsmede de opstanding van 
de doden.

Islam
Je vindt veel eschatologische teksten in de Koran en in de 
hadieth, de optekeningen van de gezegden van de pro-
feet Mohammed. Soms spreken die elkaar tegen. Toch 
is er wel een algemeen beeld. Dat kan wellicht het best 
uitgelegd worden aan de hand van het Arabische woord 
ma ‘ad, dat ‘terugkeer tot Allah’ betekent. De mens keert 
terug naar God, zijn oerbron.
Volgens het exoterische geloof komt er door een godde-
lijke ingreep een eind aan de geschiedenis. Er verschijnt 
de Mahdī. Dat is de verlosser of bevrijder. Hij regeert 
voor onbekende tijd. Soennieten geloven dat de Mahdī 
uit de stam van de profeet Mohammed (de Koeraisjie-
ten) komt; Sji’ieten identificeren hem met de twaalfde, 
verborgen Imam. 
Na het rijk van de Mahdī komt Isa (Christus) in Jeruza-
lem. De wereld wordt vernietigd en, net als bij de andere 
monotheïstische godsdiensten, is er sprake van een dag 
des oordeels en de opstanding van de doden.

IS en de eindtijd
Sommige Soennieten zien de herintroductie van het ka-
lifaat als eerste teken van de eindtijd. Het kalifaat is niet 
alleen een stuk land maar ook als het ware een middel 
voor redding. Het kalifaat is de voorfase van de eindtijd 
en moet daarom gegrondvest zijn. Wie geen trouw zweert 
aan het kalifaat, is feitelijk een afvallige en moet gedood 
worden. Executies vinden daarom in het door IS veroverde 
gebied in Irak en Syrië dagelijks plaats; massa-executies 
zijn er wekelijks. De meeste slachtoffers van deze gruwe-
len zijn zogenaamde ‘moslimafvalligen’, zoals Sji’ieten. 
Omdat het kalifaat het begin van de eindtijd zou hebben 
ingeluid, zijn er geen vredesonderhandelingen met anderen. 
Er wordt überhaupt niet onderhandeld. Er worden geen 
eisen gesteld met betrekking tot de gegijzelden. Immers, 
de eindtijd is aangebroken.
Die eindtijd is voor de bewoners van het kalifaat zeer reëel. 
Een voorbeeld: de verovering van Dabiq in Syrië is met 
veel verliezen totstandgekomen. De stad op zich is stra-
tegisch niet belangrijk. Toch was het voor IS belangrijk 

die te veroveren, omdat volgens de hadieth daar de eind-
strijd met ‘het leger van Rome’ zal plaatsvinden. Ander 
voorbeeld: toen er een gerucht ging dat er Amerikanen 
in Syrië waren gesignaleerd, bracht dat de IS-strijders in 
jubelstemming. Dat betekende dat het einde der tijden 
weer een stukje dichterbij was!
Omdat de andere terroristische organisatie, Al-Kaida, 
de eindtijd pas over eeuwen verwacht, heeft IS zich af-
gescheiden van deze groep, die meent dat de Mahdī nog 
lang niet komt. 
Al-Baghdadi, de ‘kalief ’ van IS, is van de Koeraisjie-
ten-stam, precies zoals dat volgens de Soennieten gepro-
feteerd was. Hij wordt niet als de Mahdī gezien, maar als 
degene die zijn komst voorbereidt.
Volgens de Soenna pleegde Mohammed dezelfde daden als 
IS nu pleegt. Er is een obsessieve neiging de meest wrede 
praktijken uit het verleden – die in de Islam al eeuwen 
niet meer bestaan – uit te voeren. 

Esoterische verklaringen voor bovenstaande
De theosofische leringen verschillen sterk van deze theo- 
logische leerstellingen. Uitgaande van de cycliciteit van 
alle verschijnselen kan de Theosofia ook nooit een abso-
lute eindtijd erkennen. Godsdiensten waarin de leer van 
reïncarnatie niet expliciet onderwezen wordt, leggen dan 
ook veel meer nadruk op eschatologie dan die waarin die 
leer wel onderwezen wordt. Ofwel, door het verloren gaan 
van dit eerste Juweel van Wijsheid is de leer gemateriali-
seerd en gedegenereerd. Er is een idee ontstaan van een 
absoluut einde. In de grenzenloosheid bestaan echter geen 
absolute eind- of beginpunten.
Niettemin kun je met enig speurwerk de achterliggende 
Theosofia ontdekken in de eschatologische ideeën van 
de verschillende godsdiensten. Al deze leerstellingen zijn 
namelijk sterk gedegenereerde gedachten, die weliswaar 
oorspronkelijk van de Theosofia kwamen, maar nu zo 
verminkt zijn dat ze haast niet meer herkenbaar zijn. La-
ten we ze eens een voor een nader bekijken. 

De komst van de redder van de wereld
Hoe verklaart de Theosofia de verwachte komst van de 
nieuwe wereldleraar, die met een handomdraai de wereld 
verandert in een paradijs? Het is inderdaad opvallend dat 
elke godsdienst voorspelt dat zo’n hervormer komt. Of hij 
nu Kalki, Maitreya, Messias, Christus of Mahdī wordt 
genoemd, elke godsdienst spreekt erover.
Welnu, wij kunnen deze leer op twee manieren verklaren.
Ten eerste is er de leer van Avatāra’s, zoals dat in het 
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Sanskrit wordt genoemd. Avatāra’s zijn goddelijke we-
zens, die een menselijk voertuig overschaduwen. Ofwel, 
er zijn door goddelijke krachten beïnvloede mensen. In 
de Bhagavad-Gîtâ zegt Krishna dat hij zich van eeuw tot 
eeuw belichaamt, ter bestrijding van het kwade en voor 
de vestiging van het goede.(2)

Deze leer hangt nauw samen met een van de meest inspi-
rerende en hoopgevende gedachten, namelijk dat er een 
orde van wijzen is, van Meesters van Wijsheid en Mede-
dogen, deel uitmakend van een hiërarchie die reikt tot 
het hart van het universum. Die orde waakt voortdurend 
over de mensheid en inspireert waar dat maar mogelijk 
is. De Meesters kunnen echter niet de rommel opruimen 
die wij mensen zelf gemaakt hebben. Wel geven ze ons 
aanwijzingen hoe het leven te leiden.
De geschiedenis der mensheid wordt gekenmerkt door 
zulke Avatāra’s, van zeer grote tot wat minder grote luis-
ter. De verwachting dat er een nieuwe wereldleraar komt, 
is dus terecht, zij het dat hij altijd in de voetsporen zal 
treden van een andere Leraar en zelf ook weer voetsporen 
achterlaat voor de Leraren die na hem komen. Bovendien 
is het nooit zo, dat een Meester van Wijsheid, hoe verhe-
ven hij ook is, de samenleving kan veranderen. Dat moe-
ten we zelf doen. We moeten zelf van inzicht veranderen 
en groeien in bewustzijn. Zij kunnen de Wet van karma 
niet terzijde stellen.
Er is nog een tweede betekenis van de komst van de redder 
der mensheid. Die redder zit namelijk in onszelf. Het is 
ons Zelf. Als we de inherente godheid in onszelf gestalte 
geven, laten we het Christuskind, de innerlijke Buddha, 
onze innerlijke Messias of Mahdī in ons geboren worden. 
Die innerlijke Messias – en dat is ons diepste Zelf – zal 
ons leven drastisch veranderen en spiritualiseren, niet in 
de zin dat we dan zelf niets hoeven te doen, maar omdat 
we ons zelfbewust en actief richten op de spirituele sfeer 
waarin hij verblijft.

Beloofde land, kalifaat, land van melk en 
honing
Als we de innerlijke godheid in onszelf gestalte hebben 
gegeven, leven we in het ‘beloofde land’, in het ‘kalifaat’, 
in het ‘land van melk en honing’. Deze leringen uit de 
verschillende heilige boeken zijn namelijk metaforen, beel-
den voor de toestand van geestelijk bewustzijn. Die is zo 
groots en verheven, dat we het alleen maar door middel 
van beeldspraak kunnen aanduiden. Het is nog te ab-
stract voor ons om er rechtstreeks over te kunnen den-
ken en communiceren. Het beloofde land is feitelijk ons 

meest diepste Ideaal. Het zit in ons. Het is het besef van 
samenhang en eenheid, dat een vorm heeft gekregen in 
ons denken. En dat is natuurlijk heel wat anders dan wat 
IS propageert: een fysiek stuk land waarin alleen ruimte 
is voor mensen die er dezelfde gewoonten op nahouden. 
Het beloofde land kan ook duiden op de toestand van 
devachan, de spirituele droomtoestand tussen twee levens 
in waarin de mens zijn bovenpersoonlijke idealen uitleeft. 
Omdat hij in die bewustzijnstoestand niet gestoord wordt 
door allerlei aardse gedachten en begeerten, is dit voor hem 
zeer verheven. Hij gaat volledig op in zijn eigen idealen, 
die hem als werkelijkheid voorkomen.
Verder kan het beloofde land ook het begin van een cy-
clus voorstellen. Het is datgene wat in India Satya-Yuga 
wordt genoemd, het Gouden Tijdperk. In Griekenland 
werd er naar verwezen als het tijdperk van Saturnus. Het 
is een geestelijke toestand, zij het ook een toestand van 
onschuld, onzelfbewustheid.
Verreweg de meest verheven verklaring van het beloofde 
land heeft te maken met onze spirituele evolutie. Degenen 
die ver genoeg gevorderd zijn, zullen aan het eind van het 
leven van de planeet Aarde die spirituele toestand van be-
wustzijn realiseren. Immers, de Aarde, een levend wezen 
zijnde, is ooit geboren en zal ooit sterven. Tijdens het leven 
van de planeet zijn er zeven grote cyclische bewegingen 
(ronden), die elk weer verdeeld worden in sub-cycli. Aan 
het eind van de zevende sub-cyclus van de zevende ronde 
beschikken de mensen die hun evolutietocht met succes 
volbracht hebben over goddelijk bewustzijn. Ze zijn zich 
bewust van de eenheid van het leven.
Helaas weten de IS-soldaten, die trouw zweren aan het 
kalifaat en de kalief, niet wat de esoterische betekenis van 
deze leer – die we hier heel kort weergeven – inhoudt. 
Wisten ze dat, dan zouden ze onmiddellijk hun wapens 
weggooien en het kalifaat in zichzelf zoeken.
Toch is de esoterische verklaring van het kalifaat heel lo-
gisch, als je tenminste een duidelijk beeld hebt van wat 
een Moslim is. Een Moslim is niet zozeer iemand die de 
uiterlijke godsdienst aanhangt, maar iemand die zich heeft 
‘overgegeven’ aan Allah. En Allah is niet de persoonlijke 
god in wiens naam deze godsdienstfanaten de grootste 
gruweldaden plegen, maar de essentiële Eenheid die ten 
grondslag ligt aan de immense verscheidenheid van alle 
levensuitingen. Je overgeven aan Allah is leven in het be-
sef van eenheid. Als je je overgeeft aan Allah, dan moet je 
inderdaad trouw zweren aan het Kalifaat, dat immers de 
uiterlijke uitdrukking is van die Eenheidsgedachte. Maar 
ieder wezen is in zijn hart verbonden met dit Kalifaat, 
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en hoe dwaas en triest is het dus mensen die een ander  
uiterlijk geloof hebben te dwingen jouw uiterlijk geloof 
aan te nemen of anders hen te doden. Vrijwel alle reli-
gies zijn jammer genoeg sterk gedegenereerd. Het maakt 
daarom niets uit via welke traditie je de weg bewandelt, 
zolang je de kerngedachten maar begrijpt.
Kijk bijvoorbeeld naar de term ‘Israëliet’, de strijder voor 
het goddelijke. Natuurlijk kan alleen hij het Beloofde Land 
betreden. Alleen hij die zijn diepste spirituele Idealen heeft 
geleefd, heeft de tocht door de barre woestijn – het uiterlijke 
leven – overleefd en wordt de onsterfelijkheid deelachtig. 
Onsterfelijkheid die trouwens relatief is, want ook in de 
nieuwe cyclus zal elk wezen weer in bewustzijn groeien 
waardoor overwonnen beperkingen ‘sterven’.

Dag des oordeels
Bij veel eindtijdverwachtingen hoort ook een ultieme we-
ging van het karakter van elk mens. Heeft hij meer ‘goede’ 
of ‘kwade’ daden gepleegd? Vaak wordt het voorgesteld 
alsof God, als opperrechter, uitspreekt of de mens eeuwige 
zaligheid deelachtig wordt, of dat hij tot in alle eeuwig-
heden verdoemd is. Die dag des oordeels heeft dan ook 
geleid tot grote angsten, vooral ook omdat niemand de 
meetlat van God kent en er dus altijd onzekerheid bestaat 
of je al dan niet ‘gered’ wordt.
De esoterische verklaringen van de dag des oordeels schet-
sen een ander beeld.
Die dag kan duiden op het ultieme moment van inwijding, 
als de neofiet moet tonen dat hij zuiver bovenpersoonlijk 
is geworden en zich daarom kan verenigen met zijn in-
herente goddelijkheid. In heel veel mythen en sprookjes 
komt dit beeld naar voren, zoals in het Egyptisch Doden-
boek, waar het hart van de inwijdeling gewogen wordt. 
Het moet lichter zijn dan een veertje. Maar ook in menig 
sprookje zal de held een ultieme beproeving moeten door-
staan, voordat hij zich kan verenigen met zijn geliefde, 
het symbool voor het goddelijke.
Ook collectief gaat de mensheid door zo’n beproeving, 
zij het dat die beproeving niet gedurende één kort mo-
ment plaatsvindt, maar tijdens langere perioden. De mens 
moet uiteindelijk aantonen dat hij de kwaliteiten voor die 
nieuwe evolutiefase heeft ontwikkeld. Ook in het verleden 
waren er perioden waarin de ‘bokken’ van de ‘schapen’ 
werden gescheiden. De nieuwe grote beproevingsperiode 
zal plaatsvinden halverwege de vijfde ronde, als de mens 
de meer edele aspecten van het bewustzijn moet hebben 
ontwikkeld, wil hij meekunnen in de evolutiecyclus.
Ten slotte zal een dergelijke fase ook op kosmische schaal 

aanbreken. H.P. Blavatsky verwijst naar dat moment als 
de dag Wees met ons of de dag Kom met ons.(3) We spreken 
hier over het einde van een kosmische manvantara, een 
tijdperk van miljarden aardse jaren. De levende wezens 
gaan de lange periode van Paranirvāna in. Ook een kos-
mos heeft een begin en een einde. Hoe onvoorstelbaar 
groot deze periode ook moge zijn, ze verschilt niet essen-
tieel van de ontwikkelingen in onze mensenmaatschappij, 
waar mensen ook de nieuwe kwaliteiten moeten ontwik-
kelen, willen ze mee kunnen blijven doen met de nieuwe 
ontwikkelingen. Als we nooit geleerd hebben om te gaan 
met computers, kunnen we straks niet eens onze rekenin-
gen betalen. We missen de kwaliteiten om volop mee te 
draaien in de maatschappij. Op gelijke wijze kunnen we 
niet mee naar andere evolutiefasen als we ons blijven rich-
ten op wat we al ontwikkeld hebben en nieuwe, spirituele 
mogelijkheden in ons laten wegroesten.

Opstanding van de doden
De meest materialistische interpretatie van de eindtijd is 
de leerstelling dat aan het eind der tijden de doden uit hun 
graf zullen herrijzen. Elk zinnig mens weet dat lichamen 
na enkele eeuwen, laat staan na honderden eeuwen, niet 
meer bestaan. Alleen onder bepaalde omstandigheden 
kan een enkel bot blijven bestaan. Niettemin leren de 
monotheïstische godsdiensten dat voor het laatste oordeel 
alle doden in het stoffelijk lichaam uit de grond zullen 
rijzen. Dergelijke dogma’s bewijzen dat de godsdiensten 
elk vleugje spiritualiteit verloren hebben.
De esoterische verklaring van deze leer is uiteraard volle-
dig anders. De opstanding van de doden kan duiden op 
het nieuwe lichaam dat het bewustzijn zich in een nieuwe 
reïncarnatie opbouwt. Bij de dood is het lichaam opgelost 
in zijn miljarden en miljarden samenstellende, levende 
bouwstenen. Tijdens de lange rustperiode van de dood 
gaan deze bouwstenen hun eigen evolutionaire weg. Bij 
een nieuwe geboorte worden ze door het reïncarnerende 
bewustzijn weer verzameld. Precies zoals een magneet 
ijzer aantrekt, trekt de reïncarnerende mens zijn oude en 
vertrouwde bouwstenen weer aan en bouwt zijn lichaam 
weer op. Daarom kun je in zeker opzicht stellen dat het 
lichaam in een nieuwe reïncarnatie ‘uit de dood opstaat’. 
In feite groeien die levende bouwstenen met de mens 
mee. Elke nieuwe evolutiefase creëert de mens daarom 
een nieuw lichaam. Of beter uitgedrukt: hij veredelt de 
bouwstenen die zijn voertuig samenstellen. Het lichaam 
groeit met hem mee. Het ‘staat op’ uit de toestand die 
achtergelaten is en nu ‘dood’ is.
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Dit laatste gebeurt versneld tijdens een inwijding. Bij de 
grote inwijding verlaat de inwijdeling zijn lichaam om 
eerstehands kennis op te doen van de innerlijke gebie-
den. Na enkele dagen keert hij terug in zijn lichaam. Hij 
herrijst als een Christos uit de dood.

Hoe komt het dat esoterische leringen 
materialistisch worden uitgelegd?
De eschatologische leringen uit met name de monothe-
ïstische godsdiensten zijn met de esoterische sleutels te 
verklaren. Hierboven hebben we de sleutel slechts een of 
twee keer omgedraaid. Maar het spreekt voor zich dat 
achter deze leringen nog veel meer waarheid schuilt, want 
elke mysterieleer heeft zeven sleutels die elk zeven keer 
kunnen worden omgedraaid.
Waarom hebben mensen echter de neiging deze spiritu-
ele leringen materialistisch te verklaren en ze daarmee te 
doen degenereren? Dat komt omdat de mens geneigd is 
antropomorfisch te denken. Dat wil zeggen dat hij zichzelf 
als middelpunt van de wereld ziet en zichzelf als maat der 
dingen neemt. Hij beoordeelt ideeën en verschijnselen 
vanuit zijn eigen, vaak bekrompen maar in ieder geval 
beperkt standpunt. En omdat hij zich vereenzelvigt met 
de uiterlijke wereld en geen middelen meent te bezitten 
om op een andere manier waarheid te bemachtigen, in-
terpreteert hij alles materialistisch. Hij voelt zich daarbij 
onmachtig en klein. Hij meent dat óf de uiterlijke wereld 
alles is, óf dat je voor het betreden van die ‘andere wereld’ 
de hulp van god of goden nodig hebt. Kortom, hij plaatst 
de krachten buiten zichzelf.
Alle leringen van zijn godsdienst ziet hij daarom niet als 
iets wat op hem zelf betrekking heeft, ja, in hem zelf aan-
wezig is, maar als iets wat buiten hem om plaatsvindt. Zo 
ontstaat de degeneratie. 
Alle mythen moet je namelijk opvatten als je eigen verhaal. 
Ze hebben betrekking op de mens zelf. De mens is zijn 
eigen redder, zijn eigen heiland. Er is geen vermogen dat 
niet in de mens zit. Religieuze teksten, mythen en verhalen 
hebben alleen betekenis als je jezelf als hoofdpersoon ziet.
Er komt zeker een eindtijd, maar alleen voor degenen die 
zich er voor geschikt maken. Dat wil zeggen – uiteraard 
in overdrachtelijke zin – voor degenen die trouw zweren 
aan het kalifaat van eenheid en universele broederschap. 
Degenen die dat niet doen, zullen de ‘bokken’ zijn, die 
niet over de juiste vermogens beschikken om de nieuwe 
evolutiefase in te gaan. Creëer dus je eigen eindtijd. Laat 
het oude leven in de persoonlijkheid achter je en leef in 
het onvergankelijke en laat het vergankelijke achter je.

Waarom leven eschatologische gevoelens nu 
sterk op?
Ten slotte willen we nog even stilstaan bij het feit dat 
op sommige Moslims IS zo’n sterke aantrekkingskracht 
uitoefent.
Welnu, als mensen in perioden van chaos, onzekerheid, 
geen uitweg meer zien, menen ze dat alleen buiten de 
mens staande krachten de menselijke rotzooi kunnen op-
ruimen. Dit is het toppunt van antropomorfisch denken. 
Die onzekerheid kan betrekking hebben op allerlei zaken: 
op een economische crisis, afschuwelijke armoe, oorlog en 
geweld, maar ook als je jezelf vernederd voelt.
Eeuwenlang zijn Moslims door Christenen als minder-
waardig beschouwd. Hun profeet werd als de antichrist 
voorgesteld. Ze vroegen zich af of dat misschien kwam 
omdat ze hun godsdienst niet juist beleefden.
Op die wijze wordt (on)bewust een godsdienstige basis 
gegeven aan die onrustgevoelens. Vrijwillige soldaten van 
IS reciteren de hele dag Koranteksten, zijn volledig on-
dergedompeld in een godsdienstige waan. In wezen is de 
drijfkracht waarom mensen naar IS gaan om te doden 
en te sterven niet anders dan die van bijvoorbeeld men-
sen die, op basis van een willekeurige interpretatie van de 
Maya-kalender, sterk geloofden dat de eindtijd naderde in 
2012; of van de tientallen sekten die vanaf de jaren zestig 
van de vorige eeuw met regelmaat mensen rekruteren.
Het is een droevig teken des tijds en een blijk van de 
destructieve krachten in de mens, die alleen met succes 
kunnen worden tegengegaan als er een meer op de wer-
kelijkheid gebaseerd beeld van de mens, zijn oorsprong 
en bestemming komt. De mens is een goddelijk wezen 
en heeft een grootse toekomst voor zich. 
De Theosofia geeft met kracht van argumenten zo’n 
beeld. Verspreiding van het theosofische gedachtegoed 
voorkomt nieuwe waandenkbeelden als die welke nu in 
het Midden-Oosten tot zoveel leed en chaos aanleiding 
hebben gegeven.
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In zijn boek En mijn tafelheer is Plato 
verkent filosoof en journalist Rob 
Wijnberg antwoorden op de vraag 
waarom mensen geweld gebruiken. (2) 
Een eenduidig antwoord is er niet, 
stelt hij vast, maar er zijn drie globale 
antwoorden die hij herkent. Ten eer-
ste de instrumentele verklaring: men-
sen plegen geweld ‘omdat het werkt’. 
In deze opvatting wordt geweld pri-
mair beschouwd als een middel tot 
een doel. Als tweede verklaring noemt 
Wijnberg het begrip ideologie. ‘Ook 
hier is geweld een middel, maar dan 
ter verwezenlijking van een bepaald 
ideaal.’ Hij vindt het ironisch dat de 
inzet van ideologisch geweld meestal 
een geweldloze samenleving is. Ten 
derde: de biologische verklaring. ‘Ge-
weld zit in de natuur van de mens.’ 
Dit beeld past in het darwinistische 
mensbeeld van survival of the fittest, 
noteert Wijnberg. Maar ook: “Toch 
zijn er evenveel denkers geweest die 
geweldloosheid juist als essentie van 
de mens beschouwden.”
Opvallend in deze opsomming is de 

Rob Goor

Ahimsa, de kunst van 
geweldloosheid – 2

Kerngedachten:

» We zijn in het algemeen niet 
kritisch voor onszelf als het gaat 
om welke gedachten we wel en 
welke we niet toelaten — en 
volgen.

» Het krachtigste middel om 
een keten van oorzaak en gevolg 
te doorbreken is Anders Denken. 

» Een praktische oefening 
is het opbouwen van een 
ideaalbeeld van een vreedzame 
maatschappij.

Hoe leren we de schoonheid van ahimsa inzien, de kunst van geweld-
loosheid? Eerder dit jaar gaven we in Lucifer voorbeelden van mensen 
die in hun denken en handelen geweldloosheid wisten te realiseren. 
Mensen als ‘Mahātma’ Gandhi, Martin Luther King, Katherine Tingley 
en de Dalai Lama.(1) Hun leven blijft ons inspireren. Maar hoe werkt die 
inspiratie? Hoe kunnen we leren hen na te volgen, of misschien beter 
gezegd, hoe komen we tot een houding waarin we zeggen: ja, we willen 
hen navolgen? Welke inzichten hebben we daarvoor nodig?

pragmatische benadering van het pro-
bleem. Veel mensen zullen langs deze 
lijnen denken. Alleen de constatering 
dat geweldloosheid ook als essentie 
van de mens kan worden beschouwd, 
biedt ook ruimte voor een meer spi-
rituele visie. 
Pragmatisme is eerder deel van het 
probleem dan een verklaring van het 
probleem. Samen met materialisme 
kan het een vrijbrief voor geweld wor-
den als we het wezenlijke van de mens 
zelf niet herkennen.

Ongecontroleerde 
gedachten
Leven is grenzenloos bewustzijn, leert 
de Theosofia. Alles is in essentie be-
wustzijn. We noemen dit het spiri-
tualistisch uitgangspunt. Aan al het 
leven ligt een essentiële eenheid ten 
grondslag, die ons in het diepste van 
ons zijn met elkaar verbindt. Elke 
kern van bewustzijn ontwikkelt in 
cyclische manifestaties steeds meer 
van de onbegrensde mogelijkheden 
die hij in zich draagt. 
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De mens is na een onafzienbare reeks van wederbelicha-
mingen in een stadium dat hij denkvermogen ontwik-
kelt — een stadium waarbij ook zelf bewustzijn past. We 
zijn mens omdat we kunnen denken, ook over ons eigen 
denken en handelen als individu.
De evolutie van ons denkvermogen is echter – voor de 
gemiddelde mens – nog lang niet zo ver gevorderd als 
menigeen veronderstelt. We denken heel wat af, maar 
objectief beschouwd laten we onze gedachten vaak on-
gecontroleerd stromen, als waterdruppels. En zo borrelen 
er eenvoudig gedachten van een bepaalde kleur, van een 
bepaalde karakteristiek in ons op waar we ons niet echt 
bewust van zijn. We zijn in het algemeen niet kritisch voor 
onszelf als het gaat om welke gedachten we wel en welke 
we niet toelaten — en volgen.
Gedachten zijn levende wezens: bewustzijnen die veel 
minder ver zijn ontwikkeld dan de mens, maar niette-
min levende wezens die hun eigen karakteristiek hebben.  
Als we voor de oorzaken van geweld naar de individuele 
mens kijken – laten we zeggen: naar onszelf – dan zien 
we een scala aan persoonlijke gedachten die ons tegenover 
anderen plaatsen en ons uiteindelijk tot een toestand kun-
nen brengen waarin geweld een rol speelt. We denken vaak 
egocentrisch, op onszelf gericht. We willen veel hebben 
— van ‘geluk’ en gezondheid tot ‘comfort’ en bezit. En 
we zijn dan weer bang om te verliezen wat we hebben. 
Het is denken in afgescheidenheid. We menen los te staan 
van anderen en kunnen ons snel bedreigd voelen in ons 
‘eigen wereldje’. 
We kunnen ook teleurgesteld raken in het leven, gefrus-
treerd door alles wat tegenzit, door onrechtvaardigheid 
die we ervaren voor onszelf of voor anderen. Onze visie 
op het leven is een dominante factor in onze dagelijkse 
gedachtestromen, ook als we ons niet actief bezighouden 
met die visie.

Denkaspecten
Hoe verwerken we dan al die gedachten? Deze lage vor-
men van bewustzijn die in zulke groten getale en soms zo 
chaotisch bij ons in- en uitwaaien? Waarom kiezen we er 
niet voor om alleen mededogende, vredelievende gedach-
ten binnen te halen? Gedachten die geweld uitsluiten? 
Het antwoord ligt in het denken zelf. Daarvoor moeten 
we naar de mens als samengesteld wezen kijken. We zijn 
in essentie een geestelijk, onvergankelijk wezen. De per-
sona, het ik, doet leven na leven ervaring op en leert zo 
steeds meer zich de edele, onzelfzuchtige eigenschappen 
eigen te maken die in zijn geestelijke kern liggen besloten. 

De Theosofia herkent in de menselijke samengesteldheid 
in totaal zeven universele beginselen, van vergankelijk tot 
lerend tot onvergankelijk. In de ontwikkeling van het 
denkvermogen zien we dit beeld weerspiegeld. In ons 
denken herkennen we dan ook zeven aspecten, die elk 
een specifieke karakteristiek hebben.(3) 
Voor dit betoog beperken we ons tot drie van deze aspec-
ten: het gevoelsdenken, het intellectuele denken en het 
inzichtelijke denken.
Het gevoelsmatige denken hoort bij het scala aan emoties 
die we ervaren: die kunnen behoorlijk positief of negatief 
zijn. Veel gewelddadige gedachten zetelen in het gevoels-
matige denken. Maar ook bijvoorbeeld ‘medelijden’, waarin 
we mee treuren met degenen die we sympathiek vinden. 
Voor degenen die we onsympathiek vinden hebben we 
dan vaak weer andere gevoelens … 
Het intellectuele denken kunnen we inzetten voor onszelf 
of ten bate van anderen. De Theosofia maakt bij het ma-
nasisch beginsel (manas betekent denken) een duidelijk 
onderscheid tussen zelfzuchtig, persoonlijk denken en 
onzelfzuchtig, bovenpersoonlijk denken. De lagere manas 
behoort tot het meer vergankelijke deel van onze samenge-
steldheid; de hogere manas tot het meer onvergankelijke.
Met het inzichtelijke denken, ook wel het buddische as-
pect genoemd zijn we in staat om ergens de samenhang 
van in te zien. Het gaat vrijwel altijd gepaard met een 
onzelfzuchtige houding. Hier vinden we ook het begrip 
‘mededogen’ terug. De grondtoon van een liefdevolle 
houding tegenover alle leven.

Gericht denken
Deze korte uitleg maakt het in elk geval duidelijk hoezeer 
ons denken afhankelijk is van de mate waarin we daar 
bewust mee omgaan. Als we ons realiseren door welke 
impulsen en door welke ‘kleuren’ we ons laten leiden, 
kunnen we daar ook actief ja of nee tegen zeggen. We 
kunnen dan bijvoorbeeld met inzet van ons buddisch as-
pect een positieve, mededogende gedachte beter voeden, 
ondanks dat we daarvoor bepaalde emoties opzij moeten 
zetten. Omdat we de situatie in een groter perspectief 
zien. Of we kunnen gedachten van angst of haat relati-
veren en buitenspel zetten door er andere, betere voor in 
de plaats te zetten.
Zo kunnen we ons trainen om onze persoonlijke gedach-
ten te verlossen van egoïstische trekjes en meer in dienst 
te stellen van de totaliteit. Het is werken aan ons karakter, 
zoals de Theosofia ons leert: ‘Zaai een gedachte, oogst 
een handeling. Zaai een handeling, oogst een gewoonte. 

lucifer-3-NL-2015-fullcolor.indd   91 22-10-2015   23:12 



92 | Lucifer nr. 5 | oktober 2015

Zaai een gewoonte, oogst een karakter.’
Met het vermijden van negatieve emoties en het stimuleren 
van spirituele gedachten werken we ook aan onze eigen 
gezondheid. Negatieve emoties beschadigen de mens als 
samengesteld wezen. Dit zien we uiteindelijk terug in al-
lerlei psychische en lichamelijke problemen. Het plegen 
van zowel fysiek als psychisch geweld – begonnen als 
negatieve gedachte – werkt ook door in onze constitutie. 
En in die van de slachtoffers uiteraard.

Groepsdenken
Bij veel uitingen van geweld staan grote groepen mensen 
tegenover elkaar. De wereld is nog altijd vol disharmo-
nie en geweld, ondanks de voorbeelden van de wijzen 
die laten zien hoe heilzaam geweldloosheid is. Groepen 
mensen zijn vaak geneigd de geschiedenis van hun land, 
hun volk, hun godsdienst en cultuur – gezien vanuit hun 
lagere denkaspecten – te beschouwen als hun ‘eigendom’, 
en dat bij spanningen te plaatsen tegenover het ‘eigendom’ 
van een andere groep, waarbij het eigene ook als superi-
eur wordt gezien.
De angst om zo’n eigen positie kwijt te raken, de dreiging 
dat zoiets kan gebeuren, is een typisch voorbeeld van afge-
scheiden denken. Wat ontbreekt is een visie op het leven 
waarin we herkennen dat alles met elkaar is verbonden, 
dat wij en zij in essentie een illusie is. We zijn met elkaar, 
dus we kunnen niet zonder elkaar. Daarom zou elke groep 
de kans moeten krijgen zich te ontplooien.
Als groepen zo tegenover elkaar staan en de dialoog heeft 
gefaald, de wegen van diplomatiek overleg hebben geen 
uitkomst geboden, dan kunnen gewapende conflicten 
ontbranden waarbij de motivatie past in de instrumen-
tele verklaring die Wijnberg signaleerde: mensen plegen 
geweld ‘omdat het werkt’. Dat denkt men althans. 
Het is wrang om te denken dat geweld toepassen effectief 
is. Hoeveel geschiedenis bewijst niet het tegendeel. Geweld 
leidt tot meer geweld. Dat is de simpele en begrijpelijke 
conclusie bij de oude regel ‘wat we zaaien zullen we oog-
sten’. Het is in wezen een vertaling van de wet van oorzaak 
en gevolg, karma. Nu is het niet zo dat alle oorzaken een 
letterlijk en onmiddellijk boemerangeffect hebben. Om 
een positief voorbeeld te geven: een plantje groeit ook niet 
in de winter, maar op een gegeven moment breekt toch de 
lente aan. Er komen altijd eens omstandigheden waarin 
een gedachte, een handeling, effect zal krijgen. 
Karma is een universele wetmatigheid, waarin de karakte-
ristiek van de oorzaak overeenkomt met de karakteristiek 
van het gevolg. De Natuur is strikt rechtvaardig en dus 

neutraal. Wat we hieruit kunnen opmaken is dat gedach-
ten die tot geweld leiden, nooit tot geweldloosheid en tot 
harmonie zullen leiden. Oftewel: negatief – zelfzuchtig – 
gebruik van onze denkaspecten leidt nooit tot harmonie.
De dialoog blijft altijd een zeer sterk middel om vrede te 
beoefenen. Openstaan voor elkaars denkbeelden, samen 
zoeken naar wat mensen bindt, zonder mee te gaan in de 
dwalingen van de ander. Dat kan altijd, als we bewust 
onze gedachten op vreedzame oplossingen richten.
Ook in deze roerige tijden zien we met name voorbeel-
den van conflicten waarin ideologie en godsdienst een 
belangrijke rol spelen. Het tweede antwoord op de vraag 
waarom mensen geweld gebruiken dat Wijnberg ook 
herkent. De oorzaken voor deze conflicten voeren soms 
ver terug in het verleden. Groepen mensen, volken, die 
generaties lang zijn overheerst, uitgebuit en gekleineerd; 
mensen die generaties lang menswaardige leefomstan-
digheden en goede educatie hebben moeten ontberen: zij 
hebben geen kans gehad om zelfstandig en evenwichtig te 
leren denken, om de kracht van onzelfzuchtig denken te 
ontdekken. Kortom, zij hebben geen ruimte gehad voor 
spirituele ontplooiing. Hun wanhoop vertaalt zich in 
geweld dat zij legitimeren met wat zij begrijpen van een 
ideologie en een godsdienst. Daarin zoeken zij in feite 
– heel begrijpelijk – een ideaalbeeld. De situaties in het 
Midden-Oosten en delen van Afrika confronteren ons 
met voorbeelden hiervan.
 
Gevolgen van geweld
De geweldsspiraal is een keten van oorzaak en gevolg. 
Steeds meer leed, steeds meer onbalans maakt het steeds 
moeilijker om het tij te keren en een vredesspiraal te ontke-
tenen. In de actualiteit van 2015 zien we een grote stijging 
van het aantal mensen dat het geweld in het Midden-Oos-
ten en Afrika ontvlucht. Elders in deze Lucifer vindt u 
drie artikelen die dieper ingaan op dit onderwerp. De 
reacties in onze samenleving op de vluchtelingenproble-
matiek laten in elk geval zeer herkenbare voorbeelden van 
zowel zelfzuchtig als onzelfzuchtig denken zien. Daarbij 
is het ook heel duidelijk dat sommige mensen hun den-
ken eenvoudig laten leiden door populistische ‘leiders’ 
die verdeeldheid, angst en haat prediken — en daardoor 
uiteindelijk geweld. Maar dit hoeft niet. Met meer inzicht 
in onze denkpatronen, met meer bewust denken, zouden 
wijzere leiders ook meer navolging krijgen. Het gezegde 
luidt: het volk krijgt de leiders die het verdient. 
Oplossingen
Het krachtigste middel om een keten van oorzaak en 
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gevolg te doorbreken is Anders Denken. Gedachten zijn 
levende wezens. Negatieve, gewelddadige gedachte-ele-
mentalen bedreigen ons. Laten we ze toe of is de bescher-
mingsmuur van ons denkpatroon positief en krachtig 
genoeg? Ons denken werkt als een zender en ontvanger. 
De gedachten die we uitzenden en de gedachten die we 
ontvangen hebben hetzelfde frequentiebereik. Om in de 
beeldspraak te blijven: als we fine-tunen – heel gericht 
denken – dan scheelt dat veel aan ruis van gedachten die 
we niet willen uitzenden of binnenhalen. 
Een praktische oefening in het ontwikkelen van het in-
zichtelijke denken – het buddhische denkaspect – is het 
opbouwen van een ideaalbeeld van een wereld, een vreed-
zame maatschappij waarin wederzijds respect en waarde-
ring normaal is. Zoiets kunnen we rustig aan doen; het 
hoeft niet morgen af. We kunnen er ‘op de achtergrond’ 
mee bezig zijn, terwijl we boodschappen doen of onder-
weg zijn naar ons werk. We kunnen er voortdurend aan 
schaven, en het tot een soort constante meditatie maken. 
Stel je eens voor: een wereld die jou aan alle kanten on-
dersteunt, en die jij graag zelf aan alle kanten mee helpt 
opbouwen. Een wereld waarin je steeds meer positieve 
gezichtspunten leert zien, een wereld waarin harmonie, 
samenwerking en vrede normaal zijn.
Een ideaalbeeld opbouwen vergt denk-discipline, concen-
tratie en permanente meditatie. Maar ook ‘brandstof ’ in 
de vorm van kennis over de basisprincipes van het leven en 
gelegenheid tot dialoog met mede-zoekers naar waarheid. 
Dus educatie, vrijheid van denken, toegang tot universele 
spirituele kennis en gelegenheid tot nadenken door de aan-
wezigheid van alle noodzakelijke eerste levensbehoeften.
Om helder en gericht te kunnen denken is een duidelijke 
visie op het leven noodzakelijk. De Theosofia biedt in dit 
opzicht een oceaan aan mogelijkheden. 

Meedoen in de samenleving
Leren anders en met name minder zelfzuchtig te denken 
is dus noodzakelijk om de geweldsspiraal te doorbreken. 
Maar er is ook meer directe hulp nodig. Wat te doen voor 
individuen die de weg kwijt zijn? Voor hele volkeren in 
oorlog? Voor groepen mensen die verdwaasd door gods-
dienstwaanzin en generaties van gewelddadige tradities en 
sferen tot de zwartste gemoedstoestanden zijn afgedaald? 
Een schoolvoorbeeld. Bij pesten in de klas is de beste re-
medie om alle betrokkenen (pester, gepeste en passieve 
toekijkers en meelopers) eigen verantwoordelijkheid te ge-
ven voor iets dat de kinderen aankunnen om zo hun eigen 
zelfbeeld en zelfrespect te verbeteren. Intussen kan dan 

ook naar hun achtergrond worden gekeken om te bepalen 
of daar hulp nodig is. Een integrale aanpak, die erop is 
gericht om kinderen volwaardig te laten functioneren in 
hun groeiproces — en positieve gedachten te activeren.
In het groot bezien zal dit principe ook werken. Meedoen 
is hier de sleutel. Bied strijdende partijen een uitdaging 
om iets op te bouwen. Vraag hun hulp daarbij, in plaats 
van ze te straffen. Bied ze kansen op eigen herstel van 
hun leven, hun welvaart en hun zelfrespect. Uiteraard 
gecontroleerd — ook in dit scenario hoeft er zeker geen 
sprake te zijn van naïviteit. Geef ze verantwoordelijkheid, 
maar leg ook uit hoe dat internationaal zou werken. Bied 
ze zicht op waardigheid en respect, bied ze zicht om hun 
ideaalbeeld te bouwen op eigen culturele waarden in het 
besef hoezeer deze wortelen in universele waarden. Wat 
een prachtige rol zouden de Verenigde Naties hierin kun-
nen spelen! Als de eerste successen zichtbaar worden, zal 
het sneeuwbaleffect groot zijn. En de wereld zal verbazend 
snel naar meer harmonie groeien. 
Kunnen we na dit alles nog een conclusie trekken uit de 
biologische verklaring van de oorzaak van geweld die 
Rob Wijnberg signaleert? ‘Geweld zit in de natuur van de 
mens’ en ‘Toch zijn er evenveel denkers geweest die ge-
weldloosheid juist als essentie van de mens beschouwden’? 
De Theosofia leert dat de geestelijke, bovenpersoonlijke 
zijde van onze samengesteldheid het begrip geweld niet 
kent. Onze meer vergankelijke, persoonlijke zijde heeft het 
niet per definitie in zijn natuur. Hoe meer we ons richten 
op het bovenpersoonlijke, hoe meer het begrip geweld zal 
uitsterven. De voorbeelden van mensen als Gandhi, King, 
Tingley en de Dalai Lama kunnen ons inspireren. Als wij 
willen, lukt ons dat ook. 
Ahimsa is het ontbreken van geweld, een wereld zelfs 
waarin niemand een ander benadeelt. Het is uiteindelijk 
een kwestie van het woord geweld overbodig maken. Dat 
is de kunst van Ahimsa.
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3.	 De zeven beginselen van de mens en de zeven denkaspecten 

zijn op veel plaatsen in de theosofische literatuur beschreven. 
Tijdens het I.S.I.S Symposium 2015, ‘Râja-Yoga opvoeding 
van het Reïncarnerende Kind’, zijn ze duidelijk beschreven in 
de context van reïncarnatie. Zie: Erwin Bomas, ‘Hoe herken 
je de ontwikkelingsfasen in het reïncarnerende kind?’ Artikel 
in Lucifer 3/4, Symposiumreeks nr. 17, juli 2015.  
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De Meesters van 
Wijsheid en Mededogen
Ik heb begrepen dat de Meesters van 
Wijsheid en Mededogen achter elke 
spirituele impuls die gegeven wordt, 
staan. Is dat zo?

Antwoord
Zeker. Ze hebben een heilige gelofte 
afgelegd de mensheid te dienen en te 
begeleiden op haar evolutionaire pel-
grimstocht. Daarom nemen ze steeds 
opnieuw het initiatief om, op cyclisch 
bepaalde tijden, een poging te onder-
nemen de mensheid te inspireren en op 
te wekken tot een spiritueel en mede-
dogend leven.

Vraag
U zegt dat J.K. Rowlings, de schrijf-
ster van Harry Potter, mogelijk door 
de Meesters geholpen is. Als dat zo is, 
dan is er toch geen sprake van vrije 
wil meer?

Antwoord
Die is er zeker wel. W.Q. Judge zegt dat 
Shakespeare ook geholpen is door de 
Meesters. Hem werden gedachtebeelden 
voorgehouden, die hij vervolgens met zijn 
creatief vermogen en zijn literair talent 
verwerkt heeft in zijn toneelstukken. 
Waarom zou dat bij Rowlings ook niet 
het geval kunnen zijn geweest? Haar 
boeken hebben tienduizenden mensen, 
vooral ook jongeren, aan het nadenken 
gezet over zeer essentiële vraagstukken.
Kijk, het voorhouden van een gedachte- 
beeld is wat anders dan een idee door 
je strot duwen. Stichting I.S.I.S. geeft 
bijvoorbeeld een heleboel boeken uit, 
maar niemand van ons legt een ander 
op een van die boeken te lezen. Je hebt 

vrije wil. En als je die boeken gelezen 
hebt, is het aan jou om te bepalen wat je 
ermee wilt doen. Niemand van ons zal 
ooit vragen in hoeverre je de Theosofia 
toepast. Dat is je eigen verantwoorde-
lijkheid, je eigen vrije wil.
Dus als het waar is dat er bij Rowlings 
gedachtebeelden zijn voorgehouden, 
dan is dat allereerst gebeurd omdat ze 
openstond voor een spirituele visie, en 
vervolgens was het haar eigen keuze 
iets met die gedachtebeelden te doen.

Vraag
Wat te denken van mensen die zeggen 
boodschappen van Meesters te krijgen?

Antwoord
Ik zou zeggen: onderzoek de boodschap. 
Zit er waarheid of wijsheid in? Zo ja, 
doe er je voordeel mee. Maar als die 
boodschap niet zo wijs is, wat heb je 
daar dan aan? Wat maakt het dan uit 
of die van je buurman komt of van een 
al dan niet vermeend spiritueel hoog-
staande Meester?
Ofwel, de belangrijkheid van een bood-
schap hangt niet af van waar die vandaan 
komt, maar zit ’m in die boodschap 
zelf. De boodschap moet haar waarde 
ontlenen aan de intrinsieke wijsheid 
die er inzit en niet omdat een Meester 
of een Engel of een God erachter staat. 
Geloof niemand vanwege zijn titel, zijn 
belezenheid, zijn mooie woorden of een 
al dan niet terechte aanspraak op hogere 
machten. Als de boodschap logisch is, u 
inzicht geeft, u de verbanden laat zien, 
dan is ze wat waard, ook al komt die 
boodschap van een ongeletterde die nog 
nooit van de Meesters gehoord heeft. 
Dus als een boodschap afkomstig zou 
zijn van de allergrootste godheid die er 

is, maar ik er geen enkele wijsheid in 
kan ontdekken, dan heb ik liever een 
eerlijk advies van mijn buurman.
Er werd eens aan mevrouw Blavatsky 
gevraagd wat er nodig is om de Theo-
sofia te bestuderen. “Common sense”, 
zei ze, ofwel: nuchterheid. Bekijk de 
gedachte, analyseer de ideeën, denk 
erover na, stemmen ze overeen met wat 
je al als waarheid ervaren hebt? Denk 
dus niet dat iets waar is omdat iemand 
meent of zegt dat hij die boodschap 
heeft ontvangen van een Meester, wat 
toch niet te controleren valt.

Vraag
De Meesters van Wijsheid en Mededo-
gen hebben een aantal boeken gecre-
ëerd: waarom hebben ze geen vertelling 
geschreven die iedereen begrijpt? Door 
de boodschap in symbolentaal te geven 
is er alleen maar verwarring ontstaan.

Antwoord
Allereerst: de Meesters hebben geen 
boeken geschreven, ze waren de inspi-
ratoren achter een aantal boeken. Dat 
is geen onbelangrijk detail.
Ten tweede: je kunt theosofische ge-
dachten niet invoeren door het schrij-
ven van een boek. Als dat het geval zou 
zijn, dan hadden de Meesters inderdaad 
alleen een boek hoeven te schrijven, 
dat op alle scholen gelezen zou moe-
ten worden en binnen één generatie 
hadden we een theosofisch denkende 
mensheid en een harmonieuze, recht-
vaardige samenleving.
Maar nieuwe gedachten worden niet zo 
gemakkelijk geboren. Dat is een vaak 
moeizaam proces, waarbij de mens, 
op basis van zijn vrije wil, de nieuwe 
ideeën zelf moet testen en in zijn eigen 

Uw Vragen
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denkwereld moet incorporeren. Voor 
sommige spirituele denkbeelden zijn 
simpelweg geen woorden in onze taal. 
We moeten die begrippen omschrijven. 
Als je nooit sneeuw gezien hebt en in de 
tropen woont, zou het mij veel moeite 
kosten om uit te leggen wat sneeuw is.
Vandaar dat vaak beeldspraak gebruikt 
wordt, zoals in talloze mythen. Die 
mythen zijn niet rechtstreeks van de 
Meesters afkomstig. Het zijn de vol-
gelingen die de vaak bij hen als ab-
stract overkomende leringen vormgaven 
en opschreven, waar latere generaties 
soms het een en ander bij verzonnen. 
Ja, soms verzonnen ze er zoveel bij, 
dat de werkelijke boodschap totaal is 
ondergesneeuwd. Ik weet niet of u de 
sketch van Van Kooten en De Bie kent: 
de Afsluitdijk is doorgebroken en die 
jobstijding moet doorgegeven worden, 
maar iedereen verzint er wat bij en laat 
wat weg. Uiteindelijk is de boodschap: 
Jezus is niet dood, hij leeft. 
Met andere woorden: de oorspronkelijke 
boodschap wordt vaak geantropomor-
fiseerd. Men gaat alleen dat voor waar 
houden wat men ervan begrepen heeft. 
De kennis krimpt ineen. Andere visies 

worden niet meer getolereerd. 
Toch zul je, als je al die mythen ‘af-
borstelt’, hetzelfde verhaal ontdekken. 
Dat is in feite wat H.P. Blavatsky in 
haar boeken deed. Ze liet zien dat er 
een universeel gedachtesysteem ten 
grondslag ligt aan al die mythen en 
legenden, aan al die symbolen.

Vraag
Maar waarom verschilt de symboliek 
vaak per land?

Antwoord
Dat is niet het geval. Er is sprake van 
universele symboliek, maar mensen 
hebben die symbolen volgens hun eigen 
beperkte opvattingen geïnterpreteerd. 
Zo ontstonden de verschillen.

Vraag
Dat komt toch ook omdat iedereen 
symboliek anders kan opvatten?

Antwoord
Ja, en dat is de verantwoordelijkheid 
van degene die het opvat en niet de 
verantwoordelijkheid van degene die 
de leer geeft. Realiseer je goed dat de 

leringen in symbolische vorm gege-
ven moesten worden om misbruik te 
voorkomen. 
Bovendien stimuleert de symbolentaal 
vaak het zelfstandig denken. Mensen 
gaan zich afvragen wat toch achter 
dat vreemde verhaal zit, of wat achter 
dat teken zit. Zo leren ze zelf bepaalde 
waarheden ontdekken, die, als ze recht-
streeks gegeven waren, waarschijnlijk 
verkeerd of half verkeerd begrepen 
zouden zijn.
Kijk, als de taal waarin je waarheden 
formuleert, zo verheven is, dan is er 
ook uitleg nodig. De Stanza’s uit De 
Geheime Leer zijn voor de meesten van 
ons zeer abstracte gedachten. Als je die 
gaat ‘vertalen’ naar meer alledaagse taal, 
dan doe je er afbreuk aan. Dus laat die 
taal zo, en geef een commentaar erop. 
Dat deed mevrouw Blavatsky ook. 

Vraag
Waarom hebben de Meesters Blavatsky 
nodig gehad? Konden ze het zelf niet?

Antwoord
Dat is een goede vraag. Ik denk dat ze 
het zelf wel konden, maar dat ze dan 

Foto van de aarde, bij nacht, genomen vanuit het International Space Station.
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zoveel dingen waarmee ze zich nu be-
zighouden, niet meer zouden kunnen 
doen. Ze zouden zich hebben moeten 
verbinden met al de zaken die me-
vrouw Blavatsky nu vrijwillig op zich 
heeft genomen.
In De Mahatma Brieven aan A.P. 
Sinnett lees je dat het voor een Meester 
soms grote inspanning eist om zich in 
een sfeer te begeven, die vergeleken met 
hun wereld, zo grof en vervuild is, dat 
ze dat niet zonder noodzaak doen. Ze 
zouden een hoop karmische gevolgen 
op zich laden, die hun ander, verheve-
ner werk, zouden beletten. Vergelijk 
het met een mens die zich in een cri-
mineel milieu moet begeven. Dat kost 
ook inspanning, vooral als je niet door 
de sfeer daar besmeurd wil worden. 
Stel nu, dat zo’n mens duizend en één 
andere taken voor het welzijn van de 
mensheid te verrichten heeft, dan zou 
hij, indien mogelijk, een wat minder ver 
gevorderd mens naar die sfeer kunnen 
sturen teneinde daar iets van licht en 
hoop te brengen. 
Kortom, de Meesters zouden op hun 
eigen niveau een hoop van hun werk-
zaamheden niet kunnen verrichten, 
indien zij zich direct zouden bemoeien 
met onze wereld. En let wel: wat zij in 
hun wereld doen, is voor ons nog veel 
belangrijker dan wat ze mogelijkerwijs 
rechtstreeks voor ons zouden kunnen 
doen als ze met ons in contact traden. 
Dat ongeziene werk draagt ook in hoge 
mate bij aan ons spirituele welzijn. Zo-
min als een koning zich bezighoudt 
met – laten we zeggen – de landbouw, 
omdat hij zaken behartigt die alle gele-
dingen van het land betreffen, zo moet 
een Meester zo universeel mogelijk 
werken voor de mensheid. Bovendien 
is het zo, dat de Meesters alleen hier 
zouden kunnen werken, als hun gezag 
ook werkelijk erkend werd.
Gelukkig zijn er altijd onzelfzuchtige 
mensen bereid om een taak op zich te 

nemen en een schakel te zijn tussen 
de Meesters en de wereld. En zolang 
de mensheid nog zwelgt in zelfzucht 
en materialisme, zullen deze schakels, 
deze boodschappers, nodig zijn. Maar 
naarmate de mensheid zich spiritueel 
ontwikkelt, zal ook het contact met 
de Meesters directer worden. Dat was 
ook in het verleden het geval. Kijk bij-
voorbeeld naar het oude Egypte, het 
oude China, of naar de Inca’s, waar 
wordt gesproken over god-koningen, 
die erkend werden door de massa. 
Dat verwijst naar een periode waarin 
de Meesters de natuurlijke leiders van 
de volkeren waren. Hun wijsheid werd 
herkend en erkend. Dat is nu niet het 
geval. Zolang heel veel mensen in niets 
anders dan in stof geloven, zullen zij 
het gezag van iemand die de materie 
als illusie ziet, niet snel accepteren. En 
de Meesters kunnen en willen niet met 
geweld of manipulatie anderen dwingen 
hun gezag te accepteren. Dus rest hun 
niets anders dan zich terug te trekken 
en alleen hen die wel openstaan voor 
de spirituele ideeën al dan niet in het 
verborgene te inspireren en te onder-
wijzen. Want daar waar iemand is die 
mededogen beoefent, is ook de invloed 
van de Meesters.
Meester Koothoomi beschrijft het heel 
mooi. Hij zegt: je moet onze positie 
vergelijken met een bergbeklimmer, 
hoog op de berg, die voortdurend uit-
zicht heeft op het dal. Hij zal elk licht 
opmerken. Zo zullen de Meesters het 
Tathâgata-licht – zo noemt hij dat; dus 
het buddhische licht, dat van zelfop-
offering, van mededogen, van liefde – 
waar het ook is, opmerken. En, zo zegt 
de Meester, het is onze wet dat Licht 
te koesteren en aan te wakkeren, wie 
het ook verspreidt: Christen, Moslim, 
Jood, Buddhist, Hindu, Humanist, het 
maakt niet uit. Overal waar mensen 
bereid zijn om samen te werken ten 
behoeve van een groter geheel, daar 

is altijd een bepaalde inspiratie vanuit 
de Orde van Wijsheid en Mededogen.

Vraag
Is het terecht om de Meesters als go-
den te vereren?

Antwoord
Nee, want het zijn geen goden. Het 
zijn mensen.
Wij vinden wel dat ze alle verering ver-
dienen die je je maar kunt voorstellen, 
omdat ze, althans in mijn perceptie, 
bijna-goddelijk zijn. Maar die eerbied 
brengen we niet door beelden van ze te 
maken, die we dan aanbidden. En ook 
niet door gebeden tot hen te richten. 
Ons grootste respect blijkt uit onze 
daden. We moeten hun adviezen aan 
de mensheid opvolgen. 
De Meesters zijn wars van allerlei hel-
denverering. Ik geloof niet dat ze er 
prijs op stellen dat mensen bloemen- 
slingers om foto’s hangen of zo. Als 
dat gebeurt vanuit een innerlijke de-
votie, is het op zich niet slecht, mits 
tegelijkertijd – bovenal – de wetten, 
de aanwijzingen, de gedachten, de le-
ringen van de Meesters in de praktijk 
van het leven worden toegepast. Dan 
zal het de Meesters, denk ik, worst zijn 
of ze vereerd worden of niet.

Vraag
Maar het gebeurt toch wel op grote 
schaal?

Antwoord 
Het is een natuurlijke reactie van elk 
mens die zijn instincten niet helemaal 
geëlimineerd heeft. Als je een groots 
mens ziet, dan is het een natuurlijke 
reactie om hem te vereren. Lees je bij-
voorbeeld over de daden van Mahātma 
Gandhi in India, dan ligt het voor de 
hand dat je daar bewondering voor 
koestert, want je beseft dat dit heel 
edel is. Het is daarom normaal om daar 
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een bepaalde eerbied voor te hebben. 
Alleen die eerbied, die devotie, moet je 
als het ware terugbrengen naar je eigen 
levenspraktijk. Zo kun je Gandhi op de 
beste manier eren door zijn voorbeeld 
van Ahimsa te volgen. Dus vergeld 
nooit kwaad met kwaad en probeer je 
ideaal altijd op een geweldloze manier 
te realiseren. Dat is eerbied die uitein-
delijk vruchten oplevert. 

Vraag
Er wordt gezegd dat Meesters en  
chela’s onderdeel van de beschuttings-
muur zijn. Is dit wel zo? Immers, ze zijn 
zo vaak slachtoffer.

Antwoord
Je bedoelt omdat ze soms gedood of 
vervolgd worden?
Dat heeft alles te maken met het feit 
dat mensen niet snel bereid zijn andere, 
helderder ideeën te accepteren. Plato 
beschreef in zijn beroemde allegorie 
dat mensen die in een grot leefden en 
de schaduwen op die grotwand voor 
werkelijkheid hielden, degene die hun 
vertelde dat het slechts schaduwen wa-
ren, wilden doden.
Ik denk dat elke Meester of chela weet, 
dat mededogen ertoe leidt dat je je 
verbindt met een toestand, waardoor 
je een aantal gevolgen zult krijgen, die 
voor het persoonlijk bewustzijn niet al 
te aangenaam zijn. Als je echter leeft 
vanuit het geestelijke in jezelf, is dat 
persoonlijke leed bijzaak, want het gaat 
om het grote geheel. Het gaat om de 
grote wees, zoals de Meester de mens-
heid noemt. 
De Meesters, hun chela’s, ja, elk onzelf-
zuchtig mens maakt deel uit van die 
denkbeeldige muur die de mensheid 
beschermt, die door zijn uitwerking de 
focus verlegt van het materiële, de strijd 
om het bestaan met de daarmee gepaard 
gaande zelfzucht, ja, vaak wreedheid, 
naar de zachte krachten van de geest. 

Broeder- en zusterschap
Geachte redactie,
In Lucifer nr. 1/ 2015 werd in de rubriek 
‘Uw vragen’ een vraag gesteld in ver-
band met de begrippen Broederschap/ 
Zusterschap. Graag zou ik hierop een 
reactie geven.
Als uitgangspunt hiervoor zou ik het 
Yin-Yang-principe willen nemen. Yin, 
het vrouwelijke aspect, en Yang, het 
manlijke aspect, waarbij allebei het 
tegengestelde (= aanvullende) principe 
in zich dragen.
Deze beide principes samen vormen 
een eenheid, heelheid.
De uiterlijke wereld weerspiegelt de 
innerlijke wereld. Vrouwen kunnen we 
dan zien als de stoffelijke uitdrukking 
van het vrouwelijke aspect, mannen als 
de stoffelijke uitdrukkingsvorm van 
het manlijke aspect.
Om als mens – vrouw dan wel man 
zijnde – een ‘heel’ mens te worden 
= de eenheid in onszelf ervaren als 
uitdrukking van de Eenheid, zullen 
we beide principes in evenwicht met 
elkaar moeten ontwikkelen, voordat 
de wereld om ons heen dit kan gaan 
weerspiegelen.

Zoals ieder van ons kan constateren, 
is de wereld om ons heen verre van 
harmonieus. Dat weerspiegelt mijns 
inziens dat we zelf als mens nog lang 
niet in balans zijn.
Integendeel. Nog steeds wordt overal 
ter wereld het vrouwelijke aspect – on-
der andere in de stoffelijke vorm van 
vrouwen/meisjes en de natuur op deze 
aarde – onderdrukt, misbruikt en on-
zichtbaar gemaakt. 
Nemen we heel dicht bij huis de Neder-
landse taal – een belangrijk communi-
catiemiddel – als simpel voorbeeld: de 
laatste decennia worden alle vrouwelijke 
uitgangsvormen hieruit weggehaald met 
als argument: vrouwen en mannen zijn 
gelijkwaardig, dus waarom zouden we 
in de taal dit onderscheid nog maken. 
Als ik dan wel eens voorstel om in plaats 
van de manlijke vorm de vrouwelijke 
vorm te gaan gebruiken – mannen en 
vrouwen zijn tenslotte gelijkwaardig 
nietwaar – wordt er nogal eens gelachen. 
Dit geeft mijns inziens aan dat deze 
manier van denken niet wordt onder-
steund door een innerlijke overtuiging 
met de daarbij behorende passende ge-
dachten. Er is geen innerlijke gerichtheid 
op het vrouwelijke aspect als wezenlijk 
onderdeel van het leven. 
Zolang wij, mensen, op geestelijk, in-
nerlijk niveau het vrouwelijke (aspect) 
niet of in mindere mate de moeite waard 
vinden, zullen we als mens nooit ‘heel’ 
kunnen worden en kan dus de wereld 
om ons heen niet anders doen dan 
onze eigen disharmonie op stoffelijk 
vlak weerspiegelen. 

Karin Klopmeijer

Antwoord
We leven in een uiterlijke wereld: een 
wereld van verscheidenheid. Alle ver-
schijnselen hebben een tegenpool, ja, 
ze bestaan feitelijk alleen door hun te-
genpool. Was er geen koude, er bestond 
ook geen warmte. Was er geen licht, 

Als je werkelijk mededogend bent, neem 
je de vervelende gevolgen op de koop 
toe, wat die ook mogen zijn.
Maar niet elke boodschapper, elke 
chela, werd vervolgd of gedood. Zeker 
niet. De Buddha leefde tachtig jaar — 
of volgens de esoterische overlevering 
zelfs honderd jaar. Ook andere Leraren 
hebben hun leven lang onderwezen en 
stierven op hoge leeftijd. Maar het ging 
hen niet om een lang leven. Sterven is 
bevrijding. Doodgaan is geen ramp 
maar een zegen. Het gaat de Meesters 
altijd om het grote geheel. Ze dienen 
de mensheid, ongeacht welke gevolgen 
dat voor henzelf oplevert.
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duisternis bestond evenmin. Waren er 
geen vrouwen, je had ook geen man-
nen. Het is onder andere deze gedach-
te die de oude Chinezen ertoe bracht 
het yin-yang-symbool te introduceren: 
de in tweeën gedeelde cirkel, die half 
zwart, half wit, is, met een cirkeltje 
van tegengestelde kleur in elk segment. 
Daarmee wordt het evenwicht tussen 
de tegendelen verbeeld. We weten dat 
overal in de verschijnselenwereld die 
tegenpolen er zijn. Maar het yin-yang-
idee wil tevens zeggen, dat die tegenpo-
len illusoir zijn, want ‘achter’, ‘boven’ 
of ‘in’ die verschijnselenwereld – of in 
elk afzonderlijk verschijnsel – schuilt de 
eenheid: datgene wat boven de tweeheid 
uitstijgt, en wat in feite de cirkel is.
In oude Sanskrit-werken wordt in dit 
verband wel gesproken van Triguna’s, 
drie eigenschappen in de natuur: harmo-
nie (Sattwa), activiteit of mannelijkheid 
(Rajas) en passiviteit of vrouwelijkheid 
(Tamas). Harmonie ontstaat als enig 
wezen leeft vanuit Sattwa, waarbij de 
activiteit en passiviteit elkaar niet op-
heffen, maar door de mens die zichzelf 
beheerst, al naar de situatie dat vereist, 
gebruikt kunnen worden. Iemand die 
daartoe in staat is, is meester over 
zichzelf.
We menen dat elk mens die in balans 
wil zijn, zich niet moet richten op één 
van de aspecten van de tweeheid – of 
dat nu yin of yang is – maar op de 
achterliggende eenheid. Pas dan heeft 
hij de harmonie in zichzelf gevonden. 
Wanneer je te veel nadruk legt op hetzij 
het vrouwelijke, hetzij het mannelijke 
element, dan verkeer je in onbalans, 
en wat misschien nog voor meer ellen-
de zorgt, je geeft een illusie een grote 
mate van werkelijkheid: want zowel 
het vrouwelijke als het mannelijke ele-
ment is van voorbijgaande aard en dus 
illusoir. Immers, gedurende de talloze 
reïncarnaties die we als mens doorma-
ken, doen we ervaringen op in zowel 

vrouwen- als mannenlichamen. Daar-
bij willen we nog aantekenen, dat het 
zeker niet absoluut duidelijk is, wat nu 
precies het mannelijke en wat het vrou-
welijke element is. Is ‘voorzichtigheid’ 
bijvoorbeeld iets typisch mannelijks of 
vrouwelijks? Of ‘doorzettingsvermogen’? 
Ons lijkt het dat heel veel zaken weinig 
met dat onderscheid mannelijk-vrou-
welijk te maken hebben.
Wat wij in ons artikel duidelijk wilden 
maken, is dat op geestelijk niveau er 
geen mannelijk of vrouwelijk aspect 
bestaat. De geest is de kleurloze, boven 
de uiterlijke verschillen staande, voor 
ons onveranderlijke bron van ons we-
zen. Het is de kern of de wortel waar-
uit we allen voortkomen. Zaken als 
rechtvaardigheid, loyaliteit, wijsheid 
en mensenkennis komen voort uit 
onze innerlijke kern, en die kijkt door 
alle uiterlijke, persoonlijke verschillen 
(waaronder het verschil tussen vrouwe-
lijk en mannelijk) heen. We zien dit 
ook op het intellectuele vlak: er is één 
logica, en die is noch mannelijk noch 
vrouwelijk.
Het is op het niveau van de ziel, de 
psyche, de meer gevoelsmatige krach-
ten, dat er vrouwelijke of mannelijke 
elementen bestaan, die uiteindelijk hun 
uitdrukking vinden in het fysieke voer-
tuig, het mannen- of vrouwenlichaam. 
Onze geestelijke kern ziet zijn psychische 
en lichamelijke deel als instrumenten, 
als tijdelijke hulpmiddelen om in onze 
wereld werkzaam te zijn: en meer zoekt 
hij er niet achter. In een volgend leven 
bouwen we weer een nieuwe psychische 
en lichamelijke natuur op.
Als Karin Klopmeijer zegt dat de uiter-
lijke wereld de innerlijke wereld weer-
spiegelt, en dat vrouwen de stoffelijke 
uitdrukking zijn van het vrouwelijke 
aspect en mannen die van het man-
nelijke aspect, dan kan die ‘innerlijke 
wereld’ nooit de wereld van de geest 
zijn, maar hoogstens die van de ziel, 

de tussennatuur, en dan met name op 
de uiterlijk gerichte elementen daarvan. 
Juist door die aspecten te benadrukken, 
leeft een mens in onbalans.
Het vrouwelijke aspect en het man-
nelijke aspect zijn daarom in het licht 
van de werkelijke Mens, de spirituele 
Mens, volstrekt onbelangrijk. Hoe 
meer iemand leeft vanuit de geest, 
des te minder man of vrouw hij is. En 
hoe meer mensen hun vrouw-zijn of 
man-zijn benadrukken, des te minder 
Mens ze zijn.
Dit was de reden waarom wij bezwaar 
maakten tegen het woord ‘zusterschap’, 
want als je een dergelijke term gebruikt, 
sluit je feitelijk vijftig procent van de 
mensen uit. Alle vrouwen zouden dan 
een eenheid vormen, en alle mannen 
zouden er niet toe behoren. Dat geldt 
uiteraard ook als je het woord ‘broe-
derschap’ eenzijdig interpreteert, alsof 
alleen mannen daartoe zouden behoren.
We zien het dan ook niet als bezwaarlijk 
als voor bepaalde beroepen één vorm 
wordt gebruikt. Dan kun je het best 
het grondwoord nemen, en dan hoeft 
de vrouwelijke vorm niet gebruikt te 
worden. Dus voor ons hoeft naast ‘dok-
ter’ geen ‘dokteres’ te bestaan. Maar 
evengoed vinden wij dat een man de 
functie van secretaresse kan vervullen.
Al die uiterlijkheden leiden af van 
waar het in het leven werkelijk om zou 
moeten gaan: zo veel mogelijk het ge-
slachtloze zelf te worden, daardoor in 
je eigen leven uitdrukking geven aan 
die essentiële eenheid die aan de gehele 
natuur ten grondslag ligt en een zegen 
voor je medemensen zijn, ongeacht of 
je medemens man of vrouw is.
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Verschillende wegen naar wijsheid, één pad?
Iedereen beschouwt mededogen en onzelfzuchtige liefde 
als iets schoons, maar velen zien het ook als een onrea-
listische droom. Hoe kun je in onze wereld, vol oorlog, 
geweld en zelfzucht, je hoofd boven water houden als je 
het mededogen beoefent? De eerste lezing van deze serie 
laat niet alleen zien dat dit heel goed kan, maar ook dat 
mededogen de enige praktische en duurzame oplossing 
biedt voor alle individuele levensvragen en voor de grote 
uitdagingen waarvoor de mensheid zich geplaatst ziet. Er 
is werkelijk een Pad. En dat Pad is de mens zelf.
Wie het mededogen wil beoefenen, komt zichzelf tegen. 
Alle minder fraaie karakteristieken komen naar boven 
drijven. Het Pad lijkt dan ineens heel ver weg en onbe-
gaanbaar. Maar dat is niet zo. Er zijn wegwijzers – mensen 
die het Pad al bewandeld hebben – die ons de richtlijnen 
kunnen geven hoe we onze moeilijkheden kunnen over-
winnen. In de tweede lezing wordt dit, mede aan de hand 
van praktische voorbeelden, uitgelegd.
De derde lezing laat zien dat het Pad zich splitst. Ofwel, 
er zijn twee motieven om het Pad te bewandelen: voor 
jezelf of voor anderen. Misschien ontdekken we dan dat 
zolang we nog iets voor onszelf doen, we eigenlijk nog niet 
de werkelijke betekenis van Mededogen begrepen hebben 
en daarom nog in een illusoire wereld leven. Deze inspi-
rerende lezing geeft zoveel stof tot nadenken, dat u er de 
hele kersttijd nuttig mee kunt doorbrengen.

02 december	 Mededogen als praktische spiritualiteit 
09 december	 Op weg naar wijsheid; wegwijzers en 	
		  valkuilen
16 december	 Bevrijding ... of onsterfelijk Mededogen?
		  Het Bodhisattva-ideaal

Dit onderwerp wordt in 1 lezing behandeld in de 
volgende steden:
03 november in Utrecht – 13 november in Amsterdam
17 november in Rotterdam – 25 november in Middelburg

Activiteiten Agenda

DEN HAAG

Je eigen verantwoordelijkheid voor leven en 
dood
Hoe we leven en hoe we sterven, bepalen we zelf. Deze, 
wellicht boud lijkende uitspraak, is pas werkelijk goed 
te begrijpen, als we een helder beeld hebben van de leer 
over de vrije wil. De vrije wil is dan ook zo belangrijk, dat 
alleen door enig begrip ervan, je kunt begrijpen hoe het 
proces van geboren worden en sterven verloopt en waar-
om de wetmatigheid van karma kan bestaan. De eerste 
lezing staat in het teken van deze principiële gedachte.
De bekende stervensfasen die Elisabeth Kübler-Ross be-
schrijft krijgen vanuit het perspectief van de Theosofia 
een heel andere betekenis, want voor iemand die het pro-
ces van reïncarnatie heeft leren kennen, is de dood niets 
anders dan een natuurlijke overgang van de ene toestand 
van bewustzijn naar de andere. In de tweede lezing wordt 
hier diep op ingegaan.
In de derde lezing worden de niet-natuurlijke sterfgeval-
len besproken. De heldere theosofische leringen over het 
sterven en geboren worden geven mensen handvatten  
– geen geboden of verboden! – hoe hiermee om te gaan.
Een helder begrip van reïncarnatie en karma is het beste 
medicijn voor een van de grootste ziekten die de mensheid 
teistert: depressie. Deze hoopgevende en inspirerende ge-
dachte wordt in de vierde lezing uitgewerkt.

04 november	 Karma, reïncarnatie en vrije wil 
11 november	 De 5 stervensfasen in het licht van 
		  reïncarnatie 
18 november	 Hoe verloopt niet-natuurlijk sterven
		  Abortus, euthanasie, zelfmoord, 
		  dementie, enz. enz.
25 november	 Van depressie naar toekomstvisie

Lezingen in november en december 2015
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Wat is strijd? Mystiek, religieus, 
maatschappelijk
Soms lijkt het wel alsof onze levens en onze wereld worden 
gedomineerd door strijd. In ons persoonlijk leven ervaren 
we wellicht een concurrentiestrijd op het werk of strijd in 
onze relaties. Op het nieuws worden we veelvuldig geïn-
formeerd over de vele strijdtonelen in de wereld en worden 
we met onze neus op de feiten gedrukt over de gevolgen 
van die strijd, onder andere grote stromen vluchtelingen 
die brandhaarden trachten te ontvluchten op zoek naar 
een veiliger bestaan. In religies lijkt het ook zo vaak om 
strijd te gaan, denk aan de vele oorlogen die worden be-
schreven in de Bijbel, de islamitische jihad, of de adviezen 
van Krishna aan de ‘krijger’ Arjuna in de Bhagavad-Gītā.
De Theosofia stelt echter nadrukkelijk dat een kalm en 
vredig leven binnen handbereik ligt. Sterker nog, vrede is 
eigenlijk de natuurlijke staat van de ziel! Hoe bereiken we 
dan een vredig en kalm bestaan? In deze lezing komen de 
antwoorden op zowel individueel als maatschappelijk ni-
veau aan bod. We exploreren daarbij verschillende religies 
en staan tevens stil bij het gedachtegoed van vredestichters 
als Mahātma Gandhi en Martin Luther King. We gaan 
tot slot uitgebreid in op hoe we de innerlijke strijd kun-
nen beslechten, want vanuit de Theosofia wordt gesteld: 
vrede in de wereld begint altijd bij vrede in de mens zelf.

08 november in Eindhoven 
10 november in Arnhem 
18 november in Leiden 
08 december in Utrecht
11 december in Amsterdam
15 december in Rotterdam
16 december in Middelburg

De esoterische kant van geboorte
Wat wij waarnemen van de geboorte van een reïncarne-
rende ego, is slechts de meest uiterlijke kant: de ontwik-
keling van een embryo vanuit een bevruchte eicel, de 
geboorte, en vervolgens de groei tot volwassenheid. Maar 
welk beeld krijgen we als we de geboorte van binnenuit 
bekijken: vanuit de kracht erachter, het achterliggende 
bewustzijn — onze innerlijke kern?
De Theosofia schetst ons een beeld, dat tot een diep be-
grip kan voeren. Hierdoor ook zullen we kunnen onder-
zoeken, wat de uiterlijke én innerlijke gevolgen zijn van 
allerlei ingrepen in het geboorteproces, bijvoorbeeld om 
een kinderwens te vervullen. Heel actueel zijn ook het 
klonen, en alle pogingen om het dna van een eicel of 
embryo te veranderen.
We eindigen met een beeld van onszelf als de Bron van 
vele andere wezens, die op ons mentale gebied geboren 
worden: onze eigen gedachten. Daarin vinden we de sleu-
tels tot een meer harmonisch leven, en bovenal: tot een 
meer harmonische wereld.

01 december in Arnhem 
06 december in Eindhoven
09 december in Leiden
06 januari in Middelburg
12 januari in Utrecht
22 januari in Amsterdam
26 januari in Rotterdam

Ga naar www.stichtingisis.org
voor het complete lezingenoverzicht

Lezingen in november en december 2015
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Afbeelding omslag:
Wat wij doen beïnvloedt 
wereldwijd anderen, en dat 
geldt wederkerig. Wanneer er 
door menselijk handelen grote 
verschillen in veiligheid en 
tolerantie en welvaart worden 
gecreëerd, ontstaan er als gevolg 
daarvan grote migratiestromen. 
Het is te vergelijken met 
de drukverschillen in onze 
atmosfeer.



 

Stichting I.S.I.S. 
Centraal in het werk van Stichting I.S.I.S. staan de volgende uitgangspunten:
1.	 De essentiële eenheid van al het bestaande.
2.	 Op grond daarvan: broederschap als feit in de natuur.
3.	 Respect voor ieders vrije wil (gebruikt vanuit deze gedachte van 

universele broederschap). 
4.	 Respect voor ieders vrijheid de eigen levensvisie op te bouwen.
5.	 Ondersteuning geven bij het opbouwen en verdiepen van de 		

eigen levensvisie en bij het toepassen ervan in de praktijk van het leven.

Bestaat er Ware 
Theosofie?

Conflictpreventie en 
verzoening onder 
ontheemden

Theosofische visie 
op vluchtelingen

Vluchtelingen: crisis 
of uitdaging?

Het beloofde land

Ahimsa, de kunst 
van geweldloosheid

Waarom dit tijdschrift Lucifer heet

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.

Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die 

de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. 

Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van 

broederschap.

Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd 

zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid 

onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken. 

Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

“... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer 

op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Miltons 

Paradise Lost ...

Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen 

verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht – net als die van de 

natuurwetenschap – licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren 

gehuld in de duisternis van de onwetendheid ... Maar de natuurwetenschap 

is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van 

de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke 

waarheid, is nog veel belangrijker ...”

(Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887) 

ferciL ®u
De  Lichtbrenger   voor zoekers naar waarheid

Actuele onderwerpen gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia:  
de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen
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