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Centraal in het werk van Stichting I.S.I.S. staan de volgende uitgangspunten:
1.	 De essentiële eenheid van al het bestaande.
2.	 Op grond daarvan: broederschap als feit in de natuur.
3.	 Respect voor ieders vrije wil (gebruikt vanuit deze gedachte van 

universele broederschap). 
4.	 Respect voor ieders vrijheid de eigen levensvisie op te bouwen.
5.	 Ondersteuning geven bij het opbouwen en verdiepen van de 		

eigen levensvisie en bij het toepassen ervan in de praktijk van het leven.
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Waarom dit tijdschrift Lucifer heet

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.

Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die 

de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. 

Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van 

broederschap.

Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd 

zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid 

onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken. 

Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

“... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer 

op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Miltons 

Paradise Lost ...

Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen 

verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht – net als die van de 

natuurwetenschap – licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren 

gehuld in de duisternis van de onwetendheid ... Maar de natuurwetenschap 

is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van 

de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke 

waarheid, is nog veel belangrijker ...”

(Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887) 

ferciL ®u
De    Lichtbrenger      voor zoekers naar waarheid

Actuele onderwerpen gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia:  
de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen
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Independent Search for truth. 
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vormen van een kern van Universele 
�Broederschap, door het bestuderen 
en �verspreiden van kennis over de 
geestelijke achtergrond van mens en 
kosmos, vrij van dogmatiek.

Stichting I.S.I.S. doet dit via cursussen, 
lezingen, ondersteuning bij waarheids-
onderzoek, het uitgeven, verkopen en 
uitlenen van boeken en tijdschriften, 
en het stimuleren van de praktische 
toepassing van die kennis.
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Omslagfoto:

Op het Griekse eiland Samothrake 

functioneerde in de oudheid een 

Mysterieschool. Op de oever, 

zichtbaar vanaf schepen, stond het 

schitterende beeld van Nikè, ruim 

twee meter hoog.

Nikè staat voor overwinning, in 

dit geval de overwinning op het 

eigen lagere zelf. Afgebeeld als 

een gevleugelde vrouw zonder 

hoofd. Ook dat is symbolisch: het 

hoofd (de kern) van ons Hoger Zelf 

onttrekt zich aan het zicht van ons 

menselijk bewustzijn.
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Licht op …
Mededogen als enige bestaansreden van 
de theosofische organisaties 
In deze tijden waarin er wereldwijd zoveel hevige beweging plaatsvindt, waarin zovele problemen bestaan maar 
tegelijk zo weinig echte veranderingen (oplossingen) plaatsvinden, kun je niet aan de vraag ontkomen: waar staan 
de hedendaagse theosofische organisaties nu? Heeft het zin H.P. Blavatsky’s boek De Geheime Leer te bestuderen 
terwijl de tijden zo turbulent zijn, vol oorlog, vluchtelingen, enzovoort? Zouden we  ons niet beter bezig kunnen 
houden met de hulp aan vluchtelingen en andere groepen in nood, in plaats van de leer van de Planeetketen te 
bestuderen, om een diepgaand onderwerp te noemen?
Je hoeft niet lang op het internet te zoeken om vele theosofische organisaties te vinden. Dat roept de vraag op: wat 
doen die organisaties allemaal in deze moeilijke tijden? En als de Theosofie inderdaad antwoorden heeft op alle 
levensvragen en problemen, zoals ze stelt, waarom hebben we al die problemen dan nog? Uit het hierboven gestelde 
komen twee vragen voort die een antwoord behoeven. Is die kennis er inderdaad? En zo ja, wat wordt er met die 
kennis gedaan?

De eerste vraag is het eenvoudigst te beantwoorden. Die universele kennis, die universele wijsheid, kennen wij onder 
vele namen en is terug te vinden in evenzovele tradities en vormen. Ze is vandaag de dag het meest bekend onder 
de naam Theosofie of – haar oorspronkelijke naam – Theosofia. Deze naam is afgeleid van Theos = Goddelijk, 
en Sofia = Wijsheid. Theosofia betekent  dus Goddelijke Wijsheid of de Wijsheid der Goden. Let u vooral op het 
meervoud ‘Goden’. Er is namelijk geen almachtige God die het allemaal voor ons bepaalt.
Er zijn verschillende theosofische organisaties bezig deze kennis op evenzovele manieren uit te dragen, zoals 
bijvoorbeeld onze eigen organisatie The Theosophical Society Point Loma - Blavatskyhouse dat doet door middel van 
voordrachten, cursussen, livestreams, symposia en onze medewerking aan internationale theosofische conferenties.
Maar dan de tweede vraag: doen we genoeg? Als we kijken of de Theosofie een stem heeft in deze wereld, dan moeten 
we “ja” zeggen, maar tegelijk concluderen dat we eigenlijk niet weten hoe groot onze stem is. Het lijkt erop dat het 
maar een heel kleine stem is. Als we nagaan welke directe contacten we hebben, welk deel van de wereldbevolking 
we bereiken, dan ziet het ernaar uit dat het beter kan. Kent iedereen de theosofie al? Weet iedereen wat het in 
algemene zin inhoudt? Het is de vrije wil van elk individu om zelf te kiezen of hij Theosoof wil worden of niet. 
Maar het is wel onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat iedereen weet wat Theosofie is, en dat wij bestaan. 
Het spreekwoord luidt: ‘we kunnen een paard wel naar het water brengen, maar het niet dwingen te drinken’.

Dat het vraagstuk van de sociale vruchtbaarheid van onze activiteiten momenteel leeft binnen de verschillende 
theosofische organisaties, is duidelijk als we kijken welke theosofische conferenties er direct of indirect over onze 
(theosofische) verantwoordelijkheid in de wereld gaan. Zo was er eind december – begin januari de internationale 
conferentie in Adyar, in de Indiase stad Chennai, en de Theosophical Society Adyar had als thema gekozen: 
Compassion and Universal Responsibility (Mededogen en universele verantwoordelijkheid). Voor deze conferentie 
waren ik en mijn collega-Theosoof Gene Jennings van the United Lodge of Theosophists (New York) uitgenodigd 
om onze organisaties te vertegenwoordigen. Dit is een historische uitnodiging, omdat er bij mijn weten nog nooit 
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een Leider van de Theosophical Society Point Loma-traditie in Adyar is geweest om een presentatie te geven. Er 
waren vroeger slechtere tijden in de verhouding tussen de verschillende theosofische tradities. Het was dan ook 
een geweldige ervaring om op die historische plaats te zijn en om Theosofen uit heel de wereld te ontmoeten en 
met hen van gedachten te wisselen. Om goed aan te sluiten bij het thema van de conferentie had mijn presentatie 
het volgende onderwerp: Compassion: the sole reason for the existence of The Theosophical Society. How to support each 
other to become useful instruments in the hands of the Masters of Compassion. (Mededogen: de enige bestaansreden 
van The Theosophical Society. Hoe ondersteunen we elkaar om bruikbare instrumenten in de handen van de 
Meesters te worden?) Voor hen die de presentaties van mij en Gene Jennings en het forum dat daaropvolgend vragen 
beantwoordde nog niet hebben gezien: zie onze website www.blavatskyhouse.org/videos.
Laten we niet alleen achteromkijken maar ook vooruitkijken: er is een conferentie gepland in Santa Barbara, 
Californië, van 11-14 augustus met als thema: Theosophy and Social Responsibility: Applying the Head and Heart 
Teachings of H.P. Blavatsky. Deze wordt georganiseerd door het ITC, International Theosophy Conferences. Dit is een 
platform voor theosofische organisaties dat als doel heeft om door het uitwisselen van theosofische ervaringen en 
inzichten, en door met elkaar te studeren, de Theosofie een betere plaats in de wereld te geven. Het sleutelwoord 
voor die organisatie is dan ook ‘cross-pollination’ — ‘kruisbestuiving’ is het goede Nederlandse equivalent. Het 
ITC wil nadrukkelijk geen andere theosofische organisatie zijn. Er zijn genoeg theosofische organisaties met leden 
en openbare activiteiten. Nee, het wil alleen een platform zijn voor de bestaande organisaties, om zodoende in een 
samenwerkingsverband een grotere theosofische kracht op te bouwen, en een bron te zijn van kennis en oplossingen 
in de problematische situatie van deze wereld. U ziet: het onderwerp ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ leeft 
sterk in de theosofische wereld. Daarbij vergeet ik bijna ons eigen symposium in mei, over de Universele rechten 
van de reïncarnerende mens!

De grote uitdaging waar de Theosofen voor staan is niet het opdoen van voldoende kennis van de technische 
Theosofie, maar het vertalen van deze technische Theosofie naar de praktijk van het dagelijkse leven, in woord 
en daad. Wij moeten niet verwachten dat mensen die onwetend zijn vanzelf naar ons toekomen: die zoekers zijn 
er maar heel weinig. Nee, wij moeten in staat zijn om mensen die de Theosofie niet kennen, een handreiking te 
doen. En dat doen we door naar hen toe te gaan, in hun eigen omgeving te verblijven en hen daar de theosofische 
begrippen in woorden en daden aan te reiken. Ook moeten we alle moderne wetenschappelijke ontdekkingen die 
elementen van de Theosofia hebben, vanuit die grotere visie kunnen toelichten. Zo zullen we mensen aantrekken.
Vanuit compassie te praten over werkelijke hulp aan onze medemensen, is een gevaarlijk onderwerp omdat er snel 
misverstanden kunnen ontstaan. Laten we als eerste duidelijk stellen dat mensen in nood primaire hulp op het 
stoffelijke gebied nodig hebben: voedsel, een slaapplaats, medische hulp en mentale rust. Vele organisaties werken 
daarvoor en vele Theosofen zijn ook in deze organisaties actief. Maar wat we zien is dat de oorzaak van de problemen 
er niet mee verholpen wordt. De echte problemen worden namelijk op het mentale gebied veroorzaakt en moeten 
daar ook worden opgelost. Het gebrek aan begrip voor elkaars godsdiensten is een gebrek aan visie. Ook ontbreekt 
het vele mensen aan de meest elementaire kennis van de Universele Wetten in de Natuur, zoals kennis van de 
Eenheid van alles, van karma en reïncarnatie. Onze gedachtewereld wordt momenteel sterk gedomineerd door de 
begeerte naar materiële zaken, zoals geld, goederen, grond, bodemschatten, enzovoort. Dit zijn allemaal begeertes 
die de morele waarden als sneeuw voor de zon doen smelten. Met als gevolg dat er steeds meer problemen bijkomen, 
en we de oplossing maar niet kunnen ontdekken.
Als u zich een beeld wil vormen hoe de ontwikkeling van de mensheid zou kunnen verlopen, leest u dan het artikel 
‘De Mysterieschool van de toekomst’  in dit nummer. Maar begint u dan eerst met het artikel ‘Waarom raken 
mensen hun idealen kwijt, en hoe kunnen we dat voorkómen?’  Want als onze idealen leven dan is het boek De 
Geheime Leer ook veel beter te begrijpen, en een studie ervan vruchtbaar. Want de basis van de Theosofie en dus ook 
van De Geheime Leer is Compassie. Hierover gaat een heel interessant interview met Joy Mills, die al vele jaren lang 
De Geheime Leer had bestudeerd. Dat interview kunt u bekijken op onze Engelse site www.blavatskyhouse/video’s.

Herman C. Vermeulen
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Barend Voorham

De Mysterieschool 
van de toekomst

Kerngedachten:

» In de oudheid hebben altijd 
Mysteriescholen bestaan, waar 
leerlingen werden ingewijd in 
geheime of esoterische leringen. 
Voor de massa was er exoterisch 
onderricht in de vorm van 
ritueel en beeldspraak.

» Achter elke Mysterieschool 
staat de Loge van Wijsheid en 
Mededogen.

» Als leerlingen niet meer 
trouw zijn aan de Leraren en 
ethiek, verdwijnt de school van 
het uiterlijk gebied.

» De Theosofische Beweging is 
thans de exoterische kant van de 
Mysteriescholen.

» Indien Theosofen in eenheid 
samenwerken om de Theosofia 
haar rechtmatige plaats in 
de wereld te geven, zal de 
Mysterieschool op het uiterlijk 
gebied weer kunnen verschijnen 
en een verheffende invloed op 
de wereld uitoefenen.

De Theosophical Society moet de bakermat worden voor toekomstige 
Religie, voor werkelijke Filosofie en een spirituele Wetenschap. 
Daarvoor moet, net als in lang vervlogen tijden, een Mysterieschool zijn 
verheffende invloed op de samenleving uitoefenen.
Maar wat zijn Mysteriescholen? Bestaan ze vandaag de dag nog steeds? 
En wat is de relatie met de Theosofische Beweging?

Van de grootse beschavingen uit 
het verleden zijn, op enkele uitzon-
deringen na, zoals de Piramide van 
Cheops, geen tastbare bewijzen over-
gebleven. Toch heeft de moderne, 
materialistische wetenschap nooit het 
idee volledig kunnen elimineren, dat 
heel vroeger, voorbij de ons bekende 
geschiedenis, er beschavingen zijn 
geweest die veel menswaardiger en 
edeler waren dan de huidige. His-
torici vertellen ons weliswaar dat de 
menselijke beschaving zo’n elfduizend 
jaar geleden in Mesopotamië begon, 
toen de eerste vorm van landbouw 
ontstond, maar toch vertelt een inner-
lijke, niet uit te roeien stem dat in een 
ver verleden, ver voor de opgetekende 
geschiedenis, er gouden tijdperken 
geweest zijn, waarin mensen in alle 
vriendelijkheid en harmonie met el-
kaar omgingen en waarin het alge-
mene streven niet zozeer was gericht 
op zelfzuchtige materiële rijkdom en 
roem, maar op het collectieve welbe-
vinden van iedereen, waarbij vooral 

de ontwikkeling van het spirituele 
centraal stond.
 
Waar bevonden zich 
Mysteriescholen?
Zulke edele beschavingen hebben 
inderdaad bestaan, zegt de Theoso-
fia. En de verhevenheid ervan kwam 
voort uit wat we nu Mysteriescholen 
of Mysteriën noemen. De leiders en 
leraren van die scholen – de Pries-
ter-Filosofen zoals H.P. Blavatsky ze 
ergens noemt – hadden een verhef-
fende invloed op de leerlingen ervan, 
en via hen ook op de gehele samenle-
ving, zodanig zelfs dat H.P. Blavatsky 
opmerkt dat:

Alles wat goed, edel en groots is in 
de menselijke natuur, elk goddelijk 
vermogen en aspiratie, werd gevoed 
door de Priester-Filosofen die ernaar 
streefden om deze bij hun ingewijden 
te ontwikkelen. Hun ethische code, 
gebaseerd op altruïsme, is universeel 
geworden.(1)
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Hebben zulke scholen werkelijk bestaan? Zo ja, waar be-
vonden ze zich dan?
Welnu, de geschiedenis heeft enkele namen van deze 
Mysteriën bewaard, zoals Eleusis en Samothrace in Grie-
kenland; Efese in Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije; 
Thebe, Luxor, Memphis, Abydos, Abu-Simbel en Karnak 
in Egypte; Sippar en Ninevé in Assyrië, Lagash en Ur in 
het zuidelijk deel van Mesopotamië, plaatsen die nu alle 
tot het grondgebied van Irak behoren. Verder Ecbatana 
in Medië, het huidige West-Iran. Ook Babylon was een 
Mysteriecentrum. Maar niet alleen in het Nabije Oosten 
waren deze spirituele instellingen. Shigatse, in Tibet was 
een belangrijk centrum. Ook de grottentempels in India 
waren vaak de zetel van Mysteriën, zoals die in Karli. 
Ook in Midden- en Zuid-Amerika en Afrika bestonden 
Mysteriescholen. Bovendien bestonden zulke centra al 
lang voor de geboekstaafde geschiedenis, al kunnen we 
de lezer niet verwijten dit niet te geloven, want van deze 
prehistorische beschavingen is alleen iets overgebleven in 
sprookjes en mythen. 
Maar zelfs van de Mysteriecentra uit de enigszins bekende 
oudheid weten we nauwelijks iets. Er kan alleen gespe-
culeerd worden over wat er in die instituten plaatsvond. 
We weten namelijk niet wat er in die scholen onderwe-
zen werd. Die scholen zelf hadden niet noodzakelijker-
wijs hun onderkomen in een van de historische tempels, 
waarvan nog slechts de ruïnes resten. Soms zelfs zijn die 
ruïnes er niet meer en weten we alleen van het bestaan 
ervan af, omdat er in oude documenten over gesproken 
wordt. Die tempels waren soms wel verbonden aan de 
Mysterieschool, maar de godsdienstige praktijken die er 
gehouden werden, waren niet de Mysterieleringen. De 
tempels waren de openbare plek waar iets van de leringen 
aan de grote massa werd onderwezen, maar waar de pure 
Mysterieleringen niet besproken werden.(2) Ze waren als 
het ware het loket waar je informatie kon inwinnen over 
de Mysterieschool.
Soms evenwel was een Mysterieschool actief, terwijl er 
überhaupt geen tempel of gebouw was. De Druïden in 
West-Europa kwamen in de uitgestrekte wouden bij el-
kaar, hoewel ze ook van kunstig geconstrueerde bouw-
werken gebruikmaakten, zoals Stonehenge in Engeland 
en Newgrange in Ierland.
Tijdens deze geheime bijeenkomsten van de Mysteriën, 
bestemd voor de weinigen – dat wil zeggen: voor de aan-
genomen leerlingen van de Mysterieschool – werden deze 
esoterische leringen bestudeerd. Ze werden niet alleen be-
sproken, want in de hogere graden van de school werden 

ze ook toegepast. Daarover later meer. 
De leerlingen van de school hadden een gelofte moeten 
afleggen, waarin zij plechtig beloofden niets van wat zij 
leerden, aan niet-ingewijden mee te delen. Vandaar dat 
latere historici alleen kunnen gissen naar wat de Mysterie- 
leringen inhielden.
Het onderwijs van de Mysterieschool was dus niet voor 
iedereen toegankelijk. Voor ons, levende in een demo-
cratische samenleving, waar transparantie en algemene 
toegang tot informatie een vanzelfsprekendheid is, klinkt 
dit merkwaardig. Waarom was dat zo?

Hoe zijn Mysteriescholen ontstaan?
Voor een antwoord op die vraag moeten we nog verder 
terug in de tijd dan die van Eleusis en Samothrace of die 
van Memphis en Ur. De mensheid bestaat namelijk veel 
langer dan in het algemeen wordt aangenomen. 
Het bewustzijnscentrum, dat wij nu een mens noemen, 
is er altijd geweest en zal er ook altijd zijn. Het is door 
talloze stadia gegaan. Er is in de grenzenloosheid geen 
absoluut begin.

In de grottempel Karli, India was een Mysterieschool actief.
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Welnu, het ‘stadium mens’ begon zo’n achttien miljoen 
jaar geleden. Het denken – het typisch menselijke – werd 
toen tot werkzaamheid geprikkeld door verder ontwik-
kelde wezens, die tevens een soort ethische grondslag en 
primaire kennis activeerden, die sindsdien het eigendom 
van de mens zijn.
In dat verre verleden was er een intuïtief weten. De wetten 
en grondslagen van de kosmos werden als waarheden geac-
cepteerd, zonder dat die kennis intellectueel werd verwerkt. 
Toen de mensheid zich verder ontwikkelde en dieper in 
de stof afdaalde, hetgeen gepaard ging met een sterke zelf-
zuchtige begeerte, werd de kennis steeds meer misbruikt 
voor zelfzuchtige doeleinden. Omdat hang naar luxe en 
vooral ook het uitoefenen van macht het menselijke den-
ken beheersten, kon de kennis, die vanuit de hogere rijken, 
de goddelijke regionen, naar de mens was gevloeid, niet 
vrijelijk meer onderwezen worden. Immers, kennis in de 
handen van een zelfzuchtig mens is gevaarlijk. Wie leert 
een kind hoe je een wapen moet fabriceren? Wie leert een 
kind in een kruitfabriek hoe je vuur moet maken? Het 
was in deze tijd dat de Mysteriescholen werden opgericht.
Niet ieder mens liet zich echter meesleuren in de neer-
waartse spiraal, waarin de focus steeds meer op de stof-
zijde van de natuur gericht werd. In feite waren enkele 
mensen al vanaf het begin van de menselijke evolutie de 
meerderheid in ethisch en spiritueel opzicht ver vooruit. 
Zij vormden de Moederschool, de Grote Mysterieschool, 
waaruit vertakkingen ontsproten, die in alle delen van de 
wereld hun vertegenwoordigers, hun lokale scholen had-
den. Deze Meesters – de Priester-Hiërofanten – waren de 
leiders en leraren van de verschillende Mysteriescholen. 
Zij verzamelden hun leerlingen: menselijke zielen die nog 
niet de volledige meesterschap over hun natuur hadden 
verkregen, maar die niettemin een onzelfzuchtige doel-
stelling hadden en daarom het recht verwierven de eso-
terische kennis te vernemen.

Esoterisch onderricht in alle religies
Vanaf dat verre verleden, tijdens de grote cyclus die in de 
moderne Theosofie Atlantis wordt genoemd, zijn er Mys-
teriescholen geweest: centra van spirituele kennis, waarin 
alleen die kandidaten werden toegelaten, die al over een 
onzelfzuchtige doelstelling beschikten en een intuïtief besef 
hadden dat deze uiterlijke wereld niets anders was dan het 
kleed waarachter een veel grootsere werkelijkheid school.
In talloze mythen en legenden wordt verwezen naar deze 
esoterische scholen en hun beleid. In het christelijke  
Nieuwe Testament wordt in de Bergrede in feite een Mys-

terieschool beschreven. De toegewijde discipelen van de 
Christos – die zowel de uiterlijke als innerlijke Leraar sym-
boliseert – worden meegenomen op de berg – symbool 
voor een meer spirituele bewustzijnstoestand – waar hun 
onder andere geleerd wordt dat ze geen paarlen (esoterische 
leringen) voor de zwijnen (niet-ingewijden) moeten wer-
pen. Verder wordt hun de meest edele ethiek onderwezen. 
Ook de Buddha neemt zijn meer toegewijde leerlingen in 
talloze sutra’s – heilige geschriften – mee de berg op. Het 
esoterische onderricht in India was zo algemeen, dat we 
er nauwelijks bij stil hoeven te staan. Elke Guru had zijn 
leerlingen, die geheim onderricht kregen. De joodse gods-
dienst kent zijn eigen geheime tak, de Kabbala. En ook 
in de Islam was een esoterische stroming, die teruggaat 
op de Profeet Mohammed zelf, die op de veranda van de 
moskee in Medina zijn ingewijde leerlingen onderwees.
We zouden nog tientallen andere voorbeelden uit de  
wereldliteratuur kunnen geven, waaruit overduidelijk 
blijkt dat esoterisch onderwijs – geheime leringen voor de  
weinigen – de norm was in de tijden van weleer.

Esoterisch en exoterisch onderwijs
Als de leringen geheim waren en slechts voor weinigen 
bestemd, hoe kan het dan dat er toch zo’n verheffende in-
vloed van een Mysterieschool uitging, zoals H.P. Blavatsky 
in het bovenstaande citaat onomwonden stelt?
Het antwoord is gelegen in het oorspronkelijke doel van 
elke Mysterieschool. Dat doel lag nooit in het spiritueel 
ontwikkelen van de individuele leden, maar in het op een 
hoger plan brengen van de mensheid als geheel. De leer-
lingen, en vooral die van de hogere graden, hadden zich 
verplicht voor de mensheid te leven. 
Deze discipelen waren hoogstaande mensen, alom geres-
pecteerd. In de hogere graden van de school moesten zij 
waarmaken dat ze de ethiek volledig begrepen hadden. 
Door een proces van inwijding konden zij eerstehands 
kennis opdoen van de meer innerlijke delen van ons zon-
nestelsel. Bewust stierven ze en bewust trokken ze langs de 
innerlijke circulaties van de kosmos naar het hart van ons 
zonnestelsel. Als de inwijding een succes was, konden zij 
uit eigen ervaring onderwijzen over het leven en de dood. 
Het is bekend dat zelfs in de nadagen van de Mysteri-
ën van Hellas, vrijwel alle filosofen, zoals Pythagoras,  
Democritus, Plato, Eudoxus, Euclides en vele anderen 
waren ingewijd in de Mysteriën. Mede daarom stonden 
zij in hoog aanzien bij de bevolking.
Bij de grote massa werd de hang naar het spirituele wakker 
gehouden door wat je de Kleine Mysteriën kunt noemen: 
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het exoterische onderwijs. Dat exoterische onderwijs ver-
beeldde de leer in symbolen, mythen, rituelen, legenden, 
paradoxen en sprookjes. De sleutel tot al die verhalen 
bleef bij de ingewijden in de Grote Mysteriën, maar deze 
merkwaardige verhalen, deze tot nadenken prikkelende 
paradoxen, waarvan iedereen intuïtief vermoedde dat er 
‘iets’ achter moest zitten, hielden de spirituele aspiraties 
hoog, zodat nooit het besef van de geestelijk-goddelijke 
achtergrond van alle levensuitingen verloren ging. Het 
waren de mythen en rituelen uit de Kleine Mysteriën die 
zich ontwikkelden, en soms op zeer verwrongen wijze, 
tot de godsdiensten, filosofieën en wetenschappen van 
de bewuste beschaving waarop de Mysterieschool haar 
invloed uitoefende.
Eén ding hield de Mysterieschool nooit geheim. Dat was 
hoe je toegelaten kon worden tot de school. De ethiek  
namelijk was bij iedereen bekend. Iedereen kende de maat-
staven waaraan je moest voldoen om toegelaten te wor-
den in de Mysteriën. De juiste klop op de poort van de 
school was – en is – een onzelfzuchtige en mededogende 
levenshouding.
Naarmate de ingewijden in de Mysteriën meer de eerbied 
van de bevolking genoten, en de Mysterieschool hoog in 
aanzien stond, was de samenleving verhevener. Daarom 
waren er in het verre verleden, gedurende tijdperken die 
alleen nog in sprookjes en mythen terug te vinden zijn, 
zulke edele beschavingen.

Sluiten van Mysteriescholen
Denk nooit bij een Mysterieschool aan een gebouw of 
tempel, zonder welke de huidige onderwijsinstellingen, 
zoals universiteiten, niet zouden kunnen bestaan. Zeker, 
de leerlingen van een Mysterieschool, van hogere en lage-
re graden, konden in een gebouw bij elkaar komen, maar 
dat bepaalde nooit de echtheid van de Mysterieschool.
Het keurmerk van echtheid werd gegeven door de Moe-
derloge, de grote Orde van Wijsheid en Mededogen, die 
bestaat uit de verst ontwikkelden van het mensenras, die 
door hun spirituele, intellectuele en ethische ontplooi-
ing, al dan niet rechtstreeks, in contact staan met die  
wezens die verder ontwikkeld zijn dan de mens. Het is die 
Moeder Mysterieschool, die nooit gesloten kan worden, 
hoe onedel en barbaars de mens ook is en hoe gedegene-
reerd zijn godsdienst geworden moge zijn. Waarom kan 
dat niet? Omdat die Loge van Wijsheid en Mededogen 
een vertakking op aarde is van de Universele Orde van 
Wijsheid en Mededogen en daarom de schakel tussen de 
mensenwereld en de godenwereld.

Vandaar dat zo lang de Moederloge achter een Mysterie-
school staat, de zuiverheid ervan gegarandeerd is. Maar 
als de school degenereert, als de ethiek niet meer geleefd 
wordt, dan trekt de Moederloge zich ervan terug. Dan 
houdt de Mysterieschool op te bestaan, althans op het 
uiterlijke gebied. 
De verrotting van een school komt dan ook altijd van 
binnenuit. Dus als de ingewijden de ethiek niet meer 
ernstig nemen en als de toewijding, de verplichtingen en 
loyaliteit jegens de Leraren, de School en de Leer verzaakt 
worden, dan is het einde nabij. Dat loopt parallel met de 
staat van het land waarin de Mysterieschool zich bevindt. 
De mensheid hecht dan geen belang meer aan wijsheid, 
inzicht en waarheid. De dogmatiek en het fanatisme doden 
elk spiritueel streven. Er is voor de Mysterieschool geen 
plaats meer, geen mogelijkheid zich te uiten. 
Zo’n toestand vond plaats in de eerste eeuwen van onze 
jaartelling. Het Christendom was staatsgodsdienst gewor-
den en de ‘heidense godsdiensten’, zoals de Mysterielerin-
gen, verdwenen meer en meer. Theodosius II verbande in 
de 5e eeuw het Heidendom. De Mysteriën van Samothrace 
en Eleusis, die al eeuwen daarvoor sterk gedegenereerd 
waren en in feite nauwelijks of niet meer de oude zuivere 
leer bewaarden, werden gesloten. Ten slotte sloot Justi-
nianus I, de christelijke keizer van het Byzantium in 529 
de Academie, ooit door Plato gesticht, de laatste esoteri-
sche school. Interessant is dat het initiatief voor sluiting 
van de school van zeven ingewijden van die Mysteriën 
zelf uitging.(3) Zij wisten namelijk dat de Mysteriën sterk 
ontheiligd en gedegenereerd waren en dan kun je beter 
de school sluiten dan de verrotting door te laten gaan, 
want dan is de schade voor de samenleving nog groter.
Het was zeker geen toeval dat na de sluiting van deze 
laatste esoterische school de donkere nacht van de mid-
deleeuwen op de Europese beschaving viel. Dogmatiek 
en een vrijwel absoluut verbod zelfstandig na te denken, 
werden de norm. In de oudheid werd niemand bestraft 
om zijn visie op het leven. Ieder mocht op zijn eigen wijze 
zalig worden. Zodra de bekrompen visie van één partij 
de inherente vrije wil van de mens tracht te elimineren, is 
er geen ruimte op het uiterlijk gebied voor een Mysterie-
school. Er heerst dan een tijd die Pythagoras een periode 
van spirituele onvruchtbaarheid noemt.

Een voorzichtige opleving van de 
Mysterieleringen
Als iets eeuwen niet gefunctioneerd heeft, kun je niet ver-
wachten dat het in een korte spanne tijds weer operationeel 
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is. Net zoals een patiënt die maanden op bed heeft gele-
gen weer moet leren lopen, zo duurt het na een periode 
van geestelijke onvruchtbaarheid een lange tijd voordat 
er weer enige spirituele progressie gemaakt kan worden.
In feite was de eerste, nog voorzichtige poging om iets 
van het licht in Europa weer te laten schijnen, de renais-
sance in Florence. De Mysterieschrijvers van de oudheid, 
zoals Plato, Plotinus, en het uit Egypte stammend Cor-
pus Hermeticum van Hermes Trismegistos, werden in het  
Latijn, de toen gangbare wetenschappelijke taal, vertaald. 
Pico della Mirandola bezong de grootsheid van de mens 
door te stellen dat hij, vanwege zijn vrije wil, kon kiezen 
voor de stof of de geest. Hij had alles in eigen hand. De 
invloed op de samenleving sijpelde door. Geheel nieuwe 
ontwikkelingen in de kunst, met schilders als Botticelli en 
vrije denkers zoals Leonardo da Vinci, dienden zich aan.
Vanaf die tijd rukte de vastgeketende vrij wil aan zijn ket-
ting in een poging zijn vrijheid te herwinnen. Protestantse 
kerken splitsten zich af van de Roomse Moederkerk, die 
daarop antwoordde met haar door de eeuwen heen ver-
fijnde manier van ‘argumenteren’: ketterverbrandingen. 
Oude denkgarelen worden nooit gemakkelijk doorbroken. 
De protestantse kerken kopieerden voor een belangrijk 
deel de intolerantie van de Katholieken, maar desondanks 
ontstond in de 18e eeuw het verlichtingsdenken en nam 
de vrijheid steeds meer toe.
Aan het eind van de 19e eeuw stonden de kerken en de uit 
het verlichtingsdenken ontstane materialistische weten-
schap tegenover elkaar, terwijl een kleine groep spiritisten 
verbazing wekte en ook onder enkele wetenschappelijk 
geschoolden het idee deed postvatten, dat er wellicht toch 
iets meer moest zijn dan alleen maar stof.

De Theosophical Society: voorportaal van 
een Mysterieschool
Het was in dit klimaat dat in 1875 The Theosophical 
Society (TS) werd gesticht. Meer dan ooit in de ons be-
kende geschiedenis maakte de belangrijkste stichter van 
de TS, H.P. Blavatsky, Mysterieleringen openbaar, die in 
de tijd toen de Mysteriescholen nog op het uiterlijk ge-
bied bestonden, slechts door een kleine groep ingewijden 
bestudeerd mochten worden. Toch is de Theosophical  
Society geen Mysterieschool, want iedereen kan lid worden 
en de Theosofie bestuderen. De Geheime Leer en andere 
theosofische standaardwerken zijn vrij toegankelijk, ja, je 
kunt ze zelfs gratis van het internet downloaden.
Niettemin zou je de TS het voorportaal van een Myste-
rieschool kunnen noemen. Ze is bestemd om de Myste-

rieschool – die op het innerlijke gebied nooit opgehouden 
is te bestaan – naar het uiterlijke gebied te lokken.
Om dit verder te bevorderen werd door H.P. Blavatsky 
de zogenaamde Esoterische Sectie in 1888 gesticht. Deze 
sectie was bestemd voor die leden van de TS, die zich door 
middel van een gelofte intensiever aan het werk van de 
TS wilden binden door de Theosofia tot levende kracht 
in hun leven te maken. De Esoterische Sectie had ook de 
structuur van een Mysterieschool, ze was hiërarchisch 
georganiseerd met H.P. Blavatsky als hoofd en schakel 
tussen de leden en de Meesters van Wijsheid en Mededo-
gen, die de echte leiders en leraren van de school waren.
Om ook de opbouw en structuur van een Mysterieschool 
te doen herleven, werd in het begin van de 20e eeuw door 
Katherine Tingley in Point Loma een community gesticht, 
waarin geleefd, gewerkt en gestudeerd werd conform de 
eeuwenoude principes van een Mysterieschool.

Mensen op uiterlijk gebied zijn bepalend 
voor Mysterieschool
Zoals gezegd kan een Mysterieschool op het innerlijke 
gebied nooit ophouden te bestaan. Daarom is het uitslui-
tend afhankelijk van de mensen – en meer in het bijzonder 
natuurlijk van hen die een spirituele instelling hebben en 
mededogend in het leven trachten te staan – of die school 
ook op het uiterlijk gebied kan functioneren. In hoeverre 
is een groep mensen bereid de Theosofia – de goddelijke 
wijsheid – serieus te nemen en daadwerkelijk te leven? In 
hoeverre kan de Theosofia haar rechtmatige plaats in de 
wereld innemen? Pas als een kern van mensen zonder eni-
ge terughoudendheid bereid is de esoterische leringen te 
leven en de leraren die deze leringen brachten onder alle 
omstandigheden voor de wereld hoog te houden, kan de 
hoeksteen voor een Mysterieschool gelegd worden.
Wat dat betreft geeft de geschiedenis van de Theosophical 
Society twee voorbeelden waarin enerzijds niet en ander-
zijds wel aan deze voorwaarden voldaan werd. Toen HPB 
in India verbleef en daar een groep medewerkers om zich 
heen had verzameld, was er een roep naar meer esoterische 
kennis. Zo’n aspiratie echter brengt altijd beproevingen 
met zich mee. Die kwamen ook en heftiger dan menigeen 
voor mogelijk had kunnen houden. HPB werd ervan be-
schuldigd de brieven van twee Meesters aan A.P. Sinnett 
zelf geschreven te hebben. Bovendien zou ze door trucage 
enkele occulte verschijnselen teweeg hebben gebracht. Ze 
werd als een grote bedriegster te kijk gezet. Ineens was het 
niet meer zo ‘cool’ om met haar geassocieerd te worden 
en veel van haar leerlingen en medewerkers lieten haar 
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als een baksteen vallen.(4)

Enkele jaren later, halverwege de jaren tachtig van de 19e 
eeuw, hadden om HPB in Londen enkele jongeren zich 
geschaard. Zij waren harde werkers en in alle opzichten 
loyaal. En zie: in 1888 werd in Londen de Esoterische 
Sectie van de TS opgericht. 

Eenheid
Zoals gezegd is het uiterst moeilijk om in één keer, ge-
durende het leven van slechts één generatie, een Myste-
rieschool op het uiterlijke gebied op te richten, als die 
gedurende zo’n twintig eeuwen niet heeft bestaan. 
Al enkele jaren nadat de Esoterische Sectie was opgericht, 
verbraken leden hun gelofte en deelden geschriften die ze 
onder geheimhouding gekregen hadden. De Esoterische 
Instructies van HPB, en later ook die van G. de Purucker, 
bestemd voor leden van de Esoterische Sectie, zijn door 
het verbreken van geloftes, nu voor iedereen toegankelijk 
en staan vaak zelfs op het internet. Bovendien ontstond 
betrekkelijk snel na het heengaan van HPB een scheuring 
in de TS. Niet echt bevorderlijk voor het stichten van een 
Mysterieschool.
Voorwaarde voor het functioneren van een Mysterieschool 
is de eenheid van de leerlingen. In een vlammend betoog 
gericht aan de Amerikaanse leden benadrukt HPB dat al-
leen door eenheid de TS haar rol op het wereldtoneel met 
succes kan spelen.(5) Zodra leerlingen hun persoonlijke 
voorkeuren, belangen of ideeën laten prevaleren, waarmee 
ze feitelijk zich plaatsen tegenover anderen, is het onmo-
gelijk voor de Meesters hun organisatie als instrument te 
gebruiken, waardoor ze kunnen werken. Helaas moeten 
we vaststellen dat dit in het verleden onder alle theoso-
fische organisaties maar al te vaak heeft plaatsgevonden.

Theosofische Beweging: exoterische kant 
van de Mysterieschool
Nu heeft, zoals gezegd, een Mysterieschool twee secties: 
een openbare of exoterische en een geheime of esoterische, 
waar alleen diegenen worden toegelaten die ervan blijk 
hebben gegeven de Theosofia te leven. Zij leven om de 
mensheid ten zegen te zijn. Een gelofte belet hen om in 
het openbaar mee te delen wat hun geleerd is en wat ze 
in inwijdingen ervaren hebben. 
Maar ook degenen die onzelfzuchtig in het leven staan 
en het geluk van anderen boven hun eigen geluk stellen, 
kunnen medewerker zijn van een Mysterieschool, ook al 
hebben ze daar zelf geen benul van. Hun toewijding en 
daadkracht kunnen bepalend zijn voor het openen van 

de deuren van een Mysterieschool op het uiterlijk gebied. 
Wat dat betreft hebben we wel degelijk een stap gemaakt 
in de herintroductie van Mysteriescholen in onze wereld. 
Wereldwijd zijn Theosofen actief met het verspreiden 
van het theosofische gedachtegoed. Eigenlijk betekent 
dit, dat het exoterische werk van de Mysterieschool nu 
verricht wordt door de Theosofische Beweging. Althans, 
als de Theosofische Beweging werkt waarvoor ze is opge-
richt, dan zou ze die functie moeten hebben. In lezingen, 
workshops, internationale conferenties, in tijdschriften 
en boeken wordt gepoogd de geestelijke aspiratie aan te 
wakkeren en de blik van de mensen naar binnen te doen 
richten, waardoor het besef wordt ontwikkeld dat dit  
uiterlijke leven slechts een voorbijgaande fase is en dat het 
veel belangrijker is je te verbinden met je innerlijke gees-
telijke-goddelijke krachten, hetgeen tot een mededogende 
levenshouding moet leiden. Het zijn thans niet zozeer de 
rituelen en mythen maar meer de op logica berustende 
leringen, die mensen geestelijk moeten wekken. Maar dat 
is geen essentieel verschil. Tijden en mensen zijn veran-
derd. Cycli komen en gaan. 
De mate van succes van al dit werk is bepalend of de Theo- 
sofia haar rechtmatige plaats in de wereld krijgt. En 
dat wil niet zeggen, dat iedereen Theosoof is, maar dat  
iedereen weet dat Theosofia bestaat, dat iedereen de poort 
kan vinden waarachter zich het voorportaal bevindt dat 
leidt naar de Mysterieschool van de Meesters van Wijs-
heid en Mededogen. En hoewel Theosofen in vele delen 
van de wereld hun stinkende best doen die rechtmatige 
plaats van de Theosofia te bewerkstelligen, moeten we ook 
concluderen dat dit nog niet werkelijk gelukt is.

Succes en falen: het ligt in onze handen
De oprichting van een Mysterieschool ligt dus alleen 
maar in onze handen, dat wil zeggen in de handen van 
de leden van theosofische organisaties en van degenen die 
de Theosofia een warm hart toedragen en daar op een 
actieve wijze vorm aan pogen te geven.
Succes en falen zijn mogelijk. Beschikken we over toe-
wijding, vervullen we onze plicht en zijn we loyaal jegens 
de Leraren, dan slagen we. Is onze toewijding te gering, 
waardoor we onze plicht verzaken en niet meer loyaal  
jegens de Leraren zijn, dan hebben de Meesters geen keuze 
en zullen zich terugtrekken. Daarover laat Meester Koot-
hoomi geen twijfel bestaan.

Als wij generaties lang ‘de wereld hebben uitgesloten van 
kennis over onze kennis’, dan was dat omdat ze daarvoor 
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absoluut ongeschikt was; en als zij, ondanks de geleverde 
bewijzen, blijft weigeren zich voor de feiten gewonnen 
te geven, dan zullen wij ons aan het einde van deze 
cyclus nogmaals in afzondering en in ons rijk van stilte 
terugtrekken …(6)

De Meesters zullen nooit afdalen naar het niveau van de 
huidige mens. Daarmee helpen ze ons niet. Wij moeten 
bereid zijn ons te verheffen – de figuurlijke Berg op te 
klauteren – en hun wereld betreden. Dat blijft altijd voor 
elk individu mogelijk. Maar zolang dit niet collectief ge-
beurt, wordt er geen kern van Universele Broederschap 
gevormd en kan de Mysterieschool op het uiterlijk gebied 
niet functioneren.
Maar als dat wel gebeurt, dan kan de Mysterieschool haar 
poorten openen. Daarbij bedoelen we niet dat de meer 
esoterische leringen voor iedereen onmiddellijk toegan-
kelijk worden, maar dat iedereen op de hoogte is waar 
je de werkelijke theosofische leringen kunt vinden. Zo 
waren ten tijde van Eleusis alle Atheners op de hoogte 
van de jaarlijks terugkerende feesten ter ere van de godin 
Demeter en haar dochter Persephone. Zeer waarschijnlijk 
wisten zij – of hadden ze sterke vermoedens – dat deze 
mythe over de kringloop van het leven niet letterlijk moest 
worden opgevat en dus niet inhield dat buiten de mens 
staande godinnen moesten worden vereerd, maar dat ze 
alles te maken had met de Mysteriën van leven en dood 
van iedere mens. 
We moeten, denk ik, niet ervan uitgaan dat wanneer een 
Mysterieschool in de 21e eeuw operationeel wordt op ons 
gebied, ze exact hetzelfde zal functioneren als bijvoor-
beeld ten tijde van de hoogtijdagen in het oude Egypte, 
Griekenland of in Azië. Rituele feesten inspireren ons nu 
minder dan toen. Wij zullen meer de op logica gebaseerde 
ideeën moeten omarmen.
Ook is de uiterlijke wereld anders dan zo’n drieduizend 
jaar geleden. We leven thans in een global village. Inter-
net en vliegtuig hebben de wereld kleiner gemaakt. De 
Mysterieschool hoeft niet gebonden te zijn aan slechts één 
locatie, één ‘tempel’. 

De toekomstige Mysterieschool
Mochten Theosofen in eenheid en broederlijkheid samen-
werken, dan zal dat, als die samenwerking duurzaam is, 
leiden tot een wereld waarin vrijwel elk land, of ten min-
ste elke grote regio, zijn toegang heeft tot de meer inner-
lijke school die op de innerlijke gebieden immers altijd 
werkzaam is. Wereldwijd zijn er mensen die bereid zijn 

op bovenpersoonlijke wijze hun tijd, geld en energie te 
geven aan het verspreiden van de Theosofia. In de eerste 
plaats natuurlijk vooral door de leringen in hun eigen leven 
gestalte te geven, maar voorts door centra op te richten 
waar mensen kennis kunnen nemen van deze kennisleer 
en die gezamenlijk kunnen bestuderen.
Is dit een utopie?
Geenszins. Over de hele wereld zijn er mensen die hier nu 
al mee bezig zijn. Wanneer zij bereid zijn dit volgens de 
richtlijnen, zo duidelijk door HPB en de Meesters neer-
gelegd, te doen, samenwerkend met anderen, persoonlij-
ke meningen buitensluitend, dan is er een kiem van een 
Universele Broederschap ontstaan. Die kiem is het voor-
portaal van een Mysterieschool.
De invloed van de Moeder Mysterieschool, de Grote Witte 
Loge, zal door deze centra zich gestaag onder de mensen 
verspreiden. De focus op direct economisch gewin, macht 
en aanzien – kortom, op de buitenkant der dingen – zal 
allengs verlegd worden naar andersoortige waarden: in-
zicht in de wetten der natuur, ontwikkelen van kunst en 
wetenschap, werkelijke Filosofie en Religie en spirituele 
ontwikkeling. Samenwerking en wederzijdse hulp worden 
de norm. Steeds meer mensen zullen vanuit mededogen 
hun medemensen benaderen.
Een grootse toekomstverwachting. De verantwoordelijk-
heid van Theosofen is groot. Als we die durven te nemen, 
is de beloning voor de mensheid navenant. 
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Chaos van ideeën
De vraag wat idealen nu eigenlijk zijn, 
is geen overbodige. Het woord ‘ide-
aal’ wordt in het spraakgebruik voor 
zoveel verschillende zaken gebruikt, 
dat we rustig kunnen spreken van 
een ‘nietszeggende term’. Sommigen 
noemen al hun verlangens, ambities 
en begeerten, van welke soort ook, 
‘mijn idealen’. Voor anderen zijn ide-
alen niets meer dan onrealistische 
wensen, luchtkastelen, oftewel, iets 
waar een verstandig mens zich niet 
mee bezighoudt. Hier is het woord 
‘ideaal’ bijna een synoniem geworden 
voor ‘illusie’. Nog anderen zien hun 
idealen juist als de zin van hun leven. 
Wat een verschillen!
In het woord ‘ideaal’ vinden we het 
stamwoord ‘idee’: een ideaal is dus 
een mentale voorstelling. Maar niet 
zomaar een. Volgens de Van Dale be-
tekent het “de voorstelling van iets 
in de toestand van volkomenheid, 

Henk Bezemer

Waarom raken mensen 
hun idealen vaak 
kwijt, en hoe kunnen 
we dat voorkómen?

Kerngedachten:

» Onze idealen zijn geen 
‘jeugdige illusies’, maar behoren 
tot de kern van ons denken.

» Als je geen betrouwbare 
levensfilosofie hebt, is de kans 
veel groter dat je je idealisme 
op een gegeven moment de rug 
toekeert.

» Louter stoffelijke idealen 
zijn vergankelijk; idealen die 
vermengd zijn met egoïstische 
motieven leiden meestal tot 
smartelijke resultaten.

» Richt je op het levende hart, 
het vormloze Idee achter je 
ideaal: dan blijft je ideaal immer 
groeiend.

» Elk bovenpersoonlijk ideaal 
wordt ooit gerealiseerd, mits we 
het leven.

Hoe vaak zien we niet dat iemand zijn idealen, die hij ooit oprecht 
nastreefde, kwijtraakt? Dat ze geleidelijk verbleken, ondergesneeuwd 
raken? Terwijl de idealen bij anderen een onophoudelijk inspirerende 
kracht blijven gedurende hun hele leven. Kunnen we, als we meer van de 
diepere lagen van ons bewustzijn begrijpen, voorkómen dat onze idealen 
op de grote hoop van ‘gebroken dromen’ terechtkomen?

dat men verwezenlijkt hoopt te zien”. 
We bouwen dus een innerlijk beeld 
op van iets in zijn beste, edelste, zui-
verste vorm: naar ons idee natuurlijk, 
voor zover wij dat zelf kunnen vat-
ten. En dat ideaal proberen we ver-
volgens te bereiken, of beter gezegd, 
te benaderen.
Een tekenaar kan bijvoorbeeld een 
visie hebben van wat in zijn ogen 
de ideaal geproportioneerde mens 
is. Velen denken trouwens dat deze 
ideale proporties aan wiskundige re-
gels voldoen (de gulden snede). Maar 
we kunnen ons ook een ideaalbeeld 
scheppen van een sporter die alles 
overheeft voor zijn sport, of zelfs van 
de ideale bankroof, of van het ideale 
belastingparadijs. Wat een chaos van 
ideeën! Laten we ons dan ook wenden 
tot de Theosofia, tot de kennis van 
de achtergronden van het Leven, en 
onderzoeken of we de chaos kunnen 
ophelderen.
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Wat is een ideaal?
Vrijwel iedereen koestert op bepaalde momenten in zijn 
leven edele verlangens, visies van broederschap en recht-
vaardigheid. Volgens de Theosofia komen al onze univer-
sele ideeën voort uit een van de hoogste, meest universele 
vermogens van ons bewustzijn: ons inzichtelijk denken. En 
daarmee bedoelen we een vermogen dat elk mens in zich 
draagt, al maakt lang niet iedereen er veel gebruik van.
Inzichtelijk denken wil zeggen: door de schijn van de  
uiterlijke wereld heen zien, en de achterliggende oorzaken 
ontdekken. Het wil ook zeggen: de samenhang zien van 
alle processen in de Natuur: dat alles wat gebeurt volgens 
fundamenteel dezelfde ‘levenswetten’ verloopt. Het houdt 
ook ware mensenkennis in, een begrip van wat anderen 
doormaken, en daarmee ook het vermogen om anderen 
tips te geven die het probleem werkelijk kunnen oplossen. 
Je kijkt als het ware achter de uiterlijke mens en je ziet niet 
alleen de drijfveren van anderen maar ook hun talenten en 
vermogens om het leven zinvol en rechtvaardig te leven. 
Ook zaken als mildheid, vergevensgezindheid, overzicht 
houden, zijn allemaal uitingen van inzichtelijk denken, 
dat ook wel ons buddhische denkaspect wordt genoemd: 
buddh betekent in het Sanskrit ‘ontwaken’, ‘verlichten’. Het 
reikt veel dieper dan ons intellect, dat – niet ondersteund 
door geestelijke kennis – enkel tegen de buitenkant van 
de dingen kan aankijken, in een poging die te ordenen 
en logisch te analyseren.(1)

Het is het buddhische beginsel in elk mens dat geboorte 
geeft aan onze ware idealen: idealen van universele broe-
derschap, rechtvaardig samenleven, werken voor het wel-
zijn van al wat leeft. Ze zijn in de kern universeel, maken 
geen uitzonderingen, en zijn dus boven-persoonlijk. Ze 
zijn ook onvergankelijk: we nemen ze van incarnatie tot 
incarnatie mee, en vormen onze verworven ‘geestelijke 
rijkdom’. Elk moment van ons leven kunnen we uit die 
zelf-opgebouwde schat van inzichten putten, en die ook 
steeds verder verrijken.
Onze idealen kunnen talloze vormen hebben, alomvattend 
of beperkt, maar ze hebben één ding gemeenschappelijk: 
ze gaan boven onze ik-gerichte verlangens uit, boven alle 
vormen van zelfzucht of persoonlijke voorkeur, boven 
alle wij-zij-denken. Anders is er geen sprake van idealen 
in de theosofische zin, maar van persoonlijke verlangens, 
de behartiging van eigen belangen, of van de belangen 
van de ‘eigen’ groep. Die laatste zijn immers verlangens 
van een heel andere, een tegengestelde aard: ze draaien 
om de bevrediging van eigen behoeften, en zijn vaak op 
iets stoffelijks, iets uiterlijks gericht. Dergelijke verlangens 

zijn ons natuurlijk welbekend, en elk mens kent ook die 
momenten in zijn leven dat hij voor de keuze staat: ben 
je loyaal aan je ideaal, of geef je toe aan je persoonlijke 
begeerte? Ons hele leven is vol van deze ethische keuzes.

Onze idealen: kompas op ons pad
Om meer te begrijpen van de manier waarop onze idealen 
in ons bewustzijn groeien – of juist afsterven – hebben 
we kennis nodig van dat bewustzijn. Wij mensen dragen 
alle eigenschappen, krachten en vermogens die er in de 
Kosmos zijn, ook zelf in ons: van het meest universele 
(‘goddelijke’) tot het meest uiterlijke (lichamelijke) aspect. 
Ons bewustzijn bestaat dus uit verschillende ‘lagen’, met 
hun eigen kenmerken en capaciteiten. Die kunnen we 
heel goed in onszelf herkennen.
We kunnen een algemene indeling maken in drieën: ons 
geestelijke, onvergankelijke deel, ons ware Zelf; ten twee-
de ons lerende deel, ons tussenliggende deel; en ten derde 
ons vergankelijke deel, dat deel dat we ons tijdelijk ‘in-
strument’ of ‘lichaam’ kunnen noemen.
We zijn, net als alle andere wezens in de Kosmos, in de 
kern eeuwige wezens, en bezig met een grootse innerlijke 
reis die talloze incarnaties in beslag neemt: een pad van 
innerlijke groei, waarin we onze sluimerende vermogens 
van begrip, liefde en wijsheid steeds meer leren uitpakken 
(want ze zitten al in ons, ze hoeven niet van buiten in ons 
bewustzijn te worden geïmporteerd). Het is het pad van 
een groeiend besef van verbondenheid met al wat leeft: 
een groeiend besef van de fundamentele Eenheid die de 
gezamenlijke kern is van alle kosmische wezens.
Daarin spelen onze idealen een sleutelrol: zij laten ons zien 
wat wij daadwerkelijk kunnen worden, als we daarvoor 
slechts de voorwaarden scheppen, de benodigde inner-
lijke stappen maken. Zij laten ons als het ware de eerst-
volgende stap op onze evolutionaire reis zien. Zij geven 
ons de principes waarnaar we kunnen leven, ons ethisch 
kompas, zodat we ons leven steeds meer in overeenstem-
ming kunnen brengen met de Werkelijkheid: de feitelij-
ke spirituele eenheid die alle wezens tot gelijkwaardige  
levende bouwstenen van de Kosmos maakt. Met alle 1001 
consequenties die deze basisgedachte heeft in de praktijk, 
voor ons doen en laten.
Zoals Mohandas Gandhi het zo helder zei: “De mense-
lijke geest kent twee vensters: door de ene ziet hij hoe het 
is en door de ander hoe het eigenlijk zou moeten zijn.”(2)

En het is de spanning tussen wat we kunnen zijn – name-
lijk wat we NU al in ons onvergankelijke Zelf zijn! – en 
wat we momenteel laten zien in het uiterlijke leven, die 
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de stille, spirituele motor is achter onze drang om altru-
ïstischer, verstandiger, meer beheerst te leven. Het is de 
oorsprong van onze impuls om onze beperkte gewoontes 
in te ruilen voor edelere, meer menswaardige gewoontes 
— hoe moeilijk die klus ook moge zijn.

Jeugdige illusies?
Dit theosofische beeld van idealen als ‘vensters op de 
achterliggende Werkelijkheid’ vormt een opvallend con-
trast met hoe er door een grote groep mensen in onze  
samenleving gedacht wordt. Hoe vaak horen we niet over 
idealen praten als ‘schone, maar nauwelijks te realiseren 
wensen’, of nog erger, ‘luchtkastelen’. Tsja, horen we dan, 
dat jongeren idealen hebben, dat is te begrijpen: zij weten 
nog niet hoe de samenleving in elkaar steekt. Maar daar 
groei je als volwassene toch overheen? Zij zien idealen dus 
als jeugdige illusies, als teken van naïviteit.
Nu gaat de Theosofia uit van reïncarnatie. Als we inzien 
dat we al vele levens als mens geleefd hebben, en gedu-
rende die vorige incarnaties al bepaalde idealen hebben 
gekoesterd en nagestreefd, zullen we volkomen anders 
tegen het idealisme van pubers en adolescenten aankij-
ken. Het is namelijk in onze puberteit, zo tussen ons 14e 
en 21e jaar, dat we onze vroegere idealistische gedachten 
weer herinneren, dat ze worden wedergeboren.(3)

Natuurlijk hebben jongeren nog niet zo goed doordacht 
hoe ze hun idealen kunnen verwezenlijken. Idealen ver-
wezenlijken is een kwestie van jaren, zo niet decennia, of 
wellicht zelfs levens, terwijl een jongere van zestien jaar 
ze eigenlijk al volgende week gerealiseerd wil zien. Maar 
dat ligt niet aan hun wezenlijke aard. We zouden als vol-
wassenen juist moeten inzien hoe fundamenteel belangrijk 
de achterliggende bedoeling van deze jeugdidealen is, en 
alle jongeren stimuleren hun idealen uit te bouwen, om te 
vormen waar nodig, en daarbij veel geduld te betrachten. 
Ons volwassen leven zou juist de volle bloei van onze jeugd- 
idealen moeten laten zien, in de praktijk van het leven, 
in plaats van deze af te schrijven. Dat vereist een lerende, 
open houding en doorzettingsvermogen, want inderdaad 
… pas in de praktijk, soms na talloze pogingen, leren we 
onze idealen te vertalen in waardevolle impulsen binnen 
de gemeenschap waarin we leven. Wel wetend dat we 
alle spirituele lessen die we dit leven opdoen, weer zullen 
meenemen naar onze komende incarnatie!

De wereld verandert toch nooit?
Een tweede, algemeen gehoorde reactie op idealen is: 
mensen blijven nu eenmaal wat ze zijn, strijdend voor 

eigenbelang. Dat verander je niet, dat zit in de aard van 
het beestje.
Dit is theosofisch gezien een ethische en intellectuele 
dooddoener. Om te beginnen is het een feit dat alle grote 
maatschappelijke hervormingen, die doelstellingen had-
den die we vaak nu een algemeen geaccepteerd teken van 
beschaving vinden, begonnen bij een kleine groep idealis-
ten. Denk aan de grote weerstand die deze voortrekkers in 
eerste instantie ondervonden, toen ze bijvoorbeeld krachtig 
pleitten voor kinderrechten, arbeidersrechten, dierenrech-
ten, of de gelijkwaardigheid van man en vrouw, of die van 
homoseksuelen en heteroseksuelen.
In Europa startten veel van deze bewegingen in de tweede 
helft van de 19e eeuw. Tientallen jaren lang kregen deze 
voortrekkers te horen, dat ze hun energie in onrealistische 
doelen staken. Maar latere generaties zagen de ethische 
noodzaak van verandering wél in. En als eenmaal die  
visie er is, gecombineerd met de wil tot actie, blijkt veel te 
kunnen. Met de aantekening dat er nog steeds zeer veel 
verbeterd kan worden wat de genoemde idealen betreft.
Voorts is het voor elk redelijk mens in te zien dat we in 
deze wereld veel verder komen met samenwerking, met 
de erkenning van ieders gelijkwaardigheid, dan met ‘de 
problemen uitknokken’. In het laatste geval voegen we 
aan de grote disharmonie in de wereld alleen maar méér 
disharmonie toe, en zal de partij die misschien dit keer 
het onderspit delft, simpelweg wachten op haar kans om 
in de toekomst de rollen om te draaien. Kortom: geweld 
leidt altijd tot een spiraal, die uiteindelijk ten koste gaat van 
alle betrokkenen, en van alles wat ons lief is: onze ethische 
principes, ons welzijn en zelfs onze uiterlijke welvaart. 
Onverschilligheid en dwaas geweld kunnen alleen optreden 
als mensen de basisideeën van de Universele Wijsheid, de 
Theosofia, uit het oog zijn verloren. We zijn kinderen van 
het Goddelijke Hart van het Universum. Iedereen die wil 
heeft dus de mogelijkheden in zich om een voortrekker te 
zijn. We hoeven enkel onze sluimerende wijsheid en ons 
mededogen wakker te roepen.

Wat we zaaien, zullen we oogsten
Waarom zijn gedachten als ‘de wereld verandert toch 
nooit’ dooddoeners? Omdat ze meestal voortkomen uit 
een poging van iemand om zijn geweten, zijn eigen in-
zichten te doen verstommen. Immers: die zorgen voor 
continue onrust in zijn leven, die verstoren de situatie 
waarin hij voor zichzelf ‘alles voor elkaar heeft’, tevreden 
is met zichzelf. Een manier van leven die volgens de Theo- 
sofia … altijd illusoir, onrealistisch is! We zijn immers 
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feitelijk met al onze medemensen verbonden: hun lot en 
ons lot is voor altijd aan elkaar gekoppeld, in dit leven en 
volgende levens. We kunnen onze rol, onze verantwoor-
delijkheid in het geheel niet ontkennen. We kunnen de 
problemen en moeilijkheden van onze medemensen niet 
buiten de deur houden. We zijn erbij betrokken, we heb-
ben ooit bijgedragen aan het ontstaan ervan. De huidige 
vluchtelingenstroom naar Europa toe, is daarvan een heel 
actueel voorbeeld.(4)

We hébben oneindige mogelijkheden in ons, we zíjn de 
verandering zelf. Wat we zaaien zullen we oogsten, zo be-
nadrukken alle spirituele Leraren. In de Theosofia staat 
dat bekend als karma, als de ‘wet van oorzaak en gevolg’. 
Elk egoïstisch streven kan hoogstens tijdelijke schijnre-
sultaten hebben, maar roept automatisch tegenkrachten 

op die ons oppervlakkige geluk vervangen door ellende. 
Terwijl alle pogingen tot verbeteringen van het welzijn 
van de hele mensheid, tot duurzame harmonie leiden.
Kennis van de universele wetmatigheid van ‘oorzaak en 
gevolg’ is essentieel voor een begrip van de wereldsituatie. 
Hoe groot de weerstanden ook zijn die we tegenkomen, 
we kunnen hier en nu ons hoogste ideaal tot uitdrukking 
brengen, en daarmee de zaden zaaien voor een veel wij-
zere samenleving. 

Hoe idealen groeien — of afsterven
Nu komen we bij de belangrijke vraag, hoe het komt dat 
sommige mensen die oprecht een bepaald ideaal nastreef-
den, en daar misschien zeer veel energie instaken, niette-
min hun idealen kunnen kwijtraken. Soms gebeurt dat 
na een zeer teleurstellende ervaring, dus een grote klap 
die ze niet te boven komen. Vaker gebeurt het echter ge-
leidelijk, sluipend, zonder dat de betreffende persoon het 
in eerste instantie doorheeft. Allerlei andere gedachten en 
motieven nemen dan geleidelijk de overhand.
Als je geen betrouwbare filosofie hebt die je idealisme 
onderbouwt, dan is de kans veel groter dat je je idealisme 
op een gegeven moment de rug toekeert. Als je geen beeld 
hebt van de hogere aspecten van de mens en niet weet dat 
die in ieder van ons zitten, dan ben je veel eerder geneigd 
te denken dat het allemaal geen zin heeft. Het helpt ook 
enorm als je kennis hebt van reïncarnatie, karma en pro-
gressieve evolutie, omdat die het idealisme, ook gezien in 
de tijd, in een veel groter perspectief plaatsen.
Een belangrijke stap naar begrip is de theosofische leer 
dat elke gedachte een levend wezen is, dat zowel kan groei-
en – als het de juiste voeding krijgt – als kan afsterven. 
Welke gedachten we voeden, en welke niet, dat bepalen 
we zelf, door ons denken te richten, door iets aandacht 
te geven of niet.
Om voortdurend de inspirerende stromen vanuit de gees-
telijk-mentale gebieden te kunnen opvangen, moet onze 
‘denk-antenne’ goed gericht zijn, en de opgevangen beel-
den zuiver kunnen vertalen. We moeten zelf ervoor zorgen 
dat ons denken een geschikt kanaal, een geschikte tussen-
schakel is tussen onze Hogere Natuur en ons dagelijkse 
bewustzijn. Als dat kanaal hapert, vangen we slechts vage 
of vervormde flarden van wijsheid op, onderbroken door 
perioden dat we volledig in beslag genomen worden door 
persoonlijke beslommeringen. Om misschien na vele jaren 
te ontdekken dat we cruciale kansen in het leven hebben 
gemist om onze plichten tegenover onze medewezens te 
vervullen.

De ‘discuswerper’ van de beeldhouwer Myron laat intense en gecon-
centreerde beweging zien. Interessant genoeg bevindt iemand die een 
discus werpt zich geen enkel moment in de afgebeelde houding. De 
beeldhouwer probeerde dus geen ‘foto’ te maken, maar het IDEE 
erachter uit te beelden.
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De transformaties van een ideaal
We kunnen ons denken dus tot een open kanaal voor 
spirituele Ideeën maken. Maar wat houdt dat in? Door 
te onderzoeken volgens welke stappen een ideaal geboren 
wordt, kunnen we ons er een helder beeld van vormen. 
Wat zijn die geboortestappen? Ze gaan van binnen naar 
buiten, vanuit de geestelijke kern naar de vorm:
a.	 in zijn kern is een ideaal een zuiver geestelijk begrip, 

een vormloos idee, want het staat boven de vergan-
kelijke wereld van vormen; dat is zijn onverganke-
lijke kern;

b.	 de eerste vorm die we in ons denken aan het abstrac-
te ideaal geven is een innerlijk beeld, en dat is zijn 
zielendeel;

c.	 en om ons ideaal om te zetten in concrete handelin-
gen, moeten we deze innerlijke vorm vertalen, ver-
stoffelijken in een uiterlijke vorm, in concrete actie: 
dat is zijn lichamelijke, vergankelijke deel.(5)

Om een voorbeeld van deze drievoudige geboorte te  
geven, denken we aan een ideaal dat door alle volkeren 
en in alle tijden zeer hoog werd geacht: loyaliteit, trouw. 
Wat is de kern ervan, zijn geestkant? Loyaliteit is een be-
ginsel, een inspirerend principe dat zelf geen vorm heeft, 
maar in de bijna oneindige verscheidenheid van menselijke 
betrekkingen – zelfs ook in onze relaties met de hogere 
en lagere natuurrijken – onze leidraad kan zijn. We kun-
nen lang en diep nadenken over de geestkant van loyali-
teit, wat dat inhoudt, en steeds diepere lagen ontdekken, 
en tegelijkertijd ook steeds meer het onmisbare verband 
ontdekken met andere universele idealen, zoals mede-
dogen en vergevensgezindheid. Om een eerste poging te 
doen: in zijn hoogste vorm is loyaliteit wellicht onze trouw 
aan onze hoogste ethische principes, aan onze wens om ons  
leven een weerklank te laten zijn van de Ene grondtoon 
van de Kosmos: eenheid, samenwerking. Dus: elk wezen 
werkend voor het geheel, en het geheel werkend voor elk 
wezen. Dat houdt heel wat in!
Terwijl we het verder proberen uit te werken, vormen we 
ons innerlijke beelden. Er is de loyaliteit aan onze eigen 
Hogere Natuur, aan onze Leraren, en aan al onze mede-
mensen. Het houdt dus in dat we onze beloften aan onszelf 
en onze medemensen altijd waarmaken, zo veel en zo goed 
we kunnen. Dat is zijn zielendeel, een zo zuiver mogelijke 
uitdrukking van de geestkant. Die innerlijke beelden zul-
len we steeds verder kunnen verbreden en verrijken. Het 
beeld is nooit af, maar groeit mee met onze eigen groei.
En dat innerlijke beeld kunnen we allerlei uiterlijke vormen 
geven, die sterk zullen afhangen van de leerfase waarin 

we zijn, en van onze omstandigheden. Bijvoorbeeld kan 
het voor ons betekenen dat we ons niet meer laten leiden 
door allerlei wisselingen in ons humeur, of dat we eerst 
driemaal nadenken, of een goed nachtje erover slapen, 
voordat we iets beloven. Dat is de meest concrete, ‘licha-
melijke’ vorm.

Bezielde idealen
Wat is nu het kenmerk van een bezield ideaal? Dat zijn de 
idealen die in ons leven, die ons blijven inspireren, terwijl 
we onophoudelijk zoeken naar de meest geschikte vor-
men. Dat zijn de idealen waarvan we de achterliggende 
Idee nooit uit het oog hebben verloren, los van de vorm 
die ze nu hebben.
Nu zal het zelden zo zijn dat we de eerste inspiratie 
die we ervaren, als er een groots ideaal in ons geboren 
wordt, in zijn oorspronkelijke kracht kunnen behouden. 
We bedoelen die heldere topmomenten die we ons hele  
leven zullen herinneren, waarin ons hart overstroomt van 
begrip en mededogen. Dat we die momenten niet vast-
houden hoeft ons niet te verontrusten! Waarom? Omdat 
op het moment dat we een zeer inzichtelijke gedachte 
aanschouwen, al onze reeds opgebouwde denkpatronen 
niet meteen weg zijn of losgelaten zijn. Het zien van het 
ideaal is het inspirerende beginpunt van een heel proces, 
een complete cyclus.
Ons denken is immers nog niet in overeenstemming 
gebracht met ons nieuwe inzicht, ons nieuwe ideaal. 
Het is nog geen geschikt kanaal. Het is een beetje zoals  
Einstein in een ander verband zei: na 1% inspiratie volgt 
99% transpiratie. Er moet geploegd worden, allerlei oudere 
gewoonten die niet overeenkomen met ons doel moeten 
geleidelijk worden veredeld, getransformeerd. Alleen zo 
kunnen we de mentale en psychologische en emotionele 
grond gereedmaken voor de voorspoedige groei van het 
schitterende ‘idee-zaad’ dat in ons ontkiemd is. Alleen 
zo kan dit ideaal in ons leven gaan wortelen, en deel van 
ons karakter worden.

Stoffelijke idealen zijn vergankelijk
Veel mensen zijn van mening dat de uiterlijke vormen 
van de dingen ‘alles zijn’. Zeer velen gaan dus uit van het 
materialistische uitgangspunt, hoewel het heel weinig 
antwoorden geeft op onze levensvragen. Daarom ook lo-
pen er zeer veel mensen rond die veel om het lot van hun  
medemensen geven, die oprecht idealist zijn, maar daar-
bij alleen kijken naar de uiterlijke leefomstandigheden, 
en hoe die te verbeteren zijn.
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Zij streven dus stoffelijke verbeteringen na, zoals leef-
baardere woningen, verbeterde hygiëne, of grotere  
mogelijkheden tot economische groei. En omdat het en-
kel om stoffelijke resultaten gaat, zijn deze altijd tijdelijk, 
vergankelijk: even vergankelijk als alles in deze uiterlijke 
wereld. Want het enige wat we naar onze volgende incar-
naties meenemen, is onze mentaliteit, ons karakter, onze 
rijkdom van bewustzijn.
Iemand met inzicht in de Theosofia zal altijd een inte-
grale aanpak nastreven: hij zal om te beginnen kijken wat 
de oorzaken zijn van de problemen, en die oorzaken zijn 
immer terug te voeren tot allerlei illusies en beperkingen 
in onze visies. En vervolgens zal hij zijn eventuele stoffe-
lijke hulp laten samenvallen met een innerlijke stimulans, 
misschien met gesprekken of met vormen van samenwer-
king of onderwijs. Als het goed is een stimulans die de 
zelfstandigheid van de betrokkenen vergroot in plaats van 
verkleint. Immers: hij beseft dat al zijn medemensen ge-
lijkwaardig zijn aan hemzelf, gelijkwaardige pelgrims op 
het pad van innerlijke groei. Daarom spreekt een Theo-
soof zijn medemensen altijd als geestelijk volwassenen 
aan, als zelfstandige denkers, in het volle bezit van hun 
geweten en hun idealen uit vorige levens. Natuurlijk moe-
ten daarvoor de goede momenten worden gekozen; direct 
na een ramp is er in eerste instantie andere steun nodig: 
eerste hulp en de hand van broederschap, van oprechte 
en geduldige betrokkenheid.
Als verbeteringen niet gedragen worden door een andere 
visie of mentaliteit, zullen ze nimmer kunnen standhou-
den. Wie een louter stoffelijk ideaal nastreeft, loopt dus 
grote kans diep teleurgesteld te worden. Een crisis-erva-
ring die trouwens tot een geestelijke stap voorwaarts kán 
leiden! Namelijk wanneer iemand vervolgens onvermoei-
baar op zoek gaat naar wat wél werkt, naar meer begrip, 
naar de Theosofia, en uiteindelijk tot een fundamentele 
verandering van visie en aanpak komt. Met als gevolg, 
dat hij in het latere deel van zijn leven heel veel voor zijn 
medemensen kan betekenen.

Valkuilen bij innerlijke groei
We kunnen ook falen door andere oorzaken: doordat we 
bewust of onbewust eigenbelang nastreven, ook al lijkt 
het ideaal oppervlakkig gezien opofferend. Of, subtieler, 
als ambitie, persoonlijke eer of de wens om gewaardeerd 
te worden een groeiende rol gaan spelen, en het oorspron-
kelijke onzelfzuchtige ideaal op de achtergrond schuiven. 
Om dat tegen te houden is eerlijkheid ten opzichte van 
zichzelf, en bereidheid om de eigen gedachten te hervor-

men nodig.
Gemengd zaad, kruid en onkruid door elkaar heen, leidt 
ook tot een ongelukkige oogst. Als er een zelfzuchtige 
ondergrond zit aan een ideaal, zal alle moeite vroeg of 
laat eindigen in onderlinge conflicten, ontmoediging en 
bittere gevoelens. De ontvangers van hulp voelen vroeg 
of laat aan wanneer de gegeven hulp niet op hun ware 
behoeften is gericht, niet op een gelijkwaardige relatie is 
gebaseerd, maar in feite een vorm van ‘zelfbevrediging’ is: 
het geweten van de gever moet worden schoongewassen, 
of hij wil aanzien verwerven. De ontvangers kunnen er 
dan geen oprechte dankbaarheid voor voelen, waardoor 
er geen enkel duurzaam, positief geestelijk resultaat wordt 
bereikt. Het versterkt de banden van broederschap niet.
Een andere veelvoorkomende valkuil is de menselijke 
neiging om vast te houden aan een bepaalde werkwijze of 
een bepaalde vorm. We verwisselen dan doel en middel, 
en vinden het middel (‘ons idee’) zo heilig, dat alle – mis-
schien heel zinvolle – voorstellen van anderen om tot een 
bijbuiging of hervorming te komen, op ons veto stuiten. In 
de meest extreme vorm kan het middel het doel zo over-
schaduwen, dat het middel zelf het doel wordt. Terreur-
bewegingen als IS zijn ooit ontstaan uit een ideaalbeeld. 
Dat ideaalbeeld werd al snel als dogma gepresenteerd, 
stond op geen enkele wijze ter discussie en werd daardoor 
steeds beperkter. Om dat ideaalbeeld te realiseren was 
geweld nodig. Dat geweld werd op een gegeven moment 
een doel op zichzelf.
Dit vasthouden aan één werkwijze merken we soms ook 
bij mensen die in de oude tijd blijven hangen. We kennen 
het enigszins droefgeestige beeld: een groepje oude kame-
raden haalt steeds weer de herinneringen op aan vroegere 
acties, die ze steeds geïdealiseerder gaan voorstellen. En 
ondertussen staan ze stil in hun denken, en missen de 
kansen die de rest van hun leven bood. 

Uiterlijke beproevingen en innerlijke kracht
Het uitdoven van het idealisme ontstaat altijd door het 
verlies van innerlijke grip erop, door zwakheden in onszelf, 
soms versterkt door onze onwetendheid over de proces-
sen in de Natuur. Het ontstaat nooit door de gebeur-
tenissen die we meemaken, of door de manier waarop 
onze medemensen op ons handelen reageren. Het feit dat 
ware idealisten vaak onder zeer moeilijke omstandighe-
den hebben moeten werken, te midden van problemen 
die schijnbaar onoverkomelijk waren, en tóch, door hun 
wijsheid en hoop en ethische overtuigingskracht de har-
ten van vele mensen wisten te bereiken, wijst er al op dat 
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uiterlijke tegenstand en weerstand onze toewijding niet 
hoeven te verminderen. De gerichtheid op de geestelijke, 
onvergankelijke kern van het ideaal is dan zo sterk dat 
geen uiterlijke omstandigheid het teniet kan doen. Als we 
de uiterlijke beproevingen – want dat zijn het – weten te 
doorstaan, komen we juist versterkt ervandaan: innerlijk, 
geestelijk versterkt en verdiept.
Dit betekent dat we onze idealen altijd zelf nieuw leven 
in kunnen blazen: niemand kan ons dan tegenhouden.

Identificeer je je met de kern of de vorm van 
je ideaal?
Welke toetssteen kan de Theosofia ons aanreiken, om na 
te gaan of we onze medemensen nu werkelijk en duur-
zaam helpen, of niet?
Een belangrijke toetssteen is deze: hecht je niet aan jouw 
huidige ideaal als vorm, maar richt je op de bovenper-
soonlijke kern ervan, het levende hart ervan. Dan blijft je 
ideaal groeien, als het ware als een insect dat zich in elke 
volgende generatie kan verpoppen, en een betere vorm kan 
aannemen. Je zult dan steeds geschiktere uitingen vinden. 
Dan zul je ook nooit geestelijk uitgeblust raken, want elke 
mislukte poging zie je als een les, een aansporing om de 
‘vertaalslag’ naar de praktijk te verbeteren.
Je identificeert jezelf dan niet met de buitenkant van je 
ideaal, maar blijft het originele doel, het vormloze Idee 
helder zien (bijvoorbeeld: een samenleving waarin alle 
mensen kansen op innerlijke groei krijgen, of nog princi-
piëler, universele broederschap). Je bent als de kapitein die 
zijn oog gericht houdt op het punt aan de horizon waar 
hij heen wil, en ondertussen wel alle klippen en andere 
obstakels op zee ontwijkt.(6)

Elk moment kunnen we een beroep doen op de stroom 
van inspiratie vanuit onze geestelijke kern. Onszelf daar-
voor geschikt maken houdt in: onze groeiende openheid 
en belangstelling en liefde voor universele ideeën, voor 
wijsheid die onze persoonlijke belangen overstijgt, voor 
universele broederschap. Met zo’n instelling zetten we alle 
vensters open voor meer licht, voor bemoediging, zelfs of 
juist tijdens de allermoeilijkste momenten van ons leven.

Het vooruitzicht dat de Theosofia ons biedt
De Theosofia, die de beschrijving en uitleg is van de fun-
damentele werkingen in de Natuur, draagt een zeer in-
spirerende boodschap in zich: elk bovenpersoonlijk ideaal 
wordt ooit gerealiseerd, mits we het leven. Wat we zaaien 
zullen we oogsten. Als we een spirituele waarheid ontdek-
ken en we passen die oprecht toe, zal deze vroeg of laat 

haar weldadige vruchten dragen. Hoe bovenpersoonlijker 
ons ideaal, hoe meer mensen we zullen bereiken, en hoe 
diepgaander en duurzamer de gevolgen. En als we voort-
durend bereid zijn tot groeien, innerlijk openstaan, zul-
len we ook steeds meer aansluiting vinden bij alle andere 
idealisten in de wereld, en gezamenlijk, op elkaar afge-
stemd, elkaar bevruchtend, nóg veel meer voor de mens-
heid kunnen betekenen. Bovenal zullen we aansluiting 
vinden bij de edelste en meest vooruitziende idealisten 
die onze mensheid kent: de menselijke voortrekkers die 
zich hebben aangesloten bij de Hiërarchie van Mededo-
gen, Broederschap en Vrede, die onvermoeibaar tracht de 
mensheid geestelijk en psychologisch bij te staan.
Dit is het bemoedigende vooruitzicht dat de Theosofia 
ons biedt.
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Kunnen wij onze vorige levens her-
inneren? Veel mensen die reïncar-
natie een logische gedachte vinden, 
vragen zich dat af. De vraag is echter 
minder simpel dan hij lijkt. Want 
wat bedoelen we ermee? Verwacht 
het ‘ik’ herinneringen aan een vorig 
‘ik’, compleet met concrete ervarin-
gen van gebeurtenissen, met beelden 
van wanneer, waar en wat? Of denken 
we aan meer indirecte vormen van 
herinnering? En waarom zouden we 
eigenlijk zo ver terug willen kijken?
Als we reïncarnatie als fundamente-
le bouwsteen voor onze visie op het  
leven gaan beschouwen, zijn deze vra-
gen zeker van belang. Maar sommige 
mensen willen om een andere reden 
terug naar ervaringen uit een vorig 
leven. In het circuit van alternatieve 
geneeswijzen is de afgelopen decen-
nia het fenomeen reïncarnatiethera-
pie verder ontwikkeld, in combinatie 
met regressietherapie. Het gaat dan 
vooral om behandeling van uiteenlo-
pende psychische trauma’s en proble-
men, maar ook van meer lichamelijke 
klachten. De behandelaars claimen 

behoorlijke resultaten. De vraag is 
wat er nu eigenlijk gebeurt bij reïn-
carnatie- en regressietherapie.

Wat zegt de praktijk?
Algemene informatie over reïncarna-
tietherapie vinden we op Wikipedia 
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Regres-
sie-_en_reïncarnatietherapie) en bij-
voorbeeld de site van de Nederlandse 
Vereniging van Reïncarnatie Thera- 
peuten (www.nvrt.nl). De Neder-
landse praktijk is duidelijk beschre-
ven door klinisch psycholoog Ronald 
van der Maesen, die wetenschappelijk 
onderzoek heeft gedaan naar het ef-
fect van reïncarnatietherapie. In twee 
publicaties geeft hij gestructureerd 
zijn bevindingen weer. (1,2) Van der 
Maesen geeft de volgende definitie 
aan de therapie:

Reïncarnatietherapie is een vorm van 
psychotherapie die wordt aangeboden 
aan mensen met chronische, 
psychische en fysieke klachten en 
problemen, met het doel deze te doen 
verminderen of te doen verdwijnen 

Rob Goor

Wat gebeurt er bij 
reïncarnatietherapie? 
Een theosofische visie op hulp bij 
psychische stoornissen

Kerngedachten:

» Onze Ego, ons ‘ik’, heeft twee 
bepalende richtingen. Ruwweg: 
richten we ons op eigen 
belangen of richten we ons op 
algemeen welzijn?

» Mededogen is de kern, het 
hart van de Natuur. In onze 
fase van evolutie is het eigenlijk 
bijzonder geruststellend dat we 
geen concrete herinneringen 
hebben aan vorige incarnaties.

» Wat we nodig hebben is het 
zicht op onze spirituele kern. 
De bril waarmee we ‘omhoog’-
kijken, naar onze spirituele 
toekomst.

» Een goede therapeut zal 
ons helpen in het mobiliseren 
van onze eigen psychische en 
spirituele vermogens om vooruit 
te kunnen kijken.

Kunnen wij onze vorige levens herinneren? Wat gebeurt er bijvoorbeeld 
bij reïncarnatietherapie? Kun je echt terugkijken in vorige levens om 
een trauma te verwerken? Een beschouwing vanuit de Theosofia waarin 
we ook een antwoord zoeken op de vraag waar mensen met psychische 
problemen bij zijn gebaat.

Weerschijn of werkelijke bron van licht?
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door:
•	 het opsporen en laten herbeleven van traumatiserende 

gebeurtenissen, ook als deze in een vorig leven hebben 
plaatsgevonden;

•	 het onderkennen en neutraliseren van polair beleefde 
levensthema’s;

•	 het herstellen van verstoorde of verbroken verbindingen.(3)

In deze beschouwing kijken we met name naar het terug-
gaan naar (vermeende) traumatiserende gebeurtenissen. 
De techniek die in Nederland hiervoor wordt gebruikt, 
is gebaseerd op het in trance brengen van de patiënt. 
Dit in tegenstelling tot de internationaal nog toegepaste 
praktijk met hypnose. Het omschreven verschil is zeer 
belangrijk: bij hypnose heeft de patiënt geen bewuste 
controle meer over wat er gebeurt. In de trance die nu bij 
regressie- en reïncarnatietherapie wordt gebruikt is, zo 
formuleert Wikipedia het, de cliënt bewust aanwezig en 
reageert ook vanuit dit bewustzijn op de therapeut. De 
begrippen hypnose en trance zijn echter niet zo zwart-wit. 
Bij een trance – opnieuw volgens Wikipedia – is sprake 
van een dissociatief verschijnsel waarbij iemand een ander 
bewustzijnsniveau heeft. Dus ‘bewust aanwezig’ is rela-
tief en de therapeut kan zijn patiënt mogelijk vatbaarder 
maken voor suggestie dan normaal.
Bij regressietherapie blijft de patiënt in zijn beleving bin-
nen dit leven; bij reïncarnatietherapie kan iemand de 
overtuiging hebben dat hij verder terugkijkt.
Reïncarnatie is een zeer serieuze optie om van uit te gaan, 
maar er is geen wetenschappelijk bewijs voor, stelt Van der 
Maesen vast. Hij concludeert in feite dat voor de therapeut 
het idee van teruggaan naar vorige levens heel bruikbaar 
is, los van de vraag of hij daar zelf van uitgaat. En, op-
vallend: voor de patiënt geldt hetzelfde. “Voor diegenen 
die reïncarnatie niet op voorhand uitsluiten is deze the-
rapie een optie.”(4) 

Verwerkingsmechanisme
Wat beoogt de therapeut? Bij het teruggaan naar (ver-
meende) traumatische ervaringen krijgt de patiënt de 
gelegenheid om die ervaringen beter en/of vollediger te 
verwerken. Van der Maesen spreekt over storingen van 
het verwerkingsproces op één of meerdere niveaus, zoals 
het mentale, emotionele en lichamelijke niveau. “Deze 
storingen verhinderen dat zin en betekenis aan de erva-
ring gegeven kunnen worden, waardoor tevens sprake is 
van een spirituele storing.” Het gaat dan om herstel van 
de ‘desintegratie van het verwerkingsmechanisme’, zodat 

verwerking alsnog mogelijk is. “De lastige symptomen 
verdwijnen dan alsnog: ze zijn geneutraliseerd.”(5) 
De resultaten die Van der Maesen noemt lijken redelijk 
positief. Ongeveer de helft van alle patiënten zegt een 
half jaar na de behandeling dat de therapie hen geheel of 
grotendeels van hun klachten heeft afgeholpen.(6) 

Geheugen
Psychologen beschrijven de werking van het geheugen en 
de rol daarbij van de hersenen niet altijd eenduidig.(7) Zo 
richt Pieter Langedijk zich op de typen hersengolven die 
we produceren. Zij corresponderen met de mate waarin 
we actief zijn dan wel ontspannen.(8) Hoe langzamer de 
golven die we produceren (‘thèta- en delta-golven’), hoe 
meer het lange-termijngeheugen werkt. “Voor mij werd 
het steeds duidelijker dat het hele geheim van het ‘ge-
heugen’ en het teruggaan in de tijd te maken heeft met 
thèta-golven en dat men dan ook toegang heeft tot dat 
deel van het geheugen, waarin alle informatie van vorige 
levens opgeslagen ligt.” Van der Maesen heeft het helemaal 
niet hierover, maar haalt collega’s aan die in dit verband 
wijzen op de rol van de hippocampus (gericht op het 
korte-termijngeheugen) en de amygdala. “De amygdala 
is een onontbeerlijke structuur in het hersennetwerk die 
onze emoties reguleert, met inbegrip van de emotionele 
aspecten van onze herinneringen.”(9) De theosofische visie 
op de hersenen en het geheugen gaat veel verder in op de 
niet-stoffelijke aspecten, zoals we zullen zien. 

Geest, ziel en lichaam
Voordat we het onderwerp vanuit de Theosofia belich-
ten, is het goed om vast te stellen dat de psychologie in 
de literatuur over reïncarnatie- en regressietherapie wel-
iswaar gebruikmaakt van de bekende indeling geest, ziel 
en lichaam, maar de gehanteerde definities van geest en 
ziel zijn vrijwel het tegendeel van de theosofische. Van der 
Maesen omschrijft de geest als “een aspect van de huidige 
persoonlijkheid” en noemt deze daarom “eindig”.(10) De ziel 
is in zijn visie “de voor de duur van een aards bestaan met 
de mens verbonden onstoffelijke en onsterfelijke kern”. (11) 
De Theosofia formuleert het totaal anders: de geest is onze 
onsterfelijke kern en de ziel is ons lerende deel.
Alles is in essentie bewustzijn, leert de Theosofia. Wat 
wij wezens noemen zijn centra van bewustzijn: in de kern 
één met de totaliteit, in de manifestatie geïndividualiseerd 
om zich verder te kunnen ontwikkelen. De mens is een 
samenwerkingsverband van ontelbare bewustzijnen. Dat 
zien we terug in ons lichaam, met al zijn cellen en orga-
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nen, maar evenzeer in onze samengesteldheid van geest, 
ziel en lichaam. Het gaat altijd om bewustzijnen met een 
geestelijke kern en, in de diverse gradaties van manifesta-
tie, ook een voertuigelijke kant. 
Een goed begrip van onze samengesteldheid is hier zeker 
van belang. De geest is ons onvergankelijk, bovenper-
soonlijk deel: de innerlijke god in de mens. De ziel is ons 
lerende, intermediaire deel: de denkende en psychische 
mens. Het lichaam, inclusief de hersenen, is de drager of 
het stoffelijk voertuig. Onze ziel heeft als lerend inter- 
mediair twee zijden: een hogere, die is gericht op alle  
mededogende, spirituele aspecten die we als mens kunnen 
ontwikkelen – onze latente goddelijke vermogens – en een 
lagere, die gericht is op deze uiterlijke wereld. 

De ziel is het voertuig van de ego, datgene waar we ge-
wend van zijn ‘ik’ tegen te zeggen. Ook hier herkennen 
we twee zijden: de lagere, Persoonlijke Ego – die net als 
ons voertuig sterfelijk is, en de hogere, bovenpersoonlijke 
Reïncarnerende Ego die – het woord zegt het al – zich in 
elk volgend leven verder ontwikkelt. 

Denken
Onze Ego, ons ‘ik’, heeft dus twee bepalende richtingen 
die we allemaal wel herkennen. Ruwweg: richten we ons 

op eigen belangen, beschouwen we onszelf als een mid-
delpunt waar het toch om draait, of richten we ons op 
algemeen welzijn en kunnen we zo naar de wereld kijken 
als een onpartijdige, meer objectieve waarnemer? Geven 
we meer ruimte aan de Persoonlijke Ego of willen we de 
spirituele invloed gebruiken die de Reïncarnerende Ego 
kan bieden? Het is heel realistisch om vast te stellen dat 
veel mensen nog behoorlijk in hun persoonlijkheid le-
ven. Het ontwikkelen van onze hogere, mededogende 
vermogens is ook een proces waar de mensheid nog zeer 
veel incarnaties aan zal werken. We hebben daar wel een 
prachtig instrument voor: ons denkvermogen. De mens 
is mens omdat hij denkt. 
Uitgaande van het theosofische uitgangspunt dat alles 
bewustzijn is: ook gedachten zijn vormen van bewustzijn. 
Weliswaar elementaire, laag ontwikkelde vormen van 
bewustzijn, maar niettemin levende wezens. Denken is 
in wezen het vermogen om deze wezens waar te nemen. 
Onze hersenen fungeren daarbij als fysieke ‘interface’. 
Maar ze doen dat normaal gesproken niet zonder controle: 
de ‘supervisie’, de vrije wil die beslist welke gedachten er 
gevoed worden en welke verstoten, ligt bij de Ego. En die 
kan dus zowel gericht zijn op de uiterlijke, vergankelijke 
wereld als op het spirituele en onvergankelijke. 
Wat gebeurt er nu met ons na een leven vol met gebeur-
tenissen van allerlei aard, vol met ervaringen, vol met ge-
dachten die we denken? Als we met het bovenstaande in 
gedachten kijken naar de ontwikkeling van het bewustzijn 
op langere termijn, naar het steeds verder ontplooien van 
onbegrensde spirituele vermogens, is het niet meer dan 
logisch dat de persoonlijke, uiterlijke ervaringen van ons 
voorbije leven ook vergankelijk blijken, en sterven. En dat 
de spirituele, mededogende en bovenpersoonlijke ervarin-
gen deel gaan uitmaken van de Reïncarnerende Ego en 
dus ‘meegaan’ naar het volgende leven.

Het geweten
Het beeld van het verwerken van onze gedachten – een pro-
ces dat uiteindelijk ons individuele karakter leven na leven 
vormt en beïnvloedt – is hiermee zeker niet compleet. Bij 
het einde van dit leven leggen we, zoals gezegd, niet alleen 
ons stoffelijk voertuig neer. Ook andere lagere aspecten 
als onze vitaliteit, ons emotieleven en onze persoonlijke 
gedachten vallen uiteen. Maar door alle ‘lagere’ ervarin-
gen leert de Reïncarnerende Ego wel bepaalde vermogens 
te ontwikkelen. Anders zouden we er nooit iets blijvends 
van opsteken! Het zijn met name de ethische lessen die 
we hebben geleerd uit alle ‘foute’, disharmonische keuzes 
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die we hebben gemaakt, die ons gelukkig bijblijven in de 
vorm van ons geweten. Ons geweten behoort tot het re-
ïncarnerende, hogere deel van ons bewustzijn, en werkt 
als een soort waarschuwingssignaal. Het geweten vertelt 
nooit wat we moeten doen en deelt zeker geen compli-
mentjes uit. Maar zodra we iets overwegen waarvan we 
ooit, in een vergelijkbare situatie, hebben geleerd dat het 
ethisch niet door de beugel kan, waarschuwt een ‘stem-
metje’ ons dat we in de fout dreigen te gaan. 

Wat herinneren we ons?
We herinneren ons die ‘vergelijkbare situatie’ echter niet 
concreet. Alles wat persoonlijke, uiterlijke belevenissen uit 
vorige levens betreft, is normaal gesproken niet te herin-
neren. Want voor herinneren moet onze huidige persoon-
lijkheid zo objectief zijn dat we ook het beeld van toen 
kunnen waarnemen. Meestal zijn we echter zo gekleurd 
door de ervaring in ons huidige leven dat we de vorige 
ervaringen niet meer kunnen waarnemen. 
Maar ons karakter is een optelsom van de ervaringen 
die de Ego leven na leven heeft verwerkt. Daar zitten die 
persoonlijke en bovenpersoonlijke ervaringen uit vorige 
levens in, als de pigmenten van de verf in ons zelfportret. 
En gerichtheden op bijvoorbeeld muziek uiten zich een 
volgend leven in een muzikale aanleg. Het karakter is 
dat unieke palet van ontelbare kleuren dat de mens zijn 
individualiteit verschaft. 
Mededogen is de kern, het hart van de Natuur. In onze 
fase van evolutie is het eigenlijk bijzonder geruststellend 
dat we geen concrete herinneringen hebben aan vorige 
incarnaties. Want het ligt voor de hand dat het verleden 
voor velen helemaal niet zo aangenaam is geweest. We 
zouden sommige herinneringen aan vorige levens mis-
schien wel als een hel kunnen ervaren.(12) De vergetelheid 
is mededogend. 
Ons geheugen dient ons wel in dit leven, maar het is verre 
van betrouwbaar als het gaat om het precies vastleggen 
van alles wat we meemaken en wat we denken. Mogelijk 
sturen wij met ons denkvermogen onze hersenen niet 
optimaal aan. Hoe dan ook, onze hersenen zijn een in-
strument dat wij zelf als Reïncarnerende Ego opbouwen. 
Zoals we onze hele voertuigelijke zijde voor een incarnatie 
opbouwen. En niets in die opbouw is vreemd aan ons, 
ook de beperkingen niet: we zijn het zelf. De Natuur is 
mededogend en rechtvaardig. 

De vragen
Terug naar de vraagstelling waar we mee begonnen. Kun-

nen wij onze vorige levens herinneren? 
Als we naar ons karakter kijken, is het antwoord ja. We 
zijn het resultaat – tot nu toe – van wat we leven na leven 
hebben gedaan en gedacht. Ons karakter is de herinne-
ring. Het maakt ons tot de mens die we nu zijn en die 
elke dag verder aan zijn karakter bouwt. 
Als we naar concrete herinneringen zoeken aan een vorig 
‘ik’, compleet met ervaringen van gebeurtenissen, met 
beelden van wanneer, waar en wat, is het antwoord nee. 
De persoonlijke herinnering, de persoonlijke ervaring 
sterft als zodanig en laat alleen een indruk – hoe miniem 
vaak ook – achter op het karakter. We houden dus geen 
zelfbewuste herinnering over aan vorige levens. 
Er zijn echter uitzonderingsgevallen, zoals we zullen zien.
De verslagen van therapiesessies bevatten veel gedetail-
leerde verhalen van mensen die denken een trauma te 
herleven uit een vorig leven. Opvallend is dat de meeste 
ervaringen van ‘recente’ datum zijn, uit pakweg de afge-
lopen eeuw. De Tweede Wereldoorlog is bijvoorbeeld een 
vaak terugkerend thema, waarbij men meent als dader (!) 
of slachtoffer van gruwelijkheden te zijn overleden. Ook 
herkennen sommige mensen na de therapie daadwerkelijk 
plaatsen waar iets uit dat ‘vorige leven’ is gebeurd. Hoe 
moeten we deze ‘in trance’ verkregen ervaringen dan 
duiden? We kijken hiervoor eerst naar een sfeer waar het 
bewustzijn gebruik van maakt. 

Het Astrale Licht
Het geheugen is geen privilege van de mens; in feite heeft 
elk bewustzijn een vorm van geheugen, ook al is dat niet 
zelfbewust. Net zoals onze Reïncarnerende Ego herinne-
ringen ‘vertaalt’ naar ons karakter, heeft elk bewustzijn, 
ook veel lagere vormen als planten of cellen, een eigen 
‘karakter’, een eigen instinct, dat is opgebouwd door er-
varingen, door een vorm van herinnering dus. Daardoor 
vormt de plant of de cel ook precies het stoffelijk voertuig 
dat die plant of cel uniek maakt. 
De mens is een samenwerkingsverband van ontelbare 
bewustzijnen, stelden we eerder. De Natuur kent vele sfe-
ren waarin al die bewustzijnen zich bewegen; de sfeer net 
‘boven’ onze stoffelijke wereld, net iets minder grof dan 
de materie, noemen we het Astrale Licht. Het is onder-
deel van een veel grootsere sfeer, Ākāśa. Dit Astrale Licht 
heeft een aantal belangrijke functies.(13) We noemen hier 
alleen de functie van ‘beeldengalerij’ of register. Bewust-
zijnen laten in dit Astrale Licht een onuitwisbare afdruk 
achter van alles wat op en rond de sfeer van onze planeet 
gebeurt. Persoonlijke gedachten, gevoelens, begeerten en 
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ervaringen vinden hier hun ‘blauwdruk’. Meer spiritue-
le en goddelijke ervaringen worden genoteerd in Ākāśa.

Dromen en trance
Als we sterven, maar ook als we in slaap vallen – slaap en 
dood zijn tweelingbroers – verwerken we onze opgeda-
ne ervaringen. Ons bewustzijn reist dan door een aantal 
sferen. Omdat ons waakbewustzijn – onze persoonlijke 
ik – nog niet vertrouwd is met deze sferen, weten we daar 
weinig of niets van. Van onze tocht tijdens de slaap door 
het Astrale Licht doen we soms wel wat indrukken op, 
maar wegens de onbekendheid met het terrein zijn die 
zeer chaotisch. Het is een bepaalde vorm van dromen. 
Sommige mensen die een psychisch trauma hebben op-
gelopen, lijden onder het telkens terugkeren van een enge 
droom. Blijkbaar is het trauma in hun ziel gegrift zonder 
dat zij daar actief in hun denken afstand van kunnen 
nemen. 
Onder bijzondere omstandigheden, zoals een trance waarin 
we zijn gebracht, is het aannemelijk dat we ook indrukken 
uit het Astrale Licht registreren en die met ons waakbe-
wustzijn herbeleven. Mogelijk is dit een verklaring voor 
veel ervaringen van patiënten tijdens hun therapie. Maar 
hier zien we ook de onbetrouwbaarheid van wat zij menen 
te zien: de gemiddelde mens ‘begrijpt’ het Astrale Licht 
niet beter dan een peuter een college op de universiteit. 
Of om het anders te zeggen: de beelden kunnen wellicht 
realistisch overkomen, maar we weten niet van welke 
‘ik’ ze afkomstig zijn. Van onszelf, van de therapeut, of 
van iemand anders die leeft of recent heeft geleefd. Met 
andere woorden: ‘helpt’ de therapeut ons dan niet af van 
een trauma van iemand anders? 
Het Astrale Licht is geen lichtzinnig te betreden sfeer, niet 
iets om zonder ethische uitgangspunten te onderzoeken. 
Gottfried de Purucker schrijft:

Wees altijd waakzaam, vooral in zaken die tot het 
psychische denken behoren. De golven van het astrale licht 
zijn buitengewoon misleidend, en vele duizenden, vele 
tienduizenden en honderdduizenden in het Westen volgen 
heden ten dage de dwaallichten van het psychische licht 
in plaats van de kalm en gestadig brandende luister van de 
innerlijke god.(14)

Kinderen
We houden geen zelfbewuste herinnering over aan  
vorige levens, stelden we, maar er zijn uitzonderingsgeval-
len. We verwerken onze ervaringen, onze lessen, van het 

afgelopen leven, maar na de dood ‘dromen’ we ook onze 
spirituele idealen, onze zaden van goddelijkheid die we 
in de volgende incarnatie willen laten bloeien. Dit hele 
verwerkingsproces vindt normaal plaats na een ‘volbracht’ 
leven. We hebben dan als volwassene invulling kunnen 
geven aan wie we zijn en wat we willen. Dan volgt nor-
maal een ‘rustperiode’ tot de volgende incarnatie, waarvan 
de lengte afhankelijk is van de mate waarin die invulling 
heeft plaatsgehad, met name op het spirituele vlak. De 
Theosofia leert dat die lengte wel enige duizenden jaren 
kan omvatten. Een sterke aantrekking tot de materiële 
en emotionele gebieden kan de rustperiode echter aan-
zienlijk bekorten.
Maar als een kind sterft, wordt dit hele proces verstoord. 
Er is dan vaak eerder sprake van een mislukte geboorte 
dan van een volledige dood. Dan ontbreekt dus ook de 
noodzaak tot verwerking en kan de opbouw van een nieuw 
lichamelijk voertuig snel volgen. Omdat bij zo’n mislukte 
geboorte de Persoonlijke Ego nog niet gestorven hoeft te 
zijn, kunnen in de nieuwe incarnatie soms indrukken van 
de eerder mislukte incarnatie ‘meekomen’.
Wat betreft voorbeelden hiervan is het onderzoek van 
psychiater en neurowetenschapper Jim Tucker interessant. 
Zo beschrijft hij 1100 ‘cases’ waarin jonge kinderen tussen 
de 2 en 4 jaar uitspraken beginnen te doen over een vorig 
leven uit een recent verleden, dat meestal plotseling ein-
digde. De kinderen stoppen meestal al enkele jaren later 
met hun uitspraken. Tucker constateert dat hun ‘claim’ 
op een aantal punten zeker hout snijdt en stelt als weten-
schapper vast dat reïncarnatie de best mogelijke verklaring 
is voor zijn bevindingen.(15)

Die verklaring kunnen we delen, met de opmerking dat 
de incarnerende mens in de fase dat hij meer en meer 
verstandelijk zelfbewust wordt, zo rond 7 jaar, de herin-
nering aan het vorig leven blijkbaar alsnog verliest. Ja, de 
vergetelheid is mededogend.

Meesters
We noemen hier nog kort een tweede uitzondering van 
mensen die wel zelfbewuste herinneringen aan vorige  
levens kunnen hebben. Het gaat dan om mensen die hun 
Persoonlijke Ego zover hebben veredeld dat deze zich kan 
identificeren met het hogere bewustzijnsgebied van de 
Reïncarnerende Ego. Waarbij de herinneringen dus ook 
overleven. We spreken dan bijvoorbeeld over Meesters 
van Wijsheid en Mededogen. Zij zullen echter zelden 
gebruikmaken van de mogelijkheid om terug te kijken, 
omdat dat niet zinvol is. 
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Hoe help je?
Wat is de conclusie uit dit alles? Helpt de therapeut zijn 
patiënt door hem onbedoeld indrukken te laten opdoen 
in het Astrale Licht? Nee, het is hoogst twijfelachtig dat 
die indrukken meer zijn dan gebeurtenissen van andere 
mensen die de patiënt opvangt en visualiseert omdat ze 
min of meer tot zijn zelfde denksfeer, zijn zelfde bele-
vingswereld behoren. Met andere woorden, als er sprake 
is van een trauma dat hij in zijn vorige leven heeft opge-
lopen, is dat niet hetgeen de patiënt concreet waarneemt. 
Hij ‘verwerkt’ dus de problemen van anderen … en dat 
kan niettemin tot een gevoel van opluchting leiden. De 
klachten waar patiënten van af denken te komen, wor-
den voor korte of langere tijd verder onderdrukt, maar de 
oorzaak blijft. Het verwerken is een illusie.
Hoe help je dan wel mensen met een psychisch trauma? 
Belangrijk daarbij is de bril waarmee we het leven bezien. 
Karma – de wetmatigheid van oorzaak en gevolg die we 
terugvinden in de constante opbouw van ons karakter – 
confronteert ons nu met een trauma. Niet alleen omdat 
daar ooit de oorzaak voor is gelegd, maar ook omdat we 
er nu iets mee kunnen doen. Onze eigen ontwikkeling is 
er rijp voor. Een psychisch probleem manifesteert zich 
in onze persoonlijkheid; als we de karakteristiek van het 
probleem in dit leven kunnen herkennen, dan kunnen 
we er iets mee, ook al ligt de oorzaak van het probleem 
wellicht in een vorig leven.
Hoe doen we dat? Onze menselijke natuur is zoals ge-
zegd tweevoudig: we dragen als het ware twee brillen in 
ons. We kunnen dus elk moment een beroep doen op 
onze eigen innerlijke wijsheid, onze eigen onvergankelij-
ke kern. We moeten af van onze huidige angsten en boze 
dromen. Wat we nodig hebben is het zicht op onze spi-
rituele kern. De bril waarmee we ‘omhoog’-kijken, naar 
onze spirituele toekomst. “… zie uit naar het Licht van 
uw eigen innerlijke god en stel alleen daar vertrouwen 
in”, aldus Gottfried de Purucker.(16) Het is ook een wel-
gemeend advies voor iedereen die het pad van geestelijke 
ontwikkeling volgt. H.P. Blavatsky zegt het zo: “Dood in 
uzelf elke herinnering aan vroegere ervaringen. Zie niet 
om, of ge zijt verloren.”(17)

Het trauma moet eenvoudig sterven, en dat bereiken we 
door er een andere visie voor in de plaats te stellen. Een 
goede therapeut zal ons daarom helpen in het mobilise-
ren van onze eigen psychische en spirituele vermogens 
om vooruit te kunnen kijken. Dat is heel veel! Zoveel, 
dat we – als we er echt mee aan de slag gaan – geen tijd 
meer overhebben om terug te kijken. En waarom zouden 

we ook? Heel onze aandacht is dan immers gericht op het 
strooien van gedachte- en handeling-zaden van een andere, 
meer harmonieuze aard. Een degelijk oud spreekwoord 
zegt het al: haal geen oude koeien uit de sloot.
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In Lucifer nummer 1 van 2015 pu-
bliceerden we een kort artikel over 
het opnieuw beschikbaar zijn van de 
boeken van Katherine Tingley in ori-
ginele vorm, die op onze website gra-
tis zijn te downloaden.(2) In hetzelfde 
project van de online-publicatie van 
de originele werken van grote theo-
sofische leraren, komen met enige 
regelmaat ook boeken van Gottfried 
de Purucker, de vierde leider van The 
Theosophical Society, op de website 
beschikbaar.(3) Meest recent toege-
voegd is de tweedelige serie Questi-
ons We All Ask, een bundeling van 
een bijzondere serie lezingen die De 
Purucker in de Temple of Peace te 
Point Loma hield in de periode van 
juni 1929 tot juni 1930. 
De eerste twee lezingen die in deze 
serie zijn opgenomen zijn gewijd aan 
vragen die kinderen stellen. Reden 
voor de redactie van Lucifer om in 
het kielzog van het afgelopen sym-
posium, dat geheel in het teken van 

Bouke van den Noort

Vragen die kinderen 
stellen … en wat te 
antwoorden volgens 
Gottfried de Purucker

Wie is God? Waar gaan we heen als we dromen? Twee voorbeelden van 
vragen van kinderen die Gottfried de Purucker behandelt in de eerste 
twee hoofdstukken van Questions we all ask.(1) Het zijn vragen waar 
een intuïtief weten achter schuilt en die ook een intuïtief antwoord 
behoeven. Maar hoe geef je zo’n antwoord? De Purucker geeft enkele 
waardevolle suggesties in de hoofdstukken ‘some questions that 
children ask’ en  ‘the wisdom of little children’.

Rāja-Yoga-opvoeding stond, dit in-
teressante onderwerp te bespreken. 
Waar komen vragen van kinderen 
vandaan? Hoe kunnen we ze nu het 
beste beantwoorden? De Purucker 
geeft aan de hand van enkele vragen 
uit de praktijk een aantal waardevolle 
suggesties van wat opvoeders volgens 
de Rāja-Yoga-visie beter wel en wat 
beter niet kunnen antwoorden.

Doorschemeren van 
innerlijke wijsheid
Rāja-Yoga-educatie is gebaseerd op 
het feit dat alle vermogens al in het 
kind aanwezig zijn. Het is erop ge-
richt het in vorige levens opgebouwde 
karakter weer naar buiten te leiden 
en de latente, innerlijke vermogens 
tot uitdrukking te laten komen (zie 
voor een uitgebreide uiteenzetting 
van Rāja-Yoga-educatie het afgelopen 
symposiumverslag).(4) 
Vragen die kinderen stellen spelen 
hierbij een belangrijke rol, omdat ze 

Kerngedachten:

» De soms diepzinnige vragen 
die kinderen stellen zijn tekenen 
van het weer tot uitdrukking 
komen van het onsterfelijke, 
reïncarnerende deel van de 
mens.

» Kindervragen waar wijsheid 
in besloten ligt, behoeven 
ook een wijs antwoord dat de 
verwondering levendig houdt 
en een zetje geeft naar verder 
onderzoek.

» Belangrijker dan een 
compleet antwoord is het 
stimuleren van het proces van 
het ontwakende denken. Door 
een niet-afgerond antwoord te 
geven krijgt een kind de ruimte 
om zijn innerlijke vermogens te 
trainen.



Lucifer nr. 1 | februari 2016 | 25

laten doorschemeren dat wat innerlijk aanwezig is, bezig 
is tot ontplooiing te komen. 
Een vraag is een antwoord in embryo, wordt ook wel 
gezegd, en ga deze waarheid maar na: er moet reeds iets 
aanwezig zijn wat de vraag oproept, een vage vorm van 
begrip, een bepaalde herkenning. Een vierjarig jongetje 
dat ik een tijdje geleden hoorde vragen of de zon ook op 
Mars schijnt, moet zich eerst ergens gerealiseerd hebben 
dat de zon die op onze aarde schijnt ook wel eens op een 
planeet in ons zonnestelsel zou kunnen schijnen. 
De typisch eenvoudige, maar soms zeer diepzinnige vra-
gen komen voort uit het blijvende, reïncarnerende deel 
in de mens dat weer tot uitdrukking komt op het uiter-
lijk gebied en vragen bij het kind doet opwellen over de 
achtergrond van het leven, de oorzakelijke kant. Het zijn 
fundamentele, intuïtieve vragen die voortkomen uit een 
spirituele honger naar kennis en waarheid. Vragen waar 
ouders vaak zelf het antwoord niet op weten, omdat ze 
boven het min of meer automatische, dagelijkse denkbe-
wustzijn uitstijgen. Het denken van kinderen is nog puur 
en onbevooroordeeld, nog niet ingepakt door feitjes en 
vermeende waarheden zoals dat bij volwassenen vaak het 
geval is. Het is nog niet sophisticated, zoals De Purucker 
dat noemt, en juist daarom zijn de vragen die kinderen 
stellen soms uitermate wijs, omdat ze over de essentie van 
dingen gaan. 
Het antwoord op zulke vragen is van groot belang, omdat 
het enerzijds het proces van de ontplooiende vermogens 
kan stimuleren, maar anderzijds ook volledig kan afrem-
men. Zo is bijvoorbeeld een antwoord als “dat zal je toch 
nooit weten” funest voor de onderzoekende geest van het 
kind. De Purucker vond het antwoord van een moeder 
aan haar dochtertje getuigen van een gebrek aan kennis 
van kinderpsychologie, toen zij tijdens een concert op 
haar vraag wat de muziek vertelde, antwoordde: “niets, 
het is alleen maar mooie muziek”.

Hét goede antwoord bestaat niet
Als je als opvoeder door zo’n diepzinnige vraag verrast 
wordt, heb je vaak niet meteen een antwoord paraat. Wat 
kan je in zo’n geval doen? Om te beginnen is er niet zoiets 
als hét goede antwoord, want dat bestaat eenvoudig niet. 
Wél zijn er een paar basisprincipes die van toepassing zijn 
om het ‘momentum’ van de vraag en het proces van het 
ontwakende denken gaande te houden. Zo fungeert een 
goed antwoord eigenlijk als richtingaanwijzer dat naar 
Universele Wijsheid binnenwaarts wijst, waar het kind 
zijn spirituele kennis weer terug kan vinden en zo, stapje 

voor stapje weer zichzelf kan worden. Maar hoe geef je 
zo’n antwoord?

Geef geen afgerond antwoord
Een van de principes van Rāja-Yoga om het ontwaken 
van innerlijke vermogens te stimuleren is nooit een com-
pleet afgerond antwoord te geven. Geef niet meer dan een 
paar hints in de juiste richting die tot verder nadenken 
aanzetten. Vaak is een enkele opmerking al naar tevre-
denheid van het kind en komt het vanzelf terug als het 
na enig denkwerk weer een vervolgvraag heeft. Zo geeft 
De Purucker bijvoorbeeld op de vraag van een kind waar 
we vandaan komen, het antwoord: “van het vorige leven”, 
meer niet. Genoeg om even verder mee te kunnen tot 
dat het door logisch redeneren misschien bedenkt dat er 
daarvoor ook een leven moet zijn geweest en daarvoor en 
weer dáárvoor …
Door telkens een stukje antwoord, een stukje Universele 
Wijsheid te geven, help je het kind zijn denkvermogen te 
trainen. Het leert zo voor zichzelf te denken, waarmee 
het de mentale training krijgt die essentieel is om later 
als zelfstandige denker door het leven te kunnen gaan. 
Door het kind zelf verbanden te laten leggen tussen het-
geen het waarneemt en de achterliggende oorzaak ervan 
ontwikkelt het kind het intuïtive denken en het ethische 
besef onderdeel te zijn van een groter geheel.
Het gaat er dus niet om als opvoeder een zo compleet 
mogelijk beeld te geven, dat bovendien nooit verder reikt 
dan de opvoeders eigen beperkte visie op het onderwerp. 
Veel belangrijker is het proces dat plaatsvindt: het naar 
buiten lokken van een antwoord vanuit het kind zelf. En 
de beloning voor het zelf uitzoeken is er ook naar: wie 
kent niet het heugelijke moment wanneer na enige moeite 
plotseling het antwoord zich voordoet? Door kinderen de 
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gelegenheid te geven deze momenten te ervaren, krijgen 
ze zelfvertrouwen en plezier in meer willen weten en ver-
der willen groeien.

Antwoord in alle eenvoud
Naast het geven van een niet-afgerond antwoord is het ook 
zaak het zo eenvoudig mogelijk te houden. Een intuïtie-
ve, pragmatische vraag behoeft ook een overeenkomstig 
helder antwoord. Dat is zelfs lastiger dan het formuleren 
van een sophisticated antwoord, waar een volwassene mis-
schien genoegen mee neemt, maar waar een kind door-
heen prikt. De uitdaging waar de opvoeder voor staat is 
om zich tot de essentie te beperken, zonder in allerhande 
details te treden. Zo geef je het kind de ruimte om zijn 
eigen verbeeldingskracht te gebruiken en zelf een beeld te 
vormen en de details in te vullen. De verbeeldingskracht 
is een belangrijk aspect van de innerlijke vermogens en 
de training ervan levert veel profijt op in het verdere le-
ven. Het overladen met feiten vanuit de visie dat kennis 
van buitenaf in het kind gestopt moet worden, zoals in 
het huidige onderwijs helaas vaak het geval is, doet alleen 
maar afbreuk aan dit proces.

Vertel een sprookje of mythe
Mocht een vraag betrekking hebben op een ingewikkeld 
onderwerp, geef dan, zo stelt De Purucker voor, een analo-
gie in de vorm van een sprookje of mythe waar universele 
waarheden in verborgen liggen. Sprookjes doen een beroep 
op het intuïtieve denken en kinderen herkennen feilloos 
de ethiek die erachter schuilgaat. Vermijd theoretische en 

technische terminologie, die doen er niet toe, zolang de 
principes en universele waarheden die in de vraag beslo-
ten lagen maar naar voren komen. De Purucker geeft als 
voorbeeld van zo’n sprookje De schone slaapster, waarin 
het ontwaken van de prinses en alles en iedereen om haar 
heen (de uiterlijke wereld) na de kus van de prins (geest) 
symbool staan voor het aanbreken van een nieuwe evolu-
tionaire periode van de kosmos na een periode van rust. 

Geef altijd antwoord
Zoals gezegd valt het niet altijd mee om een antwoord 
te geven, maar De Purucker benadrukt dat je echter wel 
met een antwoord móét komen, een kind móét educatie 
krijgen. Als opvoeder zeggen dat je het niet weet zonder 
enige moeite te doen om erachter te komen, geeft het sig-
naal af dat het niet weten prima is en dat er geen reden is 
voor verder onderzoek en daarmee verdere ontplooiing. 
De Purucker zet zich duidelijk af tegen de opvatting dat 
het groeiproces bij kinderen vanzelf gaat. Hij laat hier 
geen misverstand over bestaan en waarschuwt dat het 
ontbreken van educatie, het goede voorbeeld en intellec-
tuele en morele training leidt tot een verwende houding 
waarin men meent niets te hoeven leren en ‘volmaakt’ te 
zijn, “kleine tinnen goden op wieltjes” zoals hij het gek-
scherend noemt. 
Kortom, geef hoe dan ook een antwoord, simpel en kort. 
En als je niet zeker bent van je antwoord, wees er dan 
open in. Door dit oprecht toe te geven geef je een andere 
waardevolle boodschap mee, van open en bescheiden te 
zijn en dat het heel gewoon is ervoor uit te komen dat de 
kennis die je tot dan toe ergens over hebt, nog beperkt 
is. In het geval je écht helemaal niets weet te antwoor-
den, vertel dan weer een universele waarheid, zegt De  
Purucker, in de vorm van een sprookje of mythologisch 
verhaal zoals je ook bij lastige onderwerpen kan doen. 
Als je niet meteen een antwoord paraat hebt, kan je ook 
altijd de wedervraag stellen: wat denk je zelf? Zoals ge-
zegd is een vraag een antwoord in embryo, er leeft iets in 
het kind dat de vraag oproept. Laat het eerst zelf met een 
antwoord komen en zie dan of het nodig is bij te sturen.
Een voorbeeld dat in het boek gegeven wordt is de vraag 
van een jongetje waarom we ons vorige leven niet her-
inneren. Nadat de lerares vroeg wat hij zelf dacht, ant-
woordde hij: “Dan weten we niet van welke moeder we 
moeten houden.” Een antwoord dat een volwassene nooit 
zou bedenken, maar dat een instinctieve wijsheid uit het 
hart laat zien. Veelzeggender dan de technische details 
die het antwoord van een volwassene misschien zou be-

Enkele onderwerpen die verder aan bod komen 
in Questions We All Ask

•	 Mind and Matter: and the Scientific Viewpoint on 
Atoms and Molecules

•	 How about this Soul of Man? Is it in the Body or 
out of it?

•	 What is Thought?
•	 What happens to a Man who is killed in an 

Accident?
•	 Are Sun-Spots connected with Historical Events?
•	 The Meaning of Suffering and Pain
•	 Who and What are the Masters of Wisdom and 

Compassion?
•	 What happens to Man after Death?
•	 Why do we not remember our Past Lives?
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Gesignaleerd
Eigen dorp als gevangenis

Al sinds een groot aantal jaren is er een tendens om delin-
quenten harder te straffen. Verschillende studies hebben 
uitgewezen dat dit niet leidt tot minder maar juist meer 
recidive, maar onder grote delen van de bevolking leeft 
zo’n sterk gevoel dat je misdadigers hard moet aanpak-
ken, dat politici en rechters deze roep om wraak niet of 
nauwelijks kunnen weerstaan. Vergeldingsdrang en wraak 
echter lossen nooit het probleem van criminaliteit op.
Juist ten aanzien van deze problematiek mist de samenle-
ving het logische idee van karma, want volgens deze leer 
zal elke oorzaak mettertijd een in karakteristiek overeen-
komend gevolg teweegbrengen. Alles wat iemand een an-
der aandoet, zal hij daarom eens zelf moeten ondergaan. 
Iedereen ‘straft’ zichzelf. 
We hoeven ons daarom niet om straf zorgen te maken. We 
zouden die energie beter kunnen steken in het ontwikkelen 
van een beleid hoe we anders met wetsovertreders zouden 
moeten omgaan. We hebben daarover verschillende ma-
len in Lucifer geschreven. In plaats van detentie en straf 
moeten we onze ‘zwakke broeder’ die de wet overtreedt, 
het vertrouwen in zichzelf en de medemens teruggeven, 
zodat hij, als hij in dit of een volgend leven geconfron-
teerd wordt met de gevolgen van wat hij een ander heeft 
aangedaan, sterk is en manmoedig die gevolgen uitwerkt.

Gelukkig zie je soms een inspirerend initiatief dat veel 
efficiënter het probleem oplost. Bastøy, een eiland van 
Noorwegen waar gevangenen in relatieve vrijheid leven, 
is een dergelijk initiatief. Ook waren we blij verrast te le-
zen dat in Uruguay, een land dat voorheen niet bekend-
stond om zijn humane behandeling van gevangenen, een 
gelijksoortig idee wordt uitgevoerd, zoals uit een artikel 
in de Correspondent bleek.(1)

Punta de Rieles
Het gevangenissysteem in Uruguay was, zoals dat in bij-
na alle Zuid-Amerikaanse landen, mensonwaardig. In de 
overvolle gevangenissen, waar haast geen enkel resociali-
satieprogramma was, waren geweld en drugsgebruik aan 
de orde van de dag. De ook op andere gebieden vooruit-
strevende Uruguayaanse regering – dat land ontpopt zich 
steeds meer als een gidsland – begreep dat er ander beleid 
moest komen. Daarom werd een experiment gelanceerd.
In Montevideo werd een wijk ingericht als een dorp, Pun-
ta de Rieles. Daar leren vijfhonderd gevangenen in grote 
vrijheid een nieuw bestaan op te bouwen. De cellen wor-
den alleen gebruikt om in te slapen en zelfs dan worden 
ze niet op slot gedaan.
De waardigheid van de mens staat voorop. En menselijke 
waardigheid houdt in, dat iemand zijn talenten kan ont-
plooien. Daarom wordt van de gevangenen – of misschien 
kunnen we beter spreken van ‘bewoners’ – verwacht dat 

vatten, is de ethische conclusie in het antwoord van het 
kind zelf, waar een liefdevolle toewijding aan de moeder 
uit naar voren komt.
Zo komt De Purucker aan het eind van zijn twee lezin-
gen over dit onderwerp tot de conclusie dat de vragen die 
kinderen stellen bijzonder leerzaam zijn en we misschien 
wel meer van kinderen leren dan zij van ons!

Nog meer vragen … en antwoorden
Wilt u de overige vragen lezen die De Purucker bespreekt 
in de eerste twee hoofdstukken van de boekenserie, of bent 
u benieuwd naar antwoorden op de vragen over andere 
onderwerpen, waar het kader op blz. 26 een greep uit is, 

dan is Questions We All Ask nu te vinden op onze website 
http://www.stichtingisis.org/boeken/online_literatuur.
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ze een bedrijf leren op te zetten. Zo is er in Punta de Rie-
les onder andere een kapper, een bakkerij, een ongecen-
sureerde krant, een koffiezaak, een radiozender en zelfs 
een tattooshop, die alle volledig door gevangenen worden 
gerund. Zo ontstaat een samenleving in het klein, waarin 
allerlei mensen met elkaar leven en samenwerken. Con-
tacten met de buitenwereld zijn niet alleen toegestaan, ze 
zijn vereist, bijvoorbeeld om de winkels te bevoorraden. 
Verder is er regelmatig contact met de familie. 
De bewakers in Punta de Rieles zijn sociaalwerkers; ze zijn 
dan ook ongewapend. Alleen op de wachttorens bevinden 
zich enkele gewapende bewakers.
Mensen die Punta de Rieles bezocht hebben, spreken van 
een ontspannen sfeer, die in geen enkel opzicht te verge-
lijken is met de traditionele gevangenissen.
Toch zijn er ook conflicten tussen gevangenen. Dat ligt 
ook voor de hand. Als je in een krottenwijk bent opge-
groeid en je hele leven alleen geweld hebt gekend, verander 
je niet in een korte tijd. Maar onder begeleiding van de 
sociaalwerkers worden veel – zij het niet alle – van deze 
conflicten opgelost.
In principe is Punta de Rieles toegankelijk voor alle de-
linquenten zoals veelplegers en zelfs moordenaars. Alleen 
plegers van seksuele delicten worden niet toegelaten.
Hoewel er een grote mate van vrijheid is, is er geen vrijblij-
vendheid. Geweld, drugsgebruik en geen initiatief nemen 
een eigen bedrijf te beginnen, leidt tot overplaatsing naar 

de traditionele gevangenis.
Nu al wordt opgemerkt dat deze aanpak veel succesvoller 
is dan simpelweg mensen op te sluiten. Daarom worden 
ook elders in Uruguay op eenzelfde wijze boerenbedrijven 
voor delinquenten opgezet.
Natuurlijk komt de testcase pas werkelijk als een gevangene 
weer terugkomt in de maatschappij. Er is nog geen goed 
ontwikkeld reclasseringsprogramma in dit Zuid-Ame-
rikaanse land, waar bovendien het werk niet voor het 
oprapen ligt. Maar dat de kans veel groter is dat een ex- 
gevangene zijn mentaliteit tijdens zijn verblijf in Punta de 
Rieles verandert en daardoor later een zinvolle bijdrage 
kan leveren aan de samenleving, is zonneklaar.
Deze nieuwe benadering van gevangenen is ondertussen 
ook door de Verenigde Naties opgemerkt. En hoewel 
andere landen deze aanpak natuurlijk niet klakkeloos 
kunnen kopiëren, is volgens ons dit pionierswerk een in-
spirerend voorbeeld van hoe we met onze ‘zwakke broe-
ders’ moeten omgaan.
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Cremeren of 
begraven?
Geachte redactie,
Moeten we ons lichaam na de dood 
laten cremeren of begraven? 
Veel mensen laten zich tegenwoordig 
cremeren, zonder daar iets aan te ver-
binden. Ook ik heb die keus al gemaakt 
— cremeren dus.
Van de week zat ik in een auto van ‘Ver-
voer op Maat’. Er zijn veel buitenlandse 
chauffeurs die bij die stichting werk-
zaam zijn. Ik heb soms zeer boeiende 
gesprekken met ze, hoewel ik dat nooit 
uitlok. Ik trof zelfs eens een chauffeur 
aan die vroeger op de cursus Anders 
Denken was. Nu had ik een stugge 
chauffeur die op het verkeer mopper-
de, en dat het zo vol was in Nederland. 
“Zelfs de graven worden hier geruimd”, 
zei hij. Toen viel het woord ‘crematie’. 
Nou, ik dacht dat hij ontplofte. “Ik ben 
Moslim”, zei hij, “en God heeft ons 
een lichaam gegeven, maar niet om te 
laten verbranden, wie dat doet of laat 
doen zal eeuwig branden in de ‘hel’.”
Kunt u nog eens uitleggen waarom 
cremeren beter is dan begraven?
Miep van Staaten-Verboom

Antwoord
Wij leggen nooit iets op, noch schrijven 
we dwingend iets voor. Iedereen moet 
daarom zelf bepalen wat er met zijn li-
chaam moet gebeuren na zijn dood. Wel 
heeft volgens ons crematie een aantal 
voordelen die logisch voortvloeien uit 
de theosofische leringen.
Het lichaam is slechts het voertuig of 
het instrument van het bewustzijn. 
Natuurlijk moeten we respectvol met 

het lichaam omgaan, ook na het over-
lijden. Het heeft ons immers gediend 
als voertuig. Zonder lichaam waren we 
niet in staat geweest hier ervaringen 
op te doen. Maar als het versleten en 
gestorven is, dan moet het opgeruimd 
worden, want als dat niet gebeurt, zul-
len door de verrotting ervan ziekten 
kunnen ontstaan. Hoe het opgeruimd 
wordt, is in feite niet zo belangrijk, als 
het maar gebeurt. In sommige delen 
van Tibet, waar hout schaars was en 
de grond bevroren of te hard om te 
begraven, werden lijken aan de gieren 
gevoerd. In onze beleving komt dat 
wellicht gevoelloos over, maar voor de 
Tibetanen was dit net zo respectvol als 
cremeren en begraven voor ons.
Een plechtige bijeenkomst tijdens een 
crematie of begrafenis is vaak voor de 
familie en naasten van de overledene 
een troost. Als we daarbij maar besef-
fen, dat we het lichaam cremeren of 
begraven. De werkelijke mens – het 
bewustzijn – vertoeft in andere sferen. 
Als dat bewustzijn zich van dit fysieke 
gebied terugtrekt, met als gevolg dat 
het lichaam sterft, heeft het voertuig 
feitelijk geen enkele functie meer. Het 
is als een auto die zijn tijd heeft gehad 
en naar de sloop gaat, waarna dat vehi-
kel in allerlei kleine onderdelen wordt 
opgedeeld.
Dat gebeurt ook na de dood met het 
menselijk lichaam. De samenstellende 
elementen – de talloze atomen die het 
hebben samengesteld – gaan alle huns 
weegs. Ze zullen dat altijd doen, of we 
het lichaam nu begraven, cremeren, in 
zee gooien of aan de gieren voeren. Het 
ontbindingsproces gaat alleen een stuk 
sneller als we het lichaam cremeren. 
Daarom is cremeren ook beter dan be-

graven. Het feit dat het lichaam sneller 
ontbonden is, levert hygiënisch voor-
deel op. Maar veel belangrijker is nog 
dat als het lichaam verbrand wordt en 
dus vrijwel onmiddellijk wordt opge-
lost in zijn samenstellende delen, het 
geen invloed meer kan uitoefenen op 
het menselijk bewustzijn, dat welis-
waar dit uiterlijke gebied verlaten heeft 
bij de dood, maar in de sfeer van de 
aarde nog kortere of langere tijd ver-
blijft, afhankelijk van hoeveel affectie 
het heeft opgebouwd met deze aardse 
sfeer. Vooral mensen die erg gehecht 
waren aan het uiterlijke leven en daar-
door sterk op het aardse gericht waren, 
kunnen nog een bepaalde aantrekking 
ondervinden van het dode, maar nog 
niet ontbonden, lichaam, hetgeen het 
stervensproces vertraagt. Dat lichaam 
immers is doordrongen van de vitaliteit, 
de ‘levenssappen’ van de mens – van 
het bewustzijn dus – die gedurende zijn 
hele leven van dat lichaam gebruik heeft 
gemaakt. Het losgekomen bewustzijn 
kan dan als het ware enige tijd worden 
vastgehouden door het lichaam. Dit zal 
bij spirituele mensen overigens niet of 
nauwelijks het geval zijn, omdat die 
een natuurlijke neiging hebben naar 
de spirituele sferen.
Uiteindelijk moet het bewustzijn zich 
geheel en al losmaken van deze aardse 
omgeving, waarna het een gelukzalige 
‘droomtoestand’ kan betreden, mits 
tenminste de mens gedurende zijn leven 
een attractie tot die spirituele toestand 
heeft opgebouwd.
Begraven willen worden komt vaak 
voort uit een overdreven focus op het 
lichaam. Het lichaam is echter de mens 
niet. De mens heeft een lichaam. En als 
dat lichaam sterft, en daarna verbrand 

Uw Vragen
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of begraven wordt, dan is die mens er 
nog steeds.
Om dat idee ingang te doen vinden, 
hebben in de beginjaren van The Theo- 
sophical Society Henri S. Olcott en 
H.P. Blavatsky zich ingezet voor de 
eerste crematie in de Verenigde Staten, 
hetgeen niet alleen veel moeite kostte, 
maar wat bovendien enkele dagen lang 
voorpaginanieuws van de New Yorkse 
kranten was.(1) 

De opmerking van de islamitische taxi-
chauffeur dat God niet het lichaam 
gegeven heeft om te verbranden, spruit 
voort uit de letterlijke opvatting van 
een leerstelling van zijn godsdienst, 
die we trouwens ook bij het christelijke 
en joodse geloof terug kunnen vinden. 
Dat is de leer van de ‘opstanding van 
de doden’. Die leer kan, esoterisch ge-

zien, op een aantal manieren uitgelegd 
worden.(2) 
De verklaring die in het licht van cre-
matie het meest relevant is, is deze.
Na de rustperiode van de dood bouwt 
het bewustzijn zich weer een nieuw li-
chaam op. Bij de dood is het lichaam 
opgelost in zijn honderden miljarden 
samenstellende, levende bouwstenen. 
Tijdens de lange rustperiode van de 
dood gaan deze bouwstenen hun eigen 
evolutionaire weg. Bij een nieuwe ge-
boorte worden ze door het reïncarneren-
de bewustzijn weer verzameld. Precies 
zoals een magneet ijzer aantrekt, trekt 
de reïncarnerende mens zijn oude en 
vertrouwde bouwstenen weer aan en 
bouwt zijn lichaam weer op. Daarom 
kun je in zeker opzicht stellen dat het 
lichaam in een nieuwe reïncarnatie ‘uit 
de dood opstaat’.

Ofwel, de levensatomen – de levende 
bouwstenen die het lichaam samen-
stellen – maken na het sterven hoe dan 
ook hun eigen ontwikkelingsgang door. 
Maar omdat ze bij ons – het menselijk 
bewustzijn – horen, omdat ze met ons 
hebben samengewerkt, zullen ze bij 
de nieuwe incarnatie ook weer tot ons 
aangetrokken worden en zullen ze op-
nieuw ons lichaam opbouwen. 
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Vlak voor het ter perse gaan van Lucifer pakte de re-
dactie de kans nog iets aan dit nummer toe te voegen. 
De wetenschap heeft een geweldige technische prestatie 
geleverd met het bouwen en inwerkingstellen van de 
twee LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave 
Observatory) detectoren in Amerika; de ene in Hanford, 
Washington, de ander in Livingston, Louisiana. Reeds 
in de testperiode van deze twee detectoren hebben ze 
een uiterst interessant verschijnsel gemeten, met onver-
wachte sterkte. In beide detectoren werden de laserstra-
len vertraagd als gevolg van de botsing van twee zwarte 
gaten op 1,5 miljard lichtjaar afstand. Op donderdag 11 
februari werd hierover een persconferentie gehouden. 
Dit bracht een grote hype onder de wetenschappers te-
weeg, want het zou de bevestiging zijn van het bestaan 
van ‘zwaartekrachtgolven’ — golven die Einstein al in 
1916 had voorspeld, een jaar na de publicatie van zijn 
Algemene Relativiteitstheorie. 
Nu is de vraag: wat heeft de Theosofie hierop te zeggen? 
Laten we duidelijk stellen: Theosofen zijn altijd blij met 
fundamentele ontdekkingen (‘uitvindingen’ bestaan 
niet). In de meeste gevallen zijn ze een bevestiging van 

de aloude Theosofia, de Wijsheid van de Goden. Maar 
wij zijn niet altijd even blij met de conclusies die er door 
de wetenschappers uit gedestilleerd worden.
Het verschijnsel zwaartekracht houdt de mensheid al 
onheuglijke tijden bezig, omdat het een fysiek voor-
beeld is van wederzijdse beïnvloeding op afstand, van 
aantrekking of afstoting op afstand. Hoe kunnen twee 
voorwerpen invloed op elkaar uitoefenen zonder met 
elkaar in contact te staan, zonder dat er iets is wat die 
afstand overbrugt of vult?
Waarom nu is deze meting zo’n grote ontdekking voor 
de wetenschap? Omdat het een belangrijke stap is in het 
begrijpen van de samenhang in het Heelal. De komen-
de tijd zal ons leren welke conclusies eruit getrokken 
worden. Wellicht zullen er ook nog meer verschijnse-
len worden waargenomen, zeker als de koppeling van 
de twee Amerikaanse detectoren met de Italiaanse de-
tector Virgo, bij Pisa, een feit wordt. Lucifer zal in het 
volgende nummer terugkomen op de theosofische visie 
op zwaartekracht, en het belangrijke vraagstuk van we-
derzijdse beïnvloeding op afstand.

Eén zwaartekrachtgolf maakt nog geen lente
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Hoe bewijs je Theosofia?
In deze serie staat de actieve benadering van de Theosofia 
centraal. Ga nooit passief tot geloof over.
De Theosofia bevat een groot aantal op het eerste gezicht 
vreemde leringen die vaak strijdig zijn met de gangbare 
opinies. Hoe weten we of ze waar zijn? Is er een mogelijk-
heid de theosofische leringen te toetsen? Die is er zeker. 
Je hoeft niet passief te geloven. Je kunt met je vermogens 
voor jezelf een overtuiging opbouwen. Dit komt in de 
eerste lezing naar voren.
In de tweede en derde lezing staat de boodschap van de 
belangrijkste oprichter van Het Theosofisch Genootschap 
centraal: H.P. Blavatsky. Blavatsky was meer dan meni-
geen vermoedt. Ze was de rechtstreekse schakel met de 
Orde van Wijsheid en Mededogen en hoewel ze zich in 
haar werken richtte op haar tijdgenoten, is haar boodschap 
vandaag nog even actueel als aan het eind van de 19e eeuw.
De Theosofia zelf is namelijk eeuwig. Het is de vorm die 
verandert. Elke cultuur had zo haar eigen vorm. Dat is 
het onderwerp van de vierde lezing.

Den Haag:
30 maart	 Geloven, vertrouwen, weten 
06 april		 H.P. Blavatsky’s boodschap toen
13 april		 H.P. Blavatsky’s boodschap nu
20 april		 Theosofia in verschillende tradities

Overige steden:
02 maart in Middelburg
08 maart in Utrecht
18 maart in Amsterdam
22 maart in Rotterdam

Activiteiten Agenda

Wie ben ik? De verschillende ikken in de mens
Wie ben ik? Wie heeft zichzelf deze vraag nog nooit ge-
steld? Maar wie kan zeggen dat hij daar een volledig en 
sluitend antwoord op gevonden heeft? Bestaat er zoiets als 
een vastomlijnd zelf, een zelf dat binnen bepaalde begren-
zingen past? Of zijn we het zelf die deze grenzen bepalen? 
Staat onze identiteit vast of kunnen we ons op elk moment 
weer met een ander deel van onszelf identificeren? Waar 
komt ons zelf vandaan? Wat vormt ons zelf? Zijn we al-
tijd ons zelf? Zijn er verschillende zelven waar we ik tegen 
kunnen zeggen? En zijn we wel waar we ik tegen zeggen? 
Waar komt überhaupt ons zelfbewustzijn vandaan? Is het 
dat wat mensen onderscheidt van het dierenrijk? Is dit iets 
wat we kunnen ontwikkelen en zo ja, hoe? 
Is ons zelf anders dan dat van anderen en in welk opzicht? 
Kunnen we onszelf in anderen herkennen? Is er een ein-
de aan ons zelf? Waarom wordt er in de grote religieu-
ze tradities over meerdere zelven gesproken? Wat wordt 
daarin bedoeld met een zelf met hoofdletters? En met 
de spreuk: ‘Mens, ken U Zelf ’? 
De Wijsheid der Goden of Theosofia die de kern vormt 
van de grote religieuze tradities biedt ons aanknopings-
punten om vragen als deze te beantwoorden. Antwoorden 
die u uiteindelijk alleen voor uzelf kunt vinden. Maar 
daarin staat u niet alleen. In deze lezing verkennen we 
gezamenlijk de aanwijzingen die de grote wereldleraren 
ons gegeven hebben in hun zoektocht naar kennis van 
het Zelf. We hopen u daarmee een rijker beeld te geven 
van uw zelf en Zelf, wat daarin besloten ligt en wat u met 
deze kennis kunt betekenen voor anderen. 

Den Haag:
02 maart	 Ken je je Zelf?
09 maart	 Karaktervorming en erfelijkheid
16 maart	 Kun je je zelf veranderen?
23 maart	 Jezelf vergeten, je Zelf zijn

Lezingen in maart, april en mei 2016
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Lezingen in maart, april en mei 2016
De Meesters van Wijsheid en Mededogen
Bestaan er menselijke wezens die veel wijzer zijn en veel 
meer vermogens hebben dan de gemiddelde mens? Als 
we de tradities van bijna alle beschavingen en volkeren 
mogen geloven, bestaan dergelijke Meesters inderdaad. 
Maar als dat zo is, waar zijn ze dan en hoe kunnen we in 
contact met hen treden?
In deze lezing wordt op deze vragen ingegaan. En hoe-
wel dit onderwerp het gevaar in zich draagt dat het nog-
al zweverig wordt, blijven we nu met beide benen op de 
grond. Dat komt mede door de Brieven van twee van de 
Meesters die aan het eind van de 19e eeuw geschreven zijn 
en die van diepe wijsheid en mededogen getuigen, maar 
ook een nuchtere kijk op de wereld tonen. 
Dus ook tijdens de lezing hoeft u niets te geloven. U kunt 
namelijk de Meester in uzelf ontdekken, en daardoor 
aansluiting vinden bij de grootse Loge van Meesters van 
Wijsheid en Mededogen.

Overige steden:
06 maart in Eindhoven 
15 maart in Arnhem 
23 maart in Leiden 
30 maart in Middelburg
05 april in Utrecht
15 april in Amsterdam
19 april in Rotterdam

Reïncarnatie en karma: de impact op je levens
Waarom zou je geïnteresseerd zijn in of onderzoek willen 
doen naar de waarheid over reïncarnatie en karma? Alles 
begint bij wat er in jezelf leeft. Ben je tevreden met de 
verklaringen van de hedendaagse religieuze of filosofi-
sche stromingen of met die van de moderne wetenschap?
Of is sprake van innerlijke onvrede over de antwoorden 
op vragen als: waarom is de ene mens rijk en gezond bij 
z’n geboorte en de ander arm en ongezond?
Is dit toeval en is er sprake van onrechtvaardigheid, of van 
rechtvaardigheid die zich aan ons voordoet als onrecht-
vaardigheid? Dit soort vragen moeten broeden in jezelf 
anders vind je nooit de innerlijke antwoorden. Als mens 
wil je immers meer inzicht en een werkelijke verklaring 
voor de dingen waar je in het leven tegen aanloopt.
In deze lezing zal het proces van reïncarnatie en karma 
van diverse kanten worden belicht om zo meer inzicht te 
krijgen in de impact op je levens en wat daarom (on)be-
langrijker wordt in je leven. 

Overige steden: 
12 april in Arnhem
17 april in Eindhoven
20 april in Leiden

Ga naar www.stichtingisis.org
voor het complete lezingenoverzicht

I.S.I.S. Symposium 2016: 
Universele Rechten van de Reïncarnerende Mens
Met kracht van argumenten proberen we in dit symposium aan te tonen dat mensenrechten 
gerespecteerd zullen worden, zodra iedereen begrijpt wie hij is en welke verantwoordelijkheden het 
mens-zijn met zich meebrengt. En ieder mens heeft het vermogen tot dit begrip te komen.
Omdat iedereen geworteld is in het Ene Leven, heeft elk mens de verantwoordelijkheid en het recht te 
leven in een harmonieuze menselijke samenleving. In feite betekent dit dat je je bijdrage moet leveren 
aan de gemeenschap en als gevolg daarvan krijg je wat je nodig hebt voor een zinvol en gelukkig leven. 
Mensenrechten zijn daarom geen uitvinding, ze zijn geworteld in het Grenzenloze Leven zelf. 
In een serie lezingen en workshops wordt iedereen in staat gesteld deze uitdagende gedachte voor 
zichzelf te overdenken en de (on)juistheid ervan aan te tonen. 

Het exacte programma, de locatie waar het symposium plaatsvindt en hoe je je kunt opgeven worden zo 
snel mogelijk meegedeeld. Kijk daarvoor op de website: www.stichtingisis.org/symposium
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Op het Griekse eiland Samothrake 

functioneerde in de oudheid een 

Mysterieschool. Op de oever, 

zichtbaar vanaf schepen, stond het 

schitterende beeld van Nikè, ruim 

twee meter hoog.

Nikè staat voor overwinning, in 

dit geval de overwinning op het 

eigen lagere zelf. Afgebeeld als 

een gevleugelde vrouw zonder 

hoofd. Ook dat is symbolisch: het 

hoofd (de kern) van ons Hoger Zelf 

onttrekt zich aan het zicht van ons 

menselijk bewustzijn.
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Stichting I.S.I.S. 
Centraal in het werk van Stichting I.S.I.S. staan de volgende uitgangspunten:
1.	 De essentiële eenheid van al het bestaande.
2.	 Op grond daarvan: broederschap als feit in de natuur.
3.	 Respect voor ieders vrije wil (gebruikt vanuit deze gedachte van 

universele broederschap). 
4.	 Respect voor ieders vrijheid de eigen levensvisie op te bouwen.
5.	 Ondersteuning geven bij het opbouwen en verdiepen van de 		

eigen levensvisie en bij het toepassen ervan in de praktijk van het leven.

Mededogen als 
enige bestaansreden 
van de theosofische 
organisaties

De Mysterieschool 
van de toekomst

Waarom raken 
mensen hun idealen 
vaak kwijt?

Wat gebeurt er 
bij reïncarnatie-
therapie? 

Vragen die kinderen 
stellen

Zwaartekrachtgolf?

Waarom dit tijdschrift Lucifer heet

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.

Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die 

de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. 

Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van 

broederschap.

Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd 

zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid 

onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken. 

Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

“... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer 

op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Miltons 

Paradise Lost ...

Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen 

verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht – net als die van de 

natuurwetenschap – licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren 

gehuld in de duisternis van de onwetendheid ... Maar de natuurwetenschap 

is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van 

de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke 

waarheid, is nog veel belangrijker ...”

(Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887) 

ferciL ®u
De    Lichtbrenger      voor zoekers naar waarheid

Actuele onderwerpen gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia:  
de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen
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