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Centraal in het werk van Stichting I.S.I.S. staan de volgende uitgangspunten:
1. De essentiële eenheid van al het bestaande.
2. Op grond daarvan: broederschap als feit in de natuur.
3. Respect voor ieders vrije wil (gebruikt vanuit deze gedachte van 

universele broederschap). 
4. Respect voor ieders vrijheid de eigen levensvisie op te bouwen.
5. Ondersteuning geven bij het opbouwen en verdiepen van de   

eigen levensvisie en bij het toepassen ervan in de praktijk van het leven.
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in een ‘verkeerd’ 
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Waarom dit tijdschrift Lucifer heet

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.

Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die 

de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. 

Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van 

broederschap.

Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd 

zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid 

onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken. 

Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

“... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer 

op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Miltons 

Paradise Lost ...

Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen 

verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht – net als die van de 

natuurwetenschap – licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren 

gehuld in de duisternis van de onwetendheid ... Maar de natuurwetenschap 

is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van 

de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke 

waarheid, is nog veel belangrijker ...”

(Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887) 

ferciL ®u
De    Lichtbrenger      voor zoekers naar waarheid

Actuele onderwerpen gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia:  
de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen
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 Broederschap, door het bestuderen 
en  verspreiden van kennis over de 
geestelijke achtergrond van mens en 
kosmos, vrij van dogmatiek.

Stichting I.S.I.S. doet dit via cursussen, 
lezingen, ondersteuning bij waarheids-
onderzoek, het uitgeven, verkopen en 
uitlenen van boeken en tijdschriften, 
en het stimuleren van de praktische 
toepassing van die kennis.
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Foto omslag:
Deze vissen bewegen zich snel en 
wendbaar als groep, maar houden 
tegelijkertijd een zekere afstand van 
elkaar. Net als overal in het Universum, 
worden hun bewegingen beheerst 
door aantrekking en afstoting. Het 
gevolg is een dynamisch evenwicht.
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De zich snel opvolgende gebeurtenissen in de 
wereld roepen talloze vragen op, waaronder 
veel morele. Wat is de wortel van de huidige 
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Herman C. Vermeulen
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De Theosophical Society Point 
Loma: wie zijn we, wat is onze missie 
en waar staan we nu?
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De leider van de Theosophical Society Point 
Loma gaf deze lezing tijdens de conferentie 
van International Theosophy Conferences 
(ITC) in augustus 2015, in Den Haag. Hij 
sprak openlijk en diepgaand over de doelen 
van de organisatie.

Herman C. Vermeulen

Euthanasie en de vrije keuze 
44
Een documentaire over de 
Levenseindekliniek, een instelling waar 
mensen zich kunnen aanmelden voor 
euthanasie, deed de gemoederen in Nederland 
oplaaien. Was er sprake van een vrije keuze 
bij de patiënten die euthanasie kregen 
toegediend?

Barend Voorham

Wat zijn de innerlijke oorzaken 
achter ‘zwaartekracht’?
49
In ons vorige nummer bespraken we het 
recente onderzoek naar zwaartekrachtgolven. 
En zoals toen beloofd, besteden we nu 
aandacht aan de oorzaken van dit verschijnsel.

Herman C. Vermeulen

Worden mensen ‘in een verkeerd 
lichaam geboren’?
Over transgenderschap
55
Als het waar is dat wij mensen in elke 
incarnatie een lichaam opbouwen dat past 
bij ons karakter, hoe is het dan mogelijk dat 
sommige mensen het gevoel hebben in het 
lichaam van het verkeerde geslacht geboren 
te zijn? 

Henk Bezemer

Het vroegere hoofdkwartier van de Theosophical Society 
op Point Loma: nog in de opbouwfase.
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Licht op …
Het doel heiligt de middelen wederom niet

Het lijkt of de gebeurtenissen elkaar met steeds kortere intervallen opvolgen. We zijn de schrik 
over de enorme stroom vluchtelingen nog niet te boven, we hebben nog maar net een zeer 
dubieuze overeenkomst met Turkije afgesloten, of we hebben alweer de volgende rel. Deze 
ontstaat over een Duitse satire waar een bevriend staatshoofd (al of niet terecht zo genoemd) 
zwaar door gefrustreerd is. Het gevolg is dat een van de meest humane leiders van Europa zware 
kritiek heeft te verduren. 
Onze tijd is een toptijd voor al die tv-praatprogramma’s waar de genodigden hun visie kunnen 
geven op de gebeurtenissen. En of deze visie nu op feiten gebaseerd is of niet, men stelt gewoon 
dat het zo is. Onderbouwen blijft achterwege. Denk bijvoorbeeld aan het praatprogramma waarin 
de vermoedelijke problemen rondom het multicultureel jeugdvoetballen aan de kaak werden 
gesteld. Gelukkig kwam in de daaropvolgende dagen een duidelijk genuanceerde discussie op 
gang in de landelijke dagbladpers, die weer wat geruststelde. De situatie was bij lange na niet 
zo slecht als er gesteld werd.

Algemene regels zonder concessies
Het interessante was dat uit kringen van het multicultureel jeugdvoetballen een heel leuke 
oplossing kwam. Elke club had zijn gedragsregels ontwikkeld, en die bleken bijna voor elke 
club hetzelfde. Het enige wat de leiding van een club moest doen, was zowel de spelers als de 
ouders aan de regels houden. Met als bijzonder detail: de ouders mochten zich niet vrijkopen. 
Dus rijk en arm moesten meewerken aan het begeleiden en instandhouden van de club — wat 
op zich al hielp een sociale band op te bouwen. Natuurlijk waren er wel eens problemen of 
incidenten, maar door het duidelijk en direct aanspreken van de overtreders komt of kwam 
dat allemaal goed.
Het is heel interessant om te zien dat in klein verband een aantal principes wordt opgesteld en 
toegepast, die tot goede oplossingen leiden. Het idee is: algemene gedragsregels die universeel 
worden toegepast en waar geen concessie aan wordt gedaan. Laten we nu eens kijken: hoe hebben 
we dit geregeld in het grote spel dat we met zijn allen wereldwijd spelen? Duidelijke gedragsregels, 
consequent gebruikt, waarbij je jezelf niet vrij kunt kopen, en verplichte samenwerking in het 
uitvoeren van de regels: hebben we internationaal en nationaal ook zulke regels? Nationaal 
hebben we ze: elk land heeft zijn grondwetten. En ook internationaal hebben we de Human 
Rights-overeenkomsten.
We woonden een bijeenkomst bij in het Haagse ‘Humanity House’ (www.humanityhouse.org), 
waar in het kader van Hague Talks: ‘Innovating Human Rights?’, Navi Pillay, de vroegere Hoge 
Commissaris van de Mensenrechten van de VN (tot eind augustus 2014), vragen beantwoordde 
van een verrassend klein publiek. Haar conclusie was: we hebben alle regels, de meeste landen 
hebben deze ook ondertekend, en we hebben alle instrumenten (de VN, de UNHCR en vele 
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NGO’s: Non-Governmental Organizations). Maar het grote probleem is: als het niet uitkomt 
worden de afspraken niet nagekomen of krijgen de organisaties niet de mogelijkheid om hun 
werk te doen.
Wat kunnen we concluderen uit het bovenstaande:
• we hebben afspraken maar passen ze alleen toe als het ons uitkomt;
• we hebben nationaal en internationaal toezichthouders, en ook NGO’s die dat doen, maar 

luisteren alleen als het ons schikt; of we kopen het af.
Dit geldt voor de meeste Europese landen: hun wetten komen namelijk min of meer met elkaar 
overeen.

Vluchtelingenprobleem
Op de vraag aan de vroegere Hoge Commissaris Navi Pillay wat haar opinie was over de 
vluchtelingensituatie in Europa, was haar antwoord vernietigend. Toen Zuid-Afrika in grote 
problemen verkeerde, en de mensenrechten onder zware druk stonden, was er juist vanuit Europa 
heftige kritiek dat ze niet werden nageleefd. Nu Europa zelf deze problemen heeft, worden deze 
mensenrechten of zeer flexibel of helemaal niet nageleefd. En dan hebben we het over Europa, 
dat juist veel had bijgedragen aan het opstellen van die regels.
Na de opmerking dat er zoveel vluchtelingen naar Europa komen, maakte ze de vergelijking 
met Libanon. Libanon is 3,5 keer zo klein als Nederland. Er wonen ongeveer 4 miljoen mensen, 
en het land heeft nu naar schatting 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen. Onder de druk der 
omstandigheden heeft het land zijn acceptatie-eisen moeten aanscherpen. Stel dat de miljarden 
euro’s die nu aan Turkije worden gegeven, niet daarheen waren gegaan maar in Europa waren 
gebruikt voor goede opvang en vooral goede integratie, hadden we dan onze eigen wetten niet 
veel meer eer aangedaan?

Rechten maar ook plichten
Laten we eens kijken naar een van de belangrijkste basisartikelen in onze grondwetten: de 
vrijheid van meningsuiting, een fundamenteel democratisch grondrecht. Dit recht komt de 
laatste tijd veel in de aandacht. Kan en mag je alles zeggen over iedereen, waar of niet waar, 
beschuldigend of niet? Dienen we hierbij respect en fatsoen te betrachten of niet? Hebben we 
een ‘recht om te beledigen’?
Alle landen die de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) hebben 
ondertekend, moeten zich houden aan artikel 1: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid 
en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in 
een geest van broederschap te gedragen.”[cursivering van de schrijver] De geest van broederschap 
houdt in dat we elkaar als broeders dienen te behandelen. Broeders zijn eerlijk, open en direct 
tegen elkaar, dus we zeggen elkaar de waarheid. We maken dingen niet mooier dan ze zijn. 
Ook helpen we elkaar als we het spoor dreigen te verliezen.
Zo werken we dan ook samen met bevriende staatshoofden. Er kan geen beperking zijn aan 
dit principe. Deze houding kunnen we ook verwachten in de onderlinge omgang tussen staten. 
Maar we hoeven daarvoor geen genitaliën of scheldtaal of soortgelijke termen te gebruiken: 
iemand kwetsen is niet nodig, ook als die ander duidelijk de mensenrechten heeft overschreden. 
Ook een misdadiger heeft recht op een menselijke benadering. 
De uitvlucht die hier gebruikt wordt is: als het kunst heet, of als we iemand anders citeren, 
dan mag het wel. Want een kunstuiting is een democratisch recht. Natuurlijk hebben wij grote 
waardering voor de goede, scherpe satire, die dezelfde functie heeft die vroeger de hofnar had. 
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Dan wordt iemand, of een groep, op een duidelijke en absurde manier een spiegel voorgehouden, 
vaak over zijn inconsequente of extreme gedrag.
Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vindt de vrijheid van meningsuiting 
niet haar beperking daar waar anderen verontrust, gekwetst of gechoqueerd worden. Onze 
kanttekening daarbij is: het moet wel te allen tijde op waarheid gebaseerd zijn: het mag het 
onderwerp van de satire wakker schudden uit zijn zelf-illusie.
De toenmalige koningin Beatrix benadrukte in haar kersttoespraak van 2006 dat de vrijheid van 
meningsuiting haar grens vindt waar de rechten van anderen beginnen: vrijheid van meningsuiting 
is geen vrijbrief om te beledigen. “Wie anderen beschimpt verliest zelf geloofwaardigheid; het 
onbeheerste woord schiet zijn doel voorbij.”

De media
Wat er ontbrak in de hele discussie over vluchtelingen en mensenrechten, was het vergelijken 
van de beslissingen van de staat met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Welke 
rol heeft de nationale en internationale pers hierbij?
In elke democratie heeft de pers een heel belangrijke functie. De pers moet de bron zijn van 
objectieve verslaglegging, met het hoogst mogelijke waarheidsgehalte. Journalisten moeten voorts 
objectief onderzoek doen. Ze zijn voor de burger de bron waar hij een overzicht kan krijgen wat 
er wereldwijd en in ons land gebeurt. Gelukkig gebeurt dit ook, zij het in onvoldoende mate. 
Het verdienmodel van de meeste nieuwsmedia zit de objectiviteit al in de weg: adverteerders, 
abonnees, kijkers – de neiging tot populisme – zetten de regels onder druk. Een enkele krant 
heeft een ander verdienmodel, zoals De Correspondent.
Als de nieuwsmedia te populistisch zijn en enkel geven wat de lezer/kijker graag wil horen, dan 
werken ze mee aan een selffulfilling prophecy en creëren we onze eigen wereld, ver weg van de 
werkelijkheid. Onze angsten worden dan verwezenlijkt door onze eigen vooroordelen.
Als reactie op de vreselijke aanslag op de Twin Towers van het World Trade Center in New 
York in 2001 schreven wij een stuk over ‘Het doel heiligt de middelen niet’. De aanleiding 
toen was een extreme vorm van terrorisme. Het mogelijk duidelijk zijn dat ‘het doel heiligt de 
middelen niet’ niet alleen van toepassing is op ‘9/11’ in 2001, maar op alle hiervoor aangehaalde 
onderwerpen, en op alle vraagstukken waar we nog mee te maken zullen krijgen.

Herman C. Vermeulen
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Herman C. Vermeulen

De Theosophical Society 
Point Loma: wie zijn 
we, wat is onze missie 
en waar staan we nu?

Kerngedachten:

» Mededogen is de 
belangrijkste karakteristiek van 
de TS Point Loma

» Werken in groepen heeft een 
grote meerwaarde.

» Openbaar werk gaat voor 
besloten werk.

» Studie en toepassing gaan 
hand in hand.

» De TS Point Loma 
concentreert zich op het 
verspreiden van de Theosofie; 
leden bepalen zelf hoe ze zich 
maatschappelijk inzetten.

» De opeenvolging van leiders 
vloeit voort uit de hiërarchische 
structuur van het Leven. 
Leiderschap betekent vooral: 
inspireren.

» De organisatie is geen doel, 
maar slechts een middel. We 
brengen Theosofie op een 
eigentijdse manier met behoud 
van de principes.

Geest, ziel en lichaam van 
de Theosophical Society 
Point Loma - Blavatskyhuis
The Theosophical Society Point 
Loma is een bekende organisatie, 
misschien niet zo groot in aantallen, 
maar ik hoop dat we overtuigend zijn 
in wat we doen.
Als je een organisatie wilt begrijpen, 
moet je die in een aantal niveaus ver-
delen. Dus waarom zouden we niet 
de driedeling nemen die we zo vaak 
voor elk levend wezen gebruiken? 
Want tenslotte is een organisatie als 
de onze werkelijk een levende entiteit. 
Eerst hebben we dus een geest-deel: 
dat is de Bron waar alle theosofische 
organisaties aan zijn ontsprongen. 
Ten tweede is er een ziel-deel, dat het 
karakter van de organisatie uitdrukt, 
dat wil zeggen de manier waarop de 
Theosofia wordt geïnterpreteerd. En 
ten derde hebben we het lichaam; de 
uiterlijke organisatie, dat wil zeggen, 
de middelen, de gereedschappen en 

de instrumenten. De geest is dezelfde 
in alle theosofische organisaties, maar 
ze zijn verschillend in hun respectie-
velijke zielen en lichamen.
Eerst enkele woorden over onze ge-
zamenlijke spirituele Bron. Onze 
oorsprong is de Hiërarchie van Mede- 
dogen, bekend als de Loge van Wijs-
heid en Mededogen, met haar Bood-
schappers, Meesters en Chela’s. Een 
van deze Chela’s, H.P. Blavatsky, 
startte in 1875 een nieuwe cyclus 
door de Theosofia onder de naam 
‘Theosofie’ in de wereld te brengen. 
Dit is onze gezamenlijke Bron, onze 
grondslag en ons gezamenlijke start-
punt.

Belangrijkste 
karakteristieken
Nu komen we aan de kernvraag toe: 
wat zijn we? Dit betekent dat we 
moeten spreken over onze ziel, onze 
mentale houding en de specifieke 
karakteristieken die we hebben. We 

De leider van de Theosophical Society Point Loma gaf deze lezing 
tijdens de conferentie van International Theosophy Conferences (itc) 
die plaatsvond in Den Haag in augustus 2015. itc is een platform waar 
theosofische organisaties en Theosofen elkaar ontmoeten om elkaar te 
ondersteunen bij het verspreiden van Theosofie in de wereld. Hieronder 
volgt de Nederlandse vertaling.
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moeten ons realiseren dat deze specifieke karakteristie-
ken hun wortels hebben in ons verleden, en die karakte-
ristieken bepalen de manier waarop we naar dat verleden 
kijken. Zoals wij het zien, is onze lijn van opvolging als 
volgt: H.P.B., William Quan Judge, Katherine Tingley, 
Gottfried de Purucker, Arthur Conger, William Hart-
ley, Dick Kok en ik. Ik ben de laatste in die lijn. En met 
‘laatste’ bedoel ik natuurlijk dat ik nog in leven ben. Het 
zal u opgevallen zijn dat wij met H.P.B. beginnen, zonder 
de andere mensen te noemen die bij de oprichting van de 
organisatie betrokken waren.
Het was H.P.B. die de boodschap bracht en de directe lijn 
met de Loge van Wijsheid en Mededogen vertegenwoor-
digde, en het is duidelijk dat het daarom draaide. Toen 
zij haar openbare werk in 1875 begon, kwam ze om de 
denkgarelen te doorbreken, met name in het Westen. Ze 
bracht ons een overweldigende hoeveelheid Wijsheid door 
al haar geschriften. Met al die ideeën heeft zij toen – be-
denk dat we praten over het einde van de 19e eeuw – gron-
dig de visie op wetenschap, filosofie en religie vernieuwd.

Aanvankelijk werd H.P.B.’s boodschap door veel mensen 
louter technisch opgevat. Ze waardeerden de uitleg die ze 
gaf en wilden graag een beter begrip opbouwen van de 
verschijnselen die ze produceerde. Het werd al snel dui-
delijk dat velen niets begrepen van de ethische en morele 
implicaties van die wonderlijke verschijnselen. H.P.B. trok 
hier snel een les uit en het duurde niet lang of ze legde de 
focus op mededogen, op de ethische invalshoek.
Rond 1888 vond een van de meest bepalende gebeurte-
nissen in de Theosophical Society plaats. Ze publiceer-
de niet alleen haar meesterwerk De Geheime Leer, maar 
H.P.B. begon toen ook de ziel van de Theosophical So-
ciety (TS) vorm te geven, om zodoende de toekomst van 
de organisatie veilig te stellen. Ze startte in dat jaar de 
Esoterische School (ES). Dat was een cruciaal moment 
in de geschiedenis van de TS, want er was behoefte aan 

een kerngroep van leden die de juiste mentaliteit hadden: 
leden die als de vingers van een hand samenwerken en de 
ruggengraat van de TS vormen in de missie om Theo- 
sofie naar het publiek te brengen. Van ES-leden werd veel 
meer verwacht dan van gewone leden. Het was een kleine 
groep, maar er was behoefte aan een zeer sterke en vast-
besloten kring van studenten die bereid waren hun leven 
te offeren om de leringen naar buiten te brengen, en deze 
levend te houden.
H.P.B. werkte van dan af gericht aan een ander soort 
mentaliteit: niet alleen lezen, niet alleen studeren, maar 
daarnaast moesten studenten ook bereid zijn iets voor 
de TS te doen, ze moesten een levend voorbeeld van die 
ES-mentaliteit zijn.
De belangrijkste karakteristiek van de Theosophical So- 
ciety Point Loma is gebaseerd op de impuls die H.P.B. 
gaf: de oprichting van de ES in 1888. We proberen die 
ES-ziel levend te houden, in ons denken te houden. Dat 
betekent niet dat we in ons genootschap een Esoterische 
School als structuur nastreven. We moeten in gedachten 
houden dat de Esoterische School in de Point Loma-traditie 
in 1947 werd gesloten door de toenmalige leider, Arthur 
Conger. We hebben nu dus geen Esoterische School als 
structuur, maar we focussen volledig op de ES-mentaliteit, 
een principe dat we met kracht willen bevorderen. Nee, 
we willen geen ES-structuur, maar we willen werken aan 
een ES-mentaliteit en die stimuleren. En dat is naar onze 
mening een totaal andere benadering. Onze belangrijk-
ste karakteristiek is mededogen, omdat dat de wezenlijke 
gedachte achter de oprichting van de ES was.

We zouden naar de ES-Ge-
lofte moeten kijken in het 
licht van mededogen. H.P.B. 
publiceerde de Gelofte in 
haar openbare tijdschrift 
Lucifer, om op die manier 
alle artikelen ervan bekend 
te maken, en te vertellen wat 
er gaande was rondom de op-

richting van de ES. Mensen werden uitgenodigd om het 
lidmaatschap aan te vragen.
De voorwaarden die golden en de Gelofte die moest wor-
den afgelegd om lid van de ES te kunnen worden, wer-
den gepubliceerd in haar tijdschrift Lucifer in een artikel 
getiteld ‘De betekenis van een Gelofte’, en ze gaf meer 
informatie in het nummer dat daarop volgde.(1) De Ge-
lofte van de ES is de grondslag van onze organisatie. Voor 
we de Gelofte kunnen afleggen moeten de eerste stappen 

The Theosophical Society Point Loma, 
lijn van opvolging
H.P. Blavatsky 1875-1891 New York, etc.
W.Q. Judge 1891-1896 New York
Kath. Tingley 1896-1929 Point Loma
G. de Purucker 1929-1942 Point Loma, Covina
A.L. Conger 1945-1951 Covina
W. Hartley 1951-1955 Covina
D.J.P. Kok 1958-1985 Blavatskyhuis, Den Haag
H.C. Vermeulen 1985- Blavatskyhuis, Den Haag
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zijn dat we die bestuderen en ons de consequenties daarvan 
voor ons dagelijkse leven realiseren.
We bespreken nu artikelen 4, 5, 6 en 1 van de Gelofte, 
omdat deze de richtlijnen voor onze manier van werken 
bevatten.

Werken in groepen
Laten we naar artikel 4 kijken: “Ik verbind mij een voort-
durende strijd tegen mijn lagere natuur te voeren en de 
zwakheden van anderen met zachtheid te beoordelen.” 
Voor de TS Point Loma betekent dit: werken in groepen 
omdat dat de enige manier is om een geschikt instrument 
in de handen van de Meesters te worden. Het betekent: 
samenwerken als collega’s, elkaar trainen en ondersteu-
nen, nooit als een geïsoleerd losstaand individu werken; 
door in groepen te werken moeten we allemaal aspecten 
van onze lagere natuur overwinnen. We werken in groe-
pen omdat we heel graag ideeën met elkaar uitwisselen 
en elkaar willen inspireren. We hebben geleerd dat door 
te werken in groepen, onze inspanningen om Theosofie 
in de wereld te brengen een veel groter effect hebben.

Prioriteit één: openbaar werk
Laten we ons nu op artikel 5 richten: “Ik verbind mij, 
door studie en op andere wijze mijzelf geschikt te maken 
anderen te helpen en te onderwijzen.”
We moeten onszelf afvragen: wat is het allerbelangrijk-
ste in ons Genootschap? Wat is onze prioriteit nummer 
één? Het antwoord is: openbare activiteiten om Theosofie 
te propageren. Als we een planning maken en we moeten 
kiezen tussen een besloten studieavond voor leden of open-
bare activiteiten, dan gaan de openbare activiteiten voor, 
wat mankracht, energie en actieve betrokkenheid betreft.
Ook wanneer we studeren, dan studeren we nooit om het 
studeren op zichzelf of om onszelf te verrijken. We studeren 
altijd samen om ons voor te bereiden om de Theosofie aan 
anderen uit te kunnen leggen. Dat betekent dat we onszelf 
eerst moeten trainen om vertalers te zijn. Door te studeren 
kunnen wij wellicht de leringen begrijpen, maar de man 
in de straat, die nog nooit van Theosofie heeft gehoord, 
heeft een soort ‘overbrugging’, een vertaling nodig naar zijn 

denkwereld om een duidelijk idee te krijgen van de theo- 
sofische leringen en wat je ermee kunt doen. Ik bedoel 
niet dat we van de principes moeten afwijken. Nee: de 
principiële leringen zijn de kern. Wat ik bedoel is: men-
sen helpen deze te begrijpen en toe te passen. We citeren 
graag W.Q.J. [William Quan Judge, red.] uit zijn artikel 
‘Vrienden of vijanden in de toekomst’: “De fundamentele 
leringen van de Theosofie zijn van geen enkele waarde, 
tenzij ze toegepast worden in het dagelijkse leven.” (2)

Een organisatie van medewerkers
Nu komen we bij artikel 6: “Ik verbind mij om aan de 
Theosofische beweging in tijd, geld en werk zoveel steun 
te verlenen als in mijn vermogen is.”
Wat dit aspect betreft zie ik onze organisatie als een sa-
menwerkingsverband van medewerkers, en niet van leden. 
Uiteraard is zo’n manier van kijken naar onze organisatie 
en haar leden relatief; iemands inzet hangt natuurlijk af 
van zijn individuele mogelijkheden, en die zijn niet voor 
iedereen hetzelfde. Een consequentie van deze benadering 
is dat we niet graag zien dat leden inactief worden. Als 
we zien dat een periode van inactiviteit enige tijd aan-
houdt, er geen contact meer is, dan nemen we contact 
op met de betreffende persoon, en vragen we of we hulp 
kunnen bieden om eventuele obstakels te verwijderen of 
te overwinnen . Als blijkt dat de persoon zijn interesse 
heeft verloren, verzoeken wij hem of haar vriendelijk om 
voortzetting van het lidmaatschap te heroverwegen.
Het resultaat is dat we in onze organisatie een hoog per-
centage actieve leden hebben, of liever gezegd, actieve 
medewerkers, en dat is waar het volgens ons allemaal om 
draait. In de TS Point Loma is het niet de kwantiteit die 
telt, maar de kwaliteit.

Artikel 4 van de Gelofte van de Esoterische Sectie, 
geschreven door H.P. Blavatsky
Ik verbind mij een voortdurende strijd tegen mijn 
lagere natuur te voeren en de zwakheden van 
anderen met zachtheid te beoordelen.(1)

Artikel 5 van de Gelofte van de Esoterische Sectie, 
geschreven door H.P. Blavatsky
Ik verbind mij, door studie en op andere wijze 
mijzelf geschikt te maken anderen te helpen en te 
onderwijzen.(1)

Artikel 6 van de Gelofte van de Esoterische Sectie, 
geschreven door H.P. Blavatsky
Ik verbind mij om aan de Theosofische beweging in 
tijd, geld en werk zoveel steun te verlenen als in mijn 
vermogen is.(1)
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De Theosofia leven
Nu richten we ons op artikel 1 van de Gelofte: “Ik verbind 
mij te trachten de Theosofie tot een levende kracht in mijn 
leven te maken.” [cursivering door H.C.V.]
We presenteren de Theosofie altijd op zo’n manier dat 
het toepasbaar wordt in het dagelijks leven, nooit als de 
een of andere interessante theorie. Realiseert u zich als-
tublieft dat wanneer Theosofie een levende kracht is ge-
worden in ons, dat wanneer we het werkelijk leven, dit 
de beste manier is om het te promoten. Stel je voor dat 
we alleen maar zouden studeren, maar dat ons dagelijks 
leven geen reflectie is van de leringen, wat voor kracht 
of diepte hebben onze woorden dan als we iemand ver-
tellen dat hij de problemen in zijn leven kan oplossen als 
hij de dingen op een bepaalde manier aanpakt? Onze 
woorden zouden helemaal geen invloed hebben omdat 
we geen levend voorbeeld van de Theosofie zijn. En dus 
is het allerbelangrijkste om een levende uitdrukking van 
de principes te zijn.
De meeste mensen weten dat als je lid wilt worden van 
onze organisatie, je dat twee jaar kost. Je moet twee cursus-
sen volgen: ‘Anders Denken’ en ‘Levenswijsheid’. Als je die 
hebt afgerond krijg je de mogelijkheid om lid te worden.
Dit pad naar lidmaatschap blijkt heel goed te werken. 
Mensen zijn zich bewust van het type organisatie waar 
ze in toetreden, en van de manier van denken die in de 
organisatie heerst. Mensen die toetreden weten van onze 
openbare activiteiten en alle werk en moeite die we er in-
stoppen. Zij sympathiseren met onze houding en steunen 
die; anders zouden ze geen lid geworden zijn.
Het is duidelijk dat we graag actieve medewerkers hebben. 
Als je naar het percentage actieve leden in Nederlandse 
organisaties kijkt, dan is dat meestal zo’n 5 tot 10 procent 
maximaal. Maar in ons geval is dat cijfer veel hoger: meer 
dan 70 procent van onze leden is actief.

TS Point Loma en de sociale problemen in 
de wereld
Een ander belangrijk punt. Wij geloven dat ons werk, Theo- 
sofie verspreiden, een direct sociaal effect moet hebben 
en we nemen die taak serieus. We willen heel graag, zo 
te zeggen, de maatschappij ‘injecteren’ met theosofische 

ideeën, zodat die ideeën gaan leven in ieders eigen ma-
nier van denken.
Vanuit dat standpunt bekeken is de TS Point Loma niet 
zozeer actief in het geven van materiële steun aan de sa-
menleving. We laten mensen liever zien hoe ze moeten 
vissen, maar we vissen niet voor ze. Maar dat betekent niet 
dat omdat wij ‘als organisatie’ bepaalde richtlijnen geven, 
onze leden niet bij allerlei maatschappelijke activiteiten 
betrokken zijn. Natuurlijk zijn ze dat. Als je Theosofie 
leeft, dan is een van je eerste verantwoordelijkheden jezelf 
af te vragen: wat zal ik doen aan al die sociale en andere 
problemen in de wereld?

Maatschappelijke vruchtbaarheid
Elk lid zou in het dagelijks leven een levende uitdruk-
king moeten zijn van de theosofische principes. Van hem 
of haar wordt verwacht om de leringen in de een of an-
dere praktische vorm, in welke sociale organisatie dan 
ook, toe te passen. We zien vaak dat leden lid zijn van  
Amnesty International of van Animal Rights bijvoorbeeld, 
of andere soortgelijke activiteiten ontplooien. Maar als 
vuistregel zijn we van mening dat de TS Point Loma, als 
een theosofisch instrument, haar inspanningen en mid-
delen moet steken in het verspreiden van Theosofie; dat 
is de manier waarop we ernaar kijken.
De organisatie heeft een sociaal aspect en moedigt leden 
aan de Theosofie in het dagelijks leven toe te passen. En 
daarmee hebben we een aantal goede resultaten geboekt. 
We hebben enkele Nederlandse organisaties opgericht 
en ondersteund om een bredere kijk op orgaandonatie te 
stimuleren. En kortgeleden hadden we een mooie joint-
venture met een islamitische groep, die we hielpen het 
begrip ‘religie’ op een veel bredere en universelere manier 
te bekijken. Die samenwerking resulteerde in een paar in-
teressante bijeenkomsten waarin veel ideeën en gedachten 
werden uitgewisseld.

Ieder lid een spiritueel centrum
Een ander punt is dat we elk lid beschouwen als een cen-
trum. Je vindt dit idee in een van de kleine en behulpzame 
geschriften van William Quan Judge. Het is dus zeker geen 
nieuw idee, maar het is een heel belangrijk idee, want als 
je een inspirerende bron voor al je medemensen wilt zijn, 
moet je uit eigen ervaring weten wat Theosofie betekent 
en hoe het in je persoonlijk leven uitwerkt. Daarnaast, 
iedereen kan een spiritueel centrum zijn, omdat ieder van 
ons in staat is zich te openen voor het Hoger Zelf, en die 
inspirerende stimulans in de maatschappij te laten vloeien.

Artikel 1 van de Gelofte van de Esoterische Sectie, 
geschreven door H.P. Blavatsky
Ik verbind mij te trachten de Theosofie tot een 
levende kracht in mijn leven te maken.(1)
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William Quan Judge is in dit verband een goed voorbeeld. 
Toen hij alleen werkte in de Verenigde Staten, vroeg hij 
de Meesters keer op keer om ondersteuning: “Help me, 
stuur me een chela.” Hij kreeg er nooit een en hij kreeg 
ook nooit antwoord. Daar werd hij een beetje boos over 
en hij zei tegen zichzelf: “Oké, als ik geen hulp krijg, dan 
doe ik het zelf wel.” En vanaf dat moment kreeg hij hulp.
Dit is precies wat we ons zouden moeten realiseren. Als 
we onszelf niet voor het Zelf met een hoofdletter openen, 
dan krijgen we geen ondersteuning. We moeten eerst 
openstaan, actief worden op een hoger niveau, en dan 
kunnen we hulp verwachten van, laten we zeggen, de 
hogere spirituele invloeden die er zijn.
Dat is een les die we allemaal moeten leren: niet af zitten 
wachten tot er hulp komt; het initiatief ligt geheel bij ons-
zelf. We moeten zelf de eerste stap doen. Het doet er niet 
toe hoe simpel, primitief of onhandig die mag lijken, dat 
is irrelevant. Als je je hand naar je medemensen uitreikt 
en Theosofie begint te verspreiden, en belangrijker nog, 
het zelf leeft – als je iets op dat niveau begint – dan komt 
er hulp jouw kant op.
Dit is een sleutelprincipe, omdat we in theosofische krin-
gen vaak horen dat het publiek niet veel interesse toont, 
dat er weinig nieuwe leden komen en dergelijke. Ga niet 
zitten wachten, nee ga op pad en zoek de mensen op. 
Maak contact met ze.
Een van onze loges is in een café begonnen. Daar stonden 
we met een glas bier in de hand te praten over Theosofie 
en de problemen in het dagelijks leven. Daar is later een 
van onze beste loges uit ontstaan. Kijk dus niet naar de 
uiterlijke, materiële ambiance.

Opvolging van leiderschap
Hiërarchie is een van de fundamentele principes in de 
natuur. Misschien noemen we het niet zo, maar in de 
praktijk treffen we overal hiërarchiën aan.
Onze opvolging van leiderschap is een belangrijk onder-
werp, want zover ik weet zijn wij bijna de enige theoso-
fische organisatie die het leiderschapsidee onderschrijft 
en toepast.
Met betrekking tot leiderschap worden we soms met 
vreemde situaties geconfronteerd. Sommige mensen zeg-
gen: ‘Herman C. Vermeulen schaamt zich om leider te 
zijn. Daarom praat hij er niet veel over’. Hoe ontstaat zo’n 
idee? Ik kan u verzekeren dat deze mensen nooit contact 
met me hebben opgenomen, ze hebben daar nooit gedach-
ten over willen uitwisselen, niet via de telefoon, noch per 
e-mail of brief. En zo zijn ze tot hun foutieve conclusie 

gekomen. Voor die mensen zeg ik luid en duidelijk, voor 
eens en voor altijd: ik ben er erg trots op de leider van de 
Theosophical Society Point Loma te zijn, punt.
Hoe vervul ik die verantwoordelijkheid? Dat zal ik uit-
leggen. De leider zijn betekent zeker niet dat ik de baas 
speel, een dictator ben. Nee, ik probeer te allen tijde een 
inspirerende bron binnen de organisatie te zijn.
Toen Judge President voor het leven werd tijdens de Bos-
ton Conventie in 1895, werd leiderschap voor het eerst in 
onze organisatie geïntroduceerd en het werd vastgelegd in 
onze Constitutie. Later is dit verder uitgewerkt door Ka-
therine Tingley en dit is tot op heden de feitelijke situatie.
Kijk naar wat Katherine Tingley gerealiseerd heeft, in 
praktijk heeft gebracht. Gedurende de jaren van haar 
leiderschap kwam onze organisatie tot bloei. In 1898 ver-
huisde ze het hoofdkwartier naar Point Loma, Californië. 
Bedenk dat het Point Loma-terrein in die tijd nog niet 
gecultiveerd was; er waren alleen struiken en nog eens 
struiken, zover het oog reikte. Met een kleine groep zeer 
gemotiveerde mensen bouwde ze een centrum op met 
gebouwen, kantoren, drukfaciliteiten, noem maar op. 
Op het hoogtepunt leefden daar 500 tot 600 mensen die 
één hechte organisatie vormden. Om die reden noemen 
wij onszelf nog steeds de Point Loma-organisatie, hoewel 
ons hoofdkwartier nu gevestigd is in het Blavatskyhuis 
in Den Haag.
Wat leiderschap betreft moet u één ding in ogenschouw 
nemen: de opvolging van leiderschap betekent meer dan 
in een historische lijn stappen; het is een tweeledig pro-
ces. Ten eerste, het doorgeven van ons spirituele erfgoed, 
de vruchten van het verleden. Ten tweede, het in stand 
houden van de verbinding met de bron waar we uit ont-
springen. Ik bedoel niet de oorspronkelijke boeken en 
publicaties, maar onze werkelijke bron: de Loge van Wijs-
heid en Mededogen.
Dat is een essentieel feit. Men kan vanuit een historisch 
perspectief denken dat we dit of dat zijn, maar dat is niet 
het belangrijkste. Het belangrijkste is zich te realiseren 
dat we met die bron verbonden moeten zijn. We moeten 
ons richten op de spirituele opvolging en niet op de histo-
rische feiten. Historische feiten kunnen nuttig zijn, maar 
ze zijn niet de principiële uitgangspunten.

Verantwoordelijkheden die uit de spirituele 
opvolging voortkomen
Een leider in een spirituele opvolging is als een bron. Welke 
verantwoordelijkheden vloeien daaruit voort? Ten eerste 
moeten we oogsten wat er al aan werk is gedaan door de 
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TS Point Loma. Ten tweede is er de belangrijke taak de 
leringen verder te onderzoeken. We kunnen niet alleen 
maar tevreden en blij zijn dat we ze hebben, en ze ‘in een 
kluis stoppen’. Nee, we moeten de leringen bestuderen, 
proberen ze dieper te begrijpen, en we moeten onze ver-
diepte theosofische inzichten met de buitenwereld delen.
Ten derde geloven wij, van de TS Point Loma, dat het 
belangrijk is de oorspronkelijke lijn van theosofische pu-
blicaties te bewaren. Als we tot de conclusie zouden komen 
dat de oorspronkelijke publicaties niet langer geschikt zijn 
voor onze tijd, en niet langer goed ontvangen worden, 
dan hebben we de plicht om andere te schrijven: niet door 
de oorspronkelijke teksten te veranderen, maar door zelf 
nieuwe boeken en artikelen te schrijven op basis van de 
originele leringen. Dan zijn we in staat om de leringen 
zo uit te leggen dat ze aansluiten bij bijvoorbeeld recente 
ontdekkingen of problemen van deze tijd, zodat de lezers 
ze beter zullen begrijpen. En tegelijkertijd kunnen we de 
lezers verwijzen naar onze bronnen, zodat ze zelf de oor-
spronkelijke teksten kunnen bestuderen.

Hoe zien wij leiderschap?
Wat is onze visie op de theosofische lijn van leiders? We 
zien elke opvolger als een spiritueel brandpunt, en zo’n 
spiritueel brandpunt is de combinatie van een leider en zijn 
medewerkers, zoals je dat in een bijenkorf ziet. Als je ooit 
in een bijenkorf hebt gekeken, dan weet je dat de koningin 
niet een koningin is in de zin van een ‘commandant’, die 
op een troon zit en bazig doet. Nee, de koningin is een 
van de bijzondere bijen die een heel zware en complexe 
taak heeft. Ze wordt voortdurend bijgestaan door haar 
medewerkers om alle eitjes op de juiste plaats te krijgen. 
Vervolgens zorgen de medewerkers dat die groeien en zich 
ontwikkelen. Het symbolische idee achter de bijenkorf 
beschrijft precies wat ik wil zijn, en wat de andere leiders 
in onze lijn in het verleden zijn geweest.
Het is voor mij normaal om te doen wat er op een be-
paald moment nodig is, en het maakt dan niet uit op 
welk niveau dat is. Ik ben erbij betrokken en sta niet op 
een afstand te kijken wat er gebeurt. In ieder geval, met 
mijn technische achtergrond – ik heb vele jaren voor de 
European Space Agency gewerkt – is het moeilijk voor 
mij om weg te blijven waar de actie is. 
Ik zeg altijd tegen mijn medewerkers, als we het over 
moderne technologie hebben: “Wat je ook doet, dat is 
prima, maar doe het zo dat ik het ook begrijp.” Daarmee 
bedoel ik dat als er een dringend probleem is en zij zijn 
thuis of niet bereikbaar, dat ik dan in staat ben om het 

probleem op te lossen.
Mijn hoofdpunt is: leider zijn betekent niet de baas spe-
len, maar een bron van inspiratie zijn. Een van mijn be-
langrijke taken is om mijn medewerkers te helpen hun 
beperkingen te overwinnen, ze te stimuleren hun beste 
inzichten naar boven te brengen, zodat zij stappen vooruit 
doen als toegewijde, productieve en actieve werkers voor 
mededogen, in onze dienstbaarheid aan de wereld. Dit is 
een van mijn belangrijkste taken.
Ik prijs mezelf gelukkig in het gezelschap van Lao-tse. 
Wat hij zegt over leiderschap komt recht uit mijn hart:

Om de mensen te leiden, moet hij naast hen lopen. … Want 
de beste leiders worden door de mensen niet opgemerkt.(3)

Dus als alles goed gaat, blijf ik liever op de achtergrond 
en zul je me niet in de schijnwerpers zien.

De doelstellingen van ons genootschap
Het Point Loma Genootschap heeft de volgende doel-
stellingen:
1. Het onder de mensen verspreiden van kennis be-

treffende de wetten die inherent zijn aan het Heelal.
2. Het bekendmaken van kennis betreffende de essenti-

ele eenheid van al het bestaande, en het aantonen dat 
deze eenheid de grondslag van de Natuur is.

3. Het vormen van een actieve broederschap onder de 
mensen.

4. Het bestuderen van religies van vroeger en heden, 
van wetenschap en wijsbegeerte.

5. Het onderzoeken van de krachten die de mensen 
zijn ingeboren.

Deze doelstellingen verschillen enigzins van de oorspronke-
lijk, die in 1875 zijn opgesteld. Reeds gedurende het leven 
van Blavatsky werden er veranderingen in aangebracht. 
Wij hebben ze in zekere mate verder uitgewerkt, door drie 
punten uit te breiden tot vijf. Maar als je ze vergelijkt, zul 
je zien dat er geen fundamentele verschillen zijn.

De missie van de TS Point Loma
Wat betreft onze missie, denk ik dat dr. De Purucker het 
uitstekend heeft uitgedrukt:

Maar het belangrijkste doel was om de mensheid een 
religieus-filosofische en wetenschappelijke verklaring van de 
levensraadsels te geven, die gebaseerd is op het natuurlijke 
feit van Broederschap. Een verklaring die een morele en 
spirituele revolutie in de wereld teweeg zou brengen.(4)
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Ik wil graag dit benadrukken: het uitleggen van levens-
vraagstukken, levensvragen, is nog steeds zeer nodig. De 
centrale sleutel tot die uitleg is het natuurlijke feit van 
Universele Broederschap. Alles wat bestaat is met elkaar 
verbonden. Als je de grote wetten van het Universum wilt 
begrijpen, dan moet je begrijpen hoe die wetten werken, 
dat wil zeggen, hoe Kosmische Wezens in het grote geheel 
handelen en, zo te zeggen, een Dharma of Wet voor de 
lagere niveaus in de Kosmos neerleggen. We doen eigen-
lijk precies hetzelfde in relatie tot ons eigen lichaam; door 
middel van onze mentale vermogens leggen we de wetten 
neer voor die wezens die een deel van ons lichaam vormen.
Zoals u waarschijnlijk wel weet, zijn de werken van dr. 
De Purucker een zeer belangrijke bron voor ons, omdat 
ze ons begrip van De Geheime Leer en van de diepere be-
tekenis van de Theosofia vergroten. Daarom worden we 
vaak ‘Purucker-fans’ genoemd, en dat klopt inderdaad.

Onze organisatie: een middel, niet een doel 
op zich
Ik rond nu af. De Theosophical Society Point Loma, ons 
lichaam, onze uiterlijke organisatie, is enkel een middel 
en niet een doel. Het moet voortdurend aangepast wor-
den. Wanneer we beseffen dat de wereld van vandaag zeer 
snel verandert, en als we contact willen blijven houden 
met alles om ons heen, dan kunnen we dat alleen doen 
door ons aan te passen in de manier waarop we de lerin-
gen presenteren.
In de tijd van de vorige leider, de heer Kok, gaven we le-
zingen in een pak met een das. Maar als je in 2015 een 
lezing geeft in Rotterdam bijvoorbeeld, en je draagt een 
blauw pak en een das, dan zou je misschien geen contact 
met het publiek krijgen. De luisteraars zouden denken: 
“Wat is dat voor persoon? Waar komt hij vandaan? Waar-
om ziet hij er zo uit?” De spreker zou binnen de kortste 
keren een etiketje hebben. Tegenwoordig hou je een le-
zing in je spijkerbroek of je trui of welke vrijetijdskleding 
je ook kiest. 
Het ‘lichaam’, het ‘instrument’ dient voortdurend aan-
gepast te worden om zijn missie te kunnen vervullen. We 
moeten Theosofie op zo’n manier brengen dat het in onze 
tijd past, dat degenen die aankloppen het zich gemakkelijk 
eigen kunnen maken. Dat houdt een grote uitdaging in, 
omdat we onze middelen moeten aanpassen zonder enige 
concessie te doen aan de oorspronkelijke principes. Dat is 
de zeer reële taak die voor ons ligt, dat moeten we altijd 
in gedachten houden.
Ik eindig met te zeggen: je herkent de boom aan zijn vruch-

ten; het is aan u om zelf te onderzoeken en tot een oor-
deel te komen.
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Barend Voorham

Euthanasie en 
de vrije keuze

Kerngedachten:

» Als euthanasie de norm 
wordt, wordt het maken van een 
vrije keuze steeds moeilijker.

» Wie niet expliciet meedeelt 
dat hij euthanasie wil, zou niet 
geëuthanaseerd mogen worden, 
ook als hij een wilsverklaring 
heeft opgesteld.

» Elk leven blijft tot de laatste 
hartenklop zinvol.

De documentaire over de Levenseindekliniek, een instelling waar 
mensen zich kunnen aanmelden voor euthanasie, deed de gemoederen 
in Nederland oplaaien. Was er sprake van een vrije keuze bij de patiënten 
die euthanasie kregen toegediend?

In Nederland sterven ruim vierdui-
zend mensen per jaar door euthanasie. 
De Wet toetsing levensbeëindiging op 
verzoek en hulp bij zelfdoding, zo-
als de euthanasiewet officieel heet, 
biedt hiervoor alle ruimte. En hoewel 
het aantal maal dat euthanasie wordt 
toegepast in de afgelopen jaren niet 
hoger is geworden, lijkt het toch als-
of euthanasie de ‘norm’ wordt. En 
als iets normaal geworden is, worden 
de grenzen verlegd en worden men-
sen geëuthanaseerd, van wie je je af-
vraagt of ze dat wel gewild hadden. 
We spreken dan vooral over demente 
of andere wilsonbekwame mensen.

Kantelpunt 
euthanasiebeleid?
De wet schrijft het volgende voor bij 
euthanasie: er moet een weloverwogen 
verzoek liggen, er moet sprake zijn van 
uitzichtloos en ondraaglijk lijden, en 
geen andere oplossing voorhanden zijn. 
Maar hoe zit het dan met demente 
ouderen, die hun eventueel uitzicht-
loos lijden niet meer kunnen ver-

woorden? Dan moeten artsen uit de 
observaties van deze mensen interpre-
teren of de doodswens weloverwogen 
is en of er sprake is van uitzichtloos 
en ondraaglijk lijden. Dit is natuurlijk 
onmogelijk. Op zijn best kan er een 
sterk vermoeden zijn dat de demen-
te oudere dood wil. Weliswaar kan 
iemand voordat hij dement werd, in 
een wilsbeschikking hebben laten op-
tekenen dat als hij dement wordt, hij 
wil sterven, maar in hoeverre is zo’n 
euthanasieverklaring nog geldig als je 
dement bent? (Straks meer daarover.) 
Hoe willekeurig een vermeende 
doodswens wordt gehonoreerd, bleek 
uit de door de npo op 16 februa-
ri uitgezonden documentaire over 
de Levenseindekliniek. Mensen met 
een euthanasiewens – of hun familie 
– die door de (huis)arts niet gehol-
pen worden, doen een beroep op deze 
kliniek. In de documentaire worden 
drie patiënten en medewerkers gedu-
rende anderhalf jaar gevolgd. Vooral 
het geval van een drieënzestigjarige, 
semantisch demente vrouw riep bij 
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velen verontwaardiging op. Deze vrouw sprak voortdu-
rend de woorden ‘huppakee weg’, wat door haar echtge-
noot en de medewerkers van de Levenseindekliniek werd 
geïnterpreteerd alsof ze dood wilde. Toch kon deze vrouw 
nog veel en reed zelfs de dag voor haar euthanasie in haar 
auto naar een schaatswedstrijd. Nergens deelde ze expli-
ciet mee dat ze dood wilde.
Hoewel er ook mensen waren die de documentaire prach-
tig vonden en lof hadden voor de Levenseindekliniek, was 
er ook een grote mate van verontwaardiging bij zowel le-
ken als psychiaters, neurologen en andere deskundigen.  
Erwin J.O. Kompanje meende zelfs dat de documentaire

… een kantelpunt over de grens van euthanasie (zou) 
kunnen worden: dat levensbeëindiging van mensen die 
hun wil zelf niet meer kunnen bevestigen en die uitgevoerd 
wordt door artsen die niet primair betrokken zijn en op basis 
van subjectieve interpretatie van lege woorden en vroegere 
wilsverklaringen, toch echt niet kan.(1)

Materialistische en spirituele visie op het 
leven
Toch zou het Nederlandse euthanasiebeleid niet hoeven 
te verbazen, althans niet voor wie achter de uiterlijke wet-
geving weet te kijken. De wetgeving is namelijk ingege-
ven door een bijna absoluut materialistische visie op het 
leven, waarbij de zelfredzaamheid en het zelfbeslissings-
recht de voornaamste facetten zijn. Een mens zou niets 
meer dan zijn lichaam zijn. Zijn bewustzijn zou ontstaan 
door chemische reacties in zijn brein. Als het zelfbeslis-
sende vermogen in de mens verdwenen is, of als er sprake 
is van ‘ondraaglijk lijden’, zou dit feitelijk betekenen dat 
het leven geen zin meer heeft, ‘voltooid’ is, zoals men dat 
pleegt te noemen, en dus beëindigd mag – ja, misschien 
wel: moet – worden.
Er zijn echter andere visies op het leven. Vanuit christelijke 
hoek is er altijd sterke oppositie gevoerd tegen euthanasie, 
omdat Christenen menen dat het leven een geschenk van 
God is en dus niet mag worden beëindigd. 
De Theosofia evenwel heeft een volstrekt andere visie. Een 
mens is bewustzijn. En dat woord ‘bewustzijn’ heeft dan 
een andere betekenis dan er doorgaans onder wordt ver-
staan. Het is het leven zelf, het steeds maar veranderende 
bewuste zijn. In essentie is het grenzenloos, het heeft dus 
altijd bestaan en zal er altijd zijn.
Nu is het bewustzijn samengesteld. Dat wil zeggen dat er 
verschillende kwaliteiten in zitten. De hogere aspecten van 
de mens hebben een ruime, universele visie op het leven 

en de dood. Het bewustzijnsbereik strekt zich uit over 
vele levens. We kunnen deze aspecten met een algemene 
term het Hoger Zelf noemen. Bij de meeste mensen is deze 
kwaliteit van bewustzijn slechts sporadisch werkzaam. 
De meesten leven namelijk in hun persoonlijk bewust-
zijn, de persona. Die persoonlijke mens heeft de neiging 
zich te identificeren met het lichaam. Hij denkt dat het 
lichaam en de uiterlijke wereld de enige werkelijkheid zijn. 
Het Hoger Zelf daarentegen weet dat het uiterlijke leven 
een voorbijgaande fase is, ja, in feite niets anders dan een 
projectie van iets anders.
Ten slotte is er het lichamelijke deel in ons: de drager van 
al onze bewustzijnsaspecten.
Samengevat: de Theosofia stelt dat de mens een Hoger 
Zelf is; daaruit vloeit de persoonlijke mens, het lerende 
deel, de persoonlijkheid die zich thans bij de meeste men-
sen vereenzelvigt met het uiterlijke lichaam. 

Wie wil dood?
Er zijn dus verschillende aspecten in ons bewustzijn. Er 
zijn verschillende ‘ikken’. Ieder die zichzelf en anderen 
met een iets meer dan een oppervlakkige belangstelling 
gadeslaat, weet dat. Je bent niet altijd dezelfde!
Welk van die ikken wil nu dood? Welk van die ikken lijdt 
ondraaglijk, ziet geen uitweg? Dat is niet het lichaam, want 
dat is een volstrekt onzelfbewust, instinctief bewustzijn. 
Het is niet het Hoger Zelf, want dat leeft in een grootsere 
perceptie van leven en ziet de continuïteit van leven en 
dood. Het is de persoonlijke mens, die lijdt. Soms lijdt hij 
doordat het zieke lichaam hem als het ware martelt. Soms 
is er sprake van zielenpijn, psychische pijn. Die pijn kan 
vreselijk zijn, de mens tot wanhoop drijven. Maar voor 
degene die althans iets van de invloed van het Hoger Zelf 
ervaart, is die pijn nooit uitzichtloos. Achter de persona 
staat de ware mens, die leert van de ervaringen die de 
persona op moet doen. Besluiten tot euthanasie hebben 
dan ook alles te maken met het feit dat mensen hun ware 
achtergrond verloren zijn en gefixeerd zijn op het uiterlij-
ke leven. Ofwel, naarmate de materialistische levensvisie 
sterker wordt, wordt euthanasie de norm.

Euthanasie, de norm
Omdat euthanasie steeds meer de norm dreigt te worden, 
is er een bewuste en onbewuste druk op mensen die lijden 
om een einde aan hun leven te maken. Die druk uit zich 
niet altijd in weloverwogen adviezen aan ouderen om eruit 
te stappen, maar ontstaat veeleer omdat er een bepaalde 
sfeer rond ouderen wordt gecreëerd, waaruit de zinloos-
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heid en het verdriet van de ouderdom zou moeten blijken.
De discussies over hoe duur de verzorging van ouderen 
is, over het gebrek aan verzorging, de vereenzaming van 
ouderen, over het vermeende voltooide leven, en over de 
uitweg die euthanasie biedt, bepalen steeds meer de ge-
dachtesfeer. Discussies over de pil van Drion, verenigin-
gen die zich sterk voor euthanasie maken, versterken deze 
sfeer. Mag je nog wel oud worden? Ben je niet te duur? 
Ben je je kinderen niet tot last? De vereniging ‘Uit Vrije 
Wil’ toont trots op haar website de bekende Nederlanders 
die voor euthanasie pleiten. Ouderen wordt verteld dat het 
mooi en dapper is als ze zelfstandig eruit stappen. Victor 
Lamme, hoogleraar cognitieve neurowetenschap aan de 
Universiteit van Amsterdam, spreekt in dit verband over 
euthanasie-marketing.(2) Als je iedereen een hamer geeft, 
zo zei hij in het televisieprogramma ‘De wereld draait 
door’, is elk probleem een spijker. Door de euthanasiebril 
die men draagt, ziet men voor het lijden en voor dementie 
alleen de oplossing van de vrijwillige dood. 

Vrije keuze of meegaan op een gedachte?
Het zijn niet de wetten van een land maar de ideeën van 
mensen die de wereld regeren. Zelfs als je zou vinden dat 
onze euthanasiewet zorgvuldig geformuleerd is en mis-
bruik uitsluit, dan heeft die wet toch bijgedragen aan een 
gedachtesfeer, waarin het steeds minder een taboe is om 
euthanasie als mogelijkheid te zien.
Gedachten zijn levende wezens, die gevoed worden door 
het denkbewustzijn van mensen. Naarmate meer mensen 
een gedachte – of een type gedachte – denken, wordt die 
sterker, vooral als het fundament ervan niet ter discussie 
wordt gesteld. Zolang de eenmaligheid van het leven en 
de wetenschappelijke theorie dat leven een product van 
de stof is, niet eerlijk en objectief onderzocht maar als 
feit voorgesteld worden, krijgt de gedachte dat het goed 
is zelfstandig uit het leven te stappen, steeds meer kracht. 
Mensen denken dan op een gegeven moment dat ze vrij 
en zelfstandig een weloverwogen keuze maken, maar in 
feite laten ze zich meedrijven op een gedachtegolf. De sta-
tistieken leren dat als een bekende Nederlander zelfmoord 
pleegt, er in de samenleving een vloedgolf van suïcides 
volgt. Voorbeeld doet volgen. Ideeën regeren de wereld.
Je ziet dit bij veel ethische kwesties. Onlangs nog vertelde 
in de talkshow ‘Jinek’ een ouder van een kind met down, 
dat ze erop aangesproken werd dat ze haar kind ter wereld 
had gebracht. Er is nu een nieuwe test, zonder uiterlijke 
risico’s voor de zwangere vrouw en het ongeboren kind, 
om te onderzoeken of de baby die je gaat baren, down- 

syndroom heeft, en in dat geval kun je toch abortus ple-
gen, zo wordt geredeneerd. In een land als Denemarken 
zijn daarom bijna geen mensen met down meer. Niette-
min hoor je ouders van kinderen met het downsyndroom 
altijd heel teder en vol liefde over hun kind praten en ze 
ervaren hun ouderschap als heel positief. 
Iets soortgelijks gebeurt bij dementie. De overheersende 
gedachte dreigt te worden, dat bij een zogenaamd vol-
tooid leven, waarbij er sprake is van ondraaglijk lijden 
– of waarbij anderen menen dat dit er is – de dood het 
beste alternatief is. Een gevaarlijke gedachte die, ook al 
zijn er propagandisten die het tegendeel beweren, eerder 
een weloverwogen keuze uitsluit dan deze stimuleert.

Dementie en euthanasie
Het toepassen van euthanasie bij demente ouderen is een 
illustratief voorbeeld dat euthanasie steeds meer de norm 
dreigt te worden. Men ziet dementie als een triest lot, dat 
men ondergaan moet en aangezien het leven eenmalig is, 
meent men dat deze fase in het leven van geen enkel nut is.
Ook hier heeft de Theosofia een ander standpunt. De-
mentie is het begin van een wat ongecontroleerd stervens-
proces. Sommige aspecten trekken zich al terug naar de 
meer innerlijke gebieden, zijn als het ware al gestorven, 
zodat de persoonlijke mens, levend in dit uiterlijk gebied, 
er niet meer over beschikt. Het terugtredende bewustzijn 
is de reden voor de inkrimping van de hersenen, een door 
neurologen geconstateerd feit, waar ze geen adequate ver-
klaring voor kunnen geven.
Het is overigens niet zo dat dementie altijd voor moet 
komen. Maar gezien het feit dat de meesten van ons niet 
altijd even harmonieus leven, en wellicht ook als bejaar-
de de gevolgen van vorige levens oogsten, is het een vaak 
voorkomend verschijnsel. Maar er zijn natuurlijk ook 
veel ouderen die, vanwege een min of meer beheerste  
levensstijl en omdat ze ook met het oplopen van de jaren 
nooit de interesse in het leven en de samenleving verloren 
hebben, tot het eind van hun leven helder blijven en het 
type relativerende en zachtmoedige wijsheid hebben dat 
sommige ouderen kenmerkt.
Nu kun je je afvragen of een demente oudere ondraaglijk 
lijdt en een zinloos leven leidt. Dat is zeer moeilijk, zo niet 
onmogelijk om vast te stellen. De meeste mensen nemen 
zichzelf als norm. En als ze dan een demente oudere zien, 
en die toestand zelf als ondraaglijk beschouwen, menen 
ze dat ook die dementerende mens ondraaglijk lijdt. Maar 
is dat zo? Kunnen wij ons verplaatsen in de toestand van 
een ander en voor hem bepalen of hij gelukkig is of niet?
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De meeste mensen zullen de toestand van mensen met 
het locked-in-syndroom als ondraaglijk beschouwen en 
mochten ze ooit daaraan lijden, het liefst zo snel mogelijk 
een eind aan hun leven willen maken. Bij dit syndroom is 
er sprake van hersenbeschadiging die totale verlamming 
veroorzaakt. De patiënt kan alleen nog met zijn ogen 
knipperen. Niettemin blijkt dat deze patiënten de kwa-
liteit van hun leven gemiddeld een zeven geven, evenveel 
als dat van de gemiddelde student.(3)

Omdat veel mensen dementie vrezen, vullen ze een wils-
beschikking in, waarin ze vastleggen dat bij dementie ze 
euthanasie willen. Maar als ze dement zijn, willen ze het 
dan nog? Demente bejaarden zijn vaak helemaal niet zo 
ongelukkig.
Veel mensen hebben simpelweg niet het vermogen een 
bepaalde, voor hen onbekende toestand voor te stellen. 
Vaak blijkt wat ze vreselijk vinden, helemaal niet zo erg 
te zijn en wat ze fijn denken te vinden, blijkt juist tegen 
te vallen. Wie van ons had niet een bepaalde beroepswens 
toen hij jong was? Zouden volwassenen een zinloos leven 
hebben en ondraaglijk lijden, omdat ze als kind brand-
weerman of mannequin wilden worden, en die wensen 
nooit in vervulling zagen gaan?

Ten slotte is het zo dat een demente bejaar-
de meestal niet in staat is te verwoorden 
wat hij vindt of ervaart. In de documen-
taire over de Levenseindekliniek kwam 
dat heel schrijnend naar voren. De dame 
bij wie euthanasie werd toegediend, was 
semantisch dement. Iemand die daaraan 
lijdt, begrijpt de taal niet meer. Gesprek-
ken gaan aan hem voorbij. De leefwereld 
wordt kleiner. Hoe kan zo iemand in he-
melsnaam meedelen dat het leven zinloos 
geworden is en dat hij dood wil? Niette-
min besloten de medewerkers van de Le-
venseindekliniek en haar echtgenoot om 
haar leven door middel van een spuitje te 
beëindigen, en konden anderhalf miljoen 
mensen dat via de tv volgen.

Is een leven ooit voltooid?
Een ander argument voor euthanasie is dat 
een leven voltooid is. De vraag is echter of 
dit mogelijk is.
Als je van in essentie grenzenloos bewust-
zijn uitgaat, valt er altijd te leren, ook als 
de omstandigheden van het 

leven slecht zijn.
Elk mens wordt met een bepaalde hoeveelheid levensener-
gie geboren. Pas als die opgebruikt is, kan het stervens-
proces zich echt in gang zetten en trekt het bewustzijn 
zich terug naar de innerlijke werelden, alwaar de mens 
zijn levenservaringen verwerkt en assimileert. Als door 
een ongeluk, door moord of zelfmoord iemand van het 
leven beroofd wordt, is die levensenergie niet opgesou-
peerd, en hoewel het lichaam niet meer functioneert, kan 
het bewustzijn zich niet terugtrekken naar de innerlijke 
gebieden. Het blijft dan in de sfeer van de aarde achter, 
komt daar tot een zekere mate van zelfbewustzijn, die sterk 
gekleurd wordt door de laatste gedachten voordat deze 
mens stierf. Dat is veelal geen gunstige situatie, met name 
als er zelfbewust voor een onnatuurlijke dood is gekozen. 
Daarom: hoe groot het lijden op aarde ook moge zijn, het 
is altijd minder dan wanneer iemand in die ‘tussensfeer’ 
komt en geheel en al de grip op het leven verliest. Elke 
vorm van kunstmatig in het leven ingrijpen, stimuleert 
de disharmonie en geeft nooit duurzame oplossingen. 
Dit geldt trouwens evenzeer voor het kunstmatig rekken 
van het leven, door het lichaam door middel van allerlei 
apparatuur, zoals beademingsapparaten, te belemmeren 

Door euthanasie dood je het lichaam. We zijn echter ons bewustzijn en dat kan nooit 
gedood worden.

lucifer-2-NL-2016-versie 1.indd   47 23-04-2016   11:37 



48 | Lucifer nr. 2 | april 2016

te sterven.
Een nog sterker argument tegen euthanasie is dat de mens 
tot de laatste ademtocht en de laatste hartenklop kan 
blijven leren en daardoor groeien in bewustzijn, mits die 
mens tenminste gedurende zijn leven de mentaliteit heeft 
ontwikkeld dit ook te willen. Ook fysiek zwakke en de-
mente ouderen doen ervaringen op en kunnen daarvan 
leren. Het is moeilijk voor te stellen dat een demente 
man of vrouw leert, maar in het grotere perspectief van 
het hele leven, of zelfs in het perspectief van vele levens, 
kan zelfs een fase van dementie tot een bepaalde groei 
leiden. Daarbij is het volgende van groot belang: aan het 
eind van elk leven heeft de mens een zeer lucide terug-
blik op het afgelopen leven, waarbij hij de oorzaken ziet 
die tot de gevolgen van zijn leven hebben geleid. Hij ziet 
de rechtvaardigheid ervan in. Hieruit kan hij conclusies 
trekken, die in zijn volgende leven een heldere richtsnoer 
voor hem vormen.
Hoezeer je in inzicht, wijsheid en mededogen kan groeien, 
wordt treffend beschreven in de novelle van Leo Tolstoj, 
De dood van Iwan Iljitsj. Iwan, een wereldse man, lijdt 
aan een dodelijke, zeer pijnlijke ziekte, waarschijnlijk 
kanker. Zijn familie is hij tot last. Zijn collega’s hopen 
dat hij snel sterft, want dan is er een interessante vacatu-
re. Hij lijdt, rebelleert, vervloekt zijn lot. Totdat enkele 
momenten voor zijn dood hij zichzelf ineens in een heel 
ander, universeler perspectief ziet. Hij ziet zijn zelfzuch-
tig leven, zijn voortdurend streven naar eigen pleziertjes 
en zijn gebrek aan liefde voor zijn medemensen. Op dat 
moment voelt hij geen pijn meer, is er geen angst voor 
de dood, maar is er een allesoverheersend mededogen: in 
plaats van dood is er licht.
Had Iwan in een ‘modern’ land als Nederland geleefd, 
waar euthanasie in de wet geregeld was en steeds meer 
de norm was, dan had hij dit grootse besef waarschijnlijk 
nooit kunnen ervaren, omdat op hem euthanasie zou zijn 
toegepast nog voordat dit waardevolle moment plaats had 
kunnen vinden.
Wij willen niemand wat opleggen. Ook wij gaan uit van 
het zelfbeslissingsrecht van mensen. Maar zonder kennis 
is er geen vrijheid en geen werkelijk vrije keuze. Daar-
om moet men, wil men weloverwogen wel of niet voor  
euthanasie kiezen, eerst nadenken over het leven zelf, zon-
der dat men daarbij door anderen bewust of onbewust 
gemanipuleerd wordt. 
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Eerst leggen we een aantal theoso-
fische basisbegrippen aan u voor, 
anders is zwaartekracht vanuit ons 
gezichtsveld niet te begrijpen. We zijn 
ons ervan bewust dat dit theosofische 
gezichtspunt voor de wetenschap een 
grote denk-stap is. 
Maar net zoals elke wetenschapper 
tijd nodig heeft om nieuwe bevin-
dingen in zijn vakgebied te begrij-
pen, hebben wij mensen tijd nodig 
om deze theosofische basisprinci-
pes ons eigen te maken. Zoals een  
wetenschapper verschillende stappen 
doorloopt om van hypothese naar 
hypothese te komen om metingen 
te doen en deze te interpreteren, zo 
hebben wij op vergelijkbare wijze tijd 
nodig om de theosofische uitgangs-
punten te onderzoeken, te toetsen en 
steeds beter te begrijpen. 

Drie uitgangspunten
Onze visie is gebaseerd op drie theo- 
sofische uitgangspunten, drie funda-
menten van de Theosofie, drie princi-
piële hypotheses die iedereen zelf kan 

Herman C. Vermeulen

Wat zijn de innerlijke 
oorzaken achter 
‘zwaartekracht’?

Kerngedachten:

» Zwaartekracht is een uiterlijk 
verschijnsel van achterliggend 
bewustzijn.

» Als een wezen aangetrokken 
wordt tot de levenssfeer van 
een groter wezen, genereert het 
een eigen psycho-magnetisch 
veld.

» Afhankelijk van de mate 
waarin de twee karakters 
overeenkomen, vindt er 
afstoting of aantrekking plaats.

» Hierdoor neemt dat 
bewustzijn een (dynamisch 
veranderende) plaats binnen het 
totale veld in, die ook laat zien 
wat het is.

» Mededogen is de universele 
bindende kracht. Het is een 
innerlijke Wet met een uiterlijk 
verschijnsel: zwaartekracht.

In ons vorige nummer bespraken we het bericht dat het onderzoekers 
gelukt was zwaartekrachtgolven te meten.(1) En zoals toen beloofd, 
besteden we nu aandacht aan het theosofische begrip van de oorzaken 
van dit verschijnsel.

ervaren en onderzoeken. Deze zijn:
Oneindigheid: een alomtegenwoordig, 
eeuwig en onveranderlijk beginsel, 
waar alles uit voortkomt en weer naar 
teruggaat; een oneindigheid waar 
niets aan kan worden toegevoegd of 
van kan worden afgenomen. 
Cycliciteit: een continu komen en 
gaan, geboren worden en sterven, 
keer en wederkeer, van alle wezens 
in de oneindigheid.
De fundamentele gelijkheid van alles 
in die oneindigheid. Met fundamen-
tele gelijkheid bedoelen we geen ab-
solute gelijkheid. In essentie is ieder 
wezen wel gelijk, maar het doorloopt 
zijn eigen evolutionaire ontwikkeling 
om die fundamentele gelijkheid tot 
uitdrukking te brengen. Hij werkt 
daarbij continu samen met alle ande-
re wezens. Elk wezen, elk bewustzijn 
verkeert daarom in zijn eigen, speci-
fieke fase van ontwikkeling en heeft 
dus zijn specifieke vorm. Hij heeft 
ook zijn specifieke samengestelde na-
tuur die op verschillende niveaus tot 
manifestatie komt, onder andere als 
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kracht, energie en materie. Dit zijn verschillende toestan-
den van het ene individuele zijn.

Hun betekenis
Uit deze uitgangspunten kunnen we een paar belangrijke 
conclusies trekken. Ten eerste, de algehele Universaliteit 
van alles wat bestaat: zo boven, zo beneden. Ten tweede: 
één allesomvattend Leven dat zich uitdrukt in (oneindig 
veel) individuele centra van bewustzijn, die principieel 
gelijk zijn maar in verschillende toestanden van bewust-
zijn verkeren.
De eenheid van alle dingen houdt voorts in dat alles met 
alles verbonden is. Alle wezens, alle bewustzijnen beïn-
vloeden elkaar dus, op de verschillende niveaus van het 
zijn. Er wordt een continue invloed uitgeoefend op elk 
onderdeel, ook wel ‘invloed op afstand’ genoemd, en die 
invloed heeft altijd twee kanten: aantrekking en afstoting, 
en alle nuances daartussenin. Aantrekking en afstoting 
zijn twee gezichten van één en hetzelfde. Ze zijn even be-
langrijk. Als er alleen aantrekking zou zijn, kunnen we ook 
niet zijn wie we zijn. Dan zou alles ‘op een hoop’ zitten.
De invloed van aantrekking en afstoting is afhankelijk 
van ons individuele karakter, of we ons ergens toe aan-
getrokken voelen of juist niet. En dat karakter hebben 
we in het verleden zelf opgebouwd, door onze eigen wil.

Vroegere visies op ‘invloed op afstand’
Het vraagstuk van wederzijdse beïnvloeding op af-
stand gaat in de westerse tradities terug naar de tijd van  
Aristoteles. Die vraag is sindsdien niet meer uit ons den-
ken geweest, met als laatste belangrijke bijdrage de door 
Einstein up-to-date gemaakte wet van Newton.
Als we bekijken wat er in dat tijdsbestek heeft plaatsge-
vonden, dan is het meest opvallende wel dat het oplossen 
van dit vraagstuk vanaf Aristoteles niet alleen in weten-
schappelijke zin bekeken werd, maar altijd in relatie tot 
het grotere geheel, in het licht van onze relatie met het 

goddelijke. Het vraagstuk van de wederzijdse beïnvloeding 
was en is alleen met de combinatie van religie, filosofie 
en wetenschap oplosbaar.
Het inzicht van de onderzoekers, dat het alleen begrepen 
kon worden als ze ook het terrein van het goddelijke (re-
ligie) erbij betrokken, bracht echter de nodige moeilijk-
heden met zich mee. Immers, religieuze en filosofische 
aspecten waren destijds alleen voorbehouden aan de kerk. 
Dat het niet zonder gevaar was om zich op dit vlak te be-
wegen, zien we bij Galileo, en bij Giordano Bruno die op 
de brandstapel eindigde, maar ook bij René Descartes en 
zelfs Newton. Het waren de dogmatische theologen die 
de wetenschap in de materialistische hoek dwongen. De 
wetenschappers konden hun visie alleen zonder gevaar 
voor eigen leven naar buiten brengen, wanneer deze niet 
in conflict was met de heersende theologische opvatting. 
Het gevolg was dat zij zich beperkten tot een materiële 
beschrijving, die buiten het bereik van de theologische 
opvattingen bleef.
Het wrange gevolg was dat door de tijd heen, de redene-
ring omgedraaid werd. Als we tegenwoordig niet met uit-
sluitend stoffelijke bewijzen en wiskundige vergelijkingen 
komen (en daarmee bedoelt men in feite het stoffelijke 
inclusief magnetische en elektrische velden, lading en ener-
gie), wordt het door de wetenschap niet aanvaard. Maar 
laten we eens vanuit de theosofische kant bekijken wat 
we over het verschijnsel zwaartekracht kunnen zeggen.

Zwaartekracht bestaat niet
Zwaartekracht als een zelfstandige, losstaande kracht die 
op alle materie een invloed uitoefent waardoor er onder-
linge aantrekking ontstaat, bestaat niet, volgens de Theo- 
sofia. Zwaartekracht is een uiterlijk verschijnsel, dat tot 
stand gebracht wordt door achterliggende bewustzijnen. 
Bovendien is de aantrekkingskracht maar één kant van 
het verhaal, zoals we hiervoor al zeiden. Er is door het 
gehele universum heen, in al zijn gelaagdheden, altijd 
aantrekking én afstoting. Deze twee gaan altijd samen, 
want ze zijn één en hetzelfde ding met twee aanzichten.
Om dat goed te kunnen begrijpen moeten we ons een 
beeld scheppen van de Kosmos, van het universele sa-
menwerkende geheel waar wij en ons Zonnestelsel een 
onderdeel van zijn. We zullen gebruikmaken van de zeer 
inspirerende beschrijving die G. de Purucker in The Eso-
teric Tradition geeft:

… Een van de belangrijkste axioma’s, postulaten of 
fundamentele begrippen van de Esoterische Wijsbegeerte of 

Het magneetveld van de Aarde binnen het grotere veld van de Zon.
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Traditie is dat het Universum met alles wat er in is, grote, 
kleine en alle intermediaire dingen, gebouwd is in en op – en 
van binnen naar buiten, zowel als van buiten naar binnen, 
geleid wordt door – bewustzijn, dat in zijn kwaliteiten, 
eigenschappen of karakteristieke kenmerken ook die andere 
fasen van Cosmisch Zijn omvat, die door de mensen 
Leven, Denkvermogen en Substantie genoemd worden. 
Men dient evenwel te bedenken dat dit woord Bewustzijn, 
wanneer het op het Universum betrekking heeft, slechts een 
generaliserende uitdrukking is, een abstractie, en dat men 
evengoed en volgens vele denkers zelfs onvergelijkelijk veel 
nauwkeuriger, want veel tekenender, over het Kosmische 
Universum kan spreken als iets wat ten volle bestaat uit 
Bewustzijnen, die in een structuur van hiërarchieën bestaan 
en die, als individuele eenheden gezien, oneindig groot in 
aantal zijn.
Deze bewustzijnen bestaan, of liever, verkeren in vrijwel 
ontelbare graden of stadia van evolutionaire ontwikkeling 
en zijn structureel gerangschikt volgens Hiërarchische 
Families. Zo komt het dat elk wezen in het Universum, als 
een individuele expressievorm van een inwonende en zichzelf 
tot uitdrukking brengende Monade beschouwd, niet alleen 
een punt of geïndividualiseerd atoom van het Grenzenloze 
is, maar in zijn meest innerlijke wezen wijsgerig kan worden 
gezien als identiek met het Universum zelf.
De gehele ruimte, infinitesimaal zowel als cosmisch, 
is boordevol krachten en substanties in allerlei graden 
van stoffelijkheid, van ethericiteit en van geestelijkheid. 
Betrekkelijk stoffelijke kracht-substanties zoals elektriciteit 
en licht zouden hier als voorbeelden kunnen worden 
genoemd. Want wat zijn elektriciteit en licht, en zelfs alle 
andere kracht-substanties? Het zijn, zonder uitzondering, 
emanaties van wezens van cosmische omvang. Het zijn 
emanaties — en we herhalen dit woord om er de nadruk op 
te leggen. Met andere woorden, het Grenzenloze is, zoals 
gezegd, vol Cosmische Wezens, waarvan elk zijn eigen 
Universum heeft dat als zijn eigen individuele ‘drager’ of 
individueel ‘voertuig’ functioneert; en de vitale krachten 
of energieën in elk zo’n Cosmisch Wezen zijn dezelfde 
krachten, energieën en substanties die dat Universum vullen 
en, omdat hun wezenlijke aard bewustzijn is, dit Universum 
daarom leiden en besturen en in feite de innerlijke en 
eeuwige stuwkracht zijn achter de uiterlijke schijn, de 
uiterlijk waarneembare verschijningsvormen.(2)

Wat golft er …?
We komen nu terug op de recente metingen die lijken 
aan te tonen dat er zwaartekrachtgolven bestaan. Een 

van de eerste vragen die bij ons opkomt als we over gol-
ven spreken is: wat golft er dan? In de zee is het water, bij 
geluidsgolven is het de lucht. Maar wat is het nu dat er 
golft in het geval van zwaartekracht?
Wel, het Universum is niet leeg. We kunnen er niet sim-
pelweg van uitgaan dat wat we niet kunnen zien of me-
ten, ook niet bestaat. Vele aannames in de wetenschap 
zijn echter wel op deze opvatting gebaseerd, en stoelen 
alleen op waargenomen verschijnselen.
De oneindigheid waarvan wij deel uitmaken, is vol: vol 
van een oneindige hoeveelheid wezens op een onbegrensd 
aantal niveaus van manifestatie, zoals G. de Purucker 
aangeeft. Er is dus overal  substantie (bewustzijnen) die 
kan golven of bewegen, ook al valt deze buiten ons waar-
nemingsvermogen. 
Dit is geen nieuwe gedachte. In de oudheid werd er ge-
sproken over aether, de tussenstof. En ook Newton maak-
te toespelingen op een intermediaire substantie tussen de  
hemellichamen, die aanwezig zou moeten zijn om de 
zwaartekracht over te dragen. Het is een kwestie van 
tijd, en de wetenschap zal iets soortgelijks als de aether 
ontdekken. Denkt u maar aan de jacht op allerlei nieu-
we deeltjes met hun exotische eigenschappen, waaronder 
het higgs-deeltje, dat traagheid aan andere deeltjes lijkt 
te geven. Momenteel wordt er gezocht naar het ‘kame-
leondeeltje’ dat, zoals de naam al zegt, zich aanpast aan 
zijn omgeving. Het is een hypothetisch deeltje dat als 
mogelijke verklaring van donkere materie gezien wordt. 
Afhankelijk van de omgeving kan het een wisselende 
massa aannemen en daardoor een grotere of minder grote 
aantrekkingskracht op materie uitoefenen. Is de dichtheid 
van de omgeving laag, dan hebben ze een kleine massa 
en kunnen ze ‘hun’ kracht over grote afstanden overdra-
gen. Maar is de omringende dichtheid hoog, dan worden 
de deeltjes zwaar en neemt het bereik van hun kracht af.

Interactie op afstand?
Om het vraagstuk van zwaartekracht op te lossen, moeten 
we ons realiseren dat er een continue aantrekking en af-
stoting is tussen alle wezens. Newton zelf schreef hierover:

Het is ondenkbaar dat onbezielde ruwe stof zonder 
bemiddeling van iets anders dat niet stoffelijk is, en 
zonder onderling contact, op andere stof zou inwerken en 
hierop invloed zou hebben, zoals het geval moet zijn als de 
zwaartekracht in de zin van Epicurus tot haar wezen behoort 
en in haar aanwezig is. (…)
Dat zwaartekracht aangeboren, inherent en wezenlijk voor 
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de stof zou zijn, zodat het ene lichaam op een afstand door 
een vacuüm heen op het andere lichaam kan inwerken 
zonder de bemiddeling van iets anders, waardoor de werking 
van het ene op het andere kan worden overgedragen, komt 
mij als zo’n grote absurditeit voor, dat ik geloof dat niemand 
die op filosofisch gebied voldoende bevoegd is tot oordelen, 
dat ooit kan aannemen. Zwaartekracht moet worden 
veroorzaakt door een agens dat constant volgens bepaalde 
wetten werkt, maar of dit agens stoffelijk of onstoffelijk is, 
heb ik overgelaten aan het oordeel van mijn lezers.(3)

Als we Newton’s formule als uitgangspunt nemen, die 
alleen uitgaat van aantrekking, moeten er altijd vier pa-
rameters in ogenschouw genomen worden: 

een zwaartekrachtveld G, massa 1, massa 2 en de afstand 
r. Deze formule is een sterke vereenvoudiging van inter-
actie op afstand, omdat in deze vergelijking het principe 
van afstoting niet meegenomen wordt — tenzij we zouden 
spreken van negatieve massa als synoniem voor afstoting. 
Newton stelt dus dat er een gelijktijdige aantrekking is 
tussen alle voorwerpen en deeltjes. 
Als we Newton’s vergelijking theosofisch willen verklaren, 
is er een aantal vragen te beantwoorden. Ten eerste: wat 
is dat zwaartekrachtveld, dat van invloed is op de bewe-
ging van alles wat zich erin bevindt? Het theosofische 
antwoord is eenvoudig: dat veld wordt gegenereerd door 
de interactie met het grotere bewustzijn waar alle kleinere 
bewustzijnen deel van uitmaken. Het is een voorbeeld van 
emanatie, van klein leven binnen een groter leven, zoals 
wij mensen leven binnen de grotere levenssfeer van deze 
Aarde, de Aarde op zijn beurt weer leeft binnen de sfeer 

van ons Zonnestelsel, en dit weer binnen ons Melkweg-
stelsel, enzovoort.
Maar ook wij zijn het grotere leven voor al onze organen, 
cellen, moleculen en atomen: allemaal wezens, bewust-
zijnen, die wij aantrekken om met ons samen te werken. 
Gelijktijdig stoten we ook veel van die wezens af, omdat 
deze niet bij ons horen. Denk maar aan ziekteverwekkers, 
en ook aan alle bouwstenen die we tijdens onze spijsverte-
ring afstoten omdat ze geen plaats in ons lichaam kunnen 
innemen. Of op het mentale vlak: de gedachtes die we 
vergeten, of die we niet begrijpen omdat ze niet binnen 
onze denksfeer passen. Kortom, aantrekking en afstoting 
vinden continu plaats.

Onze spirituele, mentale en voertuiglijke 
‘massa’
Laten we deze interactie tussen wezens nu op een wat 
technischer manier beschrijven. Een wezen, een bewust-
zijn straalt continu een sfeer uit. Deze sfeer omvat vele 
gebieden van bestaan, van fysiek en elektromagnetisch 
tot mentaal en spiritueel, waarbij de laatste twee door de 
fysische wetenschap niet worden erkend. Als een ander 

Zwaartekracht als een losstaande kracht die op 
alle materie een invloed uitoefent waardoor er 
een onderlinge aantrekking ontstaat, bestaat 
niet. Zwaartekracht is een uiterlijk verschijnsel 
van achterliggende bewustzijnen. Afhankelijk 
van de mate waarin twee karakters met elkaar 
overeenkomen of verschillen, vindt er afstoting of 
aantrekking plaats. Van dit verschijnsel zijn vele 
voorbeelden te vinden.

Zwaartekracht is een uiting van wezens die 
elkaar aantrekken en afstoten. We zien dan ook 
dat Newton’s formule van de zwaartekracht 
dezelfde structuur heeft en uit wezenlijk dezelfde 
onderdelen is opgebouwd als Coulomb’s formule 
voor de aantrekkingskracht tussen twee elektrische 
ladingen.

Newton’s formule:

waarin:
• F de zwaartekracht tussen twee voorwerpen;
• m1 en m2 de massa’s van d tweede voorwerpen;
• r de afstand tussen de zwaartepunten van die 

voorwerpen;
• G de gravitatieconstante.

Coulomb’s formule:

waarin:
• FC de kracht is die de ladingen op elkaar 

uitoefenen;
• Q1 en Q2 de beide ladingen zijn;
• r de afstand is tussen de beide ladingen;
• k de constante van Coulomb.

F = G ·
m1 · m2

r2

Fc = k ·
Q1 · Q2

r2

F1 F2

r

F = G ·
m1 · m2

r2

m2m1
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wezen in deze invloedssfeer, in dit veld komt, genereert 
het vanuit zijn karakter een eigen psycho-magnetisch 
veld, dat reageert op het veld van dat grotere bewustzijn. 
Afhankelijk van de mate waarin beide karakters (‘polari-
teiten’) met elkaar overeenkomen of verschillen roept dit 
een effect op: een afstoting of aantrekking. 
Van dit verschijnsel zijn vele voorbeelden te vinden. Eén 
daarvan vinden we in de fysica, in een bekend experiment 
met een elektrische geleider (een metaaldraad, bijvoorbeeld 
een koperdraad) in een magnetisch veld. Als de geleider in 
het magnetische veld bewogen wordt, gaat er een elektri-
sche stroom door de geleider lopen. Maar andersom geldt 
ook: als er een stroom door de geleider loopt, ontstaat er 
een eigen magnetisch veld rond die geleider.
Deze wetmatigheid is ook van toepassing op een bewust-
zijn dat in het veld van een groter bewustzijn komt. Er 
ontstaat een reactiekracht, en afhankelijk van de karak-
teristiek van beide bewustzijnen zal er aantrekking of af-
stoting plaatsvinden. Wie iets meer in de elektriciteitsleer 
thuis is, kent dit verschijnsel onder het begrip ‘tegen-emk’, 
waarbij met behulp van de zogenaamde linker- of rech-
terhandregel bepaald kan worden welke kant die kracht 
opgaat, en of er aangetrokken of juist afgestoten wordt.
Een belangrijke conclusie is dat we overeenkomstig het 
karakter van het gebied waarin we komen of verblijven, 

zelf een veld ontwikkelen dat in harmonie of disharmo-
nie is met dat gebied. En het is steeds de combinatie van 
aantrekking en afstoting (die gelijktijdig plaatsvinden) 
die tot een zeker evenwichtspunt leidt. Daardoor hebben 
we een bepaalde massa (‘traagheid’). We worden ‘zwaar-
der’ of ‘minder zwaar’. Dit werkt op alle niveaus van ons 
bewustzijn, van elektromagnetisch tot mentaal en spi-
ritueel. Hierdoor nemen we een bepaalde plaats in, een 
zekere positie in het geheel, die ook laat zien wat we zijn.
Zo kan de mens in deze vergelijking als een geleider gezien 
worden binnen de invloedssfeer van de Aarde. Binnen die 
Aardse sfeer creëren we een eigen veld met een evenwichts-
punt dat – omdat er sprake is van een overeenkomstige 
karakteristiek – ons naar de Aarde toe trekt. De eigen-

Een wezen straalt een sfeer uit. Deze sfeer omvat 
vele gebieden van bestaan, van elektromagnetisch 
tot mentaal en spiritueel. Als een ander wezen tot 
deze sfeer, dit veld aangetrokken wordt en het 
binnentreedt, genereert het een eigen psycho-
magnetisch veld, dat afhangt van zijn eigen 
karakter, en dat in harmonie of disharmonie is met 
dat gebied. Hierdoor neemt dat bewustzijn een 
bepaalde plaats of positie binnen het totale veld in, 
die ook laat zien wat het is.

Veel vogelsoorten broeden in kolonies, zoals de keizeraalscholver. Voor hen is zo’n kolonie zeer aantrekkelijk; toch waken de vogels er continu 
voor dat de minimium-afstand tussen de nesten niet overschreden wordt. Aantrekking en afstoting zijn altijd tegelijkertijd werkzaam.
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schappen ‘lichter’ en ‘zwaarder’ krijgen in deze context 
een geheel andere betekenis: ze willen eigenlijk zeggen dat 
er sprake is van meer of minder affiniteit met de grotere 
bewustzijnssfeer waar we ons in bevinden. 
Denk nu, met dit theosofische beeld voor ogen, aan 
de wetenschappelijke theorie van het hypothetische  
‘kameleondeeltje’ dat afhankelijk van zijn omgeving een 
variërende massa aan kan nemen. Vul voor ‘deeltje’ en 
‘omgeving’ bewustzijn in, en zie hoe de beschrijving ervan 
het bovenstaand principe nadert! Het deeltje (het kleinere 
bewustzijn) neemt afhankelijk van de omgeving waar 
het zich in bevindt (het grotere bewustzijn) een bepaalde 
massa aan: het heeft er meer of minder affiniteit mee.(4)

Dit voorbeeld van de aantrekking en afstoting tussen een 
wezen en een hoger, overkoepelend bewustzijn geldt ook 
tussen twee wezens van min of meer hetzelfde niveau. 
Er is immers altijd wel enig verschil tussen twee wezens.

Leven binnen leven, wezens binnen wezens
Duidelijk is nu dat ‘interactie op afstand’ geen juiste uit-
drukking is. Het lijkt op het oog misschien een werking 
op afstand, maar het is een interactie met iets waarbinnen 
we verblijven als deel van een groter geheel. Bewustzijn 
binnen bewustzijn.
De plaats die we innemen verandert door de voortdurende 
veranderingen in onze spirituele, mentale en fysieke affi-
niteit (‘massa’) binnen het geheel waar we onderdeel van 
zijn. De vele fluctuaties die we doormaken in ons denken 
laten ons zien hoe dynamisch onze relatie met dat grotere 
geheel is. Denk bijvoorbeeld aan de verschuiving van een 
affiniteit voor feestjes, de uitgaanssfeer, enzovoorts, van 
een jongere, naar een aantrekking tot de Theosofie later 
in het leven. Of, als we van baan veranderen, de verande-
ring van de werksfeer waar we ons in bevinden.
Op de vraag ‘wat golft er eigenlijk door al deze wederzijdse 
aantrekking en afstoting’, moeten we antwoorden: wijzelf, 
wij als bewustzijn. Door ons dynamische gedrag, door de 
veranderingen in onze interesse verandert ook de spirituele 
en mentale kracht die ons bindt aan een overeenkomstige 
plaats. Door die veranderingen verplaatsen we ons. Je kan 
denken aan een uitverkoop die een groot aantal mensen 
trekt, of aan liefde op het eerste gezicht. Op spiritueel en 
mentaal vlak zijn vele voorbeelden te vinden.
Op materieel vlak zijn we wat trager, maar ook hier  
oefenen mensen onderling, en mensen en de planeet Aarde 
een fysieke kracht op elkaar uit. En dat de laatstgenoemde 
krachten, tussen ons en de Aarde, vele malen groter zijn, 
wisten we natuurlijk allang.

Mededogen: de universele bindende kracht
Uit wat we naar voren gebracht hebben kan u concluderen 
dat materie niet op zichzelf bestaat, maar dat wat we ma-
terie noemen bestaat uit bewustzijnen die in een bepaalde 
fase van evolutie verkeren en daarom, voor ons, de schijn 
hebben slechts van stoffelijke aard te zijn.
Als u de moeite neemt om u in de Theosofie te verdiepen, 
gaat er een heel nieuwe, zeer dynamische wereld voor u 
open. We zien overal ‘bewustzijnen binnen bewustzijnen’, 
die elkaar beïnvloeden en met elkaar samenwerken, en 
we zien altijd de combinatie van aantrekking en afstoting 
binnen een groot dynamisch geheel, oftewel interactie.
Theosofisch gezien zijn we altijd onderdeel van een gro-
ter geheel, tot in de oneindigheid toe. Er is immers een 
grenzenloze eenheid, waar we allemaal deel van uitmaken 
en waarin alle wezens met elkaar verbonden zijn. Het is 
deze laatste fundamentele gedachte die de kern van het 
begrip mededogen vormt. Mededogen, ook wel de Wet 
der wetten genoemd, Liefde met een hoofdletter L, is de 
universele bindende kracht waarover G. de Purucker beel-
dend spreekt als ‘het cement van het Heelal’: een inner-
lijke Wet met een uiterlijk verschijnsel: zwaartekracht.(5)

Referenties

1. ‘Eén zwaartekrachtgolf maakt nog geen lente.’ Kort bericht in: 
Lucifer, jaargang 38, februari 2016, nr. 1, blz. 30.

2. G. de Purucker, The Esoteric Tradition. 2 delen. Point Loma 
Publications, San Diego 1940, deel 1, hoofdstuk 14, ‘Behind the 
Veils with Science - II’, blz 439-440 (pag. orig. Engelse editie).

3. Newton, derde brief aan Bentley, aangehaald in: H.P. Blavats-
ky, De Geheime Leer. 2 delen, Theosophical University Press, 
Pasadena 1988, aanhangsel bij deel 1, blz. 490 (orig. Engelse 
editie). Deze brief is geciteerd door: G. de Purucker, The Esoteric 
Tradition. 2 delen, Theosophical University Press, Pasadena 
1973, deel 1, voetnoot op blz. 443-444. De oorspronkelijke 
Engelse tekst is te vinden op: www.blavatskyhouse.org/
onlineliterature.

4. Zie voor verdere studie, als aanvulling op dit artikel: Paul van 
Zutphen, ‘Zwaartekracht – deel 1’. Artikel in: Lucifer, jaargang 
35, februari 2013, nummer 1, blz. 13-18.

5. G. de Purucker, Gulden Regels der Esoterische Wijsbegeerte. 
Stichting I.S.I.S., Den Haag 1991, blz 113-126.

lucifer-2-NL-2016-versie 1.indd   54 23-04-2016   11:37 



Lucifer nr. 2 | april 2016 | 55

De groep mensen die het sterke idee 
heeft ‘in een lichaam van het verkeer-
de geslacht terechtgekomen te zijn’ 
wordt meestal genderdysfoor genoemd, 
of kortweg transgender. Daarbinnen 
zien we nog enorm veel variaties. 
Zij die het zeer sterk hebben, kun-
nen zich in Nederland na een lange 
voorbereiding laten opereren, zodat 
de lichamelijke kenmerken zo veel 
als mogelijk is op die van de andere 
sekse lijken. Zij zijn dan transseksu-
eel geworden.

Eerst enige dingen op een 
rijtje gezet …
Transgender zijn heeft niets te ma-
ken met homoseksualiteit, en is ook 
maar zeer ten dele te vergelijken met 
travestie, dat je hoogstens een zeer 
lichte vorm ervan zou kunnen noe-
men. Het is ook geen tweeslachtig-
heid, een zeldzaam verschijnsel waar 
we in Lucifer al eerder aandacht aan 
hebben besteed.(1)

Ook is het geen tijdelijk waanbeeld: 
kinderen worden als transgender ge-

Henk Bezemer

Worden mensen 
soms ‘in een verkeerd 
lichaam geboren’?
Over transgenderschap

Kerngedachten:

» Transgenders waren en zijn 
er in alle culturen, wereldwijd.

» Het lichaam van een 
transgender is niet verkeerd, 
want het is wel degelijk precies 
passend bij het karakter van zijn 
bewustzijn.

» Over de precieze mentale 
en psychische oorzaken van 
het gevoel in een verkeerd 
lichaam geboren te zijn kunnen 
we slechts gissen. Zowel afkeer 
voor het eigen lichaam als 
onbeheerste aantrekkingskracht 
tot het lichaam van de andere 
sekse, kan een rol spelen. Of 
beide.

» We zijn als reïncarnerend 
bewustzijn noch man, noch 
vrouw. De uiterlijke rollen 
die we tijdens een incarnatie 
spelen, zijn niets anders dan 
levenslessen die ons de kans 
geven wijzer, universeler, 
begripvoller te worden.

boren. Daarmee lijkt het op het eerste 
gezicht vreemd dat de meeste trans-
genders hun ongelukkige gevoelens 
pas in de puberteit, of nog veel later 
aankaarten. Maar zo vreemd is dat 
niet: voor de meesten van hen is de 
situatie zo verwarrend, dat zij er lang-
durig geen raad mee weten.
Transgenders zijn er in alle culturen, 
wereldwijd, en dat geldt niet alleen 
nu, maar ook in de oudheid. Ze wor-
den bijvoorbeeld door antieke Griekse 
schrijvers vermeld, en komen ook in 
de grote Indiase verhalen de Mahā-
bhārata en de Rāmāyana voor. De 
manier waarop er in enige cultuur op 
gereageerd wordt, verschilt natuurlijk 
enorm. Maar ongelukkigerwijze is de 
positie van deze mensen meestal zeer 
lastig, levend in de marge van hun 
gemeenschap.
In sommige landen worden transgen- 
ders bij wet erkend als ‘derde sekse’. 
Dat geldt onder andere voor India, 
Pakistan en Bangladesh. In andere 
landen kunnen ze zich, onder zeke-
re voorwaarden, als het andere, ge-

Als het waar is, dat wij mensen in elke incarnatie een lichaam opbouwen 
dat ‘past bij ons karakter’, hoe is het dan mogelijk dat sommige mensen 
het gevoel hebben in het lichaam van het verkeerde geslacht geboren te 
zijn? Die ervaring hebben sommigen al van jongs af aan. Deze vraag 
verdient een theosofische bespreking.
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wenste geslacht laten registreren. In Nederland kan dit 
sinds 2014. Hier is, zeker onder de jeugd, een groeiende 
acceptatie te bespeuren voor transgenders.

Welke oorzaken liggen eraan ten grondslag?
Wat zeggen de medici over de mogelijke oorzaken van 
transgenderschap? Zij noemen een rij uiterlijke factoren 
die erbij betrokken kunnen zijn, waaronder erfelijkheid en 
de uitwerking van bepaalde medicijnen op het groeiende 
embryo. Zeker is dat een transgender bepaalde hersen-
kenmerken bezit van het andere geslacht.
Volgens de Theosofia zijn dergelijke uiterlijke factoren niet 
de fundamentele oorzaken, maar manieren waarop de in-
nerlijke oorzaken zich in de uiterlijke wereld uitdrukken. 
Bewustzijn is altijd en overal de sturende kracht, dus ook 
hier. In dit concrete geval houdt dat in, dat het menselijk 
bewustzijn in vorige incarnaties een bepaald patroon van 
denken en voelen heeft opgebouwd, dat zich – omdat elke 
oorzaak vroeg of laat zijn uiterlijke resultaten produceert – 
in deze incarnatie uit in genderdysforie. Het lichaam van 
een transgender is dus niet verkeerd, want het is wel dege-
lijk precies passend bij het karakter van zijn bewustzijn. De 
celwezens die ons lichaam opbouwen, volgen nauwgezet 
de innerlijke patronen die het reïncarnerende menselijk 
bewustzijn ze oplegt, of deze patronen nu harmonisch of 
disharmonisch zijn.
Over de precieze mentale en psychische oorzaken van het 
gevoel in een verkeerd lichaam geboren te zijn, kunnen 
we slechts gissen. Over één ding kunnen we zeker zijn: we 
worden waarop we ons richten. Onze gerichtheid bepaalt 
wie we zijn. Klaarblijkelijk is de bewustzijnsgerichtheid bij 
transgenders zo, dat ze in deze, van de norm afwijkende 
vorm terechtkomen.

Voorbeelden van mogelijke oorzaken
Die gerichtheid kan vele oorzaken hebben. Een oorzaak 
zou kunnen zijn: een sterke afkeer, in vorige levens ont-
wikkeld, ten opzichte van het lichaam van het eigen ge-
slacht.(2) Of, wat ook zou kunnen, een extreme liefde voor 
het lichaam van het andere geslacht. Of een combinatie 
van deze twee.
Hoe werken deze mogelijke oorzaken dan uit? In het ge-
val van een haat voor het eigen lichaam, moet u dit be-
denken: naast liefde is ook haat een aantrekkende kracht. 
Dingen waartegen we een afkeer ontwikkelen, spelen een 
grote rol in ons denken. We richten ons erop, we beste-
den er veel aandacht aan, ze betekenen veel voor ons: en 
dat alles zorgt voor een sterke aantrekkingskracht. Met 

als gevolg dat we bij een volgende geboorte een lichaam 
zullen opbouwen met juist die kenmerken die we haten.
U kunt het vergelijken met een onbeheerste antipathie die 
we voor een ander persoon koesteren: ook dan zullen we 
in de toekomst, in volgende levens, keer op keer met die-
zelfde persoon geconfronteerd worden. Misschien wordt 
hij of zij onze broer, zus of ouder. Dit gebeurt net zo lang 
tot we onze houding veranderen, totdat we de illusie en 
onrechtvaardigheid van onze houding hebben doorzien, 
en de bindende kracht geneutraliseerd hebben.

Onbeheerste liefde
Een andere oorzaak zou kunnen zijn: een liefde voor de 
karakteristieken van het andere geslacht. Als die liefde 
zo krachtig en onbeheerst is, dat ons eigen lichaam niet 
de tijd krijgt zich aan te passen aan de gerichtheid van 
het bewustzijn, ontstaat er een disharmonische situatie. 
We worden in zeker opzicht herboren als het gewenste 
geslacht, maar ons lichaam ‘loopt achter’, is nog van het 
andere geslacht.
Je zou dit met de volgende situatie kunnen vergelijken: 
je hebt je oog op een ander huis laten vallen en je hebt 
voor het andere huis al alles voor de inrichting gekocht. 
Maar je hebt het huis waar je nu woont nog niet kunnen 
verkopen. Dat heeft wat meer tijd nodig. Dat oude huis 
past jou niet meer, voor je gevoel, en ervaar je nu als een 
blok aan het been. Door een gebrek aan geduld breng je 
jezelf in een ongelukkige overgangsfase.
Indien iemand zeer veel betekenis hecht aan het lichaam, 
en vooral aan zijn of haar man- of vrouw-zijn, zullen de 
genoemde twee oorzaken extra sterk optreden. Immers, 
dan hangt iemands geluk helemaal van dat lichaam af. 
Dat geldt lang niet voor iedereen. Voor de meeste mensen 
zijn andere doelen minstens zo belangrijk.

Hoe hiermee omgaan?
Elke situatie is anders, maar open gesprekken, steun en 
opvang zijn vaak nodig. In het ideale geval zijn deze erop 
gericht, dat de transgender een groeiend inzicht in zijn  
eigen situatie krijgt. Want alleen dat groeiende inzicht 
kan ervoor zorgen, dat iemand de innerlijke oorzaken 
voor soortgelijke problemen in de toekomst kan wegne-
men. Alleen dan vermijdt hij of zij een herhaling van deze 
disharmonie in volgende levens.
De sleutel ligt in onze visie op wie we zijn, wat wij als 
compleet mens zijn. We zijn onvergankelijke geestelijke 
wezens, en elke incarnatie van ons is een etappe op een 
groots kosmisch pad van innerlijke groei. Als kinderen van 
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de Kosmos dragen we immers goddelijke vermogens in ons.
In elke incarnatie hebben we als ‘toneelspeler’ bepaalde 
uiterlijke rollen op het levenstoneel te spelen. Die komen 
ons niet toevallig toe, daar hebben we zelf een aantrek-
kingskracht toe ontwikkeld. Al die uiterlijke rollen zijn 
niets anders dan levenslessen die ons de kans geven wij-
zer, universeler, begripvoller te worden. Oftewel, meer 
Mens te worden.
Wij mensen, in onze huidige onvolmaakte fase van ont-
wikkeling, hechten vaak veel te veel waarde aan dingen 
die tijdelijk zijn, zoals bezit, onze uiterlijke positie in de 
wereld, of ons stoffelijk lichaam. Dat is ongelukkig, want 
al die dingen verliezen we. Sommigen schamen zich om-
dat ze kaal zijn, anderen proberen de verzwakking van 
hun lichaam tegen te houden door vele uren sportschool, 
enzovoort. Er vinden jaarlijks tienduizenden cosmeti-
sche operaties plaats om mensen een zogenaamd ‘droom- 
lichaam’ te bezorgen. Al dit soort zaken rekken de tijd 
hooguit even, voordat het persoonlijke droombeeld alsnog 
verloren gaat. Een echte en duurzame oplossing zit hem 
in het verleggen van je aandacht naar het geestelijke. En 
dat geldt net zo goed voor een transgender.

Man en vrouw: een tijdelijke droom …
Ook de uiterlijke verschillen tussen man en vrouw beho-
ren tot de tijdelijke kant van het mens-zijn. Ons blijven-
de Zelf, het reïncarnerende bewustzijn dat we wezenlijk 
zijn, staat daarboven. Is het niet zo dat alle dingen die 
ons blijvend innerlijke bevrediging geven, die in harmo-
nie zijn met ons geweten en onze diepste idealen, boven 
uiterlijke verschillen uitstijgen? Een inspirerende samen-
werking hangt niet af van de huidskleur, seksuele voorkeur 
of neusvorm van de betrokkenen. Rechtvaardig leven ten 
opzichte van anderen, verantwoordelijk handelen, heeft 
niets te maken met de vraag, of we te maken hebben met 
mannen of vrouwen of welke tussenvorm dan ook. Elk 
mens is gelijkwaardig.
In feite is het eenzijdige, óf mannelijke óf vrouwelijke 
karakter van ons lichaam een uiting van een psychologi-
sche disharmonie. We zijn als reïncarnerend bewustzijn 
immers noch man noch vrouw. Gedurende onze keten 
van incarnaties wisselen we ook met een zeker ritme van 
het ene naar het andere geslacht.
Een innerlijk compleet mens is, zoals Plato over de ware 
wachter zei, moedig en zachtmoedig, manhaftig en be-
schermend, en draagt dus de mannelijke en de vrouwelijke 
elementen in onderlinge harmonie in zich. Elk aspect heeft 
immers zijn rol in het leven. In de verre toekomst, als we 

veel meer vanuit ons onvergankelijke bewustzijn hebben 
leren leven, zullen onze lichamen er ook anders uit gaan 
zien: de geslachtsverschillen zullen verdwijnen, we zullen 
elkaar als Mens benaderen, en onze voortplanting vindt 
dan ook anders plaats.

Het ombouwen van ons begrip
Houdt dit in dat een transgender zich beter niet kan la-
ten ombouwen? Nee, dat kan alleen elk mens zelf bepa-
len. De toekomstige ontwikkelingen – ook in volgende 
levens – hangen uiteindelijk niet af van uiterlijke, maar 
van innerlijke factoren: het opbouwen van begrip.
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Gesignaleerd
Er wordt tegenwoordig veel onderzoek gewijd aan wat 
men ‘brein-machine-interfaces’ noemt: het creëren van 
een elektrische of magnetische signaaloverdracht van  
iemands hersenen naar een computer, of terug. Op deze 
wijze kunnen sommige mensen met een geamputeerde 
arm al een robotarm aansturen.
Recent zijn enkele onderzoekers ook gestart met experi-
menten, waarbij ze direct de hersenen van twee mensen 
met elkaar verbinden.(1) Er werd meteen vergaand gespe-
culeerd: zou het mogelijk zijn om in de toekomst de ge-
dachten van een andere persoon continu te volgen? Of, 
nog een stap verder, dat we de hersenen van een groep 
mensen onderling verbinden tot een compleet brein-net-
werk, om een of ander moeilijk probleem op te lossen?
Een onderzoeker uit de VS heeft al getracht een soort  
mini-breinnetwerk te creëren, in een experiment met twee 
ratten.(2) De signalen van zo’n zevenhonderd zenuwcellen 
van ‘rat 1’ werden door sensoren opgevangen, en direct in 
een bepaald hersengebied van ‘rat 2’ gebracht. En hoewel 
het experiment nog door andere onderzoeksgroepen moet 
worden herhaald, en er nog allerlei vragen over de opzet 
kunnen worden gesteld, lijkt het er toch op dat rat 2 een 
bepaalde taak iets beter kon uitvoeren nadat zijn hersenen 
in verbinding waren gebracht met de hersenen van rat 1.
Dit roept allerlei vragen op, en een theosofische reactie 
hierop lijkt heel zinvol. Kan een dergelijk hersennetwerk 
ooit tot betere beslissingen of acties leiden dan elk indi-
vidu afzonderlijk had gekund?

Welke functie vervullen de hersenen?
Theosofisch gezien moet je je eerst afvragen welke rol 
onze hersenen eigenlijk spelen binnen de totale mens. Wij 
mensen zijn een onvergankelijk centrum van bewustzijn, 
dat in de kern goddelijk is. Uit die geestelijke kern vloeit 
ons denkvermogen voort, dat je kunt zien als het interme-
diaire, tussenliggende deel van ons wezen. Het is het deel 
waarmee we leren, waarmee we nadenken en conclusies 
trekken. En uit ons denkbewustzijn vloeit ons verganke-
lijke deel voort, dat we in elke incarnatie opnieuw opbou-
wen, om enige tijd in deze uiterlijke wereld werkzaam te 

kunnen zijn. Elk menselijk bewustzijn bouwt zo de her-
senen op die precies bij zijn huidige karakter en vermo-
gens passen. Het is wel van belang om te bedenken dat 
ook ons stoffelijk lichaam een levend geheel van wezens 
is: orgaanwezens, celwezens, atoomwezens, enzovoort. 
Het is een samenstel van talloze wezens, die instinctief 
de impulsen van ons denken volgen.
Onze hersenen zijn deel van ons stoffelijk lichaam, en zijn 
dus niets anders dan een tijdelijk instrument. Preciezer 
gezegd: onze hersenen zijn binnen ons lichaam een co-
ordinerend centrum, en zorgen ervoor dat de impulsen 
vanuit ons denken omgezet worden in uiterlijke handelin-
gen. Ook zorgen ze voor het doorgeven van de informa-
tie vanuit onze zintuigen ‘naar boven’, naar ons denken.
Wat doe je nu, als je de hersenen van meerdere mensen 
met elkaar gaat verbinden? Het is duidelijk dat je enkel 
aan het manipuleren bent met de uiterlijke mens, met 
zijn fysieke instrument, en niet met dat bewustzijn zelf. 
Een dergelijk breinnetwerk heeft geen enkele invloed op 
de eigenschappen van het bewustzijn van de individuen, 
die zich voor dit experiment hebben geleend. Hun inzich-
ten, hun intellect, hun begripsvermogen worden hierdoor 
niet gestimuleerd of ontplooid. Hoogstens krijgen hun 
hersencellen iets extra informatie te verwerken. Maar de 
interpretatie van die extra gegevens zal nog steeds door 
hetzelfde denkvermogen, met zijn huidige capaciteiten 
en beperkingen, moeten gebeuren. Er is dan ook geen  
superinzicht uit zo’n hersennetwerk te verwachten, zo volgt 
uit de Theosofia.
Wat wel kan worden verwacht, is dat onze hersenen niet 
door één ‘baas’ maar nu door vele bazen worden aange-
stuurd, of in ieder geval onvoorspelbaar worden beïnvloed. 
We raken onze zeggenschap over ons lichaam voor een 
deel kwijt, kunnen onze zintuigen niet meer helemaal ge-
loven, en kunnen daardoor onze verantwoordelijkheid voor 
ons eigen handelen niet meer gestand doen. Aan dit soort 
experimenten zijn dus morele consequenties verbonden.

De potenties van ‘afgestemd denken’
Is er niet een veel logischer en natuurlijker alternatief 

Een hersen-netwerk: op weg naar een ‘superbrein’?
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voor het koppelen van stoffelijke hersenen, om tot meer 
begrip te komen? Een alternatief dat we in feite allemaal 
al kennen? Zeker: wie heeft nooit ervaren dat je door met 
je medemensen te praten, je een onderlinge stimulans 
bent tot innerlijke groei, tot een veredeling en verruiming 
van visies? Hieronder schetsen we u de bijna grenzenloze 
potenties die het afstemmen van elkaars denkbewustzijn 
in zich draagt: we doen dat door als het ware steeds een 
stapje dieper te gaan:

Stap 1. Het completeren van elkaars kennis
Het is de allernormaalste zaak in groepsverband infor-
matie, ervaringen en visies met elkaar te delen, zodat we 
elkaars kennis aanvullen. We maken dan gebruik van 
een lager aspect van ons denkvermogen: ons ‘breinver-
stand’, oftewel, ons denken dat gericht is op praktische, 
uiterlijke doelen.
Dit is toch al een wezenlijk andere situatie dan bij een 
breinnetwerk, want elke deelnemer heeft zelfbewust grip 
op de aangeboden informatie. We kunnen relevante van 
irrelevante informatie scheiden, en logische van onlogische.

Stap 2. Inleven in de visie en de beweegredenen van de ander
Dit gaat een stap verder: nu trachten we met ons begrips-
vermogen te luisteren naar de ander, die we daarbij zien 
als een gelijkwaardige denkpartner. Het vereist de bereid-
heid om, tenminste tijdelijk, de eigen visie opzij te zetten 
en ruimte te creëren voor andere visies. Daarbij zijn het 
vaak de afwijkende, onverwachte, voor ons vreemd klin-
kende opmerkingen van anderen die ons het meest aan 
het denken zetten. Dit kan leiden tot daadwerkelijke in-
nerlijke groei: het overschrijden van de huidige grenzen 
van ons begrip.
We maken nu gebruik van een geestelijker vermogen van 
ons denken dan ons intellect: namelijk ons vermogen om 
ons te identificeren met een bepaald onderwerp of met 
een medemens of meerdere mensen, vanuit een soort 
toewijding. Dit is een spiritueel vermogen dat ieder in 
zich draagt en waarop ieder elk moment een beroep kan 
doen. In feite, zo volgt uit de Theosofia, maken we in al 
deze gevallen gebruik van een zeer fundamentele werking 
van ons denkvermogen: we worden datgene waarmee ons 
bewustzijn synchroon vibreert, dus waarop we ons denken 
afstemmen. In feite is dat ook de enige manier om iets 
werkelijk te leren begrijpen.(3)

Een groep actieve denkers die elkaar zo probeert te be-
grijpen, ondergaat dus een intensieve stimulans om het 
eigen ‘denkraam’ te vergroten.

Stap 3. Zoeken naar universele waarheid
Deze derde stap gaat een grote stap verder dan alleen je 
inleven in elkaars standpunten: we trachten nu gezamen-
lijk tot een altijd en overal geldig inzicht te komen. Of 
ten minste, zo’n universele waarheid zo dicht mogelijk te 
benaderen. We trachten stap voor stap tot de kern van 
een probleem te komen, vanuit het besef dat we dan pas 
tot oplossingen komen die onze medemensen helpen, die 
de problemen in de wereld werkelijk en duurzaam kun-
nen verminderen. Dat wil zeggen: die niet nóg grotere 
problemen en nadelige bijeffecten oproepen.
Nu doen we een beroep op de diepste volkomen onzelf-
zuchtige Kern van ons bewustzijn. Omdat onze geeste-
lijke kern fundamenteel één is met de Universele Bron 
van al wat leeft, zijn de ideeën die daaruit voortkomen 
universeel, mededogend, immer geldig. Een volkomen 
onzelfzuchtige beweegreden is een voorwaarde voor deze 
stap 3. Elke vorm van zelfzucht en egoïsme sluit namelijk 
de poorten naar onze Hogere Natuur. We komen allen 
uit dezelfde Grenzenloze Bron voort, en zijn in geestelij-
ke zin onafscheidelijk met elkaar verbonden. Universele 
Broederschap is een feitelijk gegeven.
Als we in groepsverband naar universeel begrip zoeken, 
om zodoende de levensproblemen van de mensheid aan te 
kunnen pakken, gaat daar een zeer inspirerende stimulans 
van uit. Hoe beter ons dat lukt als groep, in volledige har-
monie met elkaar, hoe groter de stroom van inspirerende 
gedachten is die we daardoor zullen opvangen. 

Kortom: het met elkaar verbinden van hersenen is ‘be-
ginnen bij het verkeerde (stoffelijke) einde’. Elk mens is in 
zijn geestelijke natuur fundamenteel verbonden met elk 
ander: niets houdt ons tegen om dat eenheidsbesef meer 
en meer tot de hoeksteen van ons leven te maken.

Referenties 

1. Research paper: doi: 10.1371/journal.pone.0105225 – “Cons-
cious Brain-to-Brain Communication in Humans Using 
Non-Invasive Technologies”.

2. Bron: www.npowetenschap.nl/site/artikel/Hoogtepunt-2015-Her-
senen-versmelten-tot-superbrein/7314#sthash.4htl2g6z.dpuf.

3. G. de Purucker, The Esoteric Tradition. 2 delen. Theosophical 
University Press, Pasadena 1973, deel 2, blz. 1053 e.v.

lucifer-2-NL-2016-versie 1.indd   59 23-04-2016   11:37 



60 | Lucifer nr. 2 | april 2016

De Mysterie-
school van de 
toekomst

In de Lucifer van februari jongstleden 
stond het artikel ‘De Mysterieschool 
van de toekomst’ van Barend Voorham. 
Een inspirerend en informatief artikel 
dat mij zeer aanspreekt.
In de oude Mysteriescholen stond de 
geestelijke ontwikkeling van de inge-
wijden centraal. Wat die geestelijke 
ontwikkeling inhield is voor altijd ge-
heim gebleven. Bovendien verdwenen 
gaandeweg de leringen door zelfzuch-
tig gedrag van de leerlingen. Niette-
min wordt in het artikel een tipje van 
de sluier opgelicht en aangehaald dat 
in de Bergrede de leringen van deze 
Mysterieschool werden opgetekend. 
Ook is bekend dat het doel van de 
Mysteriescholen met name gericht was 
op de geestelijke ontwikkeling van de 
gehele mensheid en dat je je alleen kon 
aanmelden als je een onzelfzuchtige 
en mededogende levenshouding had.
De Theosophical Society (TS) is geen 
Mysterieschool, zegt het artikel. Bij de 
TS wordt kennis onderwezen, die even-
eens gericht is op spirituele ontwikke-
ling. Deze leringen zijn niet verpakt in 
mythes en symboliek, maar in klare taal 
die past in deze tijd van transparantie.
Kan het zijn dat de TS de Mysterie-
school van de toekomst is en dat die 
toekomst al is begonnen?

Jan Jippe van Herrikhuijzen

Antwoord 
We hebben in het artikel ‘De Mys-
terieschool van de toekomst’ over de 

mysterieleringen heel veel niet kunnen 
zeggen. We maken van deze intuïtieve 
vraag dankbaar gebruik om wat meer 
licht te laten schijnen op deze inspire-
rende instellingen, die in het verleden 
zo’n verheffende invloed op de samen-
leving hadden. 

Wat kwam uit de 
Mysteriescholen?
Het is inderdaad zo, dat over de myste-
rieleringen niets gezegd mocht worden, 
omdat de Mysteriën geheim waren, de 
leringen dus alleen aan de ingewijden 
bekend waren en zij hadden een ge-
lofte afgelegd dat ze de leringen niet 
aan niet-ingewijden openbaar zouden 
maken. 
Maar waren de Mysteriescholen dan 
niets anders dan zwarte gaten, waar 
geen enkele informatie uit kon ko-
men? Of stroomde ten minste iets van 
invloed eruit?
Welnu, het is zeker niet zo, dat he-
lemaal niets van de mysterieleringen 
naar buiten vloeide, want dat was wel 
degelijk het geval, maar nooit in direct 
onderwijs. Dat vinden we terug in het 
evangelieverhaal, waar staat dat de 
‘blinden en doven’ onderwezen worden 
door middel van gelijkenissen. 
De intuïtieve mens, die symboliek 
opvatte als beeldentaal die doorzien 
moest worden, kon in zichzelf de sleu-
tels vinden die tot begrip leidden. Het 
was precies ook om die reden, dat de 
Kleine Mysteriën georganiseerd werden, 
namelijk om de geestelijke aspiraties 
van de mensen hoog te houden en de 
gedachten te sturen naar het domein 
van het spirituele.
Bovendien mag je niet vergeten dat 
de mysterieleringen hun weerklank 

vonden in het besturen van de staat. 
De werkelijke leiders lieten zich zeker 
inspireren door ingewijden of waren 
wellicht zelf ingewijd. Sommige attri-
buten van staatshoofden, zoals de kroon 
van koningen, komen ook rechtstreeks 
uit de Mysteriën en symboliseren de 
zonneluister of het geestelijke licht dat 
een neofiet na een geslaagde inwijding 
werkelijk om zich droeg. Later, toen 
de Mysteriën gedegenereerd waren, 
verdween de invloed op de regering.
Dus hoewel de leringen geheim waren, 
sijpelden er altijd hints en aanwijzingen 
door. Ja, voor de intuïtieve denker is er 
altijd de mogelijkheid althans iets van 
mysterieleringen te ontdekken. Zo kon 
de niet-ingewijde Socrates, door intuïtief 
en ongesluierd te denken, een aantal 
mysterieleringen ontdekken. Dat heeft 
er uiteindelijk toe geleid dat hij door de 
stadstaat Athene ter dood werd veroor-
deeld. In de tijd van Socrates waren de 
Mysteriën al sterk gedegenereerd. Het 
waren staatsinstellingen geworden. Toen 
de Mysteriën nog niet gedegenereerd 
waren, was de straf voor iemand die 
uit de school klapte, dat hij los kwam 
te staan van de Mysterieschool en dus 
in feite ‘geestelijk stierf ’. In de gede-
genereerde tijd van Socrates werd dit 
letterlijk opgevat en daarom moest  
Socrates, die inderdaad mysterielerin-
gen bekend had gemaakt, de gifbeker 
drinken, hoewel hij niet was ingewijd 
en dus ook geen gelofte had afgelegd.
Toch waren voor de meeste mensen de 
mysterieleringen onbekend terrein, en 
gelukkig maar, want niet beschikkend 
over de juiste ethische grondhouding, 
zouden ze de leringen gaan gebruiken 
voor eigen voordeel, met alle rampza-
lige gevolgen van dien.

Uw Vragen

lucifer-2-NL-2016-versie 1.indd   60 23-04-2016   11:37 



Lucifer nr. 2 | april 2016 | 61

De Theosophical Society 
maakt mysterieleringen 
bekend
Met de oprichting van de Theosophical 
Society (TS) veranderde er veel. Daar-
voor waren heel goede redenen. Vanaf 
de verlichting leeft bij de Europese mens 
het intellect sterk op. Dat leidde in de 
19e eeuw tot een filosofische stroming, 
het positivisme, waarin alleen empiri-
sch verkregen kennis erkend werd. Alle 
metafysica werd verworpen. Dus alleen 
de wereld der verschijnselen bestond. 
Al het andere werd ontkend. Logisch 
ook dat deze filosofie hand in hand 
ging met het atheïsme.
De kerken konden deze materialistische 
mentaliteit niet tegenhouden. Omdat 
de kerkelijke leer verstoken was van 
elke logica en redelijkheid kon ze de 
denkende mens geen enkele bevredi-
ging meer schenken. “De atheïst is de 
bastaardzoon van de kerk”,merkte H.P. 
Blavatsky terecht op. (1)

Het was vooral om aan dit materialisme 
een tegenwicht te bieden, dat door de 
TS, en met name door H.P. Blavats-
ky, een stortvloed aan leringen werd 
gebracht, die tot dan toe alleen in de 
innerlijke cirkels van de Mysteriescholen 
bestudeerd mochten worden. En juist 
vanwege de intellectuele ontwikkeling 
moest dat met meer technische en we-
tenschappelijke details dan ooit gepaard 
gaan. De presentatie van de leer moest 
vooral ook logisch en consistent zijn.
Wat waren dan zoal die leringen die 
voorheen alleen in Mysteriescholen 
bestudeerd werden en nu in theosofi-
sche boeken te vinden zijn? We geven 
slechts enkele voorbeelden.
Allereerst noemen we de toestanden, 
waardoorheen het menselijke bewust-
zijn na de dood trekt. Het is de leer van 
Kāma-Loka en Devachan.
Een ander voorbeeld is de leer van de 
verschillende gebieden van bestaan, of 
van verschillende toestanden van zijn. 

Deze leer wordt ook wel de leer van de  
loka’s en tala’s genoemd. Daarbij hoort 
de leer van de zogenaamde Planeet-
keten: onze aarde is volgens deze leer 
een bol in een keten van zeven bollen.
Ten slotte willen we wijzen op de enor-
me pelgrimstocht die de mens over deze 
Planeetketen maakt. Deze grote cyclus 
is verdeeld in zeven Ronden, die weer 
verdeeld zijn in zeven kleinere cycli. 
Deze evolutie hangt nauw samen met 
de zeven bewustzijnsbeginselen van de 
mens, ja, feitelijk van elk levend wezen.

Geheim blijft geheim, ook 
al is het openbaar
Het klinkt misschien gek, maar juist 
het feit dat de intelligentsia volstrekt 
geen geloof meer hechtte aan de wereld 
van de geest, was een bescherming voor 
deze esoterische leringen. Immers, de 
materialistische wetenschappers be-
schouwden deze leringen als onzin en 
vonden het daarom niet nodig ze serieus 
te bestuderen, laat staan te trachten ze 
voor eigen gewin toe te passen.
De grote paradox van onze huidige tijd 
is wellicht dan ook dat, hoewel zeer veel 
mysterieleringen bekend zijn gemaakt, 
ze voor de overgrote meerderheid der 
mensen welhaast nog geheimer zijn dan 
ten tijde van de Mysteriescholen, toen 
deze leringen alleen aan ingewijden 
werden openbaar gemaakt. Want in de 
hoogtijdagen van de Mysteriescholen, 
dus toen er nog geen degeneratie was 
opgetreden, was er ook bij de massa 
een intuïtief besef van de geestelijke 
achtergrond van het leven. En alleen 
als dat besef er is, kun je iets van de 
esoterische leringen begrijpen.
Met andere woorden, je kunt een mees-
terwerk zoals De Geheime Leer van H.P. 
Blavatsky in je boekenkast hebben staan, 
je kunt de twee dikke delen gelezen, ja, 
zelfs bestudeerd hebben, en toch kan 
het boek je geen enkel geheim hebben 
prijsgegeven.

Misschien wel het meest sprekende 
voorbeeld hiervan zijn de zeven Juwe-
len van Wijsheid, zeven principiële le-
ringen, die in de oudheid nooit als een 
geïntegreerde leer werden gepresenteerd, 
hoewel de afzonderlijke Juwelen, zo-
als reïncarnatie en karma, wel bekend 
waren. Die zeven Juwelen nu zijn door 
de Theosofische Beweging nu als ‘to-
taalpakket’ bekendgemaakt. Maar wil 
dat zeggen dat deze levensfilosofie dan 
door iedereen gekend wordt?
In dat opzicht is er feitelijk niet zoveel 
veranderd in vergelijking met de tijd 
van Eleusis en Samothrace. Want hoe-
wel nu enkele van de mysterieleringen 
bestudeerd kunnen worden, moet je in 
zekere zin ook nu nog een soort inwij-
ding doormaken, wil je ten minste iets 
ervan begrijpen.

Plato als voorbeeld
Er is feitelijk alleen gradueel iets veran-
derd. Want ook in de oudheid bleef voor 
de onnadenkende mens de esoterische 
leer geheim, zelfs als hij de mythe of de 
leer in zijn exoterische vorm kende. Als 
hij de mythe letterlijk opvatte en niet 
‘achter’ de woorden van het verhaal 
keek, bleef de mythe voor hem niets 
anders dan een merkwaardig verhaal 
vol wonderlijke gebeurtenissen. Hij 
moest nadenken om tot begrip te ko-
men. Vanwege een gebrek aan nadenken 
ontstonden de exoterische godsdiensten, 
waarin de letter heilig wordt verklaard, 
terwijl de geest vergeten wordt.
Ofwel, de symboliek van de Kleine 
Mysteriën was altijd aanwezig. Ten 
tijde van de Mysteriescholen waren 
de geheime leringen, zij het onder de 
sluier van mythe en symbool, dan ook 
voor iedereen te vinden, mits men de 
leer met het hart en niet met het oog 
bestudeerde.
Wie bijvoorbeeld de vreemde, wonder-
baarlijke verhalen van de Purāna’s leest 
– de fantasievolle Indiase mythologie – 
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zal daar geheime leringen in kunnen 
ontdekken, mits men de sleutels heeft 
en die weet toe te passen.
Dat was ook in Europa het geval. We 
kunnen dat toelichten met het voor-
beeld van Plato.
De toestanden na de dood, zoals die 
thans met zoveel details door de mo-
derne Theosofische Beweging bekend 
zijn gemaakt, zijn zonder al te veel 
speurwerk terug te vinden in het laatste 
hoofdstuk van De Staat. In de mythe 
van Er – een soldaat die niet dood was 
maar de processen van de dood mocht 
meemaken – herken je gemakkelijk de 
toestanden van Kāma-Loka en Deva-
chan. Bovendien wordt scherp uitgelegd 
hoe karma ons leven bestuurt, hoe elk 
leven op rechtvaardige wijze een gevolg 
is van het vorige.
De grote cycli van de evolutietocht der 
mensheid zijn evenzeer, zij het wat moei-
lijker, terug te vinden. Lees bijvoorbeeld 
in Timaeus en Critias het verhaal van 
het eiland Atlantis dat zinkt. De verha-
len van Plato hebben altijd vele lagen. 
Het eiland ten westen van de Straat 
van Gibraltar, dat beschreven wordt, 
is enerzijds het historische verslag van 
een beschaving die verging. Het staat 
echter ook symbool voor de grote vier-
de cyclus van deze Ronde, een tijdperk 
waarin de mens nog meer dan nu door 
begeerte gedomineerd werd. De intuï- 
tieve Athener, tot wie Plato zich recht-
streeks richtte, zal ongetwijfeld iets van 
deze versluierde mysterieleer begrepen 
hebben. Voor ons, met de kennis van 
De Geheime Leer van Blavatsky, is dit 
nu veel begrijpelijker, hoewel ook nu 
ongetwijfeld heel veel niet gezegd is.
Plato’s tijdgenoten moesten dus net zo 
goed als wij nu, nadenken over wat de 
grote wijsgeer in zijn openbare werken 
zei, wilden ze uiteindelijk tot zijn Aca-
demie worden toegelaten. Die Acade-
mie was in feite een Mysterieschool. De 
aandacht ervoor werd opgewekt door 

de openbare leringen van Plato en zijn 
leerlingen. Dus in feite is het bestuderen 
van Plato’s geschriften een voorberei-
ding op de inwijding die plaatsvindt 
als je tot de Academie wordt toegelaten.

Eerste inwijding
Het is deze inwijding die je door kunt 
maken, als je in aanraking komt met de 
Theosofische Beweging. Het is echter 
nooit alleen de leer, de idee, de gedachte, 
waardoor je de geheimen van de Mys-
terieschool deelachtig wordt. Als dat 
zo was, dan zou het voor de Meesters 
voldoende zijn geweest de esoterische 
leringen op schrift te stellen en de boe-
ken via een reclamecampagne onder de 
aandacht van het publiek te brengen.
Het is echter ook het erkennen van de 
verwantschap met alle mensen en je 
vrijwillig aansluiten bij al degenen die 
deze leer bestuderen en in de praktijk 
van hun leven trachten toe te passen, 
waardoor je ‘ingewijd’ wordt. Niet voor 
niets is een van de doelstellingen van 
de TS het vormen van een kern van 
universele broederschap. De wil tot die 
kern te behoren, is de eerste inwijding.
Het is deze kern van mensen die de 
belangstellende ontmoet als hij bij een 
theosofische lezing komt, een theoso-
fische cursus volgt of een theosofisch 
symposium bijwoont. Het zijn de Theo- 
sofen net zo goed als de Theosofie, die 
wijzen naar de meer innerlijke leringen. 
Daarom is de TS de poort van de Mys-
terieschool. En de TS is niet zozeer de 
leer, maar de mensen die de leer leven.
De TS is daarom de exoterische kant 
van een Mysterieschool, die de stimu-
lans en inspiratie geeft om het leven te 
leven, wat de juiste klop op de poort 
van de Mysterieschool is. Er zal dan 
altijd worden opengedaan.

TS: Mysterieschool van de 
toekomst?
Zal de Theosofische Beweging ooit 

zo bekend, krachtig en gezaghebbend 
zijn, dat ze de Mysterieschool van de 
toekomst wordt? Eén ding is zeker: dat 
zal niet vanzelf gaan. Het antwoord 
op die vraag is namelijk volkomen af-
hankelijk van in hoeverre Theosofen, 
leden van theosofische organisaties, 
hun werk serieus nemen en hoeveel 
ijver en toewijding zij aan de dag leg-
gen in het verspreiden, ja in het leven 
van de Theosofia. Ofwel: we zullen er 
hard voor moeten werken.
Maar als we dat in alle oprechtheid 
doen, dan zal de Theosofische Bewe-
ging inderdaad een overkoepelende 
Mysterieschool zijn, die de aandacht 
van alle oprechte, serieuze en mede-
dogende mensen trekt, hen inspireert 
en toegang verleent tot de meer inner-
lijke kringen.
Als Theosofen het geestelijke licht in 
zich laten schijnen, worden ze opge-
merkt door de ‘Moederloge’, de Orde 
van Wijsheid en Mededogen. In een 
brief stelt Meester Koothoomi onom-
wonden dat dit zo is:

Zoals het licht in de sombere vallei 
door de bergbewoner vanaf de toppen 
wordt opgemerkt, zo zal iedere 
heldere gedachte in uw geest, mijn 
Broeder, fonkelen en de aandacht 
trekken van uw verre vriend en 
correspondent. Als wij aldus onze 
natuurlijke Bondgenoten in de 
Schaduw-wereld ontdekken – uw 
wereld en de onze buiten onze grenzen 
– en volgens onze wet moeten we 
ieder van hen benaderen, ook al is er 
maar de geringste glans van het ware 
‘Tathāgata’-licht in hem.(2)

Als de Meester spreekt over het Tathā-
gata-licht, dan doelt hij op het Buddhi-
sche in elk van ons: het geestelijke licht 
dat gekenmerkt wordt door inzicht, 
begrip en vooral door mededogen. 
De boodschap is dan ook glashelder. 
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Zodra iemand iets van het mededogen 
in zijn leven gestalte geeft, dan wordt 
hij benaderd door de Meesters. Dat 
wil niet zeggen dat hij onmiddellijk 
als leerling aangenomen wordt, maar 
hij wordt geobserveerd, geïnspireerd 
en het Tathāgata-licht in hem kan 
groeien. Als dit in groepsverband ge-
beurt, ontstaat een kanaal waardoor 
de inspirerende invloed van de Moe-
der-Mysterieschool kan stromen naar 
de mensenmaatschappij.
Is deze toekomst al begonnen?
De toekomst ligt niet in het verschiet. 
De toekomst komt van achteren over 
ons heen. Als wij het Tathāgata-licht in 
onszelf ontstoken hebben, en dus op 
dat gebied oorzaken gezaaid hebben 
en blijven zaaien, dan is die toekomst 
inderdaad al begonnen.
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Gebruik van 
morfine bij  
palliatieve ster-
vensbegeleiding
Ik heb een vraag voor Lucifer, naar aan-
leiding van de discussie over euthana-
sie en palliatieve stervensbegeleiding.
Bij palliatieve stervensbegeleiding wordt 
veelal gebruikgemaakt van morfine 
voor pijnbestrijding.
Dit middel verdooft het bewustzijn (pijn 
kan alleen maar ervaren worden door 
bewustzijn) waardoor volgens mij het 
bewuste stervensproces verstoord wordt. 
Wat zegt de Theosofie hierover en zijn 
er pijnbestrijdingsmiddelen die het 
bewustzijn ongemoeid laten tijdens 
het sterven?

Antwoord
Er zijn inderdaad pijnstillers die het 
bewustzijn nagenoeg ongemoeid la-
ten. We kunnen daar echter slechts in 
algemene zin over spreken, omdat elke 
patiënt anders is, en dus anders reageert 
op medicijnen. Iedereen moet in dezen 
daarom actief zijn, zelf onderzoeken 
en kijken welk middel voor hem het 
best werkt. 
Zelf hebben we enige ervaring met ho-
meopathische middelen. Deze middelen 
werken uitsluitend op onze levensener-
gie. Vanuit de levensenergie bereiken 
ze natuurlijk ook het lichaam, alwaar 
klachten dan kunnen verdwijnen. 
Voor zover ons bekend, verdooft stoffe-
lijke morfine zowel het lichaam als het 
bewustzijn. Er wordt dan lichamelijk 
geen sensatie meer ervaren; dus geen 
pijn, geen benauwdheid, terwijl het 
ziekteproces er nog wel is. 
Een homeopathisch middel dat gemaakt 
is van morfine daarentegen, zal ervoor 
zorgen dat het bewustzijn helder blijft 
of wordt, ook wanneer het lichaam 

verdoofd wordt door morfine. Dat 
homeopathische middel is dan sterk 
gepotentieerd en werkt op basis van 
het gelijksoortigheidsprincipe.(1) Het 
lichaam zal de sensatie niet ervaren. Er is 
dus geen pijn, geen benauwdheid. Ergo: 
morfine als homeopathisch middel kan 
tijdens het sterven – als er stoffelijke 
morfine is toegediend – ervoor zorgen, 
dat tijdens het sterven geen pijn wordt 
ervaren, terwijl het bewustzijn helder 
blijft of wordt. 
Ook andere passende homeopathische 
middelen kunnen tijdens het ster-
ven het proces in harmonie brengen, 
waardoor er geen pijnprikkels meer 
zijn. Het proces kan dan met de na-
tuur meewerken. Hoe passender het  
homeopathische middel is bij het proces 
of het ziekteverloop van de stervende, 
des te minder pijnlijk het proces is en 
des te harmonieuzer het sterven kan 
verlopen. De voorkeur qua homeopa-
thisch middel gaat daarom uit naar het 
meest passende middel. Dat hoeft dus 
geen homeopathische morfine te zijn, 
maar dat kan een middel zijn.
Pijnbestrijding is zeker niet een onbe-
langrijk medisch aspect. We menen dat 
het relatief grote aantal euthanasiege-
vallen in Nederland mede te wijten is 
aan het feit dat pijnbestrijding bij veel 
artsen niet de prioriteit heeft. Als de 
medische wereld – en zeker niet alleen 
de homeopathie – er meer aandacht aan 
zou geven, is het niet onwaarschijnlijk 
dat het aantal euthanasieverzoeken ook 
sterk afneemt.

Referentie

1. Zie: SC: ‘De wetenschappelijke be-
nadering van klassieke homeopathie’. 
Artikel in Lucifer, jaargang 37, decem-
ber 2015, nummer 6, blz. 118-124.
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Activiteiten Agenda

De Meesters van Wijsheid en Mededogen
Bestaan er menselijke wezens die veel wijzer zijn en veel 
meer vermogens hebben dan de gemiddelde mens? Als 
we de tradities van bijna alle beschavingen en volkeren 
mogen geloven, bestaan dergelijke Meesters inderdaad. 
Maar als dat zo is, waar zijn ze dan en hoe kunnen we in 
contact met hen treden?
In drie lezingen wordt op deze vragen ingegaan. En hoe-
wel dit onderwerp het gevaar in zich draagt dat het nog-
al zweverig wordt, blijven we nu met beide benen op de 
grond. Dat komt mede door de brieven van twee van de 
Meesters die aan het eind van de 19e eeuw geschreven zijn 
en die van een diepe wijsheid en mededogen getuigen, 
maar ook een nuchtere kijk op de wereld tonen. 
Dus ook tijdens de lezingen hoeft u niets te geloven. U 
kunt namelijk de Meester in uzelf ontdekken, en daardoor 
aansluiting vinden bij de grootse Loge van de Meesters 
van Wijsheid en Mededogen.

DEN HAAG

27 april  De brieven van de Meesters
04 mei  De leringen van de Meesters
11 mei  De leerlingen van de Meesters

Lezingen in mei 2016 I.S.I.S. Symposium

Ga naar: www.stichtingisis.org
voor het complete lezingenoverzicht

Zaterdag 21 en zondag 22 mei 2016
Universele Rechten van de 
Reïncarnerende Mens
Hoe kun je de wereld 
rechtvaardiger maken?

Den Haag, New Babylon Meeting Center (2e etage)

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en 
andere universele normen zijn door het merendeel van de 
naties aanvaard. Maar ze worden thans te vaak geschon-
den, in klein en groot verband. Ze zijn nog niet de inspi-
rerende innerlijke maatstaf die ze moeten en kunnen zijn. 
De meeste mensen beseffen intuïtief wel dat deze rechten 
universeel zijn, maar zien het waarom ervan nog niet.
Dankzij de Theosofia, de bron van alle spirituele impulsen 
in de wereld, kunnen we een levensfilosofie opbouwen, 
die de logische achtergrond van de mensenrechten vormt. 
Op basis van enkele principes kunnen we een zevental 
praktische richtlijnen ontwikkelen, waardoor ons inzicht 
steeds groter wordt en we een wezenlijke bijdrage leveren 
aan het leven van de mensenrechten. Want hoe dieper 
ons inzicht in de Kosmische Wetten, in de fundamentele 
eenheid van de Kosmos, en in onszelf als reïncarnerend 
wezen, hoe meer we de Universele Rechten van de Mens 
ethisch leren begrijpen, en overeenkomstig ons geweten 
leren volgen.
Vragen die tijdens het symposium centraal staan zijn: wat 
zijn de Rechten én Plichten van de Reïncarnerende Mens? 
Is het mogelijk dat de mensheid in vrede en harmonie 
gaat leven? In hoeverre weerspiegelen menselijke wetten 
de Kosmische Wetten? Hoe ziet de wereld eruit wanneer 
we als mens leren meewerken met die Kosmische Wet-
ten? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensenrechten 
nageleefd worden?
Het symposium zal, nog meer dan in voorgaande jaren, 
een interactieve bijeenkomst zijn. Lezingen worden afge-
wisseld met workshops, waarin de bezoekers de voorge-
houden ideeën aan de eigen ervaringen en die van anderen 
kunnen toetsen.
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De naam I.S.I.S. staat voor 
International Study-centre for 
Independent Search for truth. 

Het doel van Stichting I.S.I.S. is het 
vormen van een kern van Universele 
 Broederschap, door het bestuderen 
en  verspreiden van kennis over de 
geestelijke achtergrond van mens en 
kosmos, vrij van dogmatiek.

Stichting I.S.I.S. doet dit via cursussen, 
lezingen, ondersteuning bij waarheids-
onderzoek, het uitgeven, verkopen en 
uitlenen van boeken en tijdschriften, 
en het stimuleren van de praktische 
toepassing van die kennis.
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50872. Zie voor de mogelijkheid om de 
stichting financieel te steunen: 
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Foto omslag:
Deze vissen bewegen zich snel en 
wendbaar als groep, maar houden 
tegelijkertijd een zekere afstand van 
elkaar. Net als overal in het Universum, 
worden hun bewegingen beheerst 
door aantrekking en afstoting. Het 
gevolg is een dynamisch evenwicht.



 

Stichting I.S.I.S. 
Centraal in het werk van Stichting I.S.I.S. staan de volgende uitgangspunten:
1. De essentiële eenheid van al het bestaande.
2. Op grond daarvan: broederschap als feit in de natuur.
3. Respect voor ieders vrije wil (gebruikt vanuit deze gedachte van 

universele broederschap). 
4. Respect voor ieders vrijheid de eigen levensvisie op te bouwen.
5. Ondersteuning geven bij het opbouwen en verdiepen van de   

eigen levensvisie en bij het toepassen ervan in de praktijk van het leven.

Licht op … morele 
consequentie

De TS Point Loma: 
wie zijn we en wat is 
onze missie?

Euthanasie en de 
vrije keuze

Wat schuilt achter 
‘zwaartekracht’?

Worden mensen 
in een ‘verkeerd’ 
lichaam geboren?

Waarom dit tijdschrift Lucifer heet

Lucifer betekent letterlijk Licht-brenger.

Iedere cultuur in Oost en West heeft zijn lichtbrengers: inspiratoren die 

de aanzet geven tot geestelijke groei en maatschappelijke vernieuwing. 

Zij stimuleren de mens tot zelfstandig denken en leven in besef van 

broederschap.

Altijd worden ze tegengewerkt en belasterd door de gevestigde orde. Altijd 

zijn er mensen die zich daardoor niet laten afschrikken en hun wijsheid 

onbevooroordeeld benaderen en onderzoeken. 

Voor hen is dit tijdschrift bedoeld.

“... de titel die voor ons tijdschrift werd gekozen, slaat evenzeer 

op goddelijke ideeën als op de rebellie van de held in Miltons 

Paradise Lost ...

Wij werken voor ware Religie en Wetenschap, vóór feiten en tegen 

verzinsels en vooroordeel. Het is onze plicht – net als die van de 

natuurwetenschap – licht te werpen op natuurfeiten die tot nu toe waren 

gehuld in de duisternis van de onwetendheid ... Maar de natuurwetenschap 

is maar één aspect van Wetenschap en Waarheid. De wetenschap van 

de ziel en van de ethiek, oftewel de Theosofie, de kennis van goddelijke 

waarheid, is nog veel belangrijker ...”

(Helena Petrovna Blavatsky in het eerste nummer van Lucifer, september 1887) 

ferciL ®u
De    Lichtbrenger      voor zoekers naar waarheid

Actuele onderwerpen gezien in het licht van de Oude Wijsheid of Theo-sofia:  
de gemeenschappelijke bron van alle grote wereldreligies, filosofieën en wetenschappen
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