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Dit artikel is een ingekorte Engelse lezing die 
Erwin Bomas op 8 mei 2016 in het Blavatskyhuis 
hield. Omdat de inhoud goed aansluit bij en 
een wezenlijke grondslag legt voor de gedachten 
die in het I.S.I.S. Symposium naar voren zijn 
gebracht, meende de redactie dat we onze lezers 
deze principiële ideeën over de mensenrechten niet 
moesten onthouden.

KERNGEDACHTEN 
• De basis van de wetgeving is de Theosofia of esote-

rische wijsbegeerte. 
• Volgens de Theosofia is leven grenzenloos. Alles leeft. 

De natuur is de optelsom van alle levende wezens. 
Natuurwetten zijn de acties en interacties van al 
deze levende wezens in een hiërarchische structuur.

• Er is een natuurlijke dynamische Eeuwige Harmo-
nie waar al het leven naar streeft: Dharma, WET, 
Plicht of Mededogen. 

• Via Kennis van het Zelf kan elk wezen een uitdruk-
king worden van de hoogste Dharma. 

• Elk individueel levend wezen heeft een eigen Dhar-
ma of Plicht ten aanzien van het geheel, zijn eigen 
karakteristiek. Als eenieder zijn plicht doet zijn 
wetten overbodig.

• E-ducatie is het antwoord op mensenrechtenschen-
dingen. 

Erwin Bomas

De esoterische achtergrond van de 
rechten van de mens
De innerlijke kracht om de wereld te veranderen

Het was een geweldige mijlpaal, toen Eleanor Roose-
velt in 1948 de eerste Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens presenteerde. Het was voor het 
eerst in de menselijke geschiedenis, voor zover bekend, 
dat wereldwijd een dergelijke verklaring van mensen-
rechten het licht zag. 
De artikels hieronder illustreren een aantal mensen-
rechten zoals die erin zijn opgenomen:
• Artikel 3: Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid 

en onschendbaarheid van zijn persoon.
• Artikel 9: Niemand zal onderworpen worden aan 

willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.
• Artikel 14: Eenieder heeft het recht om in andere 

landen asiel te zoeken en te genieten tegen ver-
volging.

• Artikel 18: Eenieder heeft recht op vrijheid van 
gedachte, geweten en godsdienst; …(1)

Het is natuurlijk een bijzondere prestatie dat er nage-
noeg wereldwijde acceptatie bereikt is over deze basa-
le mensenrechten. Echter, als we deze rechten in het 
achterhoofd hebben en het dagelijkse nieuws volgen, 
moeten we helaas concluderen dat deze rechten nog 
lang niet universeel worden toegepast. Bovendien is het 
treurig om vast te moeten stellen dat landen die zich 
hardmaakten voor deze rechten nu hun verantwoorde-
lijkheden proberen te ontvluchten. Denk bijvoorbeeld 
aan de vluchtelingencrisis, waarbij Europa probeert het 
probleem uit te besteden aan andere landen.
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Waarom worden deze universele mensenrechten nog 
niet universeel toegepast? Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden dienen we dieper in de essentie van het 
recht te duiken, voorbij de woorden van de Univer-
sele Verklaring van de Rechten van de Mens. In dit 
artikel gaan we in op de esoterische achtergrond van 
de rechten van de mens, de Wetten der Natuur en de 
toepassing van mensenrechten.

Hoe komen wetten tot stand?

Je kunt jezelf afvragen: waarom hebben we eigenlijk 
documenten zoals de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens? Het antwoord is, kortweg ge-
formuleerd: omdat we (nog) niet handelen zoals we 
zouden moeten handelen. Het is belangrijk te beseffen 
dat dit document ontstond vlak na de Tweede Wereld-
oorlog. De tweede zin van de Preambule luidt: “Over-
wegende, dat terzijdestelling van en minachting voor 
de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse 
handelingen, die het geweten van de mensheid geweld 
hebben aangedaan …”, waarbij wordt verwezen naar 
de gebeurtenissen uit het recente verleden van toen.
Een actueel voorbeeld van de wijze waarop wetgeving 
volgt op wangedrag, is het vliegen met drones. Er han-
gen nu meer drones dan ooit in de lucht, maar dat 
betekent niet dat mensen er ook veilig mee vliegen. De 
laatste tijd lezen we regelmatig in het nieuws dat dro-
nes bijna in botsing komen met landende vliegtuigen. 
De overheid wordt er vervolgens op aangesproken om 
met wetten en richtlijnen te komen om ongelukken 
met drones te voorkomen. Je kunt je afvragen of het 
onvermijdelijk is dat er wetten en regels komen voor 
elke vorm van wangedrag?
De Chinese wijze Lao-tse, die leefde rond de 6e eeuw 
voor Christus, spreekt in zijn Tao Te King over een 
interessant gevolg van het steeds maar uitbreiden van 
wetten, regels en voorschriften:

Hoe meer verboden en bepaald is in de wereld,
hoe armer de mensen worden; (…)
hoe meer wetten en regels worden opgelegd,
hoe meer dieven en vandalen ontstaan.(2) 

Deze tekst doet je afvragen of wetgeving de wereld 
wel beter maakt.
Natuurlijk weten mensen gemiddeld genomen dat het 

gevaarlijk is om met drones te vliegen in de buurt van 
een vliegveld. En in het algemeen gedragen mensen 
zich goed zonder dat ze de wet kennen. Elk land heeft 
zijn wetboek en zijn burgers dienen zich daaraan te 
houden, maar de meeste mensen zullen nauwelijks 
een wet weten te benoemen. Ook rechters hanteren 
ongeschreven rechtsprincipes als ‘redelijkheid en bil-
lijkheid’. Mensen hebben een natuurlijk besef van 
wat goed en fout is. Dit besef is gebaseerd op iets wat 
universeel is en wat het basisprincipe is waar het recht 
zich op baseert. Dat ‘iets’ wordt in juridische kringen 
aangeduid met ‘natuurrecht’.

Natuurrecht

Natuurrecht vind je onder andere bij de oude Grie-
ken terug. Het komt tevens voor in het stoïcisme, in 
het Christendom bij Thomas van Aquino, en ook de 
bekende rechtsgeleerde Hugo de Groot baseerde zich 
erop. Hugo de Groot noemde het zelfs geldig indien 
God niet bestond en dat in een zeer godsdienstige 
tijd.(3)

Een simpele definitie van natuurrecht is ‘de ongeschre-
ven wet die min of meer geldig is voor elk mens’. Het 
kan gezien worden als een set van morele principes die 
voor de hele mensheid gelijk is en via de menselijke 
rede kan worden herkend. 
Kenmerken van natuurrecht zijn dat het:
• niet gemaakt is door mensen;
• gebaseerd is op de structuur van de werkelijkheid 

zelf;
• gelijk is voor alle mensen, te allen tijde;
• een onveranderlijke regel of patroon is; aan de mens 

om deze te ontdekken;
• de natuurlijke, kenbare morele wet is;
• een middel is waardoor mensen zich op een rationele 

manier tot het goede kunnen wenden.(4)

Voorbeelden van natuurrecht binnen de 

wetgeving en de mensenrechten

Deze natuurlijke morele principes vormen de basis van 
vele wetten en rechten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de 
Preambule van de Universele Verklaring van de Rech-
ten van de Mens uit 1948, dan staat in de eerste zin:

Overwegende, dat erkenning van de inherente 
waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten 
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van alle leden van de mensengemeenschap grondslag 
is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld 
… (5)

Let op de ‘onvervreemdbare rechten van alle leden 
van de mensengemeenschap’ en de ‘inherente waar-
digheid’ die naar iets natuurlijks verwijzen dat elk 
mens gemeen heeft.
In het laatste concept van de Onafhankelijkheids-
verklaring van de Verenigde Staten (1776) schrijft 
Thomas Jefferson:

We zien deze waarheden als (heilig en onloochenbaar) 
vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk en onafhankelijk 
geschapen zijn, dat ze vanuit deze gelijke schepping 
inherente en onvervreemdbare rechten ontvangen, 
waaronder het behoud van leven, vrijheid en het streven 
naar geluk.(6) 

Opnieuw: ‘inherente en onvervreemdbare’ rechten. 
Tot slot staat in een andere beroemde verklaring, de 
Verklaring van de Rechten van de Mens en Burger 
(1789) die vlak na de Franse revolutie is opgesteld, 
eveneens vermeld: “… de natuurlijke, onvervreemd-
bare en heilige rechten van de mens …”.(7) 
Waar zijn deze inherente kwaliteiten en onvervreemd-
bare rechten op gebaseerd? In elk van deze verklarin-
gen zijn deze natuurlijke rechten een uitgangspunt. De 
vraag naar hun oorsprong blijft echter onbeantwoord.
Wanneer we opnieuw de Tao Te King van Lao-tse 
hierop naslaan, dan deelt hij een aantal interessante 
ideeën over de basis van (mensen)rechten:

Als de Tao verloren gaat, dan komt er deugd,
Gaat de deugd verloren, dan is er menslievendheid,
Gaat de menslievendheid verloren, dan komt er 
rechtschapenheid,
Gaat rechtschapenheid verloren, dan komt er 
vormelijkheid.(8)

Volgens Lao-tse zijn we iets kwijtgeraakt en wat over-
blijft is rechtschapenheid, of erger nog, louter vor-
melijkheid. Misschien als we het pad naar Tao terug 
kunnen vinden, dat we geen wetten (een uitingsvorm 
van rechtschapenheid) meer nodig hebben.
Voordat we daarop ingaan dienen we echter de vraag 

te beantwoorden waar Lao-tse zijn ideeën op baseert.  
Net als vele andere wereldleraren was Lao-tse een van 
de boodschappers van de Theosofia, de universele wijs-
heid die ten grondslag ligt aan alle grote religies en die 
ook wel bekend staat als de esoterische wijsbegeerte.

De esoterische achtergrond

Het is opmerkelijk dat als je afbeeldingen van Lao-
tse bekijkt, hij altijd op een stier zit. Deze stier staat 
onder andere symbool voor ‘Dharma’, oftewel de eso-
terische religie.(9) Hiermee komen we tot de definitie 
van ‘esoterisch’ die tevens verbonden is aan de bete-
kenis van ‘Tao’.
Laten we beginnen met ‘Tao’. Lao-tse schrijft hier-
over: “de Tao die genoemd kan worden is niet de ware 
Tao”. (10) Dit betekent dat als we over de Tao spreken, 
erover vertellen, het een naam geven, dit nooit pre-
cies Tao kan zijn. De eeuwige Tao is iets wat niet uit 
te leggen is, het gaat voorbij aan wat we kunnen be-
denken. In de Theosofia refereren we ernaar als een 
grenzenloos Beginsel, 

… waarover elke bespiegeling onmogelijk is, aangezien 
het het menselijk bevattingsvermogen te boven gaat en 
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door elke menselijke uitdrukking of vergelijking slechts 
kan worden verminkt. (…) Eén absolute Werkelijkheid 
die voorafgaat aan alle gemanifesteerd, beperkt zijn.(11)

Om tot de werkelijkheid door te dringen dienen we 
dus achter de uiterlijke verschijnselen te kijken. Wat 
is de drijvende kracht achter datgene wat we met onze 
beperkte ogen kunnen waarnemen?
Het idee dat er een kracht achter de verschijnselen be-
staat, een verborgen Realiteit die schuilgaat achter de 
wereld zoals we die waarnemen, is verbonden aan de 
definitie van ‘esoterisch’. Het woord esoterisch komt 
van het Griekse ‘esoterikos’ dat ‘behorend tot een 
innerlijke kring’ betekent, of van ‘esotero’ dat ‘meer 
innerlijk’ betekent. Het wijst naar iets binnen ons, 
iets wat verborgen is. Esoterisch is dus het tegenover-
gestelde van exoterisch, dat wat buiten ons staat en 
waar te nemen is. In de Theosofia is dit onderscheid 
ook wel verwoord in de begrippen ‘de Oogleer’ en 
de ‘Hartenleer’. De eerste verwijst naar datgene wat 
we kunnen begrijpen met het hoofd, met onze intel-
lectuele logica, geholpen door uiterlijke zintuiglijke 
waarneming. De tweede verwijst naar datgene wat we 
met het Hart en innerlijke kwaliteiten kunnen leren 
kennen, via ons begripsvermogen, ons inzicht, onze 
intuïtie, geholpen door ons eenheidsbesef.
Elke religie heeft haar esoterische kant. De Hartenleer 
is bekend in het Buddhisme in het algemeen en in de 
Mahāyāna-traditie in het bijzonder. In het Jodendom 
heb je de Kabbalah, in het Christendom de Gnostiek, 
in de Islam het Sufisme en in het Hinduïsme de Upa-
nishads, die de esoterische kant vertegenwoordigen. 
Zij die over deze esoterische kant schreven, maakten 
gebruik van de exoterische symboliek die je kunt vin-
den in de Heilige Boeken zoals de Bijbel, de Torah, 
de Koran en buddhistische Sūtra’s. De innerlijke be-
tekenis van alle parabelen, metaforen en mythen uit 
deze boeken is met de esoterische kennis te ontrafelen.
Kun je ook spreken van een esoterische kant van wet-
ten en rechten? Zeer zeker. Vanuit de esoterische ach-
tergrond kunnen we de hoogste WET of Dharma en 
de Wetten der Natuur nader beschrijven.

De WET – Dharma

Dharma komt van de Sanskrit-stam ‘dhri’, dat ‘on-
dersteunen’ betekent. In het algemeen heeft het de 

betekenis van ‘WET’ met hoofdletters of Plicht. 
G. de Purucker beschrijft Dharma als de “ware religie, 
ware filosofie, ware wetenschap en de juiste vereniging 
van deze drie”.(12) We zien hier een parallel met een 
van de definities van de Theosofie die we vinden in 
de ondertitel van Blavatsky’s Geheime Leer, de synthese 
van Religie, Filosofie en Wetenschap. Een andere defi-
nitie van Theosofie geeft Blavatsky in haar boek De 
Sleutel tot de Theosofie: “de kwintessens van Plicht”. (13) 
Hier komen we weer op Dharma als ‘Plicht’, met een 
hoofdletter. Vanuit de Theosofia of Esoterische Wijs-
begeerte is Dharma beter te begrijpen.
Theosofia betekent letterlijk Goddelijke Wijsheid of 
Wijsheid der Goden. De basis van de Theosofia is te 
vinden in het boek De Geheime Leer en bestaat uit 
drie grondstellingen. Verkort is Grenzenloosheid de 
eerste grondstelling: “Een Alomtegenwoordig, Eeuwig, 
Grenzenloos en Onveranderlijk Beginsel. Eén absolute 
Werkelijkheid die voorafgaat aan alle gemanifesteerd, 
beperkt zijn.” (14)

De tweede grondstelling is cycliciteit. Blavatsky be-
schrijft het als het onophoudelijk verschijnen en ver-
dwijnen van Heelallen.(15) 
De derde grondstelling is zo boven, zo beneden: “de 
fundamentele gelijkheid van alle Zielen met de Uni-
versele Overziel, en de verplichte pelgrimstocht voor 
iedere Ziel”.(16)

Als je uitgaat van Grenzenloosheid, bestaat daar niets 
buiten. Elk wezen is deel van het Grenzenloze of, be-
ter nog, is in essentie gelijk aan het Grenzenloze. Een 
van de belangrijkste conclusies die we met Blavatsky 
uit deze grondstellingen kunnen trekken is, dat Be-
wustzijn of Leven de kracht is achter alles wat zich 
manifesteert.(17) 
Oftewel: alles leeft. Een belangrijke conclusie als 
we willen begrijpen wat we onder de Wetten der  
Natuur of natuurwetten verstaan. Nergens in de natuur 
bestaat iets als dode materie; er is alleen grenzenloos 
leven of bewustzijn dat zich in diverse graden cyclisch 
uitdrukt. In de termen van esoterisch en exoterisch 
zou je kunnen zeggen dat er een duidelijk onderscheid 
bestaat tussen het uiterlijke voertuig en het innerlijke 
bewustzijn dat hierin werkzaam is. Het innerlijke be-
wustzijn manifesteert zich via het materiële voertuig 
dat we kunnen waarnemen. We noemen dit ook wel 
het spiritualistisch uitgangspunt.
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Wetten der Natuur

Vanuit het uitgangspunt dat alles leeft en leven univer-
seel is, kunnen we kijken naar de begrippen ‘Wetten 
der Natuur’ en natuurwetten, waarmee we het verband 
tussen natuurrecht, de WET en mensenrechten verder 
kunnen toelichten. 
Alles leeft, de Natuur vormt een levend samenwer-
kend geheel. Alles wat we waarnemen in de Natuur 
is niets anders dan acties en interacties van levende 
wezens of bewustzijnen van verschillende gradaties: 
van het gedrag van mensen tot dat van het atoom, van 
de wisselwerking van natuurrijken in een ecosysteem 
tot de weersomstandigheden, inclusief de cosmische 
invloeden daarop zoals die van de zon. Gottfried de 
Purucker definieert de ‘Wetten der Natuur’ als de 

… werking en wisselwerking van bewustzijnen en willen 
in de Kosmos (…) niet in de zin van verpersoonlijkte 
bewustzijnen en willen, doch meer als abstracties 
ter aanduiding van de gezamenlijke gevolgen van 
de werking van alle bewustzijnen en willen in de 
Kosmos. (18)

Deze werking en wisselwerking, deze gewoontepa-
tronen in de Natuur, kennen twee zijden: een actieve, 
bewuste zijde en een passieve, onbewuste zijde. Neem 
bijvoorbeeld onze bloedsomloop, de lucht die we in- 
en uitademen, onze stofwisseling, dit alles gebeurt on-
bewust. Het gebeurt simpelweg zonder dat we er iets 
actief aan moeten doen, het is een passieve gewoonte 
voor ons. Voor de cellen, moleculen en atomen die 
ons voertuig, ons lichaam samenstellen, zijn deze ge-
woontepatronen als natuurwetten.
De actieve kant van de Wetten der Natuur wordt met 
name bepaald door die wezens die reeds het niveau van 
zelfbewustzijn bereikt hebben. Vanaf het menselijke 
stadium van bewustzijn ontwikkelt zich parallel aan 
het denkvermogen ook het zelfbewustzijn. Een mens 
kan reflecteren op zichzelf en zelfbewust invloed uit-
oefenen. De mens wil iets, denkt erover en handelt 
daarnaar. Dit vormt de actieve of positieve zijde van 
de Natuur. Dit geeft ook de verantwoordelijkheid aan 
die wij als mensen hebben voor levende wezens die 
minder ver ontwikkeld zijn en op wie onze gewoonten 
hun invloed hebben, van de dieren en planten in deze 
wereld tot aan de cellen in ons lichaam.
‘Zo boven, zo beneden’ luidt de derde grondstelling 

van de Theosofia. Dit betekent dat wat van toepas-
sing is voor de cellen van ons lichaam in verhouding 
tot ons als menselijk bewustzijn, gezien kan worden 
als een analogie voor een groter verband: wat van 
toepassing is voor ons mensen in verhouding tot de 
Cosmos. We ervaren en ontdekken allerlei ‘natuurwet-
ten’, zoals lichtsnelheid en zwaartekracht. Achter deze 
natuurwetten, zoals wij mensen deze waarnemen, zijn 
eveneens wezens werkzaam. En het zijn de passieve 
en onbewuste gewoontepatronen van deze cosmische 
wezens, die deze natuurwetten vormen.
Vanuit dit esoterisch perspectief kunnen we een ‘na-
tuurwet’, zoals de zwaartekracht, veel beter uitleggen. 
Het wordt veroorzaakt door een interactie van bewust-
zijnen. Er bestaat tussen bewustzijnen een continue 
aantrekking en afstoting. Wij menselijke wezens, in-
clusief de levensatomen waaruit wij zijn opgebouwd, 
hebben een attractie tot de atmosfeer van deze planeet 
Aarde, een levenssfeer van een wezen met een cosmisch 
bewustzijnsniveau. Op dezelfde manier worden onze 
levensatomen, met hun atomaire bewustzijn, aange-
trokken tot ons als menselijk wezen. De interactie, op 
basis van vrije wil, van de karakteristieken van hun 
en ons bewustzijn produceert deze attractie. Niet alle 
atomen worden door ons aangetrokken. Sommige 
worden door ons afgestoten omdat we er geen cor-
respondentie mee hebben.(19)

De wetten van de fysica, de stoffelijk waarneembare 
natuurwetten, zijn niets anders dan de werking van 
de passieve zijde van hogere bewuste wezens op cos-
misch niveau. Kunnen we ook de actieve zijde van 
hogere wezens ervaren? In het algemeen geldt: hoe 
hoger de wezens op bewustzijnsniveau, hoe minder 
hun actieve zijde op lagere gebieden tot uiting komt. 
Net zomin als wij met ons actieve denken ons bewust 
bezighouden met het wel en wee van een van de cel-
len in ons lichaam.

De Wet der WETTEN, Goddelijk Mededogen

Er is echter een gewoontepatroon dat de hogere, spiri-
tuelere hiërarchieën kenmerkt, dat onderdeel uitmaakt 
van hun actieve zijde, en dat we wel kunnen ervaren. 
Het is de Wet der WETTEN en deze wordt ook wel 
beschreven als Eeuwige Harmonie of Goddelijk Me-
dedogen.(20) Het is de eeuwige harmonie die de Na-
tuur ondersteunt, het goddelijk mededogen dat vanuit 
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de spirituele hiërarchieën van de Kosmos stroomt om 
het geheel te ondersteunen. Daarmee keren we weer 
terug tot het eerdergenoemde begrip Dharma of WET 
met hoofdletters. 
Ook wij kunnen deze WET ervaren. Hiervoor is begrip 
nodig van wat in de Theosofia bekendstaat als het ze-
vende Juweel van Wijsheid: Kennis van het Zelf. We 
zullen bespreken hoe wij als mensen hiervan kunnen 
proeven. Vervolgens kunnen we met deze kennis tot 
een antwoord komen waarom de mensenrechten (nog) 
niet universeel worden toegepast.

De hoogste Dharma: Kennis van het Zelf

De Kennis van het Zelf, of in het Sanskrit Ātma-Vidyā, 
is een van de zeven universele leringen die in de Theo-
sofia bekendstaan als de zeven Juwelen van Wijsheid, 
en die terug te vinden zijn in alle grote wereldreligies 
en filosofieën. Met het Zelf met hoofdletter wordt een 
Zelf bedoeld dat gelijk is in elk wezen. Het verwijst 
naar de gemeenschappelijke bron waaruit elk bewust-
zijn ontspringt en geeft de fundamentele Eenheid aan 
van alles. En elk wezen is in staat die eenheid te erva-
ren, elk op zijn niveau. Vanuit dit besef van eenheid 
ontstaat van nature een basishouding van mededogen. 
Met kennis van het Zelf heb je tevens kennis van de 
hoogste WET of Dharma. In het oude India wordt 
ook wel verwezen naar Paramātman, Sanskrit voor 
‘het Opperste Zelf ’. Er wordt beschreven dat 

… het de hoogste, beste, meest bevorderlijke (…) 
en alomtegenwoordige Religie of dharma van een 
rationeel wezen is (…) om dit onbewuste immateriële, 
of Paramatma – de Oneindigheid en Eeuwigheid van 
Bestaan en Geluk – niet alleen te kennen, maar ook 
persoonlijk te ervaren (…) of te voelen …(21)

Een belangrijke conclusie van deze lering is dat het 
Zelf en de hoogste WET die daaruit voortvloeit, niet 
iets is wat buiten ons staat. De benaming ‘Zelf ’ geeft 
al aan dat we het in essentie zijn. In dit citaat wordt 
echter niet voor niets verwezen naar rationele wezens, 
waarmee tevens gedoeld wordt op het zelfbewustzijn 
dat met de ontwikkeling van het denkvermogen ont-
staat. Vanaf dat punt van ontwikkeling is het mogelijk 
om zelfbewust op te klimmen naar het niveau van het 
Zelf. Iedereen kan dit leren kennen. Meer over dit Ju-

weel en de andere Juwelen van Wijsheid is te vinden 
in de symposiumbijdragen in dit nummer.
Dat elk wezen in essentie dit Zelf is, betekent echter 
niet dat het evolutionaire uiterlijke levenspad voor elk 
wezen hetzelfde is. Het groeipad is uniek voor iedereen. 
Al onze unieke individuele karakteristieken zouden 
elkaar kunnen aanvullen en gezamenlijk in deze we-
reld een eenheid kunnen vormen. Hiermee komen we 
tot een tweede betekenis van Dharma, die met name 
belangrijk is voor de toepassing van wetten en recht.

De tweede betekenis van Dharma: 

Zelfwording

Deze tweede betekenis van Dharma is volgens G. de 
Purucker die van “essentiële, karakteristieke eigen-
schap of hoedanigheid.” (21) In deze betekenis wordt 
er gedoeld op de individuele plicht van een mens, iets 
wat hem van nature te doen staat in het licht van de 
eenheid.
Dit komt zeer dicht bij de betekenis van Zelfwording 
of Swabhāva — het vierde Juweel van Wijsheid in de 
Theosofia. De betekenis hiervan is dat een wezen altijd 
dat bewustzijn tot uitdrukking brengt, dat het tot nu 
toe ontwikkeld heeft. Een roos-bewustzijn manifes-
teert zich als roos, een koe als een koe en een mens 
als een mens, met een karakter dat een combinatie is 
van karakteristieke eigenschappen die hij, in dit én 
vorige levens, heeft ontwikkeld.
Het is echter van belang om dit in het licht te zien van 
het geheel, omdat elk wezen zich altijd ontwikkelt in 
verbondenheid met andere wezens. We groeien altijd 
in gezamenlijkheid. En de Dharma of Plicht die een 
individu heeft, komt tot uitdrukking in deze verbon-
denheid. Neem als voorbeeld een klein dorp waarin 
een aantal boeren voedsel verbouwt, een kleermaker 
kleding maakt, een schoenmaker schoenen et cetera. 
Elk lid van de gemeenschap brengt datgene in wat hij 
van nature en naar karakter kan. 

Zelfwording en rechtvaardigheid

Volgens Plato is dit de definitie van rechtvaardigheid: 
eenieder doet naar beste vermogen zijn plicht ten be-
hoeve van het geheel. Ieder geeft wat hij kan en ont-
vangt op deze manier wat hij nodig heeft. 
Op elk moment in plaats en tijd is er wel een zekere 
plicht voor ons om te vervullen. Daarvoor is het echter 
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nodig dat we een beeld hebben van dat geheel. Net 
zoals een muzikant de muziek van het gehele orkest 
moet volgen zodat hij zijn individuele bijdrage daar-
mee kan laten harmoniëren.
Deze harmonie is nooit statisch. Ze is continu aan 
verandering onderhevig, want elk groeiend wezen le-
vert steeds zijn bijdrage naar beste vermogen. Mocht 
iemand dat op een gegeven moment niet kunnen of 
willen doen, met als gevolg dat hij zich misdadig gaat 
gedragen, dan is volgens de definitie van Plato de eni-
ge rechtvaardige oplossing hiervoor, dat we diegene 
helpen om zijn plek weer te vinden in het geheel.
Het herstelrecht is gebaseerd op dit principe. In Lu-
cifer hebben we vele voorbeelden hiervan al de revue 
laten passeren. Een recent voorbeeld hiervan: er wordt 
op middelbare scholen steeds meer geëxperimenteerd 
met zogenaamde jeugdrechtbanken.(23) In plaats van 
straffen op te leggen vanuit de school, zoeken leerlin-
gen bij vergrijpen zelf naar passende maatregelen. Er 
wordt daadwerkelijk volgens een rechtbank gewerkt, 
met leerlingen die de rollen van rechter, advocaat en 
aanklager vervullen. Het recht is daarbij altijd gericht 
op herstel, waarbij de beklaagde eerst zelf moet na-
denken over de gevolgen van zijn daad. Wie heeft er 
nadeel van ondervonden en hoe zou hij dat kunnen 
herstellen? De maatregelen zijn dan gericht op het 
persoonlijk herstellen van de gevolgen van de daad.
Men ontdekt steeds meer dat rechtspraak gericht op 
herstel op de langere termijn tot betere resultaten leidt: 
minder recidive en betere integratie in de maatschap-
pij. Recht kan niet van buitenaf opgelegd worden, 
rechtvaardigheid is iets natuurlijks dat van binnenuit 
komt. Educatie is daarom eerder het passende ant-
woord op misdaad dan straf. De mens is geen roof-
dier dat opgesloten moet worden om de omgeving te 
beschermen. De mens is een denkend wezen en door 
dat denkvermogen zelfstandig te gebruiken, kan hij 
zijn vrije wil sturen en zijn handelingen in lijn bren-
gen met de Natuur. In het denken van de mens ligt 
het antwoord besloten op de vraag hoe mensenrechten 
universeel toegepast kunnen worden.

Zelfstandig denken de eerste stap

Mensen geven uitdrukking aan het bewustzijn via 
het denkvermogen. Aan alles wat de mens doet, aan 
elke handeling, gaan gedachten vooraf, bewust of on-

bewust. Onze gedachten en handelingen hebben een 
cyclisch patroon. Zo vragen we ons misschien elke 
ochtend af hoe het weer zal zijn, of we bekijken onze 
agenda om te zien welke taken we te doen hebben en 
welke afspraken we hebben gemaakt. Waarschijnlijk 
bestaat ons leven vooral uit dergelijke gewoontepatro-
nen: terugkerende cyclussen van gedachten en han-
delingen. Een menselijk karakter wordt bepaald door 
dit soort gewoontepatronen in denken en handelen. 
Hoe vaster deze gewoonten zijn, hoe onbuigzamer het 
karakter. Het menselijk karakter ontspringt dus uit-
eindelijk aan zijn gedachten. Via het denken bepaalt 
de mens wie hij is. 
Dit leidt tevens tot een andere belangrijke conclusie 
van de leer van Zelfwording: niets wat ons overkomt 
komt van buiten. De verantwoordelijkheid voor ons 
leven ligt altijd bij onszelf. We worden altijd onszelf. 
De omgeving waarin we ons bevinden, wat er in ons 
leven gebeurt, het zijn zonder uitzondering gevolgen 
van eigen handelingen uit dit of vorige levens. We 
ontwikkelen een eigen karakter op basis van de keuzes 
in denken en handelen die we met vrije wil maken. 
Omdat alle wezens verbonden zijn met elkaar vormt 
elk wezen, met zijn eigen karakter, zo ook het ‘karak-
ter’ van deze maatschappij, van deze wereld. Met de 
ontwikkeling van het zelfstandig denken kan de mens 
zijn eigen handelen meer richting geven dan bijvoor-
beeld de dieren, voor wie de vrijheid van handelen, 
vanuit instinct, een stuk beperkter is. Daarmee kent 
de mens een speciale verantwoordelijkheid.
Hij kan zijn denken gebruiken om steeds dichter bij 
de Kennis van het Zelf te komen en daarmee zelf een 
uitdrukking te worden van de Dharma. Zich één we-
tend met het universele leven, zal hij van nature in 
lijn handelen met de hoogste WET. Hij zal zich onzelf-
zuchtig en naar beste vermogen inzetten voor al wat 
leeft, en mededogend denken en handelen. Daarvoor 
is het echter nodig dat hij deze WET, de Tao, herkent.

Waarom Lao-tse gelijk heeft

Daarmee keren we terug naar twee verzen van Lao-tse:

Als de Tao verloren gaat, dan komt er deugd,
Gaat de deugd verloren, dan is er menslievendheid,
Gaat de menslievendheid verloren, dan komt er 
rechtschapenheid,
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Gaat rechtschapenheid verloren, dan komt er 
vormelijkheid.(24)

Vanuit de esoterische achtergrond kunnen we be-
grijpen dat kennis over de Wetten der Natuur en de 
Dharma, de hoogste wet die voortvloeit uit de eenheid 
van al het bestaande en die onze hoogste plicht is, zal 
leiden tot meer rechtschapenheid, menslievendheid, 
deugd en tot slot zelfs een Zelf-bewuste terugkeer tot 
het Ene of de Tao.
We begrijpen Lao-tse wellicht ook beter in het eerste 
vers dat we aanhaalden:

Hoe meer verboden en bepaald is in de wereld,
hoe armer de mensen worden; (…)
hoe meer wetten en regels worden opgelegd,
hoe meer dieven en vandalen ontstaan.(25)

We weten dat wetten alleen nodig zijn als we ons, be-
wust of onbewust, niet houden aan onze natuurlijke 
plicht. We weten ook dat onze menselijke wetten op 
zichzelf niets oplossen, zolang de mensen hun na-
tuurlijke plicht naar zichzelf en het geheel niet her-
kennen. Meer wetten leiden altijd tot meer dieven en 
vandalen, omdat we meer mensen volgens die wetten 
als dieven en vandalen zullen bestempelen, terwijl ze 
eigenlijk onwetend zijn, aangezien zij hun natuurlij-
ke plicht niet beseffen. Wetten bevestigen slechts het 
illusoire denkbeeld dat er iets van buitenaf nodig is 
om mensen in het gareel te laten lopen. Terwijl de 
werkelijke rechtvaardigheid, menslievendheid, deugd 
en eenheidsbesef in mensen zelf zit. E-ducatie, oftewel 
letterlijk ‘eruit leiden’ wat erin zit, is daarom de enige 
juiste reactie indien mensenrechten, of welke rechten 
dan ook, nu nog niet worden toegepast. Ter afsluiting, 
een passende laatste paradox van Lao-tse: 

Ik ben voor de goeden goed. 
Voor de niet-goeden ben ik ook goed, om ze goed te 
maken.(26) 
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Dames en heren, we zijn blij dat u gekomen bent, ook 
omdat dit een onderwerp is dat zogezegd voor onze 
voordeur staat. We worden dus allemaal gedwongen 
er diep over na te denken.

Mensenrechten, niet alleen een probleem 

van nu

Het mensenrechtenvraagstuk is niets nieuws. Als je 
terugkijkt in de geschiedenis, dan zie je dat het pro-
bleem altijd al, je zou haast kunnen zeggen zolang 
de mensheid actief denkt, een belangrijke rol heeft 
gespeeld. Er is steeds nagedacht over de basis waarop 
je met elkaar moet omgaan: welke grondgedachten, 
welke grondpatronen neem je daarvoor?
Er zijn talloze voorbeelden die dat bewijzen, van ver 
voor onze jaartelling tot heden ten dage. Steeds zijn 
we bezig om normen en waarden met elkaar af te 
spreken, op een basis die zo breed, zo internationaal 
mogelijk is. Het doel is steeds dat we op een humane 
manier met elkaar omgaan.
En als je die lange geschiedenis van de mensenrech-
ten met al die gemaakte wetten en afspraken overziet, 
dan zie je dat een nieuwe impuls helaas vaak geïniti-
eerd wordt aan het eind van een periode waarin het 
een keer flink mis is gegaan. Bijvoorbeeld nadat we 
een oorlog hebben uitgevochten en tot de conclusie 
kwamen: dit moeten we eigenlijk nooit meer hebben, 
daar moeten we toch een paar afspraken over maken. 
Niet alleen oorlogen waren een impuls om de afspra-

ken te verdiepen en te verbeteren, maar ook andere 
situaties waarbij mensen geen garanties meer hadden 
op leefbare omstandigheden. Denkt u bijvoorbeeld 
aan de feodale systemen die de vorsten er vroeger op 
na konden houden. Dit waren allemaal redenen om 
er wat aan te doen.
De lijst voorbeelden die u hieronder ziet, is dus ver-
re van compleet. Denkt u bijvoorbeeld ook aan onze  
eigen Willem van Oranje, aan mensen als Gandhi en 
Mandela, allemaal mensen die gewerkt hebben aan de 
verbetering van de menselijke condities.

Herman C. Vermeulen

Universele Rechten van de 
Reïncarnerende Mens

Inleiding I.S.I.S. Symposium 2016

Een beperkt overzicht van de geschiedenis van 

mensenrechten

• De Cyrus Cilinder, Perzië (539 v.C.)

• Ashoka, India (304-232 v.C.)

• De Magna Carta, Engeland (1215)

• Petitie van het Recht, Engeland (1628)

• Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring 

(1776)

• De grondwet van de Verenigde Staten van 

Amerika (1787) en Lijst van Rechten (1791)

• Verklaring van de Rechten van de Mens en de 

Burger, Frankrijk (1789)

• Eerste verdrag van Conventie van Genève 

(1864)

• De oprichting van de Verenigde Naties (1945)

• De Universele Verklaring van de Rechten van 

de Mens (1948)
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Vanuit dwang naar inzicht

De uitdaging waar we voor staan is: op welke basis 
ga je nu met elkaar om, wat voor gedachten en uit-
gangspunten neem je daarvoor? En dan merken we dat 
we al snel de mond vol hebben van rechten en plich-
ten. Maar er zit een groot nadeel aan deze begrippen 
‘rechten en plichten’ vast. Ze hebben namelijk in alle 
gevallen iets dwingends. Als je meent ergens recht op 
te hebben, dan ga je zogezegd op je recht staan. Dan 
wil je dat recht ook hebben, je wilt genoegdoening 
halen. En als je iets voor de totaliteit moet doen, dan 
praat je erover als een plicht ‘die je moet vervullen’, 
en daar zit ook iets dwangmatigs in.
Daar moeten we bovenuit zien te komen, boven het 
idee van uiterlijke dwang, want dat staat haaks op 
handelen vanuit het algemeen belang als vanzelfspre-
kendheid. We kunnen immers een inzicht in onze 
samenleving opbouwen, een inzicht in het geheel, 
waardoor we daar met elkaar op een heel andere manier 
over gaan denken. En dan moeten we wijzen op het 
begin van de Theosophical Society, op de kennis die 
mevrouw Blavatsky sinds 1875 over de Theosofia gaf 
— in feite weer teruggaf, want die kennis is ooit eens 
van ons geweest. Hoe vreemd het ook klinkt, maar 
kennis kan je ook kwijtraken als je die niet goed zelf 
onderhoudt en erover blijft nadenken. En daar ligt nu 
precies de grote uitdaging die we in dit symposium 
met elkaar oppakken.

Universele patronen

H.P. Blavatsky bracht ons dus opnieuw de Theosofia. 
Dat is een zeer uitgebreid systeem van, zou je kunnen 
zeggen, religie, filosofie en wetenschap. Het is een syn-
these ervan. En zij liet ons zien hoe vanzelfsprekend 
het is dat je vanuit die visie ook een universele ethiek 
en moraliteit ontwikkelt. Deze universele visie en 
ethiek wordt in het Sanskrit Dharma genoemd. Dat 
is iets anders dan wetgevingen genereren, want het is 
een uitdaging waar we in feite allemaal voor staan.
Mevrouw Blavatsky gaf, zoals gezegd, ons mensen 
terug wat ons erfrecht is. En als we dat erfrecht goed 
begrijpen, kunnen we veel beter met elkaar omgaan, 
kunnen we veel meer respect voor elkaar genereren. 
Dat is wat we gezamenlijk in dit symposium willen 
doen: vanuit de universele patronen die ten grondslag 
liggen aan het hele universum – dus vanuit de EEN-

HEID – kijken wat normaal zou zijn in al onze con-
tacten met onze medemensen. Hoe je, als je dit goed 
begrijpt, elkaar kunt respecteren.
Vaak worden dergelijke visies vertaald naar rechten en 
plichten. Maar ik hoop dat als onze twee dagen suc-
cesvol verlopen, we boven die beperking van rechten 
en plichten zijn uitgegroeid en we veel meer kunnen 
spreken vanuit een morele en ethische zienswijze die 
we in onszelf ontwikkeld hebben.

Rechten van de Reïncarnerende Mens

In dit symposium willen we het vraagstuk van de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
(UVRM) nadrukkelijk in een heel andere dimensie 
plaatsen. We willen in feite, en dat is het aantrekke-
lijke van afkortingen, toewerken naar de UVRRM: de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Reïn-
carnerende Mens. 
En dat gaat een aanzienlijke stap verder. Want als je 
erover nadenkt, zie je dat het begrip reïncarnatie een 
belangrijke dimensie toevoegt. Dat die dimensie nu 
juist datgene is waardoor je mogelijkerwijs tot een 
heel andere omgang met elkaar komt, tot een wezen-
lijk andere kijk op wat vanzelfsprekend of niet-van-
zelfsprekend is.
We gaan dus praten over de consequenties van reïn-
carnatie, dat je meerdere levens met elkaar omgaat. 
Die veel langere tijdsfactor houdt een enorme uitda-
ging in, want je kan niet meer van het idee uitgaan 
‘fijn, het probleem is opgelost want die of die figuur 
is nu buiten mijn gezichtsbereik, oftewel: voor mij is 
hij er niet meer, ik hoef geen rekening meer met hem 
te houden’. 
Nee zeggen we vanuit een begrip van reïncarnatie: 
die relatie, dat verband blijft bestaan, en zal zich na 
kortere of langere tijd dus weer aandienen.
Reïncarnatie geeft je het besef dat onze wederzijdse 
omgang en alle afspraken die we daarover maken, veel 
langer doorwerken dan één leven. En dat je je denken, 
je bewustzijn moet trainen om vanaf het moment dat 
je die afspraken maakt, ook meteen van die langere 
tijdsduur uit te gaan. Je zal je realiseren dat je je vij-
and van nu – waar je zo moeilijk mee uit de voeten 
kan – toch weer in volgende incarnaties tegenkomt 
en dat je dan opnieuw voor de uitdaging zal staan, 
hoe je met elkaar verder moet.
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Innerlijke groei en vrije wil

We hebben met onze symposiumploeg van het afgelo-
pen seizoen hard gewerkt om, vanuit de theosofische 
achtergrond, die Universele Verklaring van de Rechten 
van de Reïncarnerende Mens voor u uit te werken, in 
een duidelijke vorm waar u iets mee kan doen. En onze 
Preambule, zoals u straks zult horen, gaat uit van de 
basisgedachten van de Theosofia: de drie grondstel-
lingen en zeven zeer praktische universele principes. 
Die gaan we met elkaar uitwerken.
Ons doel is niet om absolute wetten of regels te geven, 
want dat kan niet. We groeien allemaal, we groeien in 
bewustzijn, in inzicht. Onze omgangsregels – als ik ze 
zo mag noemen – zijn dus ook dynamisch groeiend, 
en zouden steeds verfijnder moeten worden, in de 
loop van de incarnaties die we met elkaar doormaken. 
We gebruiken bewust het woord ‘wet’ niet, want er 
is vrije wil door het hele Universum. Zoals er in de 
fysica altijd wel een paar vrije elektronen zijn die zich 
op een heel eigenwijze manier gedragen, zo zien we 
dat in onze menselijke wereld ook. We zullen daar-
om tot omgangsregels moeten komen, een methode 
moeten zien te vinden, waardoor we elkaar zo stimu-
leren dat onze vrijheid van gedrag niet ten koste gaat 
van anderen. Ieder van ons heeft een universeel besef 
van rechtvaardigheid. Dat besef is trainbaar, en dat 
is de uitdaging.

Activerende opzet

We gaan dat besef, die visie nu met elkaar opbouwen 
door eraan te werken. Daarom hebben we gemeend 
ons symposium dit jaar een soort werk-opzet te geven 
— met veel ruimte voor uitwisseling, voor dynamiek. 
We zijn heel blij met al het publiek dat ons livestream 
volgt, en nu naar ons zit te luisteren. Maar u hier in 
de zaal bent heel belangrijk, omdat u, door in de dy-
namiek met ons mee te gaan, meehelpt om dit sym-
posium vorm te geven.
De werkwijze die we hebben bedacht voor deze twee 
komende dagen, is: u krijgt elke ochtend en middag 
eerst een introductie te horen over een principe dat we 
hebben gedestilleerd. Dat principe wordt daarin aan 
u uitgelegd. Dan komt een workshop waarin u en de 
workshopleiders met dat principe gaan werken. We 
praten er met elkaar over, en kijken wat het betekent 
en wat we ermee kunnen doen. En de uitkomsten van 

de workshop worden in de daaropvolgende lezing over 
de consequenties – die door dezelfde spreker wordt 
gegeven die de introductie deed – meegenomen en 
in een dieper en breder beeld geplaatst, een beeld dat 
wij dus al voor een deel hebben voorbereid. 
Het is dus van belang dat u zich realiseert dat we heel 
veel van u verwachten in de komende twee dagen. En 
voelt u zich vooral volkomen vrij in dit onderwerp: 
het heeft een hele hoop kanten, en we zijn bereid om 
die in de workshops allemaal met elkaar te delen. Op 
deze wijze proberen we dat principe als het ware in u 
geactiveerd te krijgen. U draagt het al in u: het moet 
alleen nog even naar buiten komen.
Nu geef ik het woord aan de volgende spreker, die ons 
de eerste principes gaat voorleggen: Linda van Noord.

Wat biedt Stichting I.S.I.S.?

• Cursussen in het Nederlands, Engels en Duits, 

ook wereldwijd via Skype:

 - cursus Anders Denken = opbouw zelfkennis

 - cursus Levenswijsheid = opbouw levensvisie

• Lezingen in het Nederlands, Engels en Duits

• Boeken, tijdschrift Lucifer. Ook verkrijgbaar via 

internet

• Audio, video, livestreams

I ��S �
� I�
�S
�

Wat is Stichting I.S.I.S.?

Stichting I.S.I.S. is het internationaal werkorgaan 

van The Theosophical Society Point Loma – 

Blavatskyhouse The Hague. De naam I.S.I.S. staat 

voor International Study-centre for Independent 

Search for truth. De stichting wil mensen die 

antwoorden zoeken op levensvragen en met 

een open geest en kritische blik kennis willen 

opbouwen, ondersteunen in hun zoektocht.
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Linda van Noord

Universele Wetten, mensen, rechten en 
plichten

Dit is, zoals bekend, een theosofisch symposium en 
de mensenrechten gaan we deze twee dagen dan ook 
vanuit een theosofisch perspectief bezien. Wat bete-
kent dat precies? Mevrouw H.P. Blavatsky kwam naar 
eigen zeggen eind 19e eeuw om de ‘denkgarelen’ van 
de mensen te doorbreken. Niet om een enkele ge-
dachte in te brengen als het ware, maar om het gehele 
perspectief van waaruit mensen zichzelf, anderen, de 
wereld en het universum beschouwden compleet te 
verschuiven. Was zij de eerste die dit deed of tracht-
te? Nee, velen zijn haar voorgegaan en velen zullen 
nog volgen, in een lange traditie van grote denkers 
die in alle tijden en culturen ons voortdurend hebben 
voorgehouden dat Universele Broederschap de ware 
basis is van onze gemeenschap: kennelijk zijn we wel 
degelijk onze broeders hoeder. Dit symposium gaat 
over dat andere perspectief op onszelf, het leven en 
dus ook mensenrechten. 
Waarom is er sprake van Broederschap en hoe verhoudt 
dit zich tot mensenrechten: de totstandkoming ervan, 
de naleving op sommige gebieden, maar ook de grove 
schendingen die we dikwijls zien? Hoe ver gaat dan 
onze verwantschap met elkaar en onze verantwoor-
delijkheid voor elkaar? Waarom lijken onze oplossin-
gen zo weinig duurzaam? Wat kunnen we dán doen? 

Twee uitgangspunten

Laten we beginnen met het verduidelijken van wat 
dat andere perspectief dan precies zo anders maakt. 

Er zijn simpel gezegd twee verschillende vertrekpun-
ten waarvandaan we het leven kunnen bezien: vanuit 
eenheid of vanuit wat we afgescheidenheid kunnen 
noemen. Wat bedoelen we daarmee? 
Vanuit het eerste uitgangspunt, dat van eenheid, stellen 
we dat alle leven voortkomt uit één Bron en daarom 
onlosmakelijk met elkaar is verbonden. Er is dan sprake 
van Eén Leven dat zich als het ware uit, manifesteert, 
in een grote verscheidenheid aan wezens, zoals mensen 
of dieren bijvoorbeeld. Uit het tweede uitgangspunt, 
dat van afgescheidenheid, volgt dat alles wat leeft in 
essentie gescheiden is van elkaar, losstaat van elkaar. 
Daarbij hoort dat niet alles wat we waarnemen leeft, 
want er is immers ‘dode’ materie en wat we leven 
noemen is uit stof spontaan ontstaan of het is toege-
voegd, ons ‘gegeven’, door bijvoorbeeld een persoon-
lijke god. Dit noemen we ook wel het materialistische 
uitgangspunt: de stof gaat aan het leven zoals we het 
kennen vooraf. Het is ook vanuit dat perspectief dat 
we zo hard naar buitenaards leven zoeken: we gaan uit 
van een brede basis van dode materie, waar bovenop 
eventueel leven kan gaan bestaan en als dit inderdaad 
het geval is bestaat dit leven afgescheiden van elkaar. 
Deze twee verschillende vertrekpunten, ook wel het 
spiritualistische versus het materialistische uitgangs-
punt genoemd, of het leven dus beschouwd vanuit 
eenheidsbesef of een gevoel van afgescheidenheid, 
leiden logischerwijs tot andere ervaringen in ons leven 
en onze wereld. We bedoelen met het materialistische 
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uitgangspunt of zelfs het gevoel van afgescheidenheid 
overigens niet dat mensen die hiervan uitgaan niet so-
ciaal kunnen zijn of niet het gevoel kunnen hebben 
bij elkaar of een grote groep te horen. De theosofische 
idee van Eenheid gaat alleen veel verder dan dit: we 
horen niet alleen als groep, bijvoorbeeld zelfs de hele 
mensheid, bij elkaar, maar we zijn in essentie Eén en 
hetzelfde Leven. Laten we dat eerst eens verkennen. 
Wanneer we de wereld inkijken zien we gelukkig veel 
uitingen van mededogen en samenwerking. We ken-
nen allemaal mensen die uitstijgen boven hun eigen-
belang, zich inzetten voor een groter collectief belang 
en soms zelfs met gevaar voor eigen leven staan voor 
de bescherming van waardigheid en rechtvaardig-
heid. Of dit nu op het gebied van milieubescherming, 
dierenrechten, armoedebestrijding of mensenrechten 
gebeurt, overal waar de minst mooie kanten van men-
sen naar voren komen, zien we ook moedige mensen 
die niets liever doen dan anderen helpen. Zo zagen 
we zeer uiteenlopende reacties op de komst van grote 
groepen asielzoekers in Nederland. Duizenden vrij-
willigers meldden zich aan om mee te helpen met de 
opvang en begeleiding van deze mensen, terwijl an-
deren zich angstig of zelfs vijandig toonden. Ook in 
Syrië zelf zien we dat sommige mensen vechten om 
elkaar te overmeesteren en anderen met gevaar voor 
eigen leven in bijvoorbeeld een verscheurde stad als 
Aleppo achterblijven om te helpen, zoals de vele dap-
pere artsen en verplegers waarvan onlangs nog een deel 
is gedood door bommenwerpers die wederom grote 
delen van de stad verwoestten en daarbij dus ook een 
aantal ziekenhuizen raakten.
We worstelen dus, zou je kunnen stellen. Een wor-
steling waarbij we gelukkig veel inspirerende en be-
moedigende krachten aan het werk zien. Zo is de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
zelf, zoals Herman in de inleiding vertelde, een (rela-
tief) slotstuk van een eeuwenlang proces waarin vaak 
moedige mensen zich ten koste van zichzelf principi-
eel hebben opgesteld ten behoeve van het beschermen 
van de menselijke waardigheid. De verschrikkingen 
van de Tweede Wereldoorlog vormden daarmee dus 
niet de oorzaak, maar wel een belangrijke aanleiding: 
mensen moesten voor eens en altijd beschermd wor-
den tegen onderdrukkende en uitbuitende regimes; 
dit nooit weer. Een belangrijke stap voor de mensheid.

En heel langzaam, beetje bij beetje, groeien heel veel 
mensen in het besef dat een op onszelf of op onze eigen 
groep gericht leven schadelijk is voor ons als totaliteit, 
zeker in een wereld waar de onderlinge afhankelijkheid 
en verbondenheid steeds evidenter worden. Een goed 
voorbeeld hiervan is het ambitieuze klimaatakkoord 
dat recent in Parijs werd ondertekend, wat slechts en-
kele jaren geleden nog ondenkbaar was geweest. Onze 
persoonlijke wereld is als het ware steeds groter ge-
worden en we kunnen steeds minder om elkaar heen. 
Voor ons betekent dit dat we iedere dag geconfron-
teerd worden op allerlei terreinen met dilemma’s: doe 
ik wat goed is voor mij of doe ik wat goed is voor de 
ander of voor ons allemaal op langere termijn? Koop 
ik een shirt dat weliswaar goedkoop is, maar ergens 
ver weg door kinderhanden is gemaakt? Stem ik op 
een politieke partij die alleen mijn belangen behartigt 
of wil ik dat de hele samenleving het goed heeft? In 
deze context wordt het collectieve menselijke geweten 
in een veelheid aan wetten en regels vastgelegd in een 
poging orde te bewerkstelligen in die wereld met al die 
persoonlijke en groepsbelangen. Het vastleggen van 
mensrechten in een Verklaring en later in bindende 
verdragen, we zeiden het al, is daar een goed voorbeeld 
van. Helaas weten we allemaal dat het voor ons ook 
moeilijk is ons eraan te houden. Hoe komt dat nu? 

Logica vanuit het gevoel van 

afgescheidenheid

En dan komen we nog even terug op dat gevoel van 
afgescheidenheid, want daar zit volgens ons de kern 
van het probleem. Als we namelijk niet herkennen 
dat we Eén zijn, maar ons als afgescheiden van al 
het andere leven ervaren, voelen we ons logischerwijs 
kwetsbaar. Als we daaraan toevoegen dat veel mensen 
ook uitgaan van de eenmaligheid van het leven, wordt 
die kwetsbaarheid alleen maar groter: we moeten dan 
immers ook nog alles uit dat ene leven halen. Vanuit 
de Theosofia stellen we dat de mens deel is van het 
Ene Oneindige Leven en dat we dit als het ware slechts 
vergeten zijn. De gehechtheid aan het ene, eindige le-
ven maakt dat de persoonlijkheid, het lagere zelf in 
de mens, centraal komt te staan. Om vervolgens de 
grilligheid van het uiterlijke leven te kunnen weerstaan 
heeft de persoonlijkheid de neiging om voor zichzelf, 
en eventueel de groep waarmee hij zich identificeert, 
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meer te nemen dan hij nodig heeft. Vanuit de ervaren 
kwetsbaarheid wordt een ‘nooit genoeg’-gevoel erva-
ren. Hetgeen hij denkt nodig te hebben moet hij wel 
uit de wereld om hem heen halen, want daar is hij, 
afgescheiden van die grote rest, immers aan overge-
leverd. Wat daarmee ontstaat is wat we een perceptie 
van gebrek of schaarste kunnen noemen: altijd tekort 
of nooit genoeg. De persoonlijkheid wordt daarom ook 
wel voorgesteld als iemand die zijn dorst lest met zout 
water: hoe meer hij ervan drinkt, des te dorstiger hij 
wordt. We herkennen die karakteristiek waarschijn-
lijk allemaal wel in onszelf. We ervaren wellicht een 
tekort aan geld, willen toch weer die nieuwste iPhone 
of misschien zoeken we het wel in immateriële zaken 
zoals de status die gerelateerd wordt aan een goede 
baan of een titel, of misschien zoeken we het wel in 
de persoonlijke liefde. Daaruit volgt weer dat een 
gevoel van competitie kan ontstaan, want omdat er 
nooit genoeg is en ik afhankelijk ben van de wereld 
om mij heen om mijzelf te beschermen en te vervul-
len, moeten we elkaar misschien wel bevechten om 
ervoor zorg te dragen dat ik (of mijn groep) in ieder 
geval niet word ondergesneeuwd. 
Zo is in de Verklaring van de Rechten van de Mens  
onder artikel 23 opgenomen dat iedereen het recht 
heeft vakverenigingen op te richten en zich daarbij 
aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen. Op 
zich heel begrijpelijk en gezien de huidige staat waar-
in de mensheid verkeert zelfs goed: we zien namelijk 
ook dat verschillende groepen verschillende belangen 
denken te hebben en dat betekent dat de minder ster-
ken zich moeten kunnen beschermen tegen de ster-
keren, vaak de rijkeren. Een heel goede zaak in onze 
maatschappelijke context dus, waar competitie tus-
sen persoonlijkheden en groepen tot onderdrukking, 
uitbuiting of andere vormen van geweld kan leiden. 
Wanneer we helemaal teruggaan naar de oorsprong 
hiervan zien we dus dat de mentaliteit die erachter zit 
in de kern wordt gevormd door onwetendheid, angst 
en een gevoel van kwetsbaarheid. 
En dan komen we bij dat andere perspectief, dat spi-
ritualistische uitgangspunt. Hoe ziet dat er dan uit?

De drie Grondstellingen

Een idee die we in vrijwel alle religies en grote filo-
sofische stelsels tegenkomen, omdat het dus door al 

die grote denkers is verkondigd, is die van de aan alle 
vormen of manifestatie ten grondslag liggende Een-
heid. In de Theosofia is het de conclusie van de eerste 
van de drie Grondstellingen, waarin wordt gesproken 
over een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzenloos en 
onveranderlijk BEGINSEL. Misschien ken je het als het 
Al of de Bron of Allah, zoals het in de Islam wordt ge-
noemd. Allah heeft 99 namen, waaronder de Eeuwige 
en de Alomvattende. Deze namen zijn niet limitatief, 
maar beschrijvend voor 99 aspecten, eigenschappen 
of uitgangspunten. Het Al is natuurlijk grenzenloos 
en er is dus niet iets dat Allah niet is, Hij of liever 
Het omvat alles. De Chinese wijsgeer Lao-tse noem-
de die Bron Tao: het Tao dat genoemd kan worden is 
niet het ware Tao.(1) Als je er een etiket opplakt, be-
grens je het en je kunt de oneindigheid niet begrenzen.  
Paulus zei: “In Hem (of Het) leven we, bewegen we, 
zijn we.”(2) Alles leeft en is in het Ene. Plato verwoord-
de het als: “de Godheid houdt in zichzelf alle levende 
wezens besloten”.(3) En die Godheid zelf is dus in es-
sentie oneindig, zoals alle leven dat is. Overal vinden 
we de idee van de fundamentele Eenheid terug. En 
dat moet dan vanzelfsprekend wel over dezelfde Een-
heid gaan, want anders is het er niet één, maar zijn het 
meerdere. Dus hoe we het ook noemen, er kan maar 
één grenzenloze Eenheid zijn. 
Vanuit die Bron, dat Beginsel, komen dus al de let-
terlijk ontelbare begrensde wezens voort als delen van 
hetzelfde Leven. Een illusoire begrenzing van die on-
eindigheid, paradoxaal genoeg een ‘stukje’ van die 
oneindigheid. Alle leven is die Eenheid en heeft als 
manifestatie zijn wortels in die Eenheid, zoals bij-
voorbeeld planten, dieren, planeten en sterren. In de 
oneindigheid bestaat dan ook een oneindigheid aan 
gemanifesteerde wezens: het universum is totaal vol 
van leven. Leven binnen leven. De oude Grieken noem-
den dit ook wel het Pleroma, dat Volheid betekent. 
Oneindigheid veronderstelt ook voor ieder wezen op 
zich de afwezigheid van een beginpunt of een eindpunt. 
Als mens hebben we dus een oneindige ontwikkeling 
achter ons en de oneindigheid voor ons. Samen met 
alle andere wezens, onze Broeders dus, zijn we bezig 
aan een grenzenloze Pelgrimstocht van ontwikkeling. 
En die ontwikkeling gebeurt altijd cyclisch. Cyclici-
teit is de tweede Grondstelling van de Theosofia: alles 
wordt geboren, groeit en sterft om na een rustperiode 
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weer geboren te worden. Dit geldt voor grote wezens 
(bijvoorbeeld zonnestelsels), maar ook voor heel kleine 
(bijvoorbeeld een mineraal). 
De derde Grondstelling volgt logischerwijs uit de Een-
heidsgedachte en stelt dat alle wezens volstrekt gelijk-
waardig zijn aan elkaar. Alle wezens zijn in essentie 
natuurlijk het Oneindige zelf, maar verschillen in de 
manifestatie in graad van ontwikkeling en, gelukkig, 
in individuele voorkeur (we zijn allemaal uniek!). Daar-
om zien we zo’n rijke verscheidenheid om ons heen, 
maar zijn er ook overeenkomsten binnen groepen 
waarvan de leden min of meer op hetzelfde niveau van 
ontwikkeling leven (bijvoorbeeld de groep mensen of 
de groep dieren en daarbinnen weer de groep apen). 

Wat is een mens?

En wat is dan precies een mens? Een mens komt net 
als alle wezens dus voort uit de Bron, maar kennelijk 
is hij ergens het bewuste contact met het Hogere ver-
geten. In de esoterische literatuur wordt de mensheid 
daarom ook wel ‘de grote wees’ genoemd, losgeraakt 
van zijn ouder, niet meer wetend waar hij vandaan 
komt, waar hij naartoe gaat en wat de zin van dit alles 
is. In de mens zou daardoor sprake zijn van heimwee, 
een gevoel niet op zijn plaats te zijn. Precies zoals we 
dat net zagen in de beschrijving van de wereld be-
schouwd vanuit het gevoel van afgescheidenheid. Maar 
eigenlijk is de mens dus wat we noemen ‘een vonk van 
eeuwigheid’ of ‘godsvonk’. Zoals vonken ontspringen 
aan het grote vuur. 
Hoe wordt een mens vanuit het grenzenloze leven 
dan een mens? Het grenzenloze leven loopt als het 
ware over van leven, waardoor er uitvloeiing, ook 
wel emanatie genoemd, plaatsvindt. Die uitvloeiing 
vanuit dat ene grenzenloze leven gaat gefaseerd, zoals 
bijvoorbeeld een waterval eerst het bovenste plateau 
met water vult, waarna het overloopt en vervolgens in 
het volgende plateau terechtkomt, waar het zich vult 
en overloopt, enzovoort. We zeggen hierbij ook dat 
op deze manier het hoger ontwikkelde leven vanuit 
zichzelf het lagere leven voortbrengt. 
Alle wezens bestaan uit verschillende van deze ni-
veaus en worden daarom ook wel samengesteld ge-
noemd. Zo is ook de mens een samengesteld wezen 
en die idee zien we in veel religieuze stelsels terug. 
Het Buddhisme bijvoorbeeld onderkent vijf aspecten 

maar het Christendom deelt de mens in in geest, ziel 
en lichaam. Deze stelsels spreken elkaar niet tegen, 
maar het is maar net hoe gedetailleerd je wilt kijken. 
Vanuit de Theosofia zouden we zeggen dat de geest 
onze schakel vormt met het grenzenloze. De ziel komt 
voort uit de geest en vormt het lerende, zich ontwik-
kelende deel. En het lichaam is ons voertuig dat we 
nodig hebben om op aarde uitdrukking te kunnen 
geven aan ons bewustzijn. Het is vanuit de ziel dat 
we meer op het uiterlijke leven gericht kunnen zijn, 
waardoor een gehechtheid aan de persoonlijkheid 
ontstaat (zoals we eerder bespraken), of we kunnen 
ons meer één weten met onze geest en daarmee met 
de Eenheid zelf. De spirituele lessen die we opdoen 
wanneer we meer op de Eenheid zijn gericht nemen 
we leven na leven mee. Het geestelijke in ons en dit 
hogere deel van onze ziel vormen wat we ook wel de 
reïncarnerende ego noemen.

De logica van Broederschap

We zijn één groots Leven dus, dat zich in letterlijk 
ontelbare wezens manifesteert. Daaruit volgt logi-
scherwijs dat Broederschap een feit is in de Natuur. 
De verschillende ‘ikken’ zijn immers slechts illusoir; 
het Ene Leven is de werkelijkheid achter die vele ma-
nifestaties. ‘We zijn allen in essentie EEN’ moet dus 
in de meest letterlijke betekenis worden opgevat. En 
in dat Ene Leven hebben we elkaar per definitie no-
dig. Broederschap is dus niet alleen een begrijpelijk 
en terecht sentiment, het is een logisch voortvloeisel 
van de structuur van het Leven zelf. 
Wanneer we vanuit dit spiritualistische perspectief 
naar het leven kijken, voelen we ons verbonden met 

Geest

Ziel

Lichaam

Ene Oneindige Leven
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alle mensen om ons heen, zelfs met alles wat leeft. 
De ander met een gevoel van angst en competitie 
beschouwen is daarmee totaal overbodig geworden, 
waardoor we een heel ander leven leiden. Je zou kun-
nen stellen dat Eenheidsbesef leidt tot, in plaats van 
een perceptie van gebrek, een perceptie van overvloed 
en ‘altijd genoeg’. Bovendien realiseren we ons dat 
we voor ons geluk niet afhankelijk zijn van de wereld 
buiten onszelf, maar dat we in ons eigen bewustzijn 
moeten kijken en daar via onze innerlijke schakel die 
onze geest is alle schatten kunnen vinden die we maar 
nodig denken te hebben en veel meer. Jezus stelde, 
zoals zo vele anderen in hun eigen woorden, immers: 
het Koninkrijk Gods is in u. 
En vanuit dit perspectief zullen we elkaar dus niet 
meer beconcurreren, laat staan uitbuiten of onder-
drukken, maar werken we samen om onze innerlijke 
vermogens tot uitdrukking te brengen en grootse, 
verheven maatschappijen te creëren. We zijn immers 
echt onze broeders hoeder. Hoeveel meer zouden we 
op alle gebieden in het leven kunnen bereiken als we 
dit zouden beseffen? Wat zouden we met elkaar kun-
nen bereiken als alle kinderen in de wereld zouden 
opgroeien met dit besef? 
In plaats van de noodzaak wetten, hoe verheven dan 
ook, vast te leggen, op te leggen en af te dwingen zou-
den we vanuit onszelf niets liever willen dan de Een-
heid ondersteunen. We zouden geen wetten en regels 
meer nodig hebben, maar onze vrije wil aanwenden 
om onze plichten ten opzichte van de Eenheid ten 
behoeve van alle mensen met plezier te vervullen. 

Dharma

In sommige oosterse religies wordt deze idee ook wel 
Dharma genoemd. Dharma betekent onder andere 
Wet en Plicht. Een andere betekenis is steunen of on-
dersteunen. Met andere woorden: hij die zijn Dharma 
volgt, volgt de Wet en ervaart het als zijn Plicht zijn 
denken en handelen ondersteunend te laten zijn aan 
de totaliteit. Deze wet hoeft dus niet van buitenaf te 
worden opgelegd, want Dharma volgen we vrijwillig 
van binnenuit. 
Blavatsky kwam niet alleen om de denkgarelen van 
de mensen te doorbreken met deze universele visie op 
het leven. Zij gaf naar eigen zeggen ons daarmee ook 
ons Erfrecht terug, zoals Herman Vermeulen  in de 

inleiding zei. Een Recht dat verdergaat dan alle door 
mensen benoemde rechten dan ook. Het Recht na-
melijk kennis en besef te hebben van wie en wat wij 
werkelijk zijn en hoe dit leidt tot vrijheid, gerechtigheid 
en vrede in de wereld: zoals het ideaal wordt geschetst 
in de eerste zin van de preambule van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens. 
En daar gaan we dit symposium graag met elkaar 
over in gesprek. 

Referenties

1. Lao-tse, Tao Te King, vers 1. 
2. Handelingen 17:28.
3. Plato, Timaeus, 30d-31a.
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Vragen die tijdens de workshop werden besproken:

1. Kun je eenheid herkennen? Geef voorbeelden.

2. Uitgaande van de eenheid is er universele 

broederschap. Tot hoever reikt die 

broederschap?

3. En wat betekent deze visie voor je dagelijkse 

leven?

4. Welke wetten zijn nodig in een samenleving 

gebaseerd op eenheid?
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We hopen dat de workshops tot een inspirerende en 
vruchtbare uitwisseling van gedachten hebben geleid. 
In dit deel gaan we de praktische consequenties van de 
ideeën die vanmorgen zijn besproken en de uitkom-
sten van de workshops doornemen. We zullen daarbij 
de theosofische preambule van de Universele Rechten 
van de Reïncarnerende Mens presenteren. Want als 
we daadwerkelijk uitgaan van Eenheid, en daarmee 
Universele Broederschap als feit in de Natuur, leidt 
dit logischerwijs tot een andere visie op zaken als ver-
antwoordelijkheid, vrijheid en vrije wil en daarmee 
ook mensenrechten. 

Verantwoordelijkheid, vrijheid en vrije wil

Laten we eens bij deze begrippen stilstaan. Het Ene 
Leven uit zich, manifesteert zich in een oneindigheid 
aan wezens, zeiden we al. Mensen, dieren, planten en 
vele andere. Allemaal hebben we onze wortels in dat 
Ene Leven en daarom zijn alle wezens volstrekt gelijk-
waardig aan elkaar. Het ontwikkelingsniveau verschilt 
en ook de individuele voorkeuren en dit maakt ons 
allemaal uniek. De een weet zich meer aangetrok-
ken tot kunst en wordt in zijn leven een schilder of 
misschien een musicus. De ander heeft een aantrek-
kingskracht tot wetenschappelijk onderzoek of mis-
schien wel tot onderwijs. Gelukkig zijn we met velen 
en gelukkig nemen we allemaal onze unieke set aan 
al ontwikkelde talenten en vermogens met ons mee. 
Natuurlijk is het reservoir aan talenten en vermogens 

in essentie oneindig, zoals wij dat in essentie ook zijn. 
Hoeveel gaan we dus nog leren en ontwikkelen in de 
periode die voor ons ligt! 
Dat leren, dat ontwikkelen doen we natuurlijk nooit 
alleen, maar altijd samen. We hebben elkaar nodig. 
Niet alleen mensen natuurlijk, maar ook al het andere 
leven dat we kennen en wellicht nog niet bewust ken-
nen. Mensen hebben elkaar nodig en een aarde om 
op te leven, maar ook de planten, dieren, mineralen 
en elementalen. Alles werkt dus met elkaar samen om 
de verscheidenheid, die dus feitelijk dat Ene Leven 
is, zichzelf te laten ervaren en gezamenlijk te kunnen 
groeien in inzicht en in vermogens. Een prachtig sa-
menspel van de enorme schare aan wezens die geza-
menlijk als het ware een harmonisch orkest vormen. 
Waarin iedereen zijn eigen plek heeft, heel natuurlijk, 
overeenkomstig zijn eigen karakteristiek. De een is 
beter op de piano en de ander op de contrabas, maar 
iedereen is gelijkwaardig en volkomen uniek. 
Waarom de wereld niet altijd de weerspiegeling is van 
een harmonisch orkest is vanmorgen uitgebreid ter 
sprake gekomen. De verstoringen veroorzaakt door 
het gevoel van afgescheidenheid leiden helaas tot vele 
vormen van disharmonie, in onszelf als gevoelens van 
onzekerheid, onwaardigheid of angst voor onze me-
demens bijvoorbeeld, maar ook om ons heen, in het 
uiterste geval als gewapend conflict, onderdrukking 
en uitbuiting. Allemaal schendingen van de mense-
lijke waardigheid. Eigenlijk zaken die ver onder ons 

Linda van Noord

Verantwoordelijkheid, vrijheid en  
vrije wil

Consequenties uit de Universele Wetten
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niveau liggen en heel diep in ons hart voelen we wel-
licht dat we beter zijn dan dit en dat we met elkaar 
beter verdienen dan dit.
We kunnen dus zelf een keuze maken. Verbinden 
we ons met het lagere in ons, de persoonlijkheid die 
denkt dat hij eenmalig leeft en losstaat van het Grote 
Leven, of trachten we in ieder geval te reiken naar de 
Universele Idee van Broederschap uitgaande van Een-
heid. Probeer ik op het werk vooral carrière te maken 
of denk ik helemaal niet aan mijn carrière maar zet ik 
me in voor de organisatie en daarbinnen bijvoorbeeld 
de afdeling of het team? Vind ik het belangrijk dat 
ik een comfortabel leven leid en mag de rest van de 
aarde daarvoor gebruikt worden of vraag ik me juist 
af wat de rest van de aarde nodig heeft van mij? Dit 
is de keuze waarvoor we op allerlei niveaus worden 
gesteld, in ons gezin, in vriendschappen of juist in 
relaties die niet zo lekker lopen, op het werk, in onze 
buurt, in onze stad, in ons land, in onze wereld. De 
mate waarin we in staat zijn vanuit Eenheidsbesef te 
leven bepaalt hoe wij met elkaar handeldrijven, hoe 
we aan landbouw doen, hoe we dieren behandelen, 
hoe we met criminaliteit omgaan, hoe we met groe-
pen mensen omgaan die andere normen hebben dan 
wij, hoe we met andere landen omgaan en natuurlijk 
ook hoe we mensenrechten bezien.
 
Dharma: handelen naar je edelste visie

Ieder mens heeft de verantwoordelijkheid ondersteu-
nend te zijn aan de totaliteit, zoals de blazer in het 
orkest zijn spel tot op het kleinste detail zal proberen 
te harmoniseren met de rest van de symfonie. Ieder 
mens heeft de verantwoordelijkheid het beste van zich-
zelf in te brengen ten behoeve van het grotere geheel. 
Dit is Dharma. Voor mij betekent dit in praktische 
zin, niet in principiële zin maar in praktische zin, 
misschien net iets anders dan voor iemand anders. 
Mijn talenten en vermogens liggen misschien wel op 
een ander vlak dat die van jou. Ook kan het zijn dat 
ik in wijsheid veel minder ver ben ontwikkeld dan 
mijn buurman. Het blijft echter mijn Dharma om 
het meest edele, wijze, mededogende te denken en 
te doen in een bepaalde situatie. Dat is Plicht, dat is 
de Wet met een hoofdletter. En dit zal voor iedereen 
gepaard gaan met vallen en opstaan, met fouten ma-
ken en leren van die fouten. Dat hoort nu eenmaal 

bij grenzenloze ontwikkeling en is ook helemaal niet 
erg. Daar moeten we onszelf of anderen ook niet om 
veroordelen. Het zou eigenlijk de normaalste zaak van 
de wereld moeten zijn dat fouten worden gemaakt en 
dat we elkaar helpen na het vallen op te staan om ver-
volgens weer gezamenlijk verder te lopen op het Pad. 
Met al onze onvolkomenheden kunnen we ons nog 
steeds in iedere situatie afvragen wat de situatie nodig 
heeft en we kunnen al onze vermogens inbrengen om 
daarin ondersteunend te zijn. Dat kan dus in het klein 
zijn, bijvoorbeeld in je dorp, of misschien brengt de 
situatie wel met zich mee dat je president bent van 
een groot land en dan moet je dus daar vanuit die rol 
de totaliteit, al wat leeft, ondersteunen. De verschil-
lende rollen zijn volstrekt gelijkwaardig en een mens 
zal in het licht van de oneindigheid en cycliciteit of 
in zijn geval reïncarnatie, natuurlijk continu van rol 
wisselen. We hebben soms de neiging te hechten aan 
deze rollen en de ene als belangrijker dan de andere 
te beschouwen. De rollen doen er echter niet toe, wat 
ertoe doet is dat we uitdrukking geven aan Dharma, 
waar we ook zijn, met wie we ook zijn en welke rol 
we ook maar vervullen.

Wanneer ben je waarlijk vrij?

Maar hoe zit het dan met vrijheid? Laten we beginnen 
met de vrije wil, want die lijkt essentieel voor welke 
vorm van vrijheid dan ook. 
Vanuit de Theosofia kan worden gesteld dat de mens, 
die in essentie grenzenloos is, niet eens een vrije wil 
heeft maar vrije wil ís. Er is namelijk geen beperking 
van het Zelf en van zijn inherente vermogens. Het is 
in de manifestatie dat we een beperking ervaren en 
hoe meer we ons hechten aan die manifestatie des te 
beperkter we ons voelen. Wanneer we groeien in be-
wustzijn groeit als het ware de ruimte van de vrije wil. 
Over de natuurrijken heen kunnen we dat gemakkelijk 
herkennen. Een mens heeft meer ruimte om keuzes 
te maken dan een dier en een dier heeft weer meer te 
kiezen dan een plant. 
Wanneer we hechten aan onze persoonlijkheid en deze 
centraal stellen in ons leven worden we eigenlijk een 
slaaf van onze lagere natuur. We reageren veelal in-
stinctief op wat er op ons afkomt of we creëren idealen 
die gericht zijn op het welzijn van de persoonlijkheid, 
bijvoorbeeld dat mooie huis en die droomvakantie. Dit 
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betekent overigens niet dat we niet mogen dromen van 
een mooi huis of een ontspannen vakantie. In de Theo- 
sofia zeggen we dat het niet de uiterlijke zaken zelf 
zijn maar de gehechtheid eraan die problematisch is. 
Wanneer we in onze persoonlijkheid denken ze nodig 
te hebben, we ervan afhankelijk denken te zijn, zijn 
we feitelijk gevangen in die beleving, zijn we onvrij 
en we zullen wellicht te veel van onze inspanningen 
richten op het verkrijgen ervan. 
Wat is vrijheid? Wanneer is de mens waarlijk vrij? 
Het advies dat de lange reeks van grote denkers in 
allerlei religies, filosofieën en culturen ons heeft voor-
gehouden is die van het bewandelen van de binnen-
waartse weg, waar we geluk en vrede zullen vinden. 
Mens Ken Uzelf, is een van de bekendere esoterische 
aansporingen. Wanneer we kennis van en inzicht in 
onszelf verkrijgen, zullen we weer weten en voelen 
dat we Een zijn met het grenzenloze Leven en dan 
kunnen we uitstijgen boven alle beperkingen die we 
onszelf hebben opgelegd en van waaruit we de ander 
bekijken. Daar ligt onze ware vrijheid, het ‘Konink-
rijk Gods’ dat immers in ons is.
Zijn we verplicht deze keuze te maken? Moeten we 
dit doen? Nee, de Natuur kent geen dwang, wordt wel 
gezegd. We mogen met de Natuur meewerken en dan 
leven we ons Dharma, dan streven we ernaar ons den-
ken en handelen ondersteunend te laten zijn aan alle 
leven. We mogen er echter ook dwars tegenin gaan. 
Bewijzen van deze keuzevrijheid vinden we iedere dag 
in de krant, zien we misschien in onze wijk of op het 
werk en de meesten van ons ook wel in zijn of haar 
eigen leven. Tegen de Natuur in gaan, wat dus leven 
vanuit een gevoel van afgescheidenheid is, mag dus. 
Het levert alleen disharmonie op, veelal diepgaand en 
op grote schaal; vaak met veel leed als gevolg.

Het verschil tussen een wet en de Wet

Er is een groot verschil tussen Dharma, het vrijwillig 
volgen van de natuurlijke Wet, en de door mensen ge-
maakte wetten die vervolgens worden opgelegd. Het 
leven legt de mens of welk wezen dan ook niets op; het 
zijn mensen die elkaar iets opleggen. Het een komt van 
binnenuit en het andere van buitenaf. En je zou na-
tuurlijk zeer wel kunnen beargumenteren dat wanneer 
we leven vanuit de perceptie van afgescheidenheid, die 
wetten ook broodnodig lijken te zijn. Kijk maar naar 

mensenrechten. Die zijn nota bene ontworpen om de 
ene mens tegen de andere te beschermen, wat vanuit 
de Eenheidsgedachte natuurlijk een waanzinnig idee 
is. Helaas vormt dit wel de huidige realiteit waar veel 
mensen zich in bevinden.
Lao-tse zei het al: wetten zijn nodig als Tao verdwijnt. 
Namelijk wanneer de mens zich niet meer bewust is 
van wie hij is, als hij zichzelf niet meer kent en daar-
mee ook niet meer de ander als zijn broeder herkent. 
Het is daarom dat we in dit symposium willen bij-
dragen aan die bewustwording, precies in de lijn van 
Blavatsky toen zij kwam om de mens zijn Erfrecht 
terug te geven. Dus wij hebben ook een Verklaring 
gemaakt, een Verklaring van de Universele Rechten 
van de Reïncarnerende Mens. Deze Verklaring, zo zal 
je in deze twee dagen zien, bestaat uit een preambule 
en zeven artikelen. 

Preambule 

Laten we beginnen met de preambule en deze moet 
na vanmorgen al bekend voorkomen:
Wanneer we spreken over de Universele rechten van de 
reïncarnerende mens, dan gaan we daarbij uit van drie 
grondgedachten. 

Grenzenloosheid 
Er is een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzenloos en on-
veranderlijk BEGINSEL. Eén absolute Werkelijkheid die 
voorafgaat aan al het gemanifesteerd, beperkt zijn.

Cycliciteit 
In die grenzenloosheid manifesteert al het leven zich 
cyclisch. 

Gelijkwaardigheid en groei 
Alle wezens komen uit dezelfde bron, zijn daarom in 
essentie gelijk en ontwikkelen zich cyclisch in samen- 
hang met elkaar op basis van oorzaak en gevolg.

Want ja, wanneer we propageren mee te willen wer-
ken met de Natuur zal het niet verwonderlijk zijn dat 
onze preambule gebaseerd is op de drie Grondstellin-
gen, zoals we ze vanmorgen al bespraken. Dit zijn de 
Grondstellingen voor al het leven en zouden dus ook 
logischerwijs de basis moeten vormen voor onze ge-
meenschap. Uit de drie Grondstellingen volgen wat we 



22 Universele Rechten van de Reïncarnerende Mens

de zeven Juwelen van Wijsheid noemen, zij zijn feitelijk 
verdere uitwerkingen van deze drie Grondstellingen. 
Gezamenlijk noemen we zo ook wel: de Wetten der 
Natuur. En dit zijn dus geen wetten die ons worden 
opgelegd, maar gewoontepatronen die in de Natuur 
te herkennen zijn, op universele schaal, ze gelden in 
het hele universum. We kunnen deze wetten leren 
begrijpen en ermee werken. 
Hoe ontstaan die gewoontepatronen eigenlijk? Van-
morgen benoemden we kort het proces van emanatie 
of uitvloeiing. We vertelden daarbij dat het hogere 
leven altijd uit zichzelf het lagere leven voortbrengt. 
Dat hogere leven legt daarbij het patroon neer, de 
natuurwetten neer, waarin de lagere wezens hun be-
staan zullen hebben. De mens, bijvoorbeeld, bepaalt 
vanuit zijn bewustzijn welk patroon het lichaam, dat 
uit talloze wezens (cellen dus) bestaat, volgt. De mens 
bepaalt immers zaken als slaap- en waaktijden, voeding 
en de algehele denksfeer in zijn bewustzijn. Voor een 
cel zijn dit natuurwetten. De hogere wezens waar wij 
ons bestaan in hebben (leven binnen leven), ook wel 
goden genoemd, leggen met hun gewoonten weer de 
patronen neer voor ons. De oude hermetici stelden 
daarom: zo boven, zo beneden. Wat voor het Hogere 
geldt, geldt ook voor het lagere. De Natuur herhaalt 
zich steeds. 
Wat zijn die gewoontepatronen in de Natuur, wat zijn 
dan die grote Wetten? 

Wetten der Natuur: zeven Juwelen van 

Wijsheid 

Hieronder hebben we de zeven Juwelen van Wijsheid 
op een rij gezet. We lopen ze even langs. 
1. Reïncarnatie: letterlijk ‘weer vlees worden’. De 

idee dat wezens worden geboren, na een periode 
van manifestatie sterven om vervolgens na een 
periode van rust weer geboren te worden. Dit 
geldt uiteraard voor alles wat leeft en wordt daar-
om in bredere zin ook wel aangeduid als de leer 
van wederbelichaming. We herkennen hierin de 
gedachte van cycliciteit. 

2. Karma: letterlijk vertaald handeling, actie of daad. 
De wet van oorzaak en gevolg of, zoals we het ook 
wel noemen, de wet van herstel van harmonie. 

3. Hiërarchieën: de hiërarchische structuur van het 
Universum. Dat gaat over hoe de grote verschei-

denheid van wezens is geordend. 
4. Zelfwording: iedereen wordt altijd zichzelf. Hij 

wordt in een leven wat hij in vorige levens van 
zichzelf heeft gemaakt, wat hij al heeft ontwik-
keld. En, als in essentie grenzenloos wezen, zal 
hij altijd meer zichZelf worden. 

5. Progressieve evolutie: wat we aan hogere vermo-
gens eenmaal hebben ontwikkeld in onszelf, kun-
nen we niet meer verliezen. 

6. Twee Paden: deze staan voor twee motieven; ge-
bruik je je kennis om je eigen gelukzaligheid te 
bewerkstelligen of zet je je in voor al wat leeft, 
ongeacht de consequenties voor jezelf. 

7. Kennis van het Zelf: als we ons Zelf kennen, ken-
nen we alles. Dit Juweel gaat over onze innerlijke 
vereniging met onze diepste kern, ons Zelf dat in 
alle wezens hetzelfde is. 

Ongetwijfeld zal niet iedereen meteen eenzelfde beeld 
hebben bij deze begrippen en dat is natuurlijk helemaal 
niet erg: dit symposium duurt nog even en ze worden 
allemaal nog uitgebreid uitgewerkt. 
De zeven artikels die we hebben geformuleerd in de 
Verklaring van de Universele Rechten van de Re-
incarnerende Mens vloeien logischerwijs voort uit 
deze Natuurwetten, en ook deze zullen in de hier-
na volgende bijdragen en workshops uitgebreid wor-
den besproken. Omdat we onderdeel zijn van het  
Grote Universele Leven, van de Natuur, bestuderen 
we uiteraard zowel onszelf als de wereld om ons heen 
wanneer we studie maken van deze wetmatigheden. 
Wij denken dat kennis van en inzicht in onszelf en dus 
ook deze wetmatigheden onherroepelijk leiden tot het 
vermogen duurzaam vrijheid, gerechtigheid en vrede 
te bewerkstelligen in onze wereld. Het is daarbij van 
belang de Grondstellingen en de Juwelen uiteindelijk 
altijd in samenhang te betrekken op een onderwerp. 
In de eerstvolgende bijdrage zullen we beginnen met 
het verkennen van de eerste twee Juwelen van Wijs-
heid: reïncarnatie en karma. 
Mens ken uzelf dus. Ken jezelf en je zult boven alle 
beperkingen uitstijgen en de ander weer herkennen als 
deel van hetzelfde Leven. Zo zitten wij hier bij elkaar 
als een paar honderd druppels (of misschien wel veel 
meer …) in die oneindige oceaan, of als vonken van 
dat Ene Vuur. Alles wat we nodig hebben zit in ons, 
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alle idealen, vermogens, talenten. Dit Erfrecht laat 
zien dat we ons niet klein en machteloos hoeven te 
voelen, maar dat we de kracht hebben om een leven 
en een wereld te creëren die waarlijk recht doen aan 
ons aller inherente waardigheid. 
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Introductie

Een aantal weken geleden bracht een zekere voetbal-
kenner in een talkshow naar voren dat Marokkaanse 
jongeren Nederlandse voetbalclubs in de problemen 
brengen. Voor het gemak scheerde hij hierbij het ge-
drag van alle Marokkaanse jongens over één kam. De 
volgende dag was het een nieuwsitem, maar het jour-
naal kwam met een verrassende invalshoek. Ze waren 
bij een voetbalclub op bezoek geweest waar diezelfde 
Marokkaanse jongeren speelden, maar waar het alle-
maal prima draaide. Dat kwam omdat deze club zich 
als een eenheid opstelde. Regels werden twee keer per 
jaar duidelijk besproken en ouders die hun kinderen 
alleen maar dropten en ophaalden werden aangespro-
ken op het feit dat ze bij een vereniging zaten, en dat 
dat betekent dat je met zijn allen je steentje bijdraagt. 
Het gevolg was dat iedereen betrokken raakte en zich 
ook betrokken voelde. Marokkaanse ouders draaiden 
volop mee en de club was allesbehalve in de problemen. 
We zien hier twee reacties op dezelfde situatie: één 
vanuit afgescheidenheid, wijzend op die buitenlandse 
jongens, en één vanuit het eenheidsidee van de vereni-
ging, waarbij iedereen actief betrokken wordt. De een 
zet zich af, de ander zet zich in. De een is deel van het 
probleem, de ander deel van de oplossing. 
Dit voorbeeld gaat slechts over een voetbalclub, maar 
zou hetzelfde principe niet ook in het groot opgaan 
bij disharmonie of conflictsituaties op nationaal of in-
ternationaal niveau? En als dat zo is, kunnen wij daar 

dan iets in betekenen en deel zijn van de oplossing? 
Hebben wij bijvoorbeeld invloed op iets dat zich aan 
de andere kant van de wereld afspeelt?
Als we van de eenheid van het leven uitgaan, zoals we 
vanochtend besproken hebben, dan moet dit inder-
daad het geval zijn. Die eenheid, die verbondenheid, 
betekent dat wat de een doet, niet losstaat van de an-
der, en dat we dus altíjd invloed hebben. Ook al zien 
we de verbanden misschien niet direct. 
Om te begrijpen hoe dat werkt en in welke mate we 
invloed hebben, moeten we een beeld opbouwen van 
hoe de eenheid functioneert en wat de wetmatighe-
den zijn, waaraan alles in die eenheid onderhevig is.
Die wetmatigheden zijn de zeven Juwelen van Wijs-
heid die Linda van Noord zojuist introduceerde. Ze-
ven universele principes waarvan we vanmiddag de 
eerste twee zullen onderzoeken: wederbelichaming 
of reïncarnatie en oorzaak en gevolg of karma. Twee 
sleutels die verklaren waarom de wereld om ons heen 
nu is zoals die is, maar ook wat onze invloed erop is 
en hoe we met die invloed richting kunnen geven aan 
de toekomst.

Karma, alleen vanuit eenheid te begrijpen

Karma is het principe dat in iedere oorzaak een over-
eenkomstig gevolg besloten ligt. Zonder het misschien 
te beseffen gaan we er allemaal al dagelijks vanuit. 
Wanneer we een afspraak maken, de planten water 
geven, of een glas laten vallen, dan weten we wat er 

Bouke van den Noort

Karma, cycli: verbondenheid en 
dynamische harmonie 
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komt. Het zijn simpele voorbeelden van handelingen 
waarmee we een bepaald gevolg in gang zetten en ook 
verwachten. En ook de wetenschap, die met het for-
muleren van hypotheses een bepaald verwacht gevolg 
voorspelt, is op dit principe gebaseerd. Maar karma 
is meer dan alleen oorzaak en gevolg op het fysieke 
gebied, het is de universele wetmatigheid dat alles in 
de oneindigheid oorzaak en gevolg is. 
Hoe dit werkt is alleen te begrijpen als we karma van-
uit de eenheid zien waarin het één altijd invloed heeft 
op het andere. En eigenlijk kan je al niet van het één 
en het ander spreken, omdat eenheid wil zeggen dat 
alles in essentie ook al het andere ís.
Dit is nogal filosofisch, maar je kan als metafoor voor 
die eenheid een vijver nemen: zodra je er je hand in-
steekt ontstaat er een rimpeling. De hele vijver raakt 
in beweging en als je even wacht zal je zien dat die 
rimpeling via de kanten weer bij je hand terugkomt. 
Tot ten slotte weer de evenwichtstoestand is bereikt van 
het gladde oppervlak. De Natuur, die eenheid waar we 
in leven, heeft ook een evenwichtstoestand, en dat is 
harmonie. Evenwichtstoestand moet in dit geval niet 
worden opgevat als een statisch iets, maar één levendig 
geheel aan bewustzijnen die continu aan verandering 
en groei onderhevig zijn en elkaar beïnvloeden. Het 
is een dynamische harmonie, waarin al het leven zijn 
plaats heeft en zijn taak vervult in dat geheel. 

Overeenkomstige karakteristiek

Op het moment nu dat we handelen – en dat is ook 
wat karma letterlijk betekent: handelen – veroorzaken 
we een rimpeling in de spreekwoordelijke vijver, we 
oefenen een kracht of energie uit die effect heeft op dat 
geheel en vanuit die totaliteit weer op ons terugkaatst 
in een exact overeenkomstige karakteristiek, en dit laat-
ste is essentieel. Doen we iets tegen die harmonie in 
dan komt er een disharmonisch gevolg bij ons terug, 
en ‘zit het ons tegen’, dat noemen we dan zogenaamd 
‘slecht karma’. Handelen we in overeenstemming met 
die eenheid dan zullen we er ook overeenkomstig de 
vruchten van plukken, maar daarvan vergeten we vaak 
dat dat net zo goed karma is. 
Er dus niet zoiets als goed of slecht karma, want dat 
bestaat niet. Er is alleen karma, een oorzaak en een 
gevolg dat het resultaat is van een bepaalde handeling 
of gedachte. Want ook gedachtes behoren tot de een-

heid en hebben op dat gebied hun overeenkomstige 
gevolgen. Denk maar aan de grote invloed van krach-
tige denkers die we in de geschiedenis hebben gehad, 
positief en negatief, of aan het uitbreken van mentale 
epidemieën zoals angst voor terreur. De wetmatigheid 
is universeel en werkt op de verschillende niveaus van 
onze samengesteldheid, fysiek, mentaal en spiritueel.
Niet alleen de karakteristiek, de kwaliteit, van een 
handeling komt overeenkomstig bij ons terug, maar 
ook de intensiteit waarmee je iets in gang zet. Stap je 
langzaam de vijver in, dan heb je weinig golfbewe-
ging, spring je erin, dan heb je de boel aan het klotsen.
Karma betekent ook dat er niets is dat je overkomt 
dat níét bij je hoort. En dat wil zeggen dat toeval niet 
bestaat en alles dus rechtvaardig is. Waar we incar-
neren, wanneer, in welke omstandigheden, met welk 
lichaam: het zijn allemaal de gevolgen van oorzaken 
die we zelf gelegd hebben aan de hand van ons eigen 
handelen en denken. In plaats van te zeggen ‘we heb-
ben karma’ zou je eigenlijk beter kunnen zeggen ‘we 
zijn karma’ en onze omstandigheden zijn in feite een 
spiegel van ons eigen handelen. 
Alles is dus karma, zonder uitzondering. Ook als we 
de oorzaak ergens niet van kennen of het gevolg op 
een handeling schijnbaar uitblijft. Wanneer de rimpe-
ling in de vijver niet in dit, maar in een volgend leven 
bij ons terugkomt. En dan komen we bij het volgende 
Juweel, dat van reïncarnatie. Karma en reïncarnatie 
kunnen niet los van elkaar worden gezien en worden 
daarom ook wel de tweelingleer genoemd. 
Pas als je ze in samenhang ziet, kan je de rechtvaar-
digheid inzien van je omstandigheden en verklaren 
ze de wereld om je heen.

Cyclische beweging

Als we naar de eerste twee grondstellingen teruggaan: 
oneindigheid en cyclische beweging, dan betekent dit 
een komen en gaan van alles in die oneindigheid. Van 
atoom tot universum, alles is onderhevig aan die uni-
versele wet van cyclische beweging. Het is bewustzijn 
dat zich keer op keer tot uitdrukking brengt op dit ui-
terlijke gebied, om vervolgens weer terug te keren naar 
de innerlijke gebieden voor een periode van rust. Een 
algemene term voor dit proces is wederbelichaming 
en in het specifieke geval van mensen en dieren wordt 
het reïncarnatie genoemd, omdat onze lichamen van 
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vlees zijn en reïncarnatie letterlijk wedervleeswording 
betekent. Maar reïncarnatie is dus slechts één uitings-
vorm van die universele wet van cyclische beweging.
Geboorte en dood zijn dan ook niets anders dan over-
gangen van toestanden van dat bewustzijn. Hierbij 
heeft Linda van Noord in de vorige bijdrage het on-
derscheid laten zien tussen ons reïncarnerende deel, 
onze hogere natuur die in essentie onsterfelijk is, en 
het vergankelijke voertuig dat we iedere keer weer op-
bouwen om hier op aarde onze lessen op te kunnen 
doen. Iedere keer dat we incarneren leren we bij en 
ontplooien we iets meer van die geestelijke kern die we 
in essentie zijn. Cyclische beweging is dus niet alleen 
maar een cirkelgang maar er zit ook een element van 
groei in, maar daar zullen we morgen verder op ingaan.
We zijn er dus voor dit leven geweest en zullen er na 
dit leven zijn en die gedachte is onmisbaar om de 
rechtvaardigheid van karma te begrijpen. Karma kan 
namelijk op drie manieren uitwerken:
• Oorzaken die we in dit leven gezaaid hebben en 

ook in dit leven oogsten (je ziet een direct ver-
band).

• Oorzaken die we in vorige levens gezaaid hebben, 
en die we in dit leven oogsten.

• Oorzaken die we in dit of vorige levens gezaaid 
hebben maar die we pas in volgende levens zul-
len uitwerken.

Vrije wil

Dus wat ons ook overkomt, we hebben het zelf ooit 
veroorzaakt, op basis van onze vrije wil. 
En dit laatste is een belangrijke gedachte. Die vrije wil 
is principieel en ligt aan de basis van alle keuzes die 
we maken, bewust of onbewust. Er wordt over karma 
daarom ook wel gesproken als de wet van de vrije wil.
Dát we moeten oogsten wat we in het verleden gezaaid 
hebben staat vast. Maar wanneer we dat doen en hoe, 
daar hebben we met onze vrije wil een allesbepalende 
invloed op. 
Dat is al heel eenvoudig te zien bij twee mensen die 
zich in precies dezelfde omstandigheden bevinden maar 
waarvan de een gelukkig en positief is en de ander on-
gelukkig en alleen maar aan het klagen. We kunnen 
namelijk zelf kiezen hoe we op onze omstandigheden 
reageren en dat is ook de sleutel om de toekomst in 
eigen hand te nemen.

Kans om fouten te herstellen

Karma stelt ons in de gelegenheid om fouten uit het 
verleden te herstellen en of we dat met succes doen 
bepalen we door nu op een juiste manier met de ge-
volgen om te gaan. Ieder gevolg heeft namelijk te-
gelijkertijd een nieuwe oorzaak in zich besloten en 
afhankelijk van hoe we daarop reageren doorbreken 
we de cyclus of zetten we hem voort, creëren we har-
monie of disharmonie.
Maar wat is dan de juiste reactie, hoe komen we tot 
die harmonie? Hiervoor is het van belang twee ma-
nieren te onderscheiden waarop we op karma kunnen 
reageren, één die wel en één die niet tot een oplossing 
leidt; één waarbij er sprake is van symptoombestrijding 
en we onze rommel onder een kleedje vegen om het 
zo te zeggen en één waarbij we de werkelijke oorzaak 
bij de wortel aanpakken. 

Twee manieren van reageren

Die twee manieren van reageren zijn terug te voeren op 
de tweevoudigheid van onze natuur, de twee vensters 
waardoor we naar de wereld kunnen kijken: vanuit de 
persoonlijkheid, ons vergankelijke deel, of vanuit onze 
hogere natuur, ons onvergankelijke deel. Afhankelijk 
van waar we ons mee vereenzelvigen, ons bewust op 
afstemmen, reageren we op de wereld om ons heen.
Vereenzelvigen we ons met onze persoonlijkheid, dan 
reageren we vanuit afgescheidenheid, op basis van onze 
begeerte en emoties. En dat zijn aspecten die van mo-
ment tot moment veranderen en geen heldere kijk op 
de situatie geven. We reageren impulsief op wat we 
met onze zintuigen waarnemen zonder de situatie te 
overdenken. Oorzaak en gevolg zou je in dit verband 
kunnen zien als actie is reactie, een direct reageren op 
de uiterlijke omstandigheden, zonder tot de achterlig-
gende oorzaak door te dringen.
Vereenzelvigen we ons met onze hogere natuur, dan 
reageren we vanuit eenheidsbesef en met begrips-
vermogen. Je benadert de situatie niet vanuit jezelf, 
maar je kijkt er objectief naar en onderzoekt op die 
manier de achterliggende oorzaak. Je ziet de zaken 
in een groter verband en probeert van daaruit voor 
harmonie te zorgen.
Als je vanuit je persoonlijkheid leeft, dan ervaar je de 
omstandigheden als van buiten op je afkomend, je 
ziet jezelf er los van. Het leven overkomt je en je bent 
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altijd slachtoffer van oorzaken die door zogenaamd 
toeval op je afkomen.
Vanuit het perspectief van je hogere natuur ben je 
nooit slachtoffer. Je weet dat je de situatie ooit zelf 
veroorzaakt hebt en niemand anders dan jijzelf het 
kan oplossen. Je gaat bij jezelf te rade en je neemt je 
verantwoordelijkheid. Door beheerst en overwogen te 
handelen neem je ook de touwtjes in eigen handen. 
Je omstandigheden bepalen dan niet je welbevinden, 
maar de visie die je erop hebt.
Neem bijvoorbeeld een conflictsituatie. Stel je wordt 
aangereden terwijl je van rechts kwam. Reageer je van-
uit de persoonlijkheid dan stap je zonder na te denken 
uit je auto om je recht te halen. Je wordt beheerst door 
emoties en reageert die meteen af op de ander die je als 
enige verantwoordelijke ziet van jouw ongemak. Het 
verongelijkte gevoel, de disharmonie die achterblijft is 
het zaad van een nieuw gevolg, je houdt de cyclus in 
stand waarmee een toekomstige ontmoeting verzekerd 
is waar zich opnieuw een soortgelijke situatie voor zal 
doen totdat de harmonie hersteld is. Reageer je vanuit 
je hogere natuur, dan zou het als volgt kunnen gaan: 
je blijft kalm en kijkt eerst of er niemand in gevaar is 
door de ontstane verkeerssituatie en of de ander niks 
mankeert. Je gaat in gesprek om te achterhalen wat 
er nou aan de hand was. En dan blijkt dat de andere 
bestuurder je niet had gezien omdat hij verblind werd 
door de zon. Je begrijpt de situatie en handelt samen 
de schade af. De harmonie is hersteld en de cyclus van 
opnieuw disharmonie zaaien is doorbroken. Met deze 
manier van reageren zou je oorzaak en gevolg dan ook 
kunnen beschouwen als herstel van harmonie.
In dit voorbeeld is de aanleiding duidelijk, maar je 
kunt je nog steeds afvragen: waarom overkomt míj dit 
nu? Hoe kan je de achterliggende oorzaak achterhalen 
wanneer die in een vorig leven ligt? Toch kan je ook 
dan het antwoord vinden door naar de karakteristiek 
van de situatie te kijken, die zoals gezegd altijd over-
eenkomt met de oorzaak die je ooit zelf gelegd hebt. 
Je gaat bij jezelf te rade: wat doet de situatie met je? 
Ervaar je ongeduld dan zou daar je les in kunnen zit-
ten. Ervaar je een verantwoordelijkheid om de ander 
te helpen, dan zit daar wellicht het stukje herstel van 
harmonie.
Alleen door vanuit het besef van eenheid te reage-
ren komen we tot duurzame oplossing en harmonie. 

Wij zijn met elkaar verbonden, op basis van karma 
en reïncarnatie komen we elkaar een volgende keer 
onvermijdelijk tegen. Hetzij in harmonie, hetzij in 
disharmonie. We komen dáár terecht waar we door 
middel van ons handelen banden hebben opgebouwd. 
En die banden zijn altijd óf op basis van liefde, van 
sympathie of van haat, van antipathie.

Wat voor een individu geldt, geldt ook voor 

een volk

In het voorbeeld van de aanrijding gaat het om twee 
mensen, maar wat voor een individu geldt is ook van 
toepassing op een samenleving. We reïncarneren in 
groepen. Net als mensen, reïncarneren volkeren en 
dus culturen ook. Een volk, kan je zien als een dy-
namische karmische samenklontering, op basis van 
overeenkomstige karakteristiek. Net zoals individuele 
mensen banden opbouwen en elkaar tegenkomen, geldt 
dit ook voor volken. Hetzelfde principe, zo boven zo 
beneden, en er is dan ook maar één manier om een 
conflictsituatie op te lossen: er samen uitkomen, de 
karakteristiek stimuleren die je terug wilt zien. 
Geweld leidt tot meer geweld, haat tot meer haat, maar 
andersom leidt vredelievendheid tot vrede, begrip tot 
mededogen en mededogen tot een groter begrip. Rea-
geren we op conflicten op basis van oog om oog tand 
om tand, dan leidt dat tot een spiraal van geweld en zo 
zal je elkaar in die hoedanigheid blijven tegenkomen. 
Alleen door een vreedzame oplossing doorbreek je de 
cyclus van disharmonie en bereik je de dynamische 
harmonie waarin iedereen in vrijheid zijn bijdrage aan 
het geheel kan leveren. Lao-tse vatte deze oude wijs-
heid in al haar eenvoud als volgt samen: 

Ik behandel goed wie goed is;
ik behandel ook goed wie niet goed is, 
want zo bereik je de goedheid.(1)

De wereld veranderen is mentaliteit 

veranderen

Karma en reïncarnatie geven ons de kans om dis-
harmonie die nu vanuit het verleden tot ons komt, 
te herstellen. We bepalen nu onze toekomst op basis 
van onze vrije wil en ‘vrij’ betekent dat je die wil nooit 
kan veranderen door hem van buitenaf te onderdruk-
ken en sancties op te leggen. Echte verandering moet 
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altijd van binnenuit komen, door de mentaliteit, de 
denkgewoonten te veranderen. Dat is de enige manier 
om tot harmonie te komen.
Deze visie is van groot belang in het kader van de 
mensenrechten. Of het nu om onderdrukking gaat, 
armoede of oorlog, schending van mensenrechten is 
altijd het resultaat van een zelfzuchtige mentaliteit, 
of angst om iets te verliezen. Het nastreven van eigen 
voordeel door een individu, een groep of een land dat 
eigen welzijn boven dat van een ander stelt. En het is de 
beperkte visie dat we losstaan van de rest, die aan die 
zelfzucht en angst ten grondslag ligt. Mensenrechten 
zijn vanuit deze visie slechts een stelsel van regels die 
nageleefd worden zolang het uitkomt, maar zodra ze 
het eigenbelang bedreigen in het gedrang komen. Zoals 
helaas het geval is bij de huidige vluchtelingenkwes-
tie. Leven we vanuit onze hogere natuur, dan ervaren 
we de eenheid, en zijn mensenrechten niet langer als 
van buiten opgelegd, maar een vanzelfsprekendheid, 
een logisch gevolg. Je leeft ze dan van binnenuit. Dan 
sturen we mensen in nood niet terug, maar vangen 
we ze op en bieden we ze veiligheid omdat we niet 
anders zouden kunnen.
Wij zijn de eenheid, maar we kunnen dit pas zien als 
we ons erop richten, en naar de diepere oorzaken kij-
ken die aan de uiterlijke verschijnselen ten grondslag 
liggen. “Als alle mensen in de wereld zouden uitgaan 
van eenheid en zich zouden realiseren dat wat ze de 
ander aandoen, ze in feite zichzelf aandoen, dan zou 
driekwart van het lijden in de wereld automatisch ver-
dwijnen”, zegt dr. De Purucker, vierde leider van Het 
Theosofisch Genootschap.(2) Onze visie op het leven 
bepaalt hoe we reageren op de wereld om ons heen 
en welke oorzaken we daarmee zaaien. Plato zei het 
al: Ideeën regeren de wereld en we begrijpen nu ook 
waarom. Gaan we uit van de eenmaligheid van het 
leven, beheerst door toeval en waarin het ieder voor 
zich is, of zien we die universele eenheid, waarin oor-
zaken volgens strikte rechtvaardigheid overeenkom-
stig bij ons terugkomen. Waarin we niet slachtoffer 
zijn van een of ander noodlot, maar waarin we zelf 
de leiding nemen. Waarin we niet passief wijzen naar 
probleemjongeren, maar zelf in actie komen om een 
dynamische harmonie te creëren waarin iedereen zijn 
plaats heeft. Met de keuzes die we nu maken bepalen 
we het, en nemen onze toekomst in eigen hand. 

De vraag is: waar wachten we nog op?

Referenties

1. Tao Te King, Lao-tse, vers 49.
2. G. de Purucker, ‘Peace or war: and The Secret Doctrine’. 

Artikel in The Theosophical Path, jaargang 25, november 
1923, nummer 5, blz. 419-429.
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Vragen die tijdens de workshop werden besproken:

1. Hoe zou je vanuit reïncarnatie en karma met 

mensen en landen om moeten gaan die 

mensenrechtenschendingen begaan?

2. Wat is jouw rol hierin?
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In de eerste lezing introduceerde Linda van Noord de 
drie theosofische grondprincipes, die het uitgangspunt 
vormen voor onze visie op mensenrechten. We zullen 
deze nu aanvullen met twee artikels die logischerwijs 
uit de drie grondprincipes en de eerste twee Juwelen 
– reïncarnatie en karma – volgen. We herhalen nog 
even de drie grondprincipes:

Grenzenloosheid

Er is één alomtegenwoordig, eeuwig, grenzenloos en 
onveranderlijk BEGINSEL. Eén absolute Werkelijkheid 
die voorafgaat aan al het gemanifesteerd, beperkt zijn.

Cycliciteit

In die grenzenloosheid manifesteert al het leven zich 
cyclisch. 

Gelijkwaardigheid en groei

Alle wezens komen uit dezelfde bron, zijn daarom 
in essentie gelijk en ontwikkelen zich cyclisch in sa-
menhang met elkaar op basis van oorzaak en gevolg.

Als je van deze drie grondgedachten uitgaat, is het een 
natuurlijk gevolg dat je:
Artikel 1. respect hebt voor het Leven;
Artikel 2. universele harmonie bewerkstelligt.

Artikel 1: Respect voor het Leven

Als we het eerste artikel bekijken, respect hebben voor 

het Leven, dan zien we enige overlap met artikel 3 
van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens. En dat artikel is als volgt: 

Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschend-
baarheid van zijn persoon.

Dat recht op leven kunnen we nu onderbouwen vanuit 
een diepere visie van wat leven is. We hebben Leven 
dan ook met een hoofdletter L geschreven, om aan 
te geven dat we het dus niet alleen over dit ene leven 
hebben, maar het Universele leven dat alles in essen-
tie is, oneindig in tijd en oneindig in mogelijkheden. 
Met respect voor het leven bedoelen we dan ook een 
natuurlijke houding die voortvloeit vanuit dit groot-
se beeld. Een houding waarbij al het leven de ruimte 
krijgt om zich te ontwikkelen.

Artikel 2: Bewerkstelligen van universele 

harmonie

En daarmee komen we meteen bij het tweede artikel: 
dat het een natuurlijk gevolg is dat je universele harmo-
nie bewerkstelligt. Dit klinkt misschien voor de hand 
liggend, maar wat betekent dit concreet in de praktijk 
en voor de aanpak van misstanden in de wereld? Als 
we van karma uitgaan, dan is herstel van harmonie 
de enige manier om tot een oplossing te komen bij 
conflictsituaties en schending van mensenrechten. 
En ook met deze visie kunnen we de artikels uit het  

Bouke van den Noort

Herstel van harmonie 

Consequenties uit reïncarnatie en karma
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document van de mensenrechten, die betrekking heb-
ben op rechtspraak en straf beter onderbouwen.
Als we bijvoorbeeld artikel 5 nemen dan staat daar: 

Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch 
aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling 
of bestraffing. 

We weten nu waarom het laten lijden van de persoon-
lijkheid nooit tot een beter mens leidt. Of het nu op 
individueel niveau is of dat van een samenleving, be-
straffing kan nooit tot een duurzame oplossing leiden. 
Het versterkt alleen maar wantrouwen en resulteert 
hooguit in het nalaten van bepaalde handelingen uit 
angst voor sancties. We zijn niet ons lichaam maar be-
wustzijn, en als we verandering van gedrag willen dan 
zit daar ook de enige mogelijkheid om dit te realiseren.
Als we mensen willen helpen om fouten te herstellen, 
dan moeten we ze helpen van binnenuit hun menta-
liteit te veranderen. We moeten ze helpen een visie 
op te bouwen zodat ze zelf, op basis van hun vrije wil 
en eigen inzicht tot verbetering komen. Dan gaan ze 
ook niet weer in de fout als er even geen controle is. 
Iemand die een misdaad begaan heeft moet gehol-
pen worden weer in contact te komen met zijn ho-
gere natuur en dat kan alleen door er een beroep op 
te doen en deze karakteristiek in hem te stimuleren. 
Dit werkt nooit door met het vingertje te wijzen en 
iemand te vertellen hoe die zou moeten leven, want 
daarmee spreek je alleen maar de persoonlijkheid aan. 
Iemands hogere natuur kan alleen geprikkeld worden 
door het voorbeeld te geven, door voor een omgeving 
te zorgen waar een sfeer van vertrouwen, eerlijkheid 
en gelijkwaardigheid heerst. Iemands edele aspecten 
kan je alleen aanspreken door zelf het voorbeeld te zijn 
zodat de ander daarop kan resoneren. Door oprecht 
vertrouwen te geven en de ander als gelijke te behan-
delen kan het eigen vertrouwen herstellen. Het geven 
van verantwoordelijkheid is hierin een belangrijk ele-
ment waardoor dat vertrouwen versterkt wordt. En die 
verantwoordelijkheid kan tegelijkertijd ingezet worden 
aan de hand van activiteiten die meteen ter voorberei-
ding zijn om weer in de samenleving terug te keren.
Een mooi voorbeeld van hoe dit werkt, kunnen we in 
het volgende filmfragment zien, waarin een ex-gede-
tineerde vertelt hoe zijn leven is veranderd door het 

vertrouwen en de steun die hij krijgt. Het fragment 
is in een koekjesfabriek en die fabriek heeft als mot-
to dat ze geen mensen aannemen om koekjes te ma-
ken, maar koekjes maken om mensen aan te kunnen 
nemen. Ze hebben een maatschappelijke missie om 
iedereen een gelijke kans te geven ongeacht iemands 
achtergrond. En zo is deze man daar dus ook terecht-
gekomen. Een mooi voorbeeld denk ik, van wat er 
met iemand gebeurt als hij vertrouwen krijgt en echt 
zonder enig vooroordeel behandeld wordt. En zoals hij 
zelf zegt, onderdeel van iets positiefs wordt in plaats 
van iets negatiefs.(1)

Een stap in de goede richting van het herstellen van 
de harmonie, zien we bij het herstelrecht. Hierbij staat 
niet het straffen van de dader centraal, maar het her-
stellen van de aangerichte schade bij het slachtoffer. 
Het is slechts een stap in de goede richting, omdat deze 
vorm van rechtspraak nog steeds afgescheidenheid in 
zich heeft, aangezien het herstel op het slachtoffer ge-
richt is en niet op de dader die in feite ook slachtoffer 
is. Vanuit oorzaak en gevolg gezien, kan harmonie 
alleen hersteld worden als de relatie tussen dader en 
slachtoffer wordt hersteld.

Waarheids- en verzoeningscommissie

Een voorbeeld waarbij we dit element van het herstellen 
van de relatie duidelijker terugzien, is de Waarheids- en 
verzoeningscommissie in Zuid-Afrika. Hierbij werd 
aan zowel apartheidsdaders als vrijheidsstrijders van 
het ANC amnestie verleend in ruil voor het boven water 
brengen van de waarheid, met als doel om vervolgens 
gezamenlijk verder te kunnen leven. Deze amnestie 
in ruil voor waarheid was gebaseerd op de Afrikaanse 
ubuntu-filosofie en het woord ‘ubuntu’, kan op een 
aantal manieren vertaald worden, zoals:  
• Eén zijn
• Menselijkheid tegenover anderen
• Ik ben omdat wij zijn
• Menselijk worden door anderen
In dit begrip komen duidelijk de eenheid en verbon-
denheid naar voren, waarmee op een dieper niveau 
naar herstel van de relatie van dader en slachtoffer 
wordt gekeken. De dader kan ‘meer menselijk worden’ 
om het zo te zeggen, door de gevolgen van zijn daden 
onder ogen te zien. Maar misschien belangrijker nog 
in deze vorm van herstel is dat het de angst en haat- 
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gevoelens bij het slachtoffer kan wegnemen. En dit 
laatste is van essentieel belang om nieuwe disharmonie 
in de toekomst te voorkomen. Deze vorm van herstel-
recht, dus dat verlenen van amnestie in ruil voor waar-
heid, is in verschillende delen van de wereld toegepast. 
En keer op keer wordt het succes ervan bevestigd. Uit 
onderzoek blijkt dat overal ter wereld de waarheid voor 
slachtoffers meer rust en vrede geeft dan bestraffing 
van degenen die de misdaad begaan hebben.

Extremisme

Een heel ander, maar actueel voorbeeld waarin we 
de twee benaderingen zien op disharmonie, vanuit 
afgescheidenheid of vanuit eenheid, is de reactie op 
extremisme. Na de aanslagen in Parijs en Brussel was 
een reactie vanuit afgescheidenheid meteen zichtbaar: 
leiders reageerden direct vanuit emotie met kreten als 
‘we zijn in oorlog’ en ‘het is een aanval op onze manier 
van leven’. Wij tegen de ander. Je kan je bovendien 
afvragen wie er met ‘die ander’ bedoeld wordt waar-
mee we dan in oorlog zouden zijn, want daar heeft 
niemand een helder beeld van. Maar door dit soort 
ondoordachte uitspraken te doen, wordt door minder 
zelfstandige denkers al gauw de link gelegd tussen het 
geweld en Moslims. Er wordt daarmee een mentale 
atmosfeer gecreëerd van angst en afgescheidenheid, 
die niet alleen naast de waarheid zit maar ook olie op 
het vuur is en de disharmonie versterkt. Spanningen 
worden gevoed in plaats van weggenomen.

Herstel van harmonie

Bekijken we de gebeurtenissen vanuit het venster van 
onze hogere natuur, dan komen we tot een compleet 
andere conclusie en dus ook reactie: uit verschillende 
onderzoeken van hoogleraren en terrorisme-experts 
blijkt keer op keer dat godsdienst aanvankelijk he-
lemaal geen rol speelt, maar dat de oorzaak van de 
disharmonie geheel ergens anders ligt. Namelijk bij 
de kloof in éígen samenleving. Een disharmonie die 
voortvloeit uit het buitensluiten en niet gelijkwaardig 
behandelen van een groep in die samenleving. Het is 
het gevoel van onrechtvaardigheid en machteloosheid, 
van voortdurende achterstelling die uiteindelijk tot het 
geweld leidt. Pas de laatste stap is dan radicalisering 
zo blijkt iedere keer. Natuurlijk rechtvaardigt dit op 
geen enkele manier de aanslagen, maar het geeft wel 

inzicht in waarom de gebeurtenissen plaatsvinden. En 
belangrijker nog: waar de werkelijke oorzaak van de 
disharmonie ligt en dus ook de oplossing. 
De enige oplossing voor het extremistisch geweld is 
dan ook die ongelijkheid aanpakken en te zorgen dat 
frustratie geen kans krijgt. Door jongeren weer aan-
sluiting te laten vinden in de samenleving. Te zorgen 
dat ze kansen krijgen en het gevoel hebben erbij te 
horen. Kortom, dat ze volwaardig kunnen meedraaien 
in de maatschappij waar iedereen zijn bijdrage aan kan 
leveren, zodat die de natuurlijke evenwichtstoestand 
bereikt van dynamische harmonie.
Lukt het ons wanneer mensenrechten geschonden wor-
den om vanuit de eenheid te denken, boven de partijen 
te staan en alle eigenbelangen opzij te schuiven? Zien 
we achter de uiterlijke omstandigheden onze relatie 
met de misstanden verderop in de wereld? Helpen we 
een land door een dictator met geweld te verdrijven? 
We zien allemaal de verschrikkelijke gevolgen ervan 
in Irak, waar door de ontstane disharmonie een voe-
dingsbodem voor geweld is ontstaan en bomaanslagen 
aan de orde van de dag zijn.
Als we vinden dat een leider zichzelf niet ten koste van 
zijn volk mag verrijken dan is het aan ons om als eerste 
het goede voorbeeld te geven. Als wij in Nederland 
bewust wetgeving hebben die belastingontduiking 
toestaat zijn we eenzelfde karakteristiek aan het voe-
den en dus medeverantwoordelijk voor diegenen die 
ook zichzelf verrijken, maar dit op een manier doen 
die wel opvalt omdat ze het minder gewiekst doen. 
Het is dezelfde karakteristiek, maar in een ander jas-
je. Het is een mentale atmosfeer die gecreëerd wordt 
en bij iedere handeling geldt: reageren we vanuit af-
gescheidenheid of vanuit verbondenheid? Bouwen we 
nog meer grensmuren, of gaan we het gesprek aan? 
Stellen we handelsgrenzen op, of geven we iedereen 
gelijke kansen? Ondersteunen we wapenhandel of 
vinden we de morele bezwaren zwaarder wegen dan 
economische belangen? Bezuinigen we op onderwijs 
en roepen we om hardere straffen, of investeren we in 
onderwijs en pakken we criminaliteit bij de bron aan?
Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van keuzes die har-
monie in de wereld of verstoren of versterken. Keuzes 
die een samenleving meer, of minder weerbaar maken 
tegen schendingen van mensenrechten. Wanneer een 
samenleving in harmonie is dan krijgen onrecht en 



32 Universele Rechten van de Reïncarnerende Mens

geweld geen kans. 
De samenleving is de totaalsom van alle gedachten en 
handelingen van de mensen waaruit ze opgebouwd 
is, van ons dus. We hebben daarom altijd invloed op 
het geheel, geen gedachte of handeling blijft zonder 
gevolg. Aan ons de keus: zijn we deel van het probleem 
of deel van de oplossing? 

Referentie

1. VPRO-programma Tegenlicht, 3 april 2016, ‘Het rende-
ment van geluk’.

 Zie: http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2015-2016/
rendement-van-geluk.html 

 Het gaat om de brownies-fabriek Greyston in Yonkers, 
Verenigde Staten.
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Op de avond van de eerste dag pasten we de theoso-
fische inzichten toe op twee zeer actuele problemen: 
de internationale handel in voedsel en de Syrische 
vluchtelingen. Dit programma was voorbereid door 
een team van Duitse leden.
De problematiek werd op een krachtige manier naar 
voren gebracht door fragmenten van twee documentai-
res te laten zien. De eerste was ‘Darwin’s Nightmare’, 
een film uit 2004 van Hubert Sauper over de gevolgen 
van de visindustrie rondom het Victoriameer voor de 
plaatselijke bevolking. De feiten waren indringend: ter-
wijl de populatie nijlbaars in het meer werd leeggevist 
ten behoeve van de export van nijlbaarsfilet, dreigde er 
een hongersnood onder de plaatselijke bevolking, voor 
wie de nijlbaars veel te duur was om zelf te kunnen 
kopen. Ook liet deze film zien dat de Europese landen 
aan de ene kant hulpprojecten steunen in Afrika, en 
aan de andere kant zeer grote hoeveelheden wapens 
naar Afrikaanse landen exporteren. In de woorden 
van een vliegtuigpiloot die werd geïnterviewd: “met 
Kerstmis krijgen kinderen in Europa druiven, en kin-
deren in Angola wapens als geschenk”.
De tweede documentaire heette ‘The Island of all 
Together’ (2015), en liet de gesprekken zien die de 
filmmakers Philip Brink en Marieke van der Velden 
regelden tussen toeristen en Syrische vluchtelingen, op 
het eiland Lesbos. Er ontstonden boeiende gesprek-
ken over oorlog en de overtocht, maar ook over werk, 
auto’s, kleinkinderen en lievelingsfilms.

Redactie

Casestudies over mensenrechten 

Beide films riepen dringende vragen op zoals: in hoe-
verre zijn wij in Nederland betrokken bij dergelijke 
misstanden elders, en wat kunnen we doen om deze 
crisissituaties te verlichten, en liefst helemaal te ver-
mijden?
Vele ideeën en analyses kwamen naar voren, maar de 
centrale gedachte was steeds: ieder kan op zijn eigen 
plek in de samenleving bijdragen aan een rechtvaardi-
ge, harmonische wereld, als hij maar de moeite neemt 
om zich op de hoogte te houden van al wat in onze 
omringende landen gebeurt, en de nauwe relaties tus-
sen ‘daar en hier’ te ontdekken. Deze bewustwording 
zal vroeg of laat doorwerken in ons nationale beleid, 
en het beleid van de Europese Unie.
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Barend Voorham

Het naleven van de mensenrechten 

Veel mensen geloven niet dat de mensenrechten ooit 
wereldwijd nageleefd zullen worden. Zij hebben het 
ideaal van een betere wereld verloren en geloven dat 
de toestand hier nooit beter zal worden. Maar dit on-
geloof in een betere wereld is niet terecht. We hebben 
namelijk alle mogelijkheden in ons om deze wereld 
volgens de meest ethische richtlijnen in te richten. We 
kunnen dat. Ieder heeft de capaciteit om de rechten 
van de mens na te leven. Dat dit nu nog niet gebeurt, 
komt niet omdat de mens slecht is, maar omdat hij 
onwetend is. Hij weet niet welke mogelijkheden er 
in zijn bewustzijn zitten. Het ontbreekt hem aan een 
deugdelijke visie op het leven en het vertrouwen in 
de hogere natuur van de mens. De mens is namelijk 
niet alleen in staat de mensenrechten na te leven; hij 
kan ze ook leven.
Want er is een verschil tussen die twee. Het naleven 
van mensenrechten wil zeggen dat je nog regels nodig 
hebt die je ‘eraan herinneren’ hoe je je moet gedragen 
en waaraan je je moet houden. Die regels kun je vin-
den in de geboden en verboden van de verschillende 
godsdiensten. Je kunt dergelijke regels ook vinden 
in de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens, en vaak ook in de grondwet van het land waar-
in je woont. Op zich is daar niets mis mee. Sterker, 
we zouden willen dat veel meer mensen die regels 
zouden naleven.
Maar nog veel beter zou het zijn als we de mensen-
rechten leven. En daar bedoelen we dan mee, dat je 

gehele wezen een uitdrukking is van het besef dat jij 
en de ander in essentie één zijn en dat het dus vanzelf-
sprekend is dat je de ander als gelijkwaardig erkent en 
dus nooit iets zal doen wat zijn geluk schaadt.
Als je de mensenrechten naleeft, ben je als iemand die 
een vreemde taal leert, maar af en toe nog in je woor-
denboek een woord moet opzoeken. Als je de mensen-
rechten leeft, is die vreemde taal je eigen taal geworden: 
je denkt, droomt, schrijft en praat in die taal.
Elk mens is in staat de mensenrechten te leven. En 
dit is geen geloof, geen vage, sentimentele belofte. 
Ieder mens kan namelijk tot een min of meer helder 
beeld komen van eenheid. Iedereen kan, op zijn eigen 
bewustzijnsniveau, de eenheid ervaren en de wetma-
tigheden die in en dankzij die eenheid bestaan, leren 
kennen.

Gisteren hebben we u de grondstellingen van grenzen-
loosheid, cycliciteit en de fundamentele gelijkheid van 
alle wezens meegedeeld. Uit die drie grondstellingen 
vloeien zeven wetmatigheden voort, waarvan we er 
gisteren twee met u besproken hebben, te weten de 
leer van wederbelichaming of regeneratie en karma, 
de leer van oorzaak en gevolg. De consequenties van 
die eerste twee wetmatigheden is dat je het leven in 
al zijn facetten en vormen respecteert en dat je in je 
denken en handelen altijd probeert de universele har-
monie te bevorderen.
In deze lezing houden we u drie andere wetmatighe-
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den voor, namelijk die van de hiërarchische structuur, 
zelfwording en progressieve evolutie. 
Als je deze wetmatigheden begrijpt, als je ze doorziet, 
dan ontstaat vanzelf een diep besef van de inherente 
waardigheid van elk mens, zodat je de rechten van 
elk mens van nature in een nog diepere betekenis 
respecteert.

Hiërarchieën

De consequentie van de derde grondwaarheid – de 
hiërarchische structuur van het leven – is dat iedereen 
kennis en wijsheid deelt, ja, feitelijk het leven deelt. Er 
is, zoals gezegd, een achterliggende eenheid in de ver-
scheidenheid van levensuitingen. Dat leven ‘stroomt’ 
van verder ontwikkelde wezens – laten wij ze goden 
noemen – naar nog niet zo ver ontwikkelde wezens 
zoals mensen; van wijzere wezens – wezens met een 
zeer groot bewustzijnsbereik – naar minder wijze en 
beperktere wezens.
Dit is voor de meeste mensen een vreemde, onbekende 
gedachte. Laten we daarom proberen die uit te leg-
gen. Daarbij moeten we gebruikmaken van de twee 
wetmatigheden die u gisteren zijn voorgehouden: cy-
cliciteit en oorzaak en gevolg.
Welnu, elk wezen dat geboren wordt, doet dat niet 
voor de eerste keer. Er is sprake van wederbelichaming 
in een oneindige reeks. Dus ook een groots, kosmisch 
wezen dat uit zijn rustperiode verschijnt – dus vanuit 
wat wij de ‘dood’ noemen, weer geboren wordt – heeft 
dat al vele keren eerder ook gedaan. Het lijkt wellicht 
dat als we spreken over de geboorte van een kosmos, 
we ver van de mensenrechten zijn afgedwaald, maar 
u zult zien dat die mensenrechten daar alles mee te 
maken hebben. 
Nu heeft een kosmisch wezen in al zijn vorige beli-
chamingen samengewerkt met vele andere wezens. 
Ze hebben banden met elkaar gesmeed. Tijdens het 
geboorteproces van zo’n kosmos, creëert het achter-
liggende bewustzijn een bepaalde sfeer, een bepaalde 
wereld. De wezens met wie die kosmische entiteit in 
vorige belichamingen heeft samengewerkt, en die 
eenzelfde karakteristiek hebben, worden tot die sfeer 
aangetrokken. Al die wezens hebben in vorige levens 
de oorzaken gelegd, die nu ertoe leiden dat ze aange-
trokken worden tot dat kosmische wezen. Zij komen 
in zijn sfeer tot aanzijn, worden daarin geboren. 

Deze minder ver ontwikkelde wezens nu, op hun 
beurt, creëren ook een sfeer, waartoe ook weer we-
zens worden aangetrokken met een overeenkomstige  
karakteristiek, die ook weer een sfeer creëren, enzo-
voort. Aldus ontstaat een keten van levende wezens, 
een hiërarchie, waarin het leven van hoog naar laag 
stroomt. We noemen dit proces ‘emanatie’, dat letter-
lijk ‘uitstroming’, ‘uitvloeiing’ betekent. Uit het hogere 
wezen vloeit een karakteristieke sfeer, waarin minder 
ver ontwikkelde wezen zich kunnen manifesteren. 
Vergelijk het met iemand die een bedrijf begint. Dat 
bedrijf heeft een bepaalde karakteristiek, waardoor 
mensen worden aangetrokken die zich daarin thuis 
voelen. De mensen worden de chefs of leidinggevenden 
in dat bedrijf. Zij trekken op hun beurt werknemers 
aan die bij hen passen, enzovoort.
Zo is de gehele kosmos hiërarchisch opgebouwd. Wij 
mensen komen dus allen voort uit eenzelfde Bron. 
Trouwens, ook dieren, planten, mineralen, ja alle rij-
ken van de natuur, vinden hun oorsprong in die Bron. 
Daarom spreken we over een essentiële eenheid.
Het proces van emanatie moet u zich niet zo voor-
stellen alsof het wezen, dat wordt aangetrokken tot 
de sfeer van een verder ontwikkeld wezen, los komt 
te staan van dat verder ontwikkelde wezen, dat we 
een bronwezen kunnen noemen. Het tegendeel is 
namelijk het geval. In feite werken ze samen, zoals 
in een werkelijk harmonische instelling de chef en de 
werknemers ook samenwerken. Die werknemer is in 
feite niets anders dan het vrijwillige verlengstuk van 
de chef en de chef is de ideeënverstrekkende kracht 
achter de werknemer. Die twee kunnen niet zonder 
elkaar. Ze zijn dan ook evenveel waard. 
Dat in onze samenleving de leidinggevenden meer 
– en vaak absurd veel meer – verdienen dan hun on-
dergeschikten, is dus strijdig met de natuurlijke orde 
van de kosmos en is vaak een belangrijke oorzaak van 
disharmonie.
De natuurlijke hiërarchie daarentegen is altijd har-
monisch, omdat alle onderdelen ervan – alle levende 
wezens die die hiërarchie samenstellen – volstrekt ge-
lijkwaardig zijn. Alle wezens delen in de rechten en 
plichten, omdat ze elkaar nodig hebben. De verder 
ontwikkelde wezens hebben de nog niet zover ont-
wikkelde nodig en omgekeerd. Mensenrechten zijn 
daarom geen menselijke uitvinding, ze zijn een feit 



36 Universele Rechten van de Reïncarnerende Mens

in de natuur. De mensenrechten niet respecteren is 
dan ook onnatuurlijk en zal, overeenkomstig de wet 
van karma, altijd tot disharmonische gevolgen leiden. 
Ieder land, ieder bedrijf en ieder mens moet daarom 
altijd de mensenrechten leven, wil men de harmonie 
niet verstoren.
Dit kan iedereen op zijn eigen individuele niveau doen. 
Je moet altijd uitgaan van de gedachte dat we allen 
nodig zijn en dat iedereen gelijkwaardig is. In een 
land of samenleving – hoe groot of klein ook – waar 
de gelijkwaardigheid van alle mensen erkend wordt, 
is er een dynamische en harmonische samenwerking. 
Neem als voorbeeld een bedrijf. Als iedereen de ge-
lijkwaardigheid van alle medewerkers erkent, deelt 
iedereen zijn kennis, zijn bekwaamheid, zijn wijsheid 
met de ander. De chef gebruikt zijn informatie, zijn 
kennis, zijn inzichten voor het welzijn van het geheel. 
Hij deelt dus wat hij weet. Ook zijn ondergeschik-
ten en alle andere werknemers delen wat zij weten 
en kunnen. Daardoor groeit het hele bedrijf in een 
dynamische harmonie, waarbij iedereen zich steeds 
verder bekwaamt en ontwikkelt.

De mens een hiërarchie

Nu is elk mens zelf ook een hiërarchie, een samenge-
steld wezen dat beschikt over een goddelijk, geeste-
lijk, menselijk, dierlijk en fysiek deel, zoals u gisteren 
is verteld. Er is in de mens een innerlijke chef: een 
goddelijk-geestelijk element, dat we Ātman-Buddhi 
noemen. Wij zijn dus zelf de leidende krachten van 
onze hiërarchie.
Het goddelijke zit niet buiten ons, maar het zit in ons. 
Als in het eerste artikel van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens wordt gesproken over de 
inherente menselijke waardigheid, dan kunnen we dit 
met deze leer gemakkelijk onderbouwen. De menselijke 
waardigheid ligt in het feit dat we zelf een hiërarchie 
zijn en daarom in onszelf goddelijke, begripsvolle en 
mededogende krachten hebben, ja, die krachten zijn.
De meeste mensen leven in hun persoonlijk bewustzijn. 
Dat wil zeggen dat ze zich op de uiterlijke wereld rich-
ten en die voor de werkelijkheid houden. Wij moeten 
ons voor die goddelijke krachten in ons openen. We 
moeten ons afstemmen op de invloeden uit de hogere 
delen van onszelf. We zullen straks nog enkele aan-
wijzingen geven hoe je dat moet doen.

Nu zijn er al mensen die zichzelf volledig hebben open-
gesteld voor de invloeden van hun Hoger Zelf, zoals 
we het geestelijk-goddelijke in ons kunnen noemen. 
Dit zijn de natuurlijke Leiders en Leraren van de mens-
heid. Dit zijn mensen die met gezag kunnen spreken 
en onderwijzen. En met ‘gezag’ bedoel ik dan dat ze 
geworden zijn wat ze onderwijzen.
Als een timmerman kan vertellen hoe je een huis moet 
bouwen, ontleent hij zijn gezag niet aan de theoretische 
kennis die hij op school geleerd heeft, maar aan het 
feit dat hij al vele malen met succes een huis gebouwd 
heeft. Als een Leraar of Leider met gezag kan spreken 
over een harmonieuze samenleving, over de waardig-
heid van de mens, over mensenrechten en -plichten, 
dan is dat omdat hij de hogere delen van zijn bewust-
zijn niet slechts theoretisch of halfbewust kent, nee, 
hij is die hogere delen geworden en weet waarover hij 
spreekt als hij zegt dat alle mensen uit dezelfde Bron 
komen en dus feitelijk delen van elkaar zijn.

Gezag en macht

Gezag is dan ook heel wat anders dan macht. Bij macht 
is er altijd sprake van uiterlijk vertoon, van uiterlijke 
middelen. Een leraar die orde in de klas houdt en leer-
lingen aan het leren zet door de onrustige leerlingen 
te straffen of te dreigen hen te straffen, maakt gebruik 
van machtsmiddelen. De president die het volk in be-
dwang houdt door politie, wetten en straf, heeft niet 
het gezag van een natuurlijk leider.
U vraagt zich misschien af waar die natuurlijke leiders 
thans zijn? U kent ze misschien niet. Toch zijn ze er, 
menen wij, maar zolang hun gezag niet door de be-
volking herkend en erkend wordt, zijn zij machteloos. 
Kijk, een vakman – een elektromonteur bijvoorbeeld 
– kan iemand aanwijzingen geven hoe je een stopcon-
tact aanlegt, maar als de leek niet luistert en denkt 
het beter te weten, dan is de vakman machteloos en 
kan hij alleen maar hopen dat er niet al te veel schade 
komt door het onwijze gedrag van die leek.
Ook ten aanzien van spirituele zaken, het rechtvaar-
dig besturen, het naleven of leven van mensenrechten 
zijn er vaklui. Die Meesters of Adepten bestaan wel 
degelijk, maar wij moeten hun gezag wel accepteren. 
Dat wil zeggen dat we ons op hun denksfeer moeten 
afstemmen. Doen we dat niet, dan kunnen ze ons 
niet helpen. Wij moeten naar hen toe gaan. En we 
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doen dat door eerst de Meester in onszelf te wekken 
en naar die innerlijke stem te luisteren. We moeten 
eerst iets van wijsheid in onszelf ontwikkelen, voordat 
we de leiding van natuurlijke leiders kunnen waarne-
men en aanvaarden.
Waarom doen we dat dan niet, kun je je afvragen.

Zelfwording

De volgende grondwaarheid – de wetmatigheid van 
zelfwording of Swabhāva – geeft antwoord op die 
vraag. Wij mensen zijn wie we zijn omdat we ons zelf 
zo gemaakt hebben. We worden altijd onszelf. En als 
we in het verleden niet of nauwelijks de meer innerlijke 
aspecten in ons bewustzijn hebben gewekt, dan is het 
logisch dat we thans niet over die vermogens beschik-
ken. Het is heel simpel. Als u vandaag geen pogingen 
doet om wijzer te worden dan zult u morgen, na een 
nacht slapen, niet allerlei verbanden kunnen zien die 
u vandaag ook niet ziet. 
Als we in het verleden, in een vorig leven, volkomen 
gefocust waren op het uiterlijke leven, als we de uiter-
lijke verschillen tussen mensen als belangrijk hebben 
ervaren, als we leven in het gevoel dat wij afgeschei-
den zijn en daarom niet zo geïnteresseerd waren in 
de mensenrechten van anderen, dan nemen we die 
karakteristieken mee naar het volgende leven. We zijn 
die karakteristieken geworden en wat je bent, word je 
weer. Dat is ons karakter. 
Dat karakter ontstaat dus niet bij de geboorte. Even-
min erven we het van onze ouders. We zijn onze eigen 
ouder. We produceren onszelf. We worden wie we 
zijn. Ofwel, de vermogens die we nu tot uitdrukking 
brengen, zijn de vermogens die we in het verleden op 
basis van onze vrije wil ontwikkeld hebben. En dat 
geldt voor edele, bekrompen of ronduit afkeurens-
waardige vermogens.
Aldus heeft iedereen in de talloze levens die hij ge-
leefd heeft een uniek karakter opgebouwd. Hoewel 
natuurlijk mensen op elkaar lijken, zijn ze altijd en 
per definitie verschillend van elkaar. Als zelfs al geen 
twee grassprietjes, geen twee waterdruppels, ja, geen 
twee atomen aan elkaar gelijk zijn, hoe zouden dan 
veel meer ontwikkelde wezens als mensen hetzelfde 
kunnen zijn? 
Maar is het erg dat we verschillen? Zeker niet. Het is 
die uiterlijke ongelijkheid die juist bij het opbouwen 

van een dynamisch harmonieuze wereld essentieel is. 
Immers, we vullen elkaar aan. We kunnen van elkaars 
kwaliteiten en talenten gebruikmaken. We delen in 
elkaars wijsheid. We moeten niet willen dat de ander 
aan ons gelijk wordt. Dat kan niet. De ander heeft zijn 
eigen ontwikkelingsgang doorgemaakt en is uniek. 
We moeten ook als landen of beschavingen niet willen 
dat andere landen aan ons gelijk worden. Hebben de 
westerse landen dat niet geprobeerd in Afrika en het 
Midden-Oosten? Moesten die landen niet net zo’n 
staatsvorm en economie hebben als wij? Zie wat voor 
ellende eruit is voortgekomen. Hoeveel schendingen 
van mensenrechten worden gebillijkt met het waan-
idee dat de ander moet zijn zoals we zelf zijn. Als wij 
menen dat democratie voor ons de beste staatsvorm 
is, dan wil dat nog niet zeggen dat zoiets in andere 
landen ook werkt. Democratie met dwang en dreiging 
aan anderen opleggen werkt net zo min als wanneer 
je iemand met manipulatie of straf van karakter wilt 
veranderen.
Kunnen we dan niet veranderen? Moeten we altijd 
blijven wie we zijn?
Nee, dat hoeft niet, sterker, dat kan zelfs niet. Want 
alles in de natuur verandert voortdurend. Niets blijft 
ook maar een seconde zichzelf gelijk. Alleen kan ik 
niet voor u veranderen en u niet voor mij. Ik kan na-
melijk niet voor u iets gewaarworden, iets ervaren. Ik 
kan niet voor u leren, niet voor u tot bewustzijnsuit-
breiding komen; en u kan dat niet voor mij. Dat is de 
tragiek van leiders en leraren die met machtsmiddelen 
werken. Ze willen de ander dwingen te zijn zoals zij 
menen dat hij moet zijn. Een natuurlijke leider daar-
entegen dwingt niet, hij inspireert. Hij geeft zelf het 
voorbeeld. Hijzelf is de verandering die hij in de sa-
menleving gerealiseerd wil zien.
Want natuurlijk kan ieder mens veranderen. Ieder 
mens kan en zal zich verbeteren, tot uitgebreider be-
wustzijn komen.
De grondwaarheid waarover we nu spreken, heet zelf-
wording. Dat woord duidt al op een continu proces, op 
een dynamische activiteit, waarin stilstand eigenlijk 
niet kan voorkomen. Immers, elke nieuwe ervaring is 
een les, waardoor we weer iets anders worden dan we 
waren. We veranderen voortdurend en gelukkig maar.
We zijn nu niet verder gekomen dan we zijn, omdat 
we de meer edele vermogens nog niet ontwikkeld heb-
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ben. Die vermogens hebben we wel, ze slapen alleen 
nog in ons bewustzijn. 
Er is dus geen enkele reden voor wanhoop of moede-
loosheid. Een kleuter die de wiskundesommen van 
zijn broer of zus van veertien niet kan maken, hoeft 
toch ook niet te wanhopen. Als hij de lagere school 
doorloopt, zal hij zich zo ontwikkeld hebben, dat hij 
ook die moeilijkere opgaven kan maken.
Misschien is het voor ons soms moeilijk ons voor te 
stellen dat wij te vergelijken zijn met een kleuter, dat 
we, met andere woorden, heel veel nog niet weten, nog 
niet ontwikkeld hebben. Toch zul je je eigen onvol-
maaktheid en beperktheid onder ogen moeten dur-
ven zien, als je tenminste daadwerkelijk wilt groeien 
in bewustzijn. Wie groter wil worden, moet beseffen 
dat hij nog klein is!
Tegelijkertijd geeft die erkenning een zekere mate 
van hoop en inspiratie. Als we de onvolmaaktheid en 
de disharmonie in onze wereld beschouwen, met zijn 
wrede oorlogen, zijn vluchtelingenstromen, zijn onge-
lijkheid en zijn grove schending van mensenrechten, 
dan komt dat alles niet voort uit een inherente slecht-
heid van de mens, maar dan is die toestand ontstaan 
vanwege onwetendheid. Onwetendheid over wie we 
werkelijk zijn; onwetendheid over de mogelijkheden 
die in ons besloten liggen; en onwetendheid over hoe 
je die edele vermogens moet ontwikkelen.
Wat vooral fnuikend is, is dat we denken dat we niet 
bij machte zijn de wereld te verbeteren. Natuurlijk 
kunnen we de wereld wel verbeteren. Ieder mens,  
ieder land, heeft, zij het nog latent, de wijsheid en de 
vermogens de mensenrechten te leven.

Progressieve evolutie

De erkenning dat ieder mens die vermogens heeft, 
geeft ons een grote verantwoordelijkheid. Als je denkt 
dat je iets niet kan, zul je geen poging ondernemen 
het te doen. Als je daarentegen weet dat je het kan, 
dan ben je aan jezelf verplicht die capaciteit ook te 
ontwikkelen.
Het is daarom dat wij mensenrechten altijd koppelen 
aan mensenplichten. Mensenrechten kunnen we alleen 
leven als we ook als mens onze verantwoordelijkheid 
nemen, dus onze plicht jegens de anderen vervullen. 
We kunnen niet klagend en jammerend langs de zijlijn 
staan, terwijl we de wereld zien branden. We kunnen 

niet alleen maar rechten opeisen, als we onze plicht 
ten aanzien van anderen verzaken.
Het is met name dit vijfde Juweel van Wijsheid dat 
ons met de neus op de feiten drukt. Er is sprake van 
progressieve evolutie. We zullen onze inherente kwali-
teiten ontwikkelen, actief maken. En omdat wij men-
sen zijn, beschikkend over vrije wil, zullen we dat niet 
moeten doen door de weg van de minste weerstand te 
volgen en door schade en schande wijs worden. Dat 
kan wel, en jammer genoeg gebeurt dat te vaak. Als 
de oorlog beëindigd is, dan begrijpen we dat die beter 
niet gevoerd had kunnen worden. Als we dat van te 
voren hadden bedacht, dan was de oorlog nooit los-
gebarsten. We kunnen immers van te voren bedenken 
welke effecten onze handelingen hebben.
We zullen daartoe zelf het roer van het bewustzijns-
schip dat we zijn, ter hand moeten nemen. Er is sprake 
van zelfgeleide evolutie. Dat wil zeggen dat we zelf-
bewust ervoor moeten kiezen, die edele aspecten naar 
buiten te doen vloeien. We laten dat niet over aan de 
omstandigheden. We maken ons eigen plan en ver-
edelen bewust ons karakter. Als we de wetmatigheden 
van de hiërarchische structuur van de kosmos en van 
de mens, als kind van de kosmos, hebben leren her-
kennen, dan is het ook onze verantwoordelijkheid die 
meer edele aspecten ook daadwerkelijk te ontplooien.
De vraag is dan: hoe doe je dat? 
Het antwoord is eigenlijk kinderlijk eenvoudig. Het 
ligt zo voor de hand, dat mensen het daarom vaak niet 
zien. Ze verwachten vaak dat je spiritueel kan groeien 
door een ingewikkeld ritueel, een dure cursus, door 
complexe meditatietechnieken of een langdurig psy-
chologisch onderzoek. Maar wat feitelijk vereist is, is 
dat we de verandering die we in onszelf willen zien, 
ons voorstellen. We moeten ons beeldend vermogen 
gebruiken. We moeten een gedachtebeeld creëren van 
het edele, het goddelijke in ons. Hoe ziet de mens er-
uit die de mensenrechten leeft? Hoe denkt hij? Hoe 
handelt hij? Hoe ziet de samenleving eruit waarin 
mensen leven die volgens deze principes leven? Wat 
is de ideale wereld? Dat beeld opbouwen is de eerste 
stap. En er is niemand die het niet kan. Natuurlijk zal 
het beeld in eerste instantie niet volmaakt zijn. Het 
is alsof je voor het eerst een nog onbekend schilderij 
ziet, waaraan je moet wennen.
Als je dat beeld eenmaal voor jezelf ontwikkeld hebt, 
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onvolmaakt als het is, zul je vervolgens je denken moe-
ten zuiveren van alle gedachten en ideeën die niet in je 
ideaalbeeld passen. In feite ruim je alle elementen op 
die niet in een spirituele, harmonische wereld horen. 
Dit is een intensief proces, dat volharding vereist, om-
dat gedachten taaie rakkers zijn, die zich niet zo snel 
laten wegdrukken. Maar als je volhoudt, zal uitein-
delijk in heel je gedachteleven, in heel je wezen, geen 
plaats meer zijn voor gevoelens van afgescheidenheid 
met de daarmee samenhangende afkeer, wrevel en 
zelfs haat jegens anderen.
Je hele wezen zal doortrokken zijn van het besef van 
eenheid, waardoor je je medemensen altijd in de geest 
van broederschap en vriendelijkheid zult benaderen. 
Ieder van ons is daartoe in staat. De vermogens daar-
voor liggen in u, in mij, in ieder menselijk wezen.
Je zult daarvoor niemand hoeven te volgen. Je hoeft 
geen bevelen, geboden of verboden van anderen op te 
volgen. Je zult je kritisch vermogen niet hoeven uit te 
schakelen. Integendeel. Je schept je eigen bovenper-
soonlijk ideaalbeeld, en je zult dat steeds veredelen, 
steeds aanscherpen, en in de mate waarin dit beeld in 
je gedachten leeft, word je dit beeld, word je de ver-
andering die je zo graag ziet.

Consequenties voor de samenleving

Welke veranderingen vinden er plaats als we deze drie 
Juwelen zouden leven?
Welke veranderingen vinden er plaats wanneer we het 
beeldend vermogen, in elk van ons aanwezig, in stelling 
brengen en ons een ideaalbeeld scheppen? Hoe gaat de 
samenleving er dan uitzien? Het is heel inspirerend als 
je dat voor jezelf probeert te bedenken; als je daar zelf 
een denkbeeld van maakt. Maar we kunnen u alvast 
wat aanwijzingen geven.
Onze leiders zullen niet meer degenen zijn die het volk 
het best vleien, dus van wie de mensen geloven dat zij 
onze belangen het best dienen. Het gaat die leiders er 
immers niet om, dat ze bij de volgende verkiezingen 
weer gekozen worden. De natuurlijke leiders, die er 
dan zullen zijn, zijn de wijste mensen. Ze hebben het 
grootste inzicht in de wetmatigheden in de natuur en 
de onlosmakelijke banden tussen alle wezens. Deze 
leiders hebben niet zozeer macht, maar gezag. En 
omdat de bevolking zelf al iets van het geestelijke in 
zich heeft wakker gemaakt, wordt dat gezag erkend.

De algemene erkenning van het gezag van de leider 
wil niet zeggen dat alle mensen gelijk zijn. Iedereen 
heeft een uniek karakter. Dat wordt gerespecteerd. De 
eigenheid, de speciale bekwaamheden en talenten van 
mensen worden alle op waarde geschat. Er is op geen 
enkele wijze bekeringsdrang. Iedereen respecteert de 
waarheid van de ander, wetende dat elk mens, met 
zijn unieke karakter, nodig is. 
We hoeven ook geen concessies te doen aan onze ei-
gen waarheid. Dat wil niet zeggen dat we dogmatisch 
vast moeten houden aan wat we ooit als waarheid 
gezien hebben. Integendeel, er is voortdurend groei. 
Maar we hoeven niet een voor ons onwaar of illusoir 
denkbeeld te omarmen omdat anderen – wellicht de 
meerderheid der mensen – daar werkelijkheid aan toe-
kennen. Met andere woorden: ieders vrije wil wordt 
gerespecteerd, mits die niet de vrije wil van anderen 
probeert uit te schakelen. 
Ook het land is soeverein. Het hoeft zijn visie niet 
opzij te schuiven omdat andere landen er anders over 
denken. Soevereiniteit is de vrije wil van het land, en 
ook hier geldt, dat die gerespecteerd dient te worden, 
tenzij die tegen de belangen van andere landen wordt 
aangewend. Nationaal belang bestaat niet meer, want 
elke vorm van afgescheidenheid is weg.
Wij allen brengen dus ons unieke karakter in ten dien-
ste van het geheel. Dat betekent ook dat we iedereen 
in staat stellen zijn ontwikkelde talenten in te brengen. 
Niemand kan daarin gemist worden. Werkloosheid 
bestaat niet meer. 
Verder krijgt iedereen de gelegenheid zich op alle ter-
reinen al naargelang zijn eigen ontwikkelingsgraad, 
zowel spiritueel, mentaal als fysiek te ontwikkelen. 
Daarbij worden wijsheid, kennis en materiële zaken 
doorgegeven en gedeeld op basis van wat ieder voor 
zijn ontwikkeling nodig heeft. En in tegenstelling tot 
wat in onze huidige maatschappij gebruikelijk is, zul-
len de leidinggevenden minder behoefte hebben aan 
aardse goederen. Zij, de natuurlijke leiders, hebben zich 
immers vooral spiritueel georiënteerd en ontwikkeld, 
en weten dat geluk nooit afhangt van welke materiële 
zaken dan ook en zijn daar dan ook niet op gericht. 
Aldus hebben we een maatschappij ontwikkeld, waar-
in ieder individu groeit in bewustzijn, en al groeiende 
steeds beter in staat is zijn bijdrage aan het geheel van 
een hogere kwaliteit te laten zijn.
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De UVRRM in ontwikkeling

We werken, zoals gezegd, toe naar de Universele Ver-
klaring van de Rechten van de Reïncarnerende Mens. 
Daar komen nu artikels 3, 4 en 5 bij. Dat geeft het 
volgende resultaat:
Als je uitgaat van de drie grondgedachten ‘Grenzenloos-
heid’, ‘Cycliciteit’ en ‘Gelijkwaardigheid en groei’, is het 
een natuurlijk gevolg dat je:
1. respect hebt voor het Leven;
2. universele harmonie bewerkstelligt;
3. wijsheid deelt;
4. je vermogens en talenten tot uitdrukking brengt;
5. in bewustzijn, kennis en vermogens groeit.
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Vragen die tijdens de workshop werden besproken:

1. Kunnen mensenrechten door middel van 

machtsmiddelen afgedwongen worden? 

2. Wat kan een natuurlijk leider met gezag doen 

om de bevolking de mensenrechten te laten 

leven?

3. Elk mens is uniek. Er is sprake van een 

hiërarchie van bewustzijn. Er bestaan in de 

wereld dus heel veel verschillen. Waarom kan 

er dan toch sprake zijn van een dynamisch 

harmonische samenleving waarin iedereen de 

mensenrechten leeft?
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Het moge duidelijk zijn dat uit de workshops naar 
voren komt dat mensenrechten niet kunnen worden 
afgedwongen. We kunnen de mensenrechten niet met 
voeten treden teneinde een situatie te krijgen waarin 
de mensenrechten worden gerespecteerd. Ook hier 
heiligt het doel de middelen nooit. 
Het komt er in feite altijd op neer, dat als je wilt dat de 
mensenrechten gerespecteerd worden, je ze altijd zelf 
in je eigen leven moet leven. Dan erken je de rechten 
van elk ander mens. Zelfs mensen die op vreselijke 
wijze de mensenrechten hebben geschonden moeten 
altijd conform de mensenrechten behandeld worden. 
Dus Mohammed B., de moordenaar van Theo van 
Gogh, heeft recht op een humane behandeling, ja, 
zelfs Anders Breivik, de man die enkele jaren geleden 
in Noorwegen 77 jonge mensen doodschoot, heeft dat 
recht en verdient een humane straf. Als we hem die niet 
verlenen, drukken we hem verder in zijn haat jegens 
ons en zullen, overeenkomstig de wet van reïncarnatie, 
in een volgend leven zijn onwetendheid en haat nog 
groter zijn. En daar moeten we dan weer mee dealen.
Maar hoe moeten we dan de mensenrechten leven 
en implementeren in de samenleving? Wat moet een 
leider doen? En feitelijk zijn we allen leiders. Als wij 
over dit soort zaken nadenken en bepaalde conclusies 
trekken, die onze medemensen wellicht nog niet ge-
trokken hebben omdat ze er nog niet over nagedacht 
hebben, dan zijn wij een leider ten opzichte van hen. 
Dan zijn wij een trendsetter. 

Welnu, de Chinese wijsgeer Lao-tse heeft al zo’n 2.500 
jaar geleden zeer interessante ideeën verkondigd over 
hoe we in het leven moeten staan, waarbij we ieder-
een respecteren. Uiteraard gebruikte hij woorden die 
wij niet gebruiken. In het kleine boekje de Tao Te 
King drukt hij zich uit in paradoxen – schijnbare te-
genstellingen – die ons tot nadenken stemmen. Hij 
spreekt niet van mensenrechten en verklaringen over 
mensenrechten, maar toch kunnen we zijn paradoxen 
heel goed gebruiken en geven ze een richting aan die 
als praktische antwoorden op de workshopvragen 
kunnen dienen.

Leiders 

Allereerst zegt Lao-tse dat de ware leider niet voor het 
volk uitloopt, maar er achteraan gaat.(1)

Dat is merkwaardig, zou je zeggen. Toch is leidingge-
ven niet voor de troepen uitlopen en het is evenmin 
die troepen commanderen wat ze moeten doen. Als 
Lao-tse zegt dat de ware leider achter het volk gaat, 
om het niet voor de voeten te lopen, dan bedoelt hij 
dat de mensen uiteraard zelf hun eigen weg moeten 
kiezen en dat ze daarbij geholpen, gestimuleerd of 
geïnspireerd moeten en kunnen worden door de na-
tuurlijke leiders. Wie zijn dan die natuurlijke leiders? 
Ook hierover zegt Lao-tse iets heel belangwekkends: 
“De grote heersers worden door de mensen niet op-
gemerkt. De minder grote — die hangen ze aan en 
loven ze. De lagere — die vrezen ze. De nog lagere 

Barend Voorham

Handelen door niet te handelen 

Consequenties uit het naleven van de mensenrechten 
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— die verachten ze.” (2)

Ofwel, het zijn de natuurlijke leiders die niet op de 
voorgrond treden. Hun inspiratieve aanwezigheid 
wordt niet eens opgemerkt. Zij, de werkelijke Mees-
ters of Adepten, zijn de mensen die een groter besef 
hebben van de samenhang van alle dingen. Het zijn 
geen ‘bazen’ of ‘chefs’ in de zin van mensen die op-
drachten geven die anderen blind moeten uitvoeren. 
Dat zijn de leiders die gevreesd of veracht worden. De 
natuurlijke leiders daarentegen begrijpen beter dan 
wie dan ook dat in een harmonische samenleving 
mensen dienstbaar zijn ten opzichte van elkaar. Zij 
zijn dus dienstbaar, hoewel hun dienstbaarheid niet 
opgemerkt wordt. Dienstbaarheid is voor hen een na-
tuurlijke eigenschap die logischerwijs voortvloeit uit 
hun grotere inzicht in de achterliggende Eenheid van 
al die uiterlijke verschillen, waardoor ook de mensen-
wereld gekenmerkt wordt. In de filosofie van Lao-tse 
wordt naar die Eenheid verwezen door het begrip Tao.

Tao

Tao wordt wel vertaald met Weg of Pad, maar feitelijk 
is het een onvertaalbaar woord, dat je wellicht beter 
nog met grenzenloosheid kunt aanduiden. Het is een 
allesomvattend begrip. Dat ligt ook voor de hand, 
want het grenzenloze doordringt alles, want deed het 
dat niet, dan was het niet grenzenloos.
Vandaar dat de Tao Te King begint met de paradox 
dat het Tao dat genoemd kan worden, het ware Tao 
niet is.(3) Het kan niet begrensd worden. Het kan 
geen naam gegeven worden. Je kunt niet zeggen: ‘dit 
is het’, want als je dat zegt, betekent het dat het iets 
anders niet is.
Toch kan de wijze – dus de natuurlijke leider – een 
beeld hebben van Tao. Ieder kan een besef hebben van 
de eenheid achter de verscheidenheid en dat besef kan 
altijd in je bewustzijn aanwezig zijn.
Als dat het geval is, kom je tot een bepaalde menta-
liteit, een bepaalde levenshouding en gedrag, waarbij 
je de mensenrechten altijd bent, omdat je je ervan 
bewust bent dat je de achterliggende eenheid achter 
al het leven bent.

Wu Wei

Die levenshouding wordt in het Chinees omschreven 
als Wu Wei. Als je dit begrip zou vertalen, dan kom 

je tot omschrijvingen als: ‘niet handelen tegen de aard 
der dingen in’. Het begrip wordt soms ook omschreven 
als Wei wu wei, wat dan vertaald wordt als ‘handelen 
door niet te handelen’, of ‘handelen zonder inspanning’. 
In de Tao Te King staat: Tao is altijd niet-handelen en 
toch is er niets wat het niet doet.(4)

Hoe moeten we dit alles opvatten?
Welnu, als je voortdurend leeft in het besef van een-
heid, dan draag je als het ware al je handelingen op 
aan de eenheid. Je handelt wel. Natuurlijk handel je. 
Je kunt niet leven zonder te handelen. Je eet immers, 
je ademt, je werkt, je praat, je gaat met mensen om, 
enzovoort. Maar al je handelingen doe je doelloos, in 
die zin dat je geen persoonlijk doel nastreeft. Je doet 
het niet om er zelf beter van te worden. Je doet het 
om het geheel te schragen. Je doet het, omdat je je een 
deel weet van de eenheid en je daarom je intrinsieke 
bijdrage wilt leveren aan het geheel.
Het is dit begrip wat in de Bhagavad-Gītā karma-yoga 
wordt genoemd. Je handelt ter wille van de handeling 
en niet ter wille van het resultaat. Je beoogt niets voor 
jezelf. Je bent als de zon die schijnt en daar niets voor 
terugverlangt.
Wu Wei wordt vaak met water vergeleken. Water vloeit 
en biedt geen weerstand. Het lijkt alsof het zwak is 
en niets doet, maar het kan de meest massieve stenen 
verpulveren. Water stroomt overal, kan de kleinste 
ruimten vullen. 
In de Tao Te King staat dat als vorsten en koningen 
zich aan het principe van Wu Wei konden houden, 
alle dingen zich vanzelf zouden ontwikkelen.(5) Waar-
om is dat zo?
Kijk, als de leidinggevenden niet zouden streven naar 
een bepaalde positie, naar promotie, naar macht, naar 
aanzien, dan zou deze mentaliteit zich verspreiden on-
der de gehele bevolking. De wijze heeft geen zelf dat 
hij het zijne kan noemen, zegt Lao-tse.(6) Hij maakt 
het zelf van het volk zijn zelf. Ofwel, hij heeft zich 
zo met alle mensen vereenzelvigd, dat hij niets voor 
zichzelf wenst. Daarom wil hij niet een bepaalde po-
sitie, een bepaalde rang innemen. En die houding 
zou zich door het hele rijk verspreiden. Wu Wei is 
dus ook onderrichten zonder woorden. We zeiden het 
al: de ware leider gaat achter het volk aan. Hij is het 
lichtende voorbeeld.
In een maatschappij ingericht op basis van Wu Wei 
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zou geen ambitie meer zijn, en ook geen stress. Nie-
mand zou dingen doen die boven zijn macht en kracht 
liggen, maar niemand zou ook werkeloos toekijken. 
Iedereen heeft wat te geven, namelijk precies datgene 
wat hij is, wat hij zichzelf gemaakt heeft.
De ware leiders zouden niet gekozen hoeven te worden. 
Ze dienen zich vanzelf aan. Er is een hiërarchische 
structuur in de natuur, en dus ook in de mensenwe-
reld, en als we als geheel deze natuurlijke gang van 
zaken volgden – we leefden in het besef van het grote 
Tao – dan zou iedereen overeenkomstig zijn Swabhāva, 
overeenkomstig zijn uniek wezenskenmerk, zijn plaats 
in de samenleving innemen. Ook de natuurlijke leiders.
Het rijk zou geregeerd worden door je niet met de 
zaken te bemoeien, zegt Lao-tse.(7) Dat is bestuurs-
kunst volgens Wu Wei. Dan hebben we geen regels, 
geen voorschriften, geen verklaringen voor mensen-
rechten en zelfs geen menselijke wetten meer nodig. 
Iedereen wordt de ruimte gegeven zich te ontplooien 
en de vrucht van zijn ontplooiing te offeren aan het 
welzijn van alle burgers. Ofwel, op basis van de ei-
gen ontwikkeling, de eigen talenten, het eigen unieke 
kernmerk dat iedereen zichzelf heeft gemaakt in de 
grenzenloosheid die achter ons is, zou men voor het 
totaal gaan werken, zonder daar enige vorm van be-
loning voor te willen.
Dan ontstaat de samenleving waarin rechtvaardigheid 
heerst, omdat iedereen doet wat hij kan om het geheel 
te ondersteunen en hij krijgt wat hij nodig heeft om 
dat te doen. Er is dan noch behoefte, noch overvloed. 
Met elkaar hebben we voldoende in huis om iedereen 
fysiek, mentaal en spiritueel te voeden.
In een samenleving gebaseerd op Wu Wei wordt geen 
belang gehecht aan status, positie en bezit. Ja, je kunt 
je zelfs afvragen of er überhaupt sprake is van bezit. 
Bezit is immers in het licht van het grote Tao een illu-
sie. Bezit verlies je altijd, want ieder mens sterft en laat 
wat hij zijn bezit noemt achter. Beschouw de materie 
daarom niet als je bezit, beschouw het als hulpmid-
delen om je tijdelijk hier op aarde te manifesteren.
Leven volgens Wu Wei is hetzelfde als mensenrechten 
leven. Je ziet de samenleving als één groot organisme 
waarin iedereen met elkaar in verbinding staat. Ieder 
heeft zijn functie. Dankzij elkaar worden we in staat 
gesteld steeds beter die functie te verrichten, steeds 
universeler te worden, grootsere verantwoordelijk-

heid te ervaren.
Hier is sprake van een dynamische harmonie, omdat 
juist vanwege de interactie tussen mensen ieder voort-
durend uitgedaagd wordt zijn werk beter te doen, en 
het ook steeds beter zal doen, juist omdat hij voor zich-
zelf geen enkel doel nastreeft. Zijn functie verrichten 
betekent eigenlijk zijn leven, zijn inzichten, zijn wijs-
heid doorgeven, inbrengen ten dienste van anderen.

Wu Wei in de samenleving?

Wellicht denkt u dat we een erg utopisch beeld schet-
sen. Het ideaal is echter te realiseren. Ooit zal de meer-
derheid der mensen dit ideaal leven. Maar dan moeten 
we nu al beginnen met het leggen van de fundamen-
ten ervan.
Hoe bereiken we dan zo’n staat van Wu Wei in de 
samenleving? 
Door de verandering niet buiten jezelf te plaatsen. Je 
moet ook niet naar verandering streven, je moet de 
verandering zijn. Wees zelf het voorbeeld, in gedach-
te en daad. Je moet dus niet denken: eerst gaan we 
dit doen en dan gaan we dat doen — en dan hebben 
we Wu Wei, dan hebben we de ideale samenleving.
Zo’n houding is funest. Dan zoek je de oplossing bui-
ten jezelf. Dan zeg je: als we nu eerst maar een nieuwe 
regering hebben; of als nu eerst de Verenigde Naties 
maar hervormd waren. Nee, wees zelf de verandering 
die je nastreeft. Dat wil zeggen dat als je wilt dat de 
rechten van elk mens gerespecteerd worden, dat je dit 
ook altijd doet. Ook in je denken. Ook als je boos 
bent. Ook als de ander de mensenrechten niet heeft 
gerespecteerd.
Europese landen hebben een uitgesproken talent an-
dere landen te wijzen op het feit dat zij de mensen-
rechten schenden, maar als ze zelf geconfronteerd 
worden met een in hun ogen groot probleem, zoals 
de vluchtelingenstroom, dan schenden ze zelf even-
goed de mensenrechten. Dat is niet Wu Wei. Leefden 
deze landen wel volgens deze principes, dan zouden 
ze zich natuurlijk als eerste houden aan de verdragen 
die ze zelf ondertekend hebben en waar ze graag an-
deren op aanspreken.

Ahimsã

Zolang we nog niet in een samenleving leven die op 
Wu Wei gestoeld is, kun je bepaalde methoden han-
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teren om zo’n dynamisch harmonische samenleving 
dichterbij te halen. Maar dat mag je nooit doen door 
de eisen die je aan die ideale samenleving stelt, niet 
te implementeren in je eigen gedrag.
Wat dat betreft kunnen we veel leren van Mahātma 
Gandhi. De door hem ontwikkelde methode van 
Satyāgraha – leven volgens de waarheid – behelsde 
ook acties van burgerlijke ongehoorzaamheid, maar 
altijd op basis van Ahimsā. Ahimsā wordt meestal 
vertaald met geweldloosheid, maar het betekent veel 
meer. Het is het afzien van elke vorm van kwaad. Dus 
nooit het kwaad met het kwaad bestrijden. Ofwel, in 
daad noch gedachte, uit emotie of op welke andere 
wijze dan ook, een ander welke vorm van kwaad dan 
ook willen berokkenen, ook niet als hij het niet zo 
nauw met mensenrechten neemt.
Satyāgraha wordt ook niet ingezet om persoonlijke 
doelen of ambities na te streven. Het dient altijd een 
groter doel. Het is ook nooit tegen iemand gericht: 
het is een positieve kracht, dus altijd voor een samen-
leving waarin ieder zijn eigen plaats krijgt en de men-
senrechten en -plichten worden geleefd.
We vergeleken hiervoor Wu Wei al met water. Niets 
in de wereld is zwakker en meegaander dan water en 
toch wordt het bij het aanvallen van het harde en het 
sterke door niets geëvenaard. Het zachte kan het sterke 
overwinnen en het meegaande het harde.(8)

Het zijn de zachte krachten die overwinnen in ’t eind, 
dichtte Henriëtte Roland Holst. En dat is waar. Vooral 
als die zachte krachten in hun onzelfzuchtig werk sa-
menwerken. Als ze een kern vormen, een kern van Uni-
versele Broederschap, dan zal de stroom Wu Wei-water 
– en dat is heel wat anders dan het wijwater met een 
lange ij – steeds breder worden, waardoor steeds meer 
mensen aangespoord worden vanuit hun meer inner-
lijke kern te leven en gestalte te geven aan de feitelijke 
Broederschap, de Eenheid van het leven.
Bij die Eenheid zelf en over de motieven waarom je 
op wilt gaan in die Eenheid, zal in de laatste lezing 
verder stilgestaan worden.

Referenties

1. Lao-tse, Tao Te King, vers 66.
2. Zie ref. 1, vers 17.
3. Zie ref. 1, vers 1.
4. Zie ref. 1, vers 37.
5. Zie ref. 1, vers 17.

6. Zie ref. 1, vers 49.
7. Zie ref. 1, vers 57.
8. Zie ref. 1, vers 78.
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Een aantal weken geleden kwam ik met Kyran, mijn 
buurjongen van elf, in gesprek over mensenrechten; 
ik was benieuwd hoe hij daar ‘misschien nog onbe-
vangen’ naar keek. Hij zei het volgende: “Alle mensen 
weten wat mensenrechten zijn,” dat was zijn eerste 
reactie, “we hebben ze al bij ons, want het zit heel 
diep van binnen, maar niet iedereen kan er nog bij 
komen. Iedereen heeft ook dezelfde rechten omdat 
iedereen gelijk is.”
“Maar …”, vertelde hij: “voor rechten heb je wel ver-
antwoordelijkheid nodig. Als je bijvoorbeeld ’s avonds 
alleen thuis wilt blijven moet je wel een goede verant-
woordelijkheid tonen, en als je dat doet dan krijg je 
dat recht.” In zijn ideale wereld waar mensenrechten 
gerespecteerd worden, hebben mensen altijd iets voor 
elkaar over — zo zag hij dat voor zich.
U ziet dat we deze kennis niet uit boeken hoeven te 
halen en ze is ook niet gebonden aan een bepaalde 
leeftijd, want mijn buurjongen liet zien dat deze wijs-
heid in ons zit.

De oorsprong van Mensenrechten 

Dit sluit goed aan op de kerngedachte van deze lezing. 
Hierin zal namelijk naar voren komen dat mensen-
rechten niet afhankelijk zijn van documenten of van 
menselijke afspraken onderling of afspraken tussen 
volkeren. Maar dat deze rechten en de ethiek en de 
moraal waar deze wijsheid op gebaseerd is, hun oor-
sprong vinden in ons diepste Zelf.

Het document van de mensenrechten – de Univer-
sele Verklaring van de Rechten van de Mens – is in 
dit licht al een prachtig exemplaar van wat de wereld-
gemeenschap tot nu toe naar boven heeft gehaald.  
Barend Voorham heeft ons dit al voorgehouden in zijn 
uitleg over het derde, vierde en vijfde Juweel. Hij zei 
namelijk dat we zelf alle mogelijkheden in ons hebben 
om deze wereld volgens de meest ethische richtlijnen 
in te richten. 
En uitgaande van de hiërarchische structuur, waar-
binnen altijd sprake is van leven binnen groter leven, 
zijn mensenrechten dan ook geen menselijke uitvin-
ding. Ze zijn gebaseerd op de Geestelijke Structuur, 
Patronen en Ethiek in de Natuur. 

Universele Broederschap, iedereen doet 

ertoe 

In artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rech-
ten van de Mens vinden we een belangrijke aanwijzing 
om met elkaar een andere wereld te kunnen creëren. 
Hierin staat namelijk het volgende geschreven: “Alle 
mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rech-
ten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en gewe-
ten, en behoren zich jegens elkander in een geest van 
broederschap te gedragen.”(1)

En hoort u dit slot? … “behoren zich in een geest van 
broederschap te gedragen”. Dit is een belangrijke aan-
wijzing want, uitgaande van de drie grondgedach-
ten, dus de grenzenloosheid van het leven, cyclische  

Patricia van Lingen

Universele Broederschap is de weg
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beweging en de gelijkwaardigheid en geestelijke groei, 
kunnen we nu al stellen, dat Universele Broederschap 
ook de enige weg is die een samenleving van Vrede en 
Harmonie brengt. 
Een samenleving waar voor iedereen een plaats is, waar 
iedereen ertoe doet, ongeacht zijn maatschappelijke 
achtergrond en positie, zijn godsdienst of culturele 
achtergrond. Het is de enige weg, stellen wij, omdat 
deze broederschap gebaseerd is op de aard ofwel de 
moraliteit van het Universum. Het is die universele 
liefde in ons, het mededogen, dat verlangen naar Vrede 
en Broederschap, dat voortvloeit uit het hart van het 
Universum. Dat is tevens ons innerlijk hart. 

Volledige levensvisie

We zullen dit aan u gaan uitleggen aan de hand van 
de laatste twee Juwelen van Wijsheid. Deze Juwelen 
bieden ons een volledige levensvisie. In de eerste vijf 
wordt de continuïteit van leven omschreven, waarin 
ieder in een eeuwigdurende reis bezig is zijn geeste-
lijk-goddelijke vermogens te leren herinneren en te 
worden. We kunnen deze reis versnellen op basis van 
zelfgeleide evolutie, waardoor we niet langer meer als 
een stuk hout hoeven mee te deinen op de golven van 
de zee, maar zelfsturend worden. 

Zesde Juweel, de twee Paden

Het zesde Juweel, de twee Paden, is zeer essentieel 
omdat het ons leert dat, ook al gaan we voor geeste-
lijke groei, er nog steeds een mogelijkheid is om in 
een soort van geestelijke zelfzucht te vervallen die 
leidt tot geestelijke afgescheidenheid. We zullen dit 
nu verder toelichten.
Dit Juweel leert ons namelijk dat geestelijke groei, dus 
het uitbreiden van ons bewustzijn, ons bevrijdt uit de 
illusies van het bestaan. Een bestaan waarin smart en 
lijden altijd aanwezig zijn omdat we het uiterlijke leven 
als enige werkelijkheid ervaren. Wanneer we deze illu-
sie gaan doorzien komen we voor een moreel dilemma 
te staan, namelijk: willen we onszelf ontworstelen aan 
het lijden en een gelukzalige geestelijke toestand van 
bewustzijn verwerven? De Buddhisten noemen die 
toestand Nirvāna. Of zien we het Pad van geestelijke 
groei als middel om de wijsheid die we ontwikkelen 
terug te brengen in de Eenheid, en daarmee al het 
leven te ondersteunen op hun pad van bevrijding?

Motief

Dit dilemma heeft alles te maken met het motief waar-
om we tot bewustzijnsuitbreiding willen komen. Het is 
een belangrijke keuze in ons leven, die we niet maken 
op het moment dat we geestelijke bevrijding hebben 
bereikt. We maken die feitelijk nu al op basis van wat 
we nu denken, hoe we handelen en waardoor we dus 
een gewoonte opbouwen die leidt tot het vormen van 
ons karakter. Een karakter waarin het eigenbelang 
centraal staat, zelfs al is dit een geestelijk eigenbelang, 
voortgekomen uit het idee van afgescheidenheid. Of 
een karakter waarin het algemeen belang vooropstaat, 
en dus de Eenheid centraal staat. Met andere woor-
den: het zesde Juweel leert ons dat het motief achter 
ons handelen een essentieel verschil in uitkomst geeft: 
bevrijding voor onszelf, Nirvāna ingaan en alles achter 
ons laten, of bevrijding voor alle mensen — waar we 
geestelijk gelijkwaardig aan zijn en onlosmakelijk mee 
verbonden zijn, omdat het Ene leven door alles stroomt.
U ziet: dit geeft ons iets om over na te denken, maar 
het hoort in ieder geval in een levensvisie te worden 
opgenomen.

Grote Denkers op het Pad van Mededogen

Alle Grote Denkers en Wijzen hebben ons met name 
geïnspireerd om het Pad te gaan van mededogen om 
het mededogen, oftewel voor de Eenheid. Want als 
we uitgaan van die drie uitgangspunten, waarvan de 
kerngedachte Eenheid van leven is, kunnen  we ons 
terecht afvragen of we dan geluk kunnen ervaren als 
een van onze medemensen nog lijdt.
Kortom, het zesde Juweel laat ons zien dat als je kiest 
voor zelfgeleide geestelijke groei, er twee Paden zijn. 
Twee wegen die we kunnen bewandelen: het Pad van 
ieder voor zich en het Pad van Mededogen. Op het 
Pad van ieder voor zich verricht je allerlei daden van 
Mededogen, waarbij je ervaringen en inzichten opdoet 
waardoor je groeit in bewustzijn. Maar je verricht Me-
dedogen met het MOTIEF, met het doel, om uiteindelijk 
rust en gelukzaligheid te bereiken voor jezelf. Aan het 
eind van dit Pad wacht Nirvāna, waardoor je anderen, 
die achter je aankomen op het Pad, niet langer kan 
helpen. Je wordt gedreven door een verlangen naar 
spirituele rust, een uitweg uit de problemen waar we 
als mens voor komen te staan.
Op het Pad van Mededogen heb je vanuit een groot 
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Eenheidsbesef, vanuit een diep besef van verbonden-
heid met al het leven, maar één MOTIEF of doel voor 
ogen, namelijk een ondersteunende kracht zijn voor al 
het leven. Je bent altijd gericht op de geestelijke voor-
uitgang van de totaliteit, dat ene leven. Daar vanuit 
denk je, en handel je. Doordat je anderen helpt, doe 
je natuurlijk ook inzichten op, groei je ook in bewust-
zijn. Maar de grotere inzichten die je opdoet door te 
helpen, breng je telkens terug in die totaliteit, om zo 
nog beter te kunnen helpen.
En natuurlijk bepaalt u zelf welke van de twee Paden 
u kiest, want zoals eerder gezegd: we hebben vrije wil 
en er is geen dwang in de Natuur. 

Mededogen natuurlijke grondhouding

Maar op basis van de drie grondgedachten en de tot 
nu toe behandelde Juwelen stellen wij dat het een 
natuurlijk gevolg is dat je Mededogen als natuurlijke 
grondhouding ervaart. Een grondhouding waarin we 
niet meer wikken en wegen – help ik soms wel, of soms 
niet – doe ik dit wel, en dat niet. Of is dit goed of niet 
goed, enzovoort. Mededogen is een grondhouding 
waarin we altijd en overal naar onze meest innerlijke 
idealen en inzichten handelen zonder onderscheid des 
persoons. Altijd uitgaande van het Ene leven dat door 
ieder stroomt. Je ziet dan geen afgescheidenheid maar 
je ziet het geestelijk leven zelf. En je tracht daarmee 
overeenkomstig te handelen zonder enig resultaat 
voor jezelf te verlangen of voor iets in het bijzonder.
Het is zoals de Leraar in De Stem van de Stilte die tot 
zijn leerling spreekt, in het licht van al het voorgaande:

Kan er zaligheid bestaan, wanneer al wat leeft moet 
lijden? Zult gij gered worden en heel de wereld horen 
klagen? (2)

Als we dit ideaal, dat ook wel het Bodhisattva-ide-
aal wordt genoemd, helder voor ogen hebben dan 
kunnen we nu al alles wat we geleerd en ontwikkeld 
hebben, onze talenten en wat we aan wijsheid hebben 
opgebouwd, inzetten in ons dagelijks leven voor onze 
samenleving.

Kern van Broederschap

We werken dan samen om aan de kern van Broe-
derschap vorm te geven op een niveau dat op dat  

moment voor ons bereikbaar is. Al samenwerkend 
leren we van elkaar en groeien we naar nog hogere 
niveaus van begrip en wijsheid. We helpen elkaar in 
onze ontwikkeling om onszelf steeds beter geschikt te 
maken de anderen te helpen. We gaan dan een beroep 
doen op onze innerlijke wijsheidbron.

Leraarschap

Deze grondhouding, die van Mededogen, leidt tot 
leraarschap. En leraarschap wil zeggen dat je vanuit 
het verlangen je medemens te helpen, dienstbaar bent 
aan het geheel. Op basis van de levensvisie dat ieder in 
essentie een geestelijk-goddelijk wezen is en op weg is 
om zich daar weer bewust van te worden, krijgt hel-
pen in dit licht de betekenis: de ander helpen zich dit 
vermogen weer te leren herinneren. 
Leraarschap is als het ware een geestelijk vroedvrouw 
zijn die de onwetende niet bekeert, maar de ziel in hem 
opwekt, geboren laat worden, wakker maakt. Vanuit 
mededogen helpen wil dan ook zeggen: je visie leven, 
een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen door zelf 
vanuit je hoogste, meest edele vermogens te leven. 
Hierdoor leren we die vermogens ook in de ander te 
herkennen en de ander te begrijpen, te zien wat hij 
nodig heeft om zelf-bewust te worden van zijn god-
delijke kern. We zullen nooit proberen de ander te 
‘bekeren’. Ieder heeft het recht te zijn zoals die is. En 
ieder kan op zijn eigen manier deze edele vermogens 
ontwikkelen. 
Leraarschap is alles doen om elk wezen te ondersteunen 
en inspireren, en zodoende zijn ontwikkeling mogelijk 
te maken in het licht van Eenheid en Broederschap.

Het zevende Juweel: Kennis van het Zelf

Tot slot is er nog het zevende ofwel het laatste Juweel. 
Dit Juweel leert ons dat onze diepste kern, die in u 
en mij en al het andere leven gelijk is, te kennen is. 
Het is dat ene leven dat door alles en iedereen heen 
stroomt, dat de onsterfelijke oorsprong van ieder van 
ons is — vandaar de titel van het zevende Juweel: 
Kennis van het Zelf.
Het leert ons dat we hier en nu ons ware Zelf, onze 
diepste essentie of kern kunnen kennen. Misschien 
niet binnen een uur, maar we kunnen beginnen het 
te naderen door wat we hiervoor hebben aangegeven 
daadwerkelijk toe te passen. Door naar je hoogste visie 
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te leven in je denken en handelen, dag na dag, leven 
na leven. Met andere woorden: wanneer we een ver-
bintenis aangaan met onze geestelijk-goddelijke kern 
en daarmee met al het ander leven en we bovenal daar 
vanuit trachten te leven, ontsluiten we die innerlijke 
vermogens, waardoor het ons steeds helderder wordt 
waar het in het leven om gaat. We gaan steeds hel-
derder de oorsprong, de aard en bestemming van het 
Leven zien. We zullen ons hier steeds meer mee in 
overeenstemming brengen en het daardoor duurzaam 
ondersteunen. We worden dan een onzelfzuchtige 
medewerker van de Natuur. 
En wanneer u hier steeds beter in slaagt, steeds meer 
overeenkomstig uw innerlijke kern handelt, zonder 
gehechtheid aan enig resultaat, zal de gehele Natuur 
zich aan u openbaren en al haar geheimen delen. Want 
het is een natuurlijk proces dat als je je plicht doet en 
je talenten inbrengt in het geheel, ten behoeve van de 
totaliteit, je altijd ontwikkelt wat je nodig hebt om je 
Plicht, je Dharma te vervullen. 
Recent vertelde een vrouw over haar ervaring uit de 
Tweede Wereldoorlog. Als jong meisje van tien jaar 
kwam ze samen met haar twee jongere zusjes er alleen 
voor te staan. Haar moeder was opgepakt omdat er 
iemand bij hen was ondergedoken. Gedurende die pe-
riode waarin haar moeder afwezig was, ontwikkelde 
het jonge meisje in zichzelf de kracht en het vermogen 
om zelfstandig voor haar zusjes te zorgen. Ze ging op 
dezelfde voet verder zoals ze altijd geleefd hadden, al-
leen nu nam ze zelf alle initiatieven.(3)

U kunt zich voorstellen, dat een kind van tien jaar 
nog niet de benodigde ervaring had opgebouwd dus 
letterlijk alles uit haar ziel ophaalde wat noodzakelijk 
was. Hierbij ziet u dat mijn buurjongen gelijk heeft, 
we hebben het in ons, we moeten het alleen naar bui-
ten brengen.

Wat zien we nu in de wereld?

We hadden in het begin al aangegeven dat deze laat-
ste twee Juwelen van de zeven onze levensvisie volle-
dig zouden maken. Het is namelijk deze levensvisie, 
gebaseerd op de zeven Juwelen van Wijsheid, op de 
geestelijke achtergrond van het leven, die ons onder-
scheidt van een ‘gewoon’ goed mens. 
Natuurlijk kun je ook goed doen zonder een spirituele 
levensvisie, als je uitgaat van de eenmaligheid van het 

leven. Maar door de beperktheid ervan neigt de mens 
die deze materialistische visie aanhangt, naar afge-
scheidenheid, zelfzucht en angst. Wat mogelijk leidt 
tot fatalisme, ontmoediging, die zich uit in kreten als: 
‘wat kan ik eraan doen, ik ben ook maar een mens’.
Door die houding leggen we de verantwoordelijkheid 
neer bij onze zogenaamde gezagsdragers. Zij moeten 
ons zogezegd beschermen. Die maken dan ‘met goede 
bedoelingen’ afspraken of stellen wetten of documen-
ten op zoals de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens.

Van afhankelijkheid naar zelfstandigheid

In feite maken we ons dan afhankelijk van leiders en 
verdragen in plaats van dat we ons zelf verantwoorde-
lijk weten voor de toestand in de wereld. Om die oude 
denkpatronen te kunnen doorbreken, hebben we u de 
afgelopen dagen een visie voorgehouden die meer een 
beroep doet op uw Zelf, uw hogere natuur en eigen 
zelfwerkzaamheid, zodat u van niemand afhankelijk 
bent. In uw hogere natuur zit uw Eenheidsbeleving, 
uw Begrip, Rechtvaardigheidsbesef en Mededogen. 
Als u leeft vanuit uw hogere natuur leidt dat tot ver-
andering van de heersende mentaliteit. 
En dit is wat we nodig hebben om de ‘Universele 
Mensenrechten’ te leven.
Bommen kunnen een verkeerde mentaliteit of ideolo-
gie nooit vernietigen. Bommen leiden alleen maar tot 
meer bommen. Ook alleen wetten en regels kunnen 
een verkeerde mentaliteit niet vernietigen. Een ver-
keerde mentaliteit kan alleen vervangen worden door 
een betere. Door een levenshouding, een mentaliteit 
die uitgaat van Broederschap. Dit maakt dat onze vij-
anden onze vrienden worden. Vrienden die met ons 
gaan samenwerken om het ideaal van een Universele 
Broederschap te bewerkstelligen, waarin voor iedereen 
plaats is en waar iedereen ertoe doet.

Er is geen weg naar Broederschap — 

Broederschap is de weg

Daarom stellen we dan ook dat er geen weg is die ons 
naar Broederschap leidt, nee, ‘Broederschap is de weg’. 
En het is dan ook dit besef, die van de Eenheid van 
leven, tezamen met het doel van het leven, dat ons de 
kans biedt om met elkaar een wereld op te bouwen 
zoals hij zou moeten zijn. Een wereld opgebouwd van-
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uit deze universele ethische richtlijnen waarin er geen 
uiterlijke regels en wetten meer nodig zijn, omdat er 
een andere mentaliteit is. Een wereld waarin Univer-
sele Mensenrechten geleefd worden. 
Kortom, vanuit het zevende Juweel, ‘Kennis van het 
Zelf ’, het je steeds meer zelf-bewust worden van de 
geestelijk-goddelijke essentie in al het leven, is het een 
natuurlijk gevolg dat je een steeds grootser beeld vormt 
van de Waarheid en de Eenheid van het leven, en dien-
overeenkomstig leeft.

Meditatie vanuit eenheidsbesef

Om ons dat besef van eenheid te doen her-beleven kan 
de volgende meditatie ons helpen. Gezien de grenzen-
loosheid van leven kunt u haar voortdurend uitbrei-
den. Het doet een beroep op onze innerlijke natuur. 
Stelt u zich voor dat u alles bent, alles wat u zich maar 
kunt voorstellen: van een zandkorrel tot een melk-
wegstelsel en alles daartussenin en nog verder. U bent 
uw vrienden, uw buren, de vluchteling in nood, maar 
ook de beul, de onderdrukker, uw vijanden. U bent de 
zon die voor iedereen schijnt. Elk wezen is in essentie 
gelijk aan elk ander wezen, we zijn EEN.
Probeert u zich voor te stellen in wat voor omstan-
digheden uw medemensen leven, welke vragen ze 
zichzelf stellen. Tracht u zich voor te stellen dat wat 
er aan de andere kant van de wereld plaatsvindt, ook 
ons betreft. En realiseert u zich dan dat wij allemaal 
op weg zijn om ons geestelijk-goddelijk deel tot uit-
drukking te brengen. Probeer te begrijpen wat ande-
ren beweegt, waardoor ze zich gedragen zoals ze zich 
voordoen. En tracht dan vanuit je geestelijke kern er 
alles aan te doen wat noodzakelijk is om het geheel 
te ondersteunen vanuit de geest van Broederschap.

Vrede, Samenwerking en Harmonie

Tot slot, na deze twee dagen weet u dat we alles in ons 
hebben. U hoeft dus niet op cursus of afhankelijk te 
zijn van wat anderen menen of wat anderen dicteren 
wat goed is. Maar vertrouw op uw eigen goddelijke 
kern, raadpleeg deze in de juiste geesteshouding, die 
van mededogen. 
En als we ons inzetten voor het welzijn van al het 
leven en oprecht waarheid zoeken en nastreven, dan 
treedt er een mentaliteitsverandering op die leidt tot 
VREDE, SAMENWERKING en HARMONIE.

Zeven artikels

We hebben voor u de zeven artikels die deze twee 
dagen naar voren zijn gebracht in het licht gezet van 
de Universele Rechten van de Reïncarnerende Mens. 
We hebben ze op een rijtje gezet vanuit de idee dat  
ieder van u, nu, in uw eigen omgeving, deze kan leven. 
Dus levend vanuit onze hoogste idealen en inzichten en 
een verlangen naar Vrede, Harmonie en Rechtvaardig-
heid gaan we: 
7. ons een steeds grootser beeld vormen van de 
 Waarheid en de Eenheid van leven, en dien- 
 overeenkomstig leven;
6. mededogen als natuurlijke grondtoon ervaren;
5. elkaar inspireren waardoor we groeien in 
 bewustzijn, kennis en vermogens;
4. onze talenten en vermogens tot uitdrukking 
 brengen; 
3. onze opgebouwde wijsheid delen;
2. continu universele harmonie bewerkstelligen; en 
1. hebben we respect voor al het leven. 

Er is geen weg naar Broederschap, Broederschap is 
de weg.

Referenties
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We hebben twee dagen met elkaar over een heel 
principieel onderwerp gesproken, een onderwerp 
dat wereldwijde belangstelling, maar ook 
wereldwijde urgentie heeft. De hamvraag op ons 
symposium is: wat kan The Theosophical Society 
Point Loma voor u betekenen? Of anders gezegd, 
wat kan de Theosofie voor u betekenen? Voor ons 
staat centraal, dat u in staat wordt gesteld zelf een 
levensvisie te ontwikkelen.

U heeft al begrepen dat we het opleggen van wetten 
niet zo’n zinvol idee vinden. Een stap vooruit is, als 
we met elkaar op een flexibele manier afspraken en 
regels maken waar we ons vrijwillig aan houden. Maar 
wat we vooral proberen te zeggen is, dat als u zelf die 
levensvisie ontwikkelt, u die wetten helemaal niet no-
dig heeft. Dan kan u werken vanuit de zeven artikels 
die we gegenereerd hebben. Want die zeven artikels 
zijn geen absolute maar relatieve kerngedachten, die 
u overeenkomstig uw eigen niveau van ontwikkeling 
kunt invullen. We kunnen onze invulling afstemmen 
op de lokale behoefte, in ons gezin, op straat, in de 
stad, in het land, of zelfs wereldwijd.

Ethiek vanuit begrip

We zijn er daarom geen voorstander van dat we ons 
alleen richten op onze inzichten in ethiek en morali-
teit. Die staan namelijk niet op zichzelf, maar komen 
voort uit een complete levensbeschouwing. Mevrouw 

Blavatsky hield ons dat sinds 1875 duidelijk voor: onze 
ethiek is in feite gegrond op een heel belangrijke basis 
van filosofie en kennis. Het gaat dus om de combinatie.
Maar als we alleen maar filosofie bestuderen zonder 
ernaar te handelen, dan zouden we onze filosofie nooit 
toetsen aan de praktijk. Wat voor basis heeft onze fi-
losofie dan? We zouden dan langzaam maar zeker tot 
een geloof vervallen, iets wat wij absoluut niet willen 
dat dat gebeurt. Wat we leren van de studie van de 
universele leefpatronen in het Universum, is dat die 
patronen zich overal op een analoge manier uiten: ‘zo 
boven, zo beneden’. Daarover gaat de derde grond-
stelling van de Theosofie. We zeggen daarom dat die 
patronen, in het klein of in het groot, door ieder van 
u te herkennen en te ondervinden zijn.

Kunnen we zonder menselijke wetten?

Het is niet voldoende, als u een beter mens wilt wor-
den, dat u goed wilt zijn voor uw medemensen. Dat 
is op zich lovenswaardig maar het is niet voldoende. 
Of dat u wilt helpen om betere wetten te maken. Ook 
dat klinkt zeer positief, maar is eigenlijk ook niet vol-
doende. U bent pas vruchtbaar als u het Universum 
wilt leren kennen, en als bijkomend onderdeel daar-
van  uw Zelf wilt leren kennen. Als u de Eenheid met 
alles wat leeft ervaart, en dat u daar een onlosmakelijk 
onderdeel van bent. En als u de innerlijke drang hebt 
te willen weten wat uw plaats in dat Universum is, 
en vanuit die visie als het ware een taak op u neemt. 

Herman C. Vermeulen

Eindconclusie
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Dat is een heel andere insteek dan dat we anderen 
regels proberen aan te praten en op te leggen. Recht-
vaardigheid komt dus niet van buiten maar van bin-
nen — ‘van binnen’ in de betekenis zoals ik die net 
heb uitgelegd.
Dat zijn een paar heel belangrijke gedachten die we 
moeten proberen vast te houden. Kunnen we zonder 
menselijke wetten? Uiteindelijk wel. Uiteindelijk is het 
natuurlijk zo, dat als we die innerlijke visie hebben 
ontwikkeld en meer begrip hebben gekregen van onze 
plaats in het Universum, dat het vanzelfsprekend is om 
een aantal dingen te doen. We handelen dan vanuit 
inzicht, vanuit een steeds dieper inzicht — want daar-
in komen we steeds verder, we kunnen steeds groeien.

Waar ligt de oplossing?

Iedereen kan nu een universeel mens zijn. Vaak horen 
we in onze samenleving, en zeker ook op het terrein 
waar wij erg actief zijn: ‘ja, ik wil een cursus volgen en 
daarna nog een cursus, en dan kan ik in de toekomst 
dit of dat zijn’. Maar wat wij proberen te zeggen, is: 
jezelf verbeteren en je plaats vinden in het Universum 
is geen projectie vooruit, maar een actie nu. U kan zich 
– hoe beperkt of weinig beperkt u ook bent – verdie-
pen in uw plaats in het Universum en overeenkomstig 
de beperktheid die u heeft, die plaats ook vormgeven.
Stelt u zich voor dat we dit allemaal wereldwijd op 
dit moment zouden doen. Dan zouden we een hele 
hoop problemen, zo niet alle problemen min of meer 
kwijt zijn. Want een van de grootste problemen is dat 
we blijven hangen in onze situatie nu, omdat we de 
neiging hebben ons ideaal te projecteren naar een si-
tuatie in de toekomst of naar een andere plaats op de 
wereld, en er niet nu naar handelen.
Gisteravond hebben we een heel indringende video 
over Afrika gezien. En als je je dan afvraagt: ‘wat 
vreselijk is het wat we hebben gezien, wat moeten we 
doen?’, dan kan je eigenlijk beter deze vraag stellen: 
wat doe ik nu in mijn huidige leven in deze wester-
se wereld waardoor die situaties in andere delen van 
de wereld ontstaan, of op zijn minst in stand worden 
gehouden? Andere delen waar we dus zoveel proble-
men en ellende zien. En ik denk dat het handelen nu 
vanuit wat we zijn eigenlijk het meest primaire is wat 
we kunnen doen om een goede invulling te geven aan 
de Universele Rechten voor de Reïncarnerende Mens. 

Het is niet daar, het is niet morgen of overmorgen, maar 
het is gewoon NU.
Dat waren de gedachten waar ik mee af wilde sluiten. 
Ik dank u wel.
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Sleutels voor een harmonieuze en 

gezonde wereld

Dat de wereld verre van harmonisch is, is duidelijk. 
Maar dat de wereld altijd disharmonisch zou 
blijven, is een waandenkbeeld dat op niets 
anders dan vooroordeel en een beperkte visie is 
gestoeld. In dit symposium wordt geprobeerd een 
fundamenteel andere visie op het leven, de mens 
en de maatschappij te ontwikkelen, waaruit blijkt 
dat de kern van elk mens een bron van wijsheid en 
mededogen is.

De volgende vragen staan centraal:

• Wat is de oorzaak van de zieke wereld en hoe 
kunnen we hem weer gezond maken?

• Hoe ontdek je het altijd aanwezige Mededogen 
in jezelf (en in anderen …)?

• Als we Mededogen herkennen, hoe kunnen we 
er iets mee gaan doen?

• Waar liggen de oplossingen voor de 
vraagstukken in je eigen leven en in de 
maatschappij?

• En, hoe help je anderen om ditzelfde in zichzelf 
te vinden?

Een symposium over de diepste Kern in onszelf!

Het symposium zal, net als in voorgaande jaren, 
een interactief proces zijn. Lezingen worden 
afgewisseld met workshops, waarin alle bezoekers 
de voorgehouden ideeën aan de eigen ervaringen 
en die van anderen kunnen toetsen.

In een later stadium vindt u op onze website www.
stichtingisis.org het volledige programma en de 
locatie van het symposium.

Aankondiging Stichting I.S.I.S. Internationaal Symposium 2017

Mededogen en Wijsheid
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